HÂCEGÂN KLASİKLERİ 


ah-ı 
1D end 


kuddise suruhu 


lerinden olr sülü 


Hâce Ahmed b. İbrahim b. 
Allân es-Sıddıki el-Mâliki 


SEMERKAND 


Gavs-ı Sâni 
Şeyh Seyyid 
Abdülbaki 
Elhüseyni (k.s. ) 
Hazretlerinin 


Sadaka-i 
Cariyesidir 


SEMERKAND 
İstanbul 2014 


SEMERKAND: 6 
Hâcegân Klasikleri: 1 
yayinG©semerkand.com 
ISBN : 978-605-4491-25-4 


Eserin Özgün Adı : 


Yazar : 


Mütercim : 
Tashih : 
Editör : 
Kapak : 

İç Düzen : 
Baskı : 


Kutbü"l-Ârifin 

Hazret-i Şah-ı Nakşibend (k.s) 
Hayâtühü ve Menâkıbühü 
Hâce Ahmed b. İbrahim b. Allân es-Sıddıki el-Mâliki (ks) 

Yasin Demirkıran 

Dr. Dilaver Selvi 

İbrahim Tozlu 

Mustafa Akbulut 

Semerkand Tasarım 

Sistem Matbaacılık 
Davutpaşa Cad. 

Yılanlı Ayazma Sok. No: 8 
Davutpaşa/İstanbul 

Tel: 0212 482 11 01 

(yaygın dağıtım) 


Nisan 2014, İstanbul 
15. Baskı 


© Bu eserin tüm yayın hakları 
Semerkand Basım Yayın Dağıtım A.Ş.'ye âittir. 


GENEL DAĞITIM 


POZİTİF TÜRKİYE: Eyüpsultan Mah. Esma Sokak. No.7/A Samandıra-Sancaktepe-İstanbul DAĞITIM Tel: 0216 564 26 26 Faks: 0216 564 26 36 online satış: www.sernerkandpazarlama.com 


ET AVRUPA EROL Medien GmbH Kölner Str. 25651149 Köln HEROL Tel: 02203/369490Fax: 02203/3694910www.semerkandonline.de 


ŞAH-I 
NAKŞİBEND 


(KADDESALLAHU SIRRAHU) 


SOHBETLERİNDEN 
BİR GÜLDESTE 


Hâce Ahmed b. İbrahim b. 
Allân es-Sıddıki el-Mâliki 


SEMERKAND 


İÇİNDEKİLER 


| 4g RET Epe PA ee ARPA İAZ NE ŞE si Çe SEE e ŞA 7 

BİRİNCİ BÖLÜM 

VELÂYET VE VELİ 

PAETE D oa i l A A ENSS IE VEEE DE EA OEE PEEN ALG 11 

İKİNCİ BÖLÜM 

İLK DÖNEMLERİ 

Kasri Anan daki NUR: adsl m reeder elleyen sane 21 
Hace Baba Semma 218 üm EEE İLİ ELİN Sİ SİLİNEN ea LK 25 
VAS MAAA A T 51 ve dağa ET erer vee ie a ğa 28 
Nur Kandilleri EEEE E EE E AL A Ağa e Ea DİLEK iy 31 
Merdiven 41218 kl E iki e OR EN İRİSİ ge Ya 37 
Aas ödensin çürüme akl ze Ml isini Si güle ade dğarağ lir aş İLİAK YENİ 42 
Hane: saadeti ssl ia İİ ae İY İRİ DR sağa 43 
Yaslanmis ele AZE EĞİM eşek ay ele a A ün 8 İ 55 
Kurtuluş Kapisi kaale sezer su yükğa naneli irili oleik 60 
Kapı Her Zaman Acker tisnin anase A aa 64 
aT SI E T AE EAER OAEIAE AIE EIEEEI AAT OO R AA ST S 71 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
AHLÂKI VE TASAVVUF ANLAYIŞI 


Fakirlik Meydam eşsiz süzeseşeae anilan ada Dala lie a TT soar een YANE 77 
EA (1 ERROR EŞ GALA A aeaa A a Mer Seri PEY ee 84 
To g) 071 AEE E E EEEE NE aa sağa E A sunda Şi 91 
Hakkin RİZESİ: reai a a e E EZ EAS 99 
Von Yorumlar. üreter ENA E NA Ea iE 103 
Mühabbet. Tohumu eisni aa a ENEA TRS 109 
TAN RPR S PARNASO TAE AIEE E S T EE EEP E EE N, 112 
Baglin een la le R aerar is TEE A N A 115 
Feraset NOTU cota ea sa Sa ois sanly E NASEN T ENES sea ğe 120 
Ayakta Dura ali la EA T AS T a NA 126 


EAE ENE | AAEE NEE ley li res al AE ENE 131 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


KERÂMETLERİ VE ESERLERİ 
GOM OOZ sa MEYE a a aa İÇTE aş ŞER FARESİ 141 
Necmeddin vë 260050000 alemler sekisi eid izanlinee G Sid 145 
İç EEE KEMİRME 2 PELTM PRP a ENEL apa ae aai SENE ERSEL 148 
Unutma ERİN sizi bre ez kü EE Mk 152 
ay zip, e Lp e BERE EEE SOMER TTE A EEE EYE İİ 155 
A BAŞİNMA a RE KEÇE ER A T E EEE 159 
nE |, e OR PİE ANE MER APT EA ERER RPM Ea TEPE OE 163 
Ea EKE KİŞ İREM MA GER Ne T EEE DİE MEN GİLENİEPRESESEYİN 166 
ÖĞ ÖNER ya zl a kl ala LR 171 
Hizmet 1, | ARR GE ESER KE RA ME RR EMİRE EPİ 176 
Mostluk HUKUKU e azes ea e Bağlan lerine Geğin bene akü 180 
Kasa DMO İn A ve ül 186 
KN a N E S TAE EE 191 
AK-A Ao EERTE A YRD AAE EE TI ES 195 
TU E I EREE SEE ZN A DENE O E TAE E 198 
LO a EIE ETA A A AEE E TEE A A Gn 202 
Eer Aae RE AE e asan A E T 205 
Görər- lela le e Ae ağar 209 
Beteketii ER sl P E Süsleme msi öle SY ane ayağa 212 
Takip EZGİSİ KL a A aa İl ya rr öven ğe Ee 216 
Gİ LNE al el Dİ İŞ 220 
Zak alkali enes esek srekli siz 223 
| e re a EN A ÜNER MERYEM RE KMD ERER EMAY SE PORLAND 226 
Bahçede Bulunanlar ileri siri erreeğ esl Elle 229 
Alına DUR eN Lİ EE ke İNEK ari lee 231 
KEİ A İİİ A ALE İSEK AYİN GİY LL NİN la 234 
AAE | EE A MR RENG SİKSENE E ER EEE 236 
Buna ao Veme idle Sai alk akel ei eek 239 
Biz Yalmz YEGM skn O NİŞ li ül Meka gali Rl 243 
Ticaretin SORAN Sİ iy İİİ r aR ASENTA? 246 
Gönül Kusu Uemakilster Male si Nala aleni aradaki mile 249 
İİ a ll e Dil SL SMS 254 
Am Üzengisindeki Fark sila alm imla al A 258 
Bi Kasik Süda BOĞUM sr lale e a a A kA Esa Eases 261 
Sİ gere Tee ee PET E eee Tüze Ee sie Yele TAA EY EYE 264 
asr Anlami Mesiah is endir alim e a ayle iy la 268 
Yardim Gemes eVa EMER Şİ YEM Sele GE SPERMİN iç ÇE İLİM 271 
ETD | çi YAPIŞ FAN FAR Any Şe Seyi r YEP EE eyi EY ŞE MEeDarE 274 
REE EEE AE alayla E A E E E AE E la BERİ Kara 276 
Semerkandi YON A EAEE ETA TE A T TS 281 
Mesakkal.: Ama NIYE sasarina aes ke Çivi anieri aaki 285 
ANEELA A AER EA AO E E ep MEŞE ONAE 289 
A E SCIE EN E SENER Me O ESA AN 292 


Gönül O PA MUSİK ai les apao dane aşağ ildremiz isik 295 


Başlarken... 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... 

Hamd Âlemlerin Rabbine... 

Salât ve selâm Efendimiz Hz. Muhammed 
Mustafa'ya (s.a.v), onun ehl-i beytine ve ashabına olsun... 


Efendimiz, sahibimiz, şeyhlerin şeyhi, saliklerin imamı, müritlerin terbiyecisi, millet ve dinin parlak yıldızı, Şeyh Ahmed b. İbrahim b. Allân es-Sıddıki el-Maliki (k.s) şöyle diyor: 


“Elinizdeki eser, zamanın kutbu Muhammed Bahaüddin Şah-ı Nakşibend (k.s) Hazretlerinin sohbetlerinden derlenmiş bir güldestedir. Rabbimiz bizi ve diğer tüm müritlerini, o şahın feyizleriyle bereketlendirsin, onun sevdikleri arasında haşrederek muhabbetiyle rızıklandırsın. Zira bu yolda onun muhabbetinden başka bir sermaye ve azığımız yok... 


İşte bu sermayeye sadık kalarak Şah-ı Nakşibend Hazretleri ile Hâce Salâh b. el-Mübarek .(k.s) gibi ashabının bir kısım sözlerini arapçaya çevirerek buraya ekledim. Bu eserde gücüm nispetinde, birtakım tamamlayıcı açıklamalarda bulunarak söz konusu anlatımların en önemli olanlarını kaleme aldım. 


Bu kitaptan elde edilecek manevi güzellikleri herkese yaymak ve Şahı Nakşibend Hazretlerinin (k.s) en büyük saadetlere ulaştıran ve bize göre büyük bir önem arz eden muhabbetini, gönüllere yerleştirmek için bu eseri Arapça olarak yazdım. Çünkü müritler için Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin muhabbeti ancak pek çok çaba ve gayretten sonra daha faydalı 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olabiliyor. Bu ilme Allah Teâla'nın muvaffak kılarak yeteneklerini ortaya çıkardığı kimseler ulaşabiliyor. 


Şu hâlde Allah'ın rızasını arayan kardeşim!.. İşte, sen de bu kaynaktan iman güzelliklerine ulaşmaya gayret et, bu deryanın tertemiz kaynaklarından ihsan şerbetini avuç avuç yudumla... 

'İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” ayeti, aynı zamanda bu yolun güzelliklerini göremeyen kimselerin nasipsizliklerini kesin bir şekilde göstermeye yeter değil mi?.. 


Rahman, 60 . 


B UNCU DB ölüm 


Müdü” ve veli 


VELÂYET VE VELİ 11 


Allah Dostu... 


Velâyet bir nurdur. Bu nur, yeryüzünü Rabbinin nuruyla aydınlatır. Kulun kalbi üzerinde Allah'ın yardımıyla göğüs genişliği ve manevi bir fetih meydana gelir. Böylelikle yakin nurunun libasları içerisinde, İslâm'ın hakiki parıltıları oluşur. Allah Teâla şöyle buyurur: 


‘Allah Teâla kimin göğsünü İslâm'a açarsa işte o kimse, Rabbinden bir nur üzerinde değil mi?? 


İşte böylesi bir kul, yakınlık makamı (kurb), muhabbet ve Allah Teâla'nın lütfettiği kerametlerle şereflenir. Bu şahsiyetten her zaman meydana gelen manevi güzellik, işte o nurun eserleri neticesinde meydana gelmektedir. Her ne kadar insanlar, buna keramet adını da verseler; aslında bu, o velinin tabii hâlidir. Veliler için çok sayıda alâmetler söz konusudur. 
İbn-i Abbas'ın (r.a) Rasulullah Efendimizden (s.a.v) naklettiği hadis bunu anlatmaktadır: 


'Görüldüklerinde Allah'ı hatırlatırlar.* 
Şeyh Hakim et-Tirmizi şöyle diyor: 


- Velinin kalbi, Allah'ın celâl sıfatlarının tecelli ettiği ilâhi nurların madenidir. Bu maden, yakınlık makamının hem başı hem de sonudur. Kulun kalbinde bir canlılık varsa, bu ilâhi nur sayesinde gerçekleşir. İşte bu nur, velinin alnında görünür apaçık şekilde yansır. Allah tarafından sevilmiş olan bu velinin çehresine bakan herkes, Allah Teâla'yı hatırlar.* 

2 Zümer, 22 
3 İbn-i Mace, Zühd, 4 (H.no:4119); Taberâni, M.Kebir, X, 205; Suyuti, Ca- 


mius- Sağir, |, 377 (H.no: 2446) 
4 Hakim et-Tirmizi, Nevâdiru'l Usül, l, 103 
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Şah-ı Nakşibend Hazretleri, şiirinde bu konuyu şöyle dile getirir: 


Kiminle oturduysan 

Gönül huzuru bulamadın; 

Su ve balçığa yerleştiysen 
Zahmet ve arzulardan 

Bile yakanı sıyıramadın... 
Sohbetinden de istifade etmezsen 
Âzizan'ın ruhu da seni paklamaz!.. 


Bu minvalden olmak üzere bazı Allah dostları şöyle der: 


- Biriyle beraber olduğun zaman, bu birliktelikte gönül huzurunun arttığını hissetmiyorsan o kişiye dikkat et!..Hatta ondan uzak dur. Allah'ı hatırlatmayanla sohbet etme. Ama gönül huzuru konusunda sana engel olmadığı gibi, kalbini canlandırıp ilgini toparlamanda sana yararlı olan dostuna saygı göster. Ona hürmet et!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, veliliğin özelliklerine işarette bulunarak şunları anlatır: 


- İnsan, velilerle oturup dünyevi alâkalara duyduğu muhabbeti onların meclislerinin bereketiyle aştığında, ruh ve gönül paklığında muhabbet etme makamına hakikaten ulaşır. 
Böylelikle kişi, kalıbındaki tefrika ve parçalanmışlıktan kalbindeki birlikteliğe götüren huzuru keşfetmiş olur. Velinin üç özelliği vardır. 


1-) Veliyi gördüğün zaman kalbin, onu hemen sever. 


2-) Veli bir mecliste konuştuğu zaman, onun oradaki varlığı diğer tüm varlıkları gölgede bırakır. Böylelikle o, Allah'ın dışında var olan herşeyi unutturmuş olur. 


3-) Velinin organlarının hiçbirinden, insanların hoşlanmadığı herhangi bir hareket ve davranış meydana gelmez. 


VELÂYET VE VELİ 13 


Nitekim kutsi hadiste şöyle buyurulur: 


'Kulumun kalbini, tamamen dünya kaygılarından arınmış bulduğumda, onu kendi sevgimle dopdolu bir hâle getiririm. 
Kulumun kalbi benim muhabbetimle dolunca onu, kudret elimle tutarım. Bu durumda ben artık onun kulağı, gözü, eliayağı, dili ve gönlü olurum. Böylece kulum benim için işitir, benim için görür, benim için tutar, benim için yürür, benim için konuşur ve benim için düşünür.” 


Hadis-i şerif az önce anlatılan özelliklere, insanların anlayışını aşan bir hikmetle işaret etmektedir. Böyle bir nimete ulaşan kul, artık Hakk'ı konuşur, Hak olanı işitir, Hakk'ı tutar. 
Bu nimete nail olan kimsenin bütün hareket ve davranışları, güzel kabul edilen davranışlar arasında yer alır. Böylesi bir kulu gören, sözlerini işiten kimseler de onu sever, ona büyük bir ilgi duyarlar. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri (k.s) yüzüne bakan bir kimseye, ‘Bize bakma aklını kaybedersin.’ buyurduğu nakledilir. Bu sözüyle o, mübarek yüzündeki parlak hakikat nurlarına herkesin tahammül edemeyeceğine işaret etmektedir. Bu durum, gözlerini doğrudan doğruya güneşe diken birinin, gözbebeklerinin perişan olmasına benzer. İşte bir velinin gözlerine, doğrudan gözlerini diken kişi için bu bakış, aklını kaybetmesi- ne sebep olabilir. Ancak velinin, söz konusu kimseye yardım etmesi ve kendi nurlarını onun yeteneklerine uygun olarak sunması hâli, bu durumun dışında yer alır. 


Velilerin bütün kerametleri, aynı zamanda Rasulullah'ın (s.a.v.) birer mucizesidir. Bu anlamda veli ve veliliğinin gerçek oluşunun işareti şudur: Veliden meydana gelen kerametler, Kur'an ve Sünnet ölçüsünde gerçekleşir. Bu kerametler, Rasulullah'a (s.a.v) söz, fiil ve davranışlar itibariyle uygunluk arz 


5 Buhari, Rikak, 38; İbn-i Mace, Fiten, 16; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 
256; Taberani, M.Kebir, VIII, 221 
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etmelidir. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri (k.s) bu konuda şunları söylemiştir: 


- Harikulâde olaylar ve kerametlere itibar edilmez. İtibar edilmesi gereken, akaid eserlerinde de değinildiği gibi, Rasulullah'ın (s.a.v) sünnetine uygun hareket etmektir. Her velinin kerameti, aslında Rasulullah'ın (s.a.v) mucizelerinden biridir. 


Olağanüstü hâl ve hareketlerin, kerametlerin kendisinden meydana geldiği kimsenin veliliğine işaret etmesi ise, ancak o şahsiyetin kendi yaşantısında Kur'an ve Sünnete gerçek anlamda uymasıyla mümkündür. 


Nitekim bu yolun büyükleri şunu söylemişlerdir: 


- Ehl-i sünnet âlimleri, velilerin kerametlerinin hak olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Kerametler; su üstünde yürümek, hayvanlarla konuşmak, kısa bir sürede uzun mesafelere gitmek, bazı şeylerin gerçekleşeceği yer ve zamanı vaktinden önce bilmek gibi mucizelere benzer olsalar bile, gerçekte mucize değildir. Ancak, evliyanın kerameti haktır. 
Kerametlerin İslâma uygun olduğunu gösteren sahih hadisler ve Kur'an-ı Kerim'de işaretler vardır. 


O hâlde velilerin kerametlerini inkâr ederek bunu dile getiren kimseler, hakikatte mucizeleri inkâr etmiş oluyorlar. Bu yüzden velilere karşı gelmek doğru değildir. Çünkü velilerin yaptığı her hareket, bir hükme dayanır. Bu durumda velileri inkâr eden kimseler, aslı Kur'an ve sünnette varolan bir hükmü kabul etmediklerinden, imanları hakkında büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelmiş olurlar!.. 


Ebu Talib el- Mekki şöyle diyor: 


- Allah dostlarından birinin makamını veya ariflerin yollarından bir yolu inkâr eden kimsenin en iyi hâli, yakin zayıflığı, 


5 Nebhâni, Camiu Kerâmâti'l Evliya, s. 35 - 36 
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en kötü hâli ise küfürdür. Yahut bu kimse en azından vecd ve şuhüd anlayışına ulaşamaz.” 


İmam Gazali ise şunu söyler: 


- Sadıklar ve mukarrabün makamındaki velilerin ilminden nasibi olmayanların son nefeslerinde, imanlarını kaybetmelerinden korkarız. Yahut bu ilmi inkâr eden kimseler için, meydana gelebilecek kötü son şu olabilir: 


En azından bu kişiler, asla bu ilimde bir pay ve haz sahibi olamazlar. Kişinin ruhuna, bu ilmin kokusundan bir nebze ulaşmış olmasının belirtisi şudur: Kişi, bu ilmi tam anlamıyla kabul eder. Çünkü velilerin, sözlerinin tasdik edilmesi de bir anlamda veliliktir. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi (r.a): 'Bizim bu yolumuzu (tasavvuf) tasdik etmek, küçük velâyet demektir’ der.8 


Bayezid-i Bestami (k.s) şöyle demiştir: 


- Sıddiklerin mertebelerinin sonu, peygamberlerin hâllerinin başıdır. Avam müminlerin, makamlarının sona erdiği nokta, evliyanın makamının başlangıç noktasıdır. Evliyanın makamının bittiği yer, şehitlerin makamının başlangıç noktasıdır. 
Şehitlerin makamlarının sonu ise sıddiklerin makamının başlangıcı olmaktadır. Böylece sıddiklerin makamlarının nihayeti, peygamberlerin makamının başlangıç noktası olmaktadır. 
Nebilerin makamının bittiği yerde, rasulün makamı başlamakta, rasulün makamının bittiği yerde ise Allah'ın verdiği görevi en iyi şekilde yapan peygamberlerin makamı başlar. Hz.Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ulü'l azm peygamberler diye sıfatlandırılır. Bu ulü' azm peygamberlerin makamlarının bittiği yerde Makam-ı Mustafa (s.a.v) başlar. Makam-ı Mustafa'yı ise hiç kimse idrak edemez... 


7 Ebu Talib el-Mekki, Kütü'l Kulüb, l, 173 - 174 
8 İmam Gazali, İhya, |, 32; Ebu Talib el-Mekki, Kütü'l Kulüb, I, 173 
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Buradan anlaşılıyor ki bütün bu ruhların makamları, ezel- de böyleyken misak gününde de yukarıda anlatılmış olan mertebe ve sıralamalara tabi olacaktır. Kıyamet gününde ise onlar, bu mertebe ve sırlara sahip olacakları gibi, Hakk'a muhabbet konusunda da aynı sıralamaya tâbi olurlar. Onların Hakk'a muhabbetlerinin sırları da, işte bu sıralamaya göredir. 


Allah Teâla şöyle buyurur: 


'Ey Muhammed !.. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir rasül ve nebi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Allah şeytanın karıştırdığını giderir ve sonra Allah kendi ayetlerini tahkim eder. Allah bilendir, Hakimdir.9 


İbn-i Abbas'dan (r.a) nakledildiğine göre, bu ayet-i kerimede geçen 'hiçbir rasül ve nebi’ kısmını, ‘hiçbir rasül ve muhaddes’ şeklinde okuyan kıraat imamları vardır. Muhaddes, Allah Teâla ile manen karşılıklı konuşma şerefine ulaşan kimsedir. Şu hâlde, ayetin bu şekliyle okunur olması bize şunu gösterir: Bu okuyuş şekline göre, Allah dostlarının kimisinin, ilham yoluyla manen karşılıklı konuşma ve ilâhi hitaba muhatap olduğuna ilişkin bir işaret var demektir.!! Hakim et-Tirmizi şöyle diyor: 


- Muhaddes olan velilerin, akıl ve kalpleri paklaşıp şehvet ve benzeri afetlerden arındıkları zaman, uyku hâlinde ve ruhlar âleminde konuşmaları, nübüwvetin kırk altı cüzünden bir bölümüne karşılık gelir. Ama bu durum, uyanık bir hâlde (yakaza) gerçekleşirse o zaman bu derece, nübüwvetin belki üç- te biri veya yarısı belki de Allah dostlarının kalplerinin Allah 


9 Hac, 52 

10 Hakim et-Tirmizi, Hatmu'l Velâye, s.351; Suyuti, ed-Dürrü'l Mensür, VI, 65 

" İbnu Hacer, Fethu'l Bâri, XIV, 402 ( Konu ile ilgili hadisler için bkz: Buhari, F.Sahabe, 6, Enbiya, 54; Müslim, F.Sahabe, 23; Tirmizi, Menâkıb, 17; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 55 ) 


VELÂYET VE VELİ 17 


Teala'ya olan yakınlıklarına göre, bu derecelerden daha yüksek seviyelere karşılık gelebilir. Yakin ehli olan veliler için, nübüvvet hazzından böylesi bir pay söz konusudur.!'? 


Nitekim Rasulullah (s.a.v ) şöyle buyurur: 


'Salih bir rehberlik, güzel yüz ve hoş görüntü, her işte dengeli ve tutarlı hareket etmek, nübüvwvetin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.”3 i 


Allah dostlarına duyulan muhabbetin meyvesi, sonsuz bir saadet vesilesi olduğu gibi Allah'ın veli kullarına yönelik bir düşmanlık da nihayetsiz bir hüsran sebebi olacaktır. 


Hakim et-Tirmizi, Nevadiru'l Usül, I, 260; İbnu Hacer, Fethu'l Bâri, XIV, 
402 

8 Buhari, Edebü'l Müfred, s.236 (H. no.791); Tirmizi, Birr, 66 (H.no:2010); 
Taberani, M. Sağir, 429 (H.no:1067); Heysemi, Mecmeuz-Zevâid, VIII, 90; 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Kasr-ı Ârifan'daki Nur... 
Muhammed Bahaüddin Şah-ı Nakşibend (k.s)... 


Ariflerin, velilerin imamı, rasullerin bulunduğu yolun dostu, sahabe-i kiram ve selef-i salihinin yoldaşı... Sıfatlarını hakkıyla tanımlamaya zamanın yetmediği ‘Nakşibend’ sıfatıyla tanınan Hâce Muhammed Bahaüddin Hazretleri (k.s), hicri 
718 yılı muharrem ayında, Buhara'ya dört fersah uzaklıkta 
bulunan Kasr-ı Ârifan'da dünyaya geldi. Ahirete irtihal edince yine buraya defnedildi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin veli olduğunun işaretleri, üzerindeki hidayet ve keramet nurları daha çocukluğu döneminde meydana gelmeye başlamıştı. O henüz çocukluğunda, Hace Muhammed Baba Semmasi'nin müritliğine kabul edildi. 
Küçücük bir çocukken, Muhammed Baba Semmasi Hazretleri onu, manevi evlâtlığına kabul etti. Seyyid Emir Külal Hazretlerini de, ona tasavvuf adabını öğretmekle vazifelendirdi. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri gerçekte üveysi idi. Manevi terbiyesini Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretlerinin ruhaniyetinden almıştı. Aslında onun bu durumu, ileride anlatılacağı üzere ilk dönemlerdeki hâllerinden de anlaşılır. Bu yüce silsilede, Hace Mahmud İncir'il Fağnevi zamanından, Seyyid Emir Külal Hazretlerinin yaşadığı döneme kadar gizli ve açık zikir birlikte yapılmaktaydı. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yaşadığı döneme gelindiğinde o, Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretleri tarafından emredilmiş olan gizli (hafi) zikirle, azimet olarak amel etmeyi daha uygun gördü. 


Seyyid Emir Külal Hazretlerinin müritleri, mecliste açık (cehri) zikre başladıklarında Şah-ı Nakşibend Hazretleri, o zikir meclisine katılmıyordu. Onun bu davranışı, Seyyid Emir Külal Hazretlerinin süfilerine ağır geliyordu. Ama Şah-ı Nakşibend Hazretleri, onların bu davranışlarına iltifat etmiyordu. 
Onları böylesi bir düşünceden kurtarmak için herhangi bir çalışmaya da ihtiyaç duymuyor, Seyyid Emir Külal Hazretlerine yapmış olduğu hizmetinde asla kusur etmiyor, hizmet edeplerini bir an olsun terk etmiyordu. 


Nihayet bir gün... 


Seyyid Emir Külâl Hazretleri, davranışlarında onu serbest bıraktı. Ziyadesiyle ona iltifat gösterdiği esnada Seyyid Emir Külal'in ileri gelen müritlerinden bazıları, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yaptıklarını çekiştirip, onu yermeğe başlamışlardı. O gün Seyyid Emir Külâl Hazretleri, halvette idi. Durumu bilmesine rağmen kimseye bir şey söylemedi. Ama ilerleyen günlerde, bir gün cami yapımında çalışmak üzere beş yüz kişilik grup oluşmuştu. İnşaat hizmetinde çalışanlar, bir ara Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin huzurunda toplandılar. Hace Bahaüddin Hazretlerini çekiştirenleri kastederek Seyyid Emir Külal Hazretleri, bu topluluğa şunları söyledi: 


- Siz, oğlum Bahaüddin hakkında onun bazı davranışlarını hatalı bulmakla yanlış düşünüyorsunuz, onu tanıyamamışsınız. O daima rabbani nazarlara mazhardır. Cenab-ı Hakk'ın kullarının nazarı, onun nazarına tabidir. Bu konuda benim herhangi bir etkim veya seçme hakkım yoktur!.. 


Bu esnada Şah-ı Nakşibend Hazretleri inşaata kerpiç taşımaya devam ediyordu. Seyyid Emir Külal Hazretleri, onu bu topluluğun yanına çağırdı. Kendisine, evlâdım Bahaüddin!. 
Hace Muhammed Baba Semmasi bana, 'Allah Teâla'dan sana ulaştırmış olduğum terbiyeyi, en güzel şekliyle sen de oğlum Bahâüddin'e ulaştır” diye emretmişti, dedi. Bu sırada Seyyid Emir Külal Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin mübarek göğsüne işaret ediyor, şöyle devam ediyordu: 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- Sana kanatlarımı gerdim. İçinde bulunduğun beşeriyet yumurtasından, senin Tuhaniyet' kuşunu çıkardım. Ancak senin himmet kuşun, çok yükseklerde bulunuyor!.. Ama sen, himmet sahibi bir Türk veya başka bir mürşidin kokusunu alabileceğin, istediğin yere gitmekte serbesisin. Kendi himmeti- nin gerektirdiği şeyleri istemekten asla geri kalma!. 


Bundan sonrasını Hace Hazretleri, ‘Seyyid Emir Külal Hazretlerinden duyduğum bu sözler, beni yeni bir arayışa sürükledi. Oysa ben Seyyid Külâl Hazretlerine çok bağlıydım. 
Onunla birlikteyken, her türlü belâdan çok uzak, huzura ise çok yakındım' diye anlatır. 


Ve... günden sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Seyyid Emir Külal Hazretlerinin halifelerinden Mevla Arif ile yedi yıl arkadaşlık yaptı. Sonra Şeyh Kusem'in ve on iki yıl da Halil Atâ'nın yanında bulundu. Sonra iki kez Hicaz'a gitti. Bu ziyaretlerinde, Hace Muhammed Pârisâ Hazretleri yanında bulunuyordu. Horasan'a ulaştıklarında Hace Hazretleri, Muhammed Pârisâ'yı arkadaşlarıyla birlikte Nişabur'a gönderdi. Kendisi de, Mevlana Zeynelâbidin Ebü Bekr et-Tâibâdi Hazretleriyle görüşmek üzere Herat'a gitti. Orada üç gün kaldı. Hace Hazretleri bu görüşmeden sonra tekrar Hicaz'a döndü. Nişabur'daki dostları ile birlikte oldu. Hicaz'dan dönünce bir müddet Merv'de kaldı. Nihayet tekrar Buhara'ya dönüp, ömrünün sonuna kadar burada ikamet etti. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin babası anlatmıştı: 


-Bahaüddin'in doğumundan üç gün sonraydı. Hace Baba Semmasi Hazretleri, yanında bir grup dostlarıyla Kasr-ı Ârifan'a teşrif etmişti. Ona sonsuz bir sevgi ve muhabbet duyardım. Memleketimizde sevenleri çoktu, onun. Aklıma yeni dünyaya gelen çocuğumu alıp Hace Hazretlerinin yanına gitmek geldi. Büyük bir tazarru ve hürmetle, Baba Semmasi Hazretlerinin huzuruna gittim. Hace Baba Semmasi Hazretleri, 'Bu benim de evlâdım...Onu manevi evlâtlığa kabul ettim’ buyurdu." 
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Hace Alâüddin Hazretlerinin anlattığına göre; Hace Baba Semmasi Hazretleri, daha sonra yüzünü aralarında Seyyid Emir Külâl'in de bulunduğu çevresindeki dostlarına dönerek şöyle demişti: 

- Kaç zamandır buralara geldiğimde size, buralardan güzel bir koku yükseldiğini söylüyordum. Bu yeni doğan çocuğun buraya gelişiyle, o güzel koku daha da arttı. Bu çocuğun, insanları irşat edecek bir rehber olmasını Allah'tan ümit ediyorum. 


Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin dostlarından bazıları, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin irşat günlerine erişip Kasr-ı Ârifan'da bulunmuşlardı. Esasen Hace Baba Semmasi Hazretleri, Hace Hazretlerinin doğumundan önce de sık sık buraya gelirdi. Baba Semmasi Hazretlerinin zamanla, ârifane sohbet meclisleri oluşturmasıyla burası, kısa bir süre içinde Kasr-ı Ârifan diye tanınır oldu. Böylece Hâce Baba Semmasi Hazretlerinin bu beldeye gelişindeki hikmet, 


ortaya çıkmıştı. 
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Hace Baba Semmasi... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 


- Ben henüz on sekiz yaşlarındaydım. Babam beni bir an önce evlendirmeyi arzu ediyordu. Bu sebeple babam, Büyük Şeyh Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerini davet etmek amacıyla beni, onun bulunduğu bölgeye gönderdi. Böylece, Baba Semmasi Hazretleriyle buluşma şerefine nail oldum. Akşam namazı vaktine kadar sohbetinde bulundum. 
Sohbetinin bereketiyle, kendimi tam bir huzur ve sükünet içinde hissediyordum. Gecenin ilerleyen vakitleriydi. Kalktım abdest aldım. Mescide gittim. Hace Baba Semmasi Hazretleri bu mescitte sohbet ederdi. İki rekât namaz kıldım. Secdeye kapandım: “Ey Rabbim, bana belâya tahammül etme kuvveti ver!.. Bana muhabbet mihnetine katlanmayı ihsan eyle!..” diyerek rabbime çok yalvardım... 


Ertesi günün sabahı, Hace Baba Semmasi Hazretlerinin yanına gittim. Hace Hazretleri bana yöneldi. Mübarek, çok güçlü bir ferasete sahipti. Akşam yaşadığım manevi güzellikleri bana bir bir anlattı, ardından şunları söyledi: 


- - Evlâdım! Dua ederken, “Ey rabbim!.. Senin rızana uygun olanı bu zayıf kuluna bahşeyle...” diye de ilâve etmelisin. 
Çünkü Allah Teala'nın kulu için razı olduğu şey o kul için, asla belâ olmaz. Allah Teala, sevdiği bir kuluna belâ gönderse bile o sevgili kuluna, bu belâya tahammül etme güç ve kudreti ihsan eder. Ancak kul, kendi iradesiyle belâ isterse bu doğru olmaz. Kişi böyle bir talepte bulunarak, edep kurallarının dışına çıkmamalıdır. 
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Daha sonra sofra kuruldu. Hace Semmasi Hazretleri, yemeye başladılar. Bir ara Hace Semmasi Hazretleri, sofradan bir tandır ekmeği alıp bana verdi. Bu tandır ekmeğini kabul etmekten çekindiğimi görünce Hace Semmasi Hazretleri, “Bunu kabul et, daha sonra sana bunun çok faydası olacak.” dedi. 


Tandır ekmeğini aldım. Hace Semmasi Hazretleriyle birlikte Kasr-ı Ârifân'a doğru yola çıktık. Hace Semmasi Hazretlerinin bineğinin arkasından yürürken yol boyunca ihlâslı olmaya gayret ediyor, niyetimi Allah için tutmaya çalışıyordum. 
Ancak bazen zihnim karışıyor, gaflete düşüyordum. Bu yüzden kalbimde vesveseler oluştukça, Hace Semmasi Hazretleri bana arada bir yöneliyor, “Evlâdım!.. Zihnini ve kalbini muhafaza etmelisin” diyordu. Ben onun bu güzel davranışlarını gördükçe kendisine duyduğum muhabbetim daha fazla artıyordu. 


Nihayet... 


Hace Semmasi Hazretlerini sevenlerin bulunduğu bir köye ulaştık. Ona muhabbet duyanlardan birinin evine vardık. 
Müridi, Hace Semmasi Hazretlerini çok büyük bir sevinç ve hürmetle karşıladı. Ancak Hace Hazretleri, bu zatın evini şereflendirdiği sırada, o kişiyi sıkıntı bastı. Hace Semmasi Hazretleri, bu müride “Üzerinde bir sıkıntı hâli görüyorum, sıkıntı- nın sebebi nedir?” diye sorunca, o şöyle dedi: 


- Efendim!..Size ikram etmek üzere yanımda sadece yoğurt var. Ne yazık ki ekmeğimiz yok!.. 


Bunun üzerine Hace Semmasi Hazretleri, bana döndü: “Haydi yanındaki o tandır ekmeğini getir. İşte işe yaradı” dedi. Yolculuk boyunca Hace Semmasi Hazretlerinde görmüş olduğum bu gibi güzel hâller, benim kendisine olan muhabbet ve inancımı arttırıyordu. 
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Hace Semmasi Hazretleri vefat ettiğinde, babamla birlikte Semerkand'a gittik. Orada her yerde çok sayıda derviş ve gönül adamı vardı. Babam, onların her birinden benim için dua istedi. Birkaç gün sonra Buhara'ya döndük. Bu yolculuğun ardindan evlendim, Kasr-ı Ârifân'a yerleştim. Bu günlerde bana Azizan Hâce Ali er-Râmiteni Hazretlerinin tacı verildi. 


İşte bu, ulaştığım en yüce lütuflardan biriydi... Onun bereketiyle olacak, bundan sonra hâlim değişti. Daha fazla iştiyâk ve arzu ile gönlüm doldu. O günlerde Seyyid Külal Hazretleri, Kasr-ı Ârifân'a gelmişti. Aynı zamanda onunla da görüşebilmem, benim için büyük bir şerefti...Bu görüşmemizde, Seyyid Emir Külal Hazretleri bana şöyle demişti: 


- Hace Semmasi Hazretleri bana, “Oğlum Bahaüddin'in terbiyesi için şefkat ve gayretlerini esirgeme, bu konuda ihmalkâr davranıp kusur edersen, sana hakkımı helâl etmem!" 
demişti. Ben, Hace Semmasi Hazretlerinin vasiyetleri konusunda, gevşeklik gösterecek biri değilim. 
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Ve... Zeyvertun 


Derken, o günlerde rüyamda, büyük Türk şeyhlerinden Hakim Ata Hazretlerinin, bana bir dervişi tavsiye ettiğini gördüm. Uyandığımda, bu dervişin yüzü hâlâ hatırımdaydı. Saliha bir büyük validem vardı. Kendisine, bu rüyamı anlattığım- da bana şunu söyledi: 


- Evlâdım, senin Türk şeyhlerinden alınacak bir nasibin var. 


Artık ben sürekli olarak, rüyamda görmüş olduğum o dervişi bulmak arzusuyla yanıp tutuşuyordum. Bir gün Buhara'da bir dervişle karşılaştım. Bu kişi rüyamdaki zata çok benziyordu. İsminin Halil olduğunu öğrendim. Ancak ilk gördüğüm anda kendisiyle konuşmak nasip olmadı. Zihnim hep onunla meşguldü, evime döndüm. Akşam üzeri dostlarım, Derviş Halilin beni görmek istediğini söylediler. Bunun üzerine onu görmek üzere harekete geçtim. Tam bir tazarru ile yanına vardım. Derviş Halil Hazretleri sohbet ediyordu. Bir ara kendisine, daha önceden görmüş olduğum o rüyamı anlatmak istedim. Ama Derviş Halil Hazretleri bana: 


- Senin hatırında olan şey, bize malüm olmuştur, açıklamana gerek yok!.. dedi. 


Derviş Halil Hazretlerinin bu sözleri bana çok tesir etti. 
Gönlüme onun muhabbeti düştü. Sevgisi yüreğimi doldurmuştu. Derviş Halil Ata Hazretlerinin sohbetlerinde, böylesine büyük ve yüce hâlleri hep hissetmişimdir. Bir müddet sonra Derviş Halil Ata Hazretleri Maveraünnehir Sultanı oldu. Kendisine “Sultan Halil” denilmeye başlandı. Saltanatı dönemin- de, ben yine ona hizmet edip, birlikteliğimi sürdürdüm. Bu hizmetlerim sırasında, kendisinden meydana gelen çok yüce hâllere tanık oluyordum. Bu güzellikleri gördükçe ona sevgim artıyordu. O ise bana, tatlısert, büyük bir şefkat gösteriyor, hizmet edeplerini öğretiyordu. 


Bu süre içersinde Derviş Halil Hazretleri, beni farklı metotlarla terbiye ederken, kendisinden edep ve seyri sulük konusunda çok fayda gördüm. Onun terbiye usulü sayesinde, tasavvuf bilgilerimi daha da arttırmıştım. Saltanatı süresince kendisine, altı sene hizmet ettim. Cemaat huzurunda ve divanında hizmete devam ediyor, onunla baş başa kaldığımda ise özel sohbetleriyle şerefleniyordum. Derviş Halil, seçkin ashabıyla özel meclislerde çoğu kez, “Allah Teala'nın rızası için bize hizmet eden, insanların gönlünde de sevilir.” diyordu. 
Onun bu sözleriyle kimi ve neyi kastettiğini aslında ben çok iyi anlıyordum. 


Derviş Halil Hazretleri, saltanatı süresince sultanlara şeref ve izzet atfetmenin aslında; onların görünürdeki büyüklük ve üstünlüklerine olmadığını bilâkis bu sultanlığın, Allah Teala'nın yücelik ve azametinin küçük bir tezahürü olması gerektiğini, yaptıklarıyla gösteriyordu. 


Ancak bir süre sonra bu memleket zevale uğradı. Hizmetçi ve uşakların tümü savrulmuş topraklar gibi heba oldu. Onların bu hâlini görünce kalbim, dünyadan ve yönetim işlerinden soğudu. Buhara'ya gittim. Buhara'nın köylerinden Zeyvertun'da ikamet etmeye başladım. 


Manevi uyanış, diriliş, tövbe ve inâbe dönemlerimin başında, yürekten sevdiğim bir arkadaşla halvete girdim. Ben bir ara onunla konuşurken, şu sözler kulaklarımda çınlıyordu: 


- Ancak her şeyi terk edip, gönlünü sadece bizim huzurumuza çevirdiğin zaman... 


İşte, bu sözler bende farklı bir hâl meydana getirdi. Kararsız ve perişan bir şekilde halvete girdiğim yerden çıktım. Gönlümü, Rabbime nasıl yönelteceğimi doğrusu bilemiyordum. 
Yakınlarda bir su kaynağı buldum. Abdest alıp elbiselerimi yıkadım. Mahzun bir edâ ve huşü ile burada iki rekât namaz kıldım. Yıllar var ki, ben o namazda meydana gelen muhabbet hâlimi, yeniden bulmayı arzuladığım hâlde, hâlâ bulabilmiş değilim!.. Henüz cezbe hâllerimin başındaydım. Mana âleminden bana “Sen bu yola nasıl gireceksin? Bu yolda nasıl yürüyeceksin?!..” deniliyordu. Bunun üzerine ben istediğim şeylerin kabul edilmesini şart koştum. Ancak bu cevabıma: 


- Bilâkis bizim istediğimiz her şeyi, senin yapman gerekir! 
hitabıyla karşılık verildi. Bunun üzerine ben: 


- Benim tüm bunları, yapmaya gücüm yetmez. Ancak benim söyleyip yapabileceğim hususlarda bu yola girebilirim. 
Aksi takdirde giremem! diye cevap verdim. 


Bu şekilde soru-cevap tarzı olaylar iki kez tekrarlandı. 
Bundan sonra on beş gün boyunca, nefsimle baş başa kaldım. Halim çok kötüydü. Beni tümüyle ümitsizlik kaplamıştı. 
Bu ümitsizliğin sonunda beklentilerim gerçekleşti. Benim isteğim sadece şuydu: Bu yola giren herkes, Allah Teâla'ya ulaşabilecek mi? Cevap ise şuydu: 


- Tamam, senin istediğin olsun!.. 
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Nur Kandilleri... 


Şevk ve cezbe hâllerimin ilk günlerinde kararsız bir hâlde, geceleri Buhara'nın kenar mahallelerini dolaşır, bütün mezarları ziyaret ederdim. Yine bu gecelerden biriydi... 


Ziyaret ederek bereketi umulan, büyük mezarlardan üçünü ziyaret etmek üzere gittim. Mezarların her birinde kandiller vardı. Kandillere fitil ve yeterli miktarda yağ konulmuştu. Ancak bu kandillerin, sönmeden yanabilmeleri için fitillerinin bir miktar hareket ettirilerek, yağdan çıkartılması gerekiyordu. 
Gecenin ilk yarısında Hace Muhammed bin Vâsi Hazretlerinin mezarına ulaştım. Sonra Hace Ahmed Ecğaravi'nin mezarını ziyaret etmem işaret edildi. Onun mezarına gittim. 


Tam o sırada iki kişi belirdi, kılıçlarını belime bağlayıp beni bir binite bindirdiler. Binitin dizginlerini de ellerine aldılar. 
Müzdahir Mezarlığı'na ulaştığımızda ben, buradaki kandil ve fitilin şekil olarak diğer mezarlardakilerle aynı olduğunu gördüm. Kıbleye yöneldim. Bu arada bende gayb hâli meydana geldi. Farklı bir âlemi yaşıyordum. Derken o esnada kıble tarafındaki duvarın yarıldığını, orada haşmetli bir tahtın üstünde azametli bir zatın oturmakta olduğunu gördüm. 


Ancak bu şahsın önüne bir perde çekilmişti. Tahtının etrafını bir grup insan kuşatmıştı. Orada o kalabalığın önde gelenleri arasında bulunduğunu anladığım, Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretlerini gördüm. Doğrusu bu topluluktaki, o azametli zat ile diğer şahsiyetlerin kim olduklarını da epeyce merak etmeye başlamıştım. Tam bunları düşünürken, kalabalığın arasında yer alanlardan biri şöyle dedi: 


32 ŞAH-I NAKŞİBEND 


- Bu azametli zat, Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretleridir. Etrafını saran kişiler de onun halifeleridir. 


Ardından da orada bulunanların isimlerini, birer birer saydı: Hace Ahmed Sıddık, Hace Evliya el-Kebir, Hace Arif er-Rivegeri, Hace Mahmud İncir el-Fağnevi, Hace Ali er-Râmiteni Hazretleri.. Daha sonra Hace Baba Semmasi Hazretlerine işaret etti: 


- Bu zat ile hayattayken görüşmüştün. O senin şeyhindir. 
Sana Azizan'ın tacını vermişti. Onu tanıdın mı?!.. diye sordu. 


- Evet, tanıdım! dedim. 


Ama o tacı alma olayının üzerinden çok zaman geçmiş, hâdiseyi çoktan unutmuştum bile!..Bu kişi bana şunu dedi: 


- O taç hâlâ senin evinde. Onun bereketi sayesinde belâlardan korunuyorsun. Aslında bu, o zatın senin üzerinde tecelli eden bir kerametidir. 


Bu sırada bu topluluk arasında bulunan bazı kimseler bana, “Kulaklarını aç ve iyice dinle!.. Bu kişilerin arasına katılmak üzere, Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretleri ile konuşma şerefine ulaşacaksın” diyorlardı. 


Ve...Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretleri, bana bu yolda seyri sulükun başlangıç, gelişme ve son merhalelerini anlattı. 
Ardından şunları ekledi: 


- Buraya gelirken, mezarlarda gördüğün kandillerin hangi anlamlara geldiğini sana anlatayım: Senin bu tasavvuf yolunda üstün kabiliyetlerin var. Ancak üzerindeki sır ve nurların ortaya çıkabilmesi için, bu yeteneklerinin fitilini tpkı o kandillerde olduğu gibi harekete geçirmen gerekiyor. Maksada ulaşmak için, kabiliyetlerin gerektirdiği işleri yerine getirmelisin. Tasavvuf yolunda her hareketini, Kur'an ve Sünnete göre ayarlamalısın. İstikamet üzere olmalı, iyiliği emredip, kötülüğü yasaklamalı ayrıca azimetlere de yapışmalısın. Bid'atlerden kaçınarak, her zaman Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) sünnetini takip etmelisin. Onun siretini iyice öğrenerek, sahabe-i kiramın örnek hayatlarını iyice araştırıp yaşamaya çalışmalısın. 


İşte, böylece Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretleri sözlerini tamamladı. Daha sonra halifesi bana şunları söyledi: 


- Bu yaşadıklarının, hak olduğunun birtakım delilleri var. 
Şimdi Mevlana Şemseddin el-Etbiküti'nin yanına gideceksin. 
Onun yanına vardığında kendisine şunları söyleyeceksin: Filanca Türk'ün, bir su satıcısı olan sakaya haksızlıkta bulunduğu iddia ediliyor. Sen de sakanın haklı olduğunu söylüyorsun. 
Aslında haklı olan, o Türk'tür. Bu arada saka, Türk'ün haklı olduğunu inkâr ederse kendisine, “Ey susamış su satıcısı!.." 
de. O saka, bu sözün ne anlama geldiğini bilir. Bu, ilk delilindir. Bu konudaki ikinci delil ise şudur: O saka vaktiyle zina etmişti. İşlediği günah ortaya çıkınca, çocuğu düşürüp filan yerdeki asmanın altına gömdü. Bu durumu Mevlana Şemseddin'e söyle. Orada bulunduğun ikinci günün sabah vaktinde, yanına üç kuru üzüm tanesi al, daha sonra Nesef'e git. Nesef'e giderken, Âyene'den geçen özel yolu kullan. 


Unutmal.. Seyyid Emir Külal'in hizmetine gireceksin. Âyene'ye yaklaştığında yolda bir şeyh ile karşılaşacaksın. Bu şeyh, sana sıcak bir tandır ekmeği verecek. O yaşlı şeyhe hiç itiraz etmeden bu ekmeği al! Daha sonra bir kafile ile karşılaşacaksın. Bu kafilede ata binmiş birini göreceksin. O kişiyle biraz sohbet et, senin önünde ve senin ellerinde Allah Teala'ya tövbe edecektir. Nihayet huzura vardığında, yanında bulunan Azizan'ın tacını Seyyid Emir Külal Hazretlerine takdim et!.. 


İşte bu konuşmalardan sonra, başlangıçta birlikte olduğum kişiler beni aldıkları yere -Buhara'ya- götürüp bıraktılar. Ertesi sabah, erkenden harekete koyuldum. Aileme tacın ne hâlde 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olduğunu sordum, tacı getirdiler. Azizan'ın tacını elime alınca, beni bir ağlama tuttu. Uzun bir süre ağladım... Daha sonra Enbike'ye gitmek üzere yola çıktım. Mevlana Şemseddin'in mescidine ulaştığımda, sabah namazının vakti gelmişti. 


Sabah namazından sonra Mevlana Şemseddin'e buraya gelmekle görevlendirildiğimi söyledim. Başımdan geçen olayları kendisine anlattım. Olanlar dikkatini oldukça çekmişti. Bana daha önce kendisinden bahsedilen saka da o meclisteydi. 
Mesele konuşulmaya başlandığında saka, gerçekten de kendisinden hakkını talep eden Türk'ün alacağını inkâr ediyordu. 
Ben de denildiği üzere sakaya, ‘Ey Saka!..Ey susamış su satıcısı!..' dedim. 


Saka sustu kaldı! Buradan sakanın mâna âleminden hiç haberi olmadığı anlaşılıyordu. Daha sonra bir kadınla zina ettiğini, cenini filan yerdeki asmanın altına defnettiğini söyleyince, saka bunu da inkâr etti. Bunun üzerine mescittekiler, olayı aydınlığa kavuşturmak için asmanın bulunduğu yere gittiler. Gerçekten de orada defnedilmiş bir düşük buldular. Bunun üzerine saka, yaptıklarından pişman oldu, özürler sıralamaya başladı. Mevlana Şemseddin Hazretlerinin huzurunda tüm bu olanlar, o gün istisnasız herkesi ağlatmıştı... 


Bu olayın üzerinden bir gün geçti. Ertesi gün, güneş doğarken bana söylenildiği üzere Nesef'e doğru yola çıkmak üzere hazırlıklara giriştim. Tavsiye edildiği gibi özel güzergâhı kullanacak bu arada elime de üç tane kuru üzüm alacaktim. Hazırlıklarımı henüz tamamlamıştım, arkadaşlar Mevlana Şemseddin'in beni görmek istediğini söyledi. Yanına vardığımda bana çok büyük lütuflarda bulundu ve şöyle dedi: 


- Sende tasavvuf yoluna karşı muazzam bir arzu görüyorum. Bana öyle geliyor ki senin şifan ve terbiyen, bizim yanımızda olsa gerektir, yanımızda kal!.. Terbiye konusundaki emaneti ehline teslim edelim!.. dedi. 
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Mevlana Şemseddin'in bu sözlerine karşılık, gönlümden şu kelimeler dökülüverdi: 


- Efendim!.. Ben, başka birisinin manevi evlâdıyım. Sahibim olduğu için, bunu kabul edemeyeceğim!. 


Mevlana Hazretleri süküt etti... İzin alarak ayrıldım. O gün, belime çok sıkı bir kuşak bağlamış, iki kişiye de her iki ucun- dan tutarak kuşağı, belime iyice berkitmelerini söyleyip yola revan olmuştum. Zira yol uzun, şartlar ise ağırdı. Nesef yakınlarında, Âyane'ye ulaştığımda gerçekten söylenildiği gibi yaşlı bir zatla karşılaştım. Bana sıcak tandır ekmeği verdi. Ben de ekmeği alıp sakladım. Ve... Kuşluk vakti kafileyle karşılaştık. Oradakilerle konuşmaya başladık: 


- Nereden geliyorsun? 

- Enbike'den... 

- Ne zaman yola çıktın? 

- Sabahleyin güneş doğunca. 


- O köy ile bulunduğumuz yer arası, dört fersah uzaklıktadır. Biz aynı yerden, gecenin ilk yarısında çıkmıştık!.. dediler. 
Daha sonra bahsedilen atlı kişiyi gördüm. Selâmlaştık. Atlı: - Sen de kimsin? Senden korkuyorum, dedi. 


- Senin, kendisinin önünde tövbe etmen gereken birisiyim, dedim. 


Bunun üzerine atlı, hızla atından indi. Yaptıklarından pişmanlık duyarak tövbe etti. İhlâslı olduğu her hâlinden anlaşılıyordu. Yanında taşıdığı şarabın hepsini yere döktü. 


Ve... Nesef şehri. Seyyid Emir Külal Hazretlerinin bulundukları kutlu şehir... 


Burada ona hizmetle şereflendim. Seyyid Emir Külal Hazretlerine, Azizan Hazretlerinin tacını takdim ettim. Tacı eline alınca, Seyyid Emir Külal Hazretleri ağladı... 
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- Bu Azizan Hazretleri'nin tacı... dedi. 
Ardından tacı on kat beze sardı. Bana da şunu tembihledi: - Bunu çok iyi korumalısın!.. 


Bundan sonra Seyyid Emir Külal Hazretleri, bana açık zikir usulüne göre nefy ve ispat zikrini telkin etti. Bundan böyle açık zikirle meşgul olmamı emretti. Ben de bir müddet bu zikre devam ederek kendisine uydum. Ancak daha önce Hace Semmasi Hazretleri ile görüşmemde, azimet olan zikir yöntemini işlemekle emir olunmuş olduğumdan dolayı açık zikre devam etmedim. 


Hace Abdülhalik Hazretlerinden işittiklerimin birer birer meydana geldiği zamanı gördükten sonra, artık netice ortaya çıkmaya başlamıştı. Rasulullah'ın (s.a.v) hadis-i şerifleri ve sireti ile sahabe-i kiram'ın örnek âhlakını araştırmakla görevlendirildiğimden dolayı, âlimlerle oturup kalkmaya, hadis ve siret ilmini okumaya, sahabe-i kiram'ın hayatını incelemeye başladım. Öğrendiklerimi hemen hayatıma aktarıyordum. Bu sebeple, tüm bunların Allah Teala'nın yardımıyla, üzerimdeki neticelerini görüyordum. 


Yine cezbe hâllerimi yaşadığım o günlerden birindeydi. 
Müzdahir Mezarlığının yakınlarındaydım. Yanımda derviş Muhammed Zahid vardı. Bir ağaca yaslanmış oturuyordu. İşte, tam bu esnada göklere doğru yükseldiğimi hissettim. Sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kat semayı dolaştım. 
Geriye dönüp geldiğimde Derviş Muhammed hâlâ yanımdaydı, olanlardan ise hiç haberi olmamıştı... 
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Merdiven... 


Yine bir gece Zeyvertun mescidinde, kıble istikametindeki duvarın üzerinde oturuyordum. O anda yavaş yavaş tüm vücudumu çepeçevre saran, kendimden geçiş hâli meydana geldi. Bu hâlin, bütün vücudumu kapladığını hissettiğimde yok olmuş gibiydim sanki bu âlemde değildim. Ve bir ses duydum: 


- Ey Şah-ı Nakşibend!.. İstediğin ve aradığın oldu. İsteklerine artık ulaştın. 


Bir müddet sonra bu hâlden tekrar geri çıktım. Zeyvertun mescidindeki bu son hâdiseden sonra, yanımda beni seven dostlarımla bir bağa gitmiştim. Bu bağda iken bende yine ilâhi cezbeler ve inayet lütuflarının eserleri meydana geldi. Ama üzerimde bir ıstırap, kararsızlık, yerinde duramama ve kendimden geçiş hâli vardı. Bu hâli yaşarken olağanüstü bir kuvvet beni kıbleye doğru yöneltti. İrademin dışında meydana gelen bu yönelişim sırasında kendimden geçmiştim. 


İşte bu esnada hakiki fena hâline ulaştım. Böylece fenâtillah makamının hakikatine ulaştırıldım. Bu fena hâline ulaştığım sırada, kendimi sonsuz bir yıldız kümesi içerisinde kaybolmuş gördüm. Artık bedenimde gerçek hayattan hiçbir eser kalmamıştı. Ben bütün bunları yaşarken, ailem ve sevenlerim başıma birikmiş ağlaşıp duruyorlardı. Onlar ağladıkça ben bu manevi ortamdan uzaklaştırılıyordum. Nihayet bedenime yavaş yavaş döndürüldüğümde, gaybet ve fenâ hâlimin yaklaşık olarak altı saat kadar sürdüğünü anladım.’ 


İşte, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin tasavvuf şeyhleri ve hakikat büyüklerinin ak-pak ruhlarının teveccühleri, hayatının 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ilk dönemlerinde böylece devam ediyordu. Yaşadığı tüm bu güzellikler, onun tasavvuf hayatındaki “seyr-i sulük” yıllarının ayrılmaz bir parçasıydı. Bütün bu teveccühlerin, kendisi üzerindeki neticeleri ise farklı faklıydı. Bunları yine kendisi şöyle anlatır: 


- Üveys el-Karâni Hazretlerinin ruhaniyetlerine teveccüh etmek, kişinin gönlünü zahiri ve bâtıni bağlardan tam anlamıyla alıkoyuyordu. Tam bir tecerrüt hâli meydana getiriyordu. Ancak Hace Muhammed Hakim et-Tirmizi Hazretlerinin ruhaniyetine yöneldiğimde böylesi bir müşahedeyi asla bulamıyordum. Ona olan teveccühümde rastladığım sıfat, sıfatsızlığın ta kendisiydi. Bu sıfatsızlıkta, hiçbir ize rastlamak mümkün değildi. 22 yıldan beri Hace Muhammed Hakim et-Tirmizi Hazretlerinin bu sıfatsızlık hâlini yaşıyorum. Beni tanıyan kimse, beni bu sıfatlardan arınmış hâlde bulur. 


Hace Salâh b. el-Mübarek'in anlattığına göre, hicri 707 yıllarında Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendisine şöyle demişti: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ilk dönemlerinde, riyazet hâlindeyken kimi zaman sohbetlerine katılan salih biri gelirdi. 
Bu sohbetlerden biriydi. Soğuk kış mevsimi ama seher vakti... Hazret, o salih zatın evine gitmişti. Kelimenin tam anlamıyla üzerinde riyazet ve tecerrüt hâli görülüyordu. O gün sohbetinde şöyle demişti: 'Ben sekiz aydır Üveys el-Karani Hazretlerinin ruhaniyetine yönelirim. Onun sıfatlarının esiri oldum. Ancak şimdi, kendimi o sıfattan çıkmış buluyorum.' 


Hace Alâüddin Attar (k.s.) Hazretleri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana sık sık, “Eğer cömertlik, sekine ve yüksek himmet hâli sende etkili olursa, ben dâhil buradaki herkes bu kapıdan geçirilir” derdi. Hace Hazretleri şöyle anlatmıştı: 


- Bir gece Zeyvertun'dan Ekme'ye gitmiştim. Orada garip bir hâdise başıma geldi. Gönlüme, “Huzurumuzdan ne talep 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edersin?” diye ilham olundu. Ben, “Sekinet ve tevazu usulünü işleyen bir tarikat istiyorum. Ey İlahi!.. Bana kendi rahmet ve inayetinle deryalarından bir zerre nasip eyle...” diye niyaz- da bulundum. Bu isteğime, “Sen kerem ve cömerilikten bir zerrecik istiyorsun!.." diye karşılık verildi. 


Bu durum bende çok farklı bir hâl meydana getirmişti. Hâdise beni himmetin yüceliklerine yöneltti. Bu yüzden, tüm gücümle kendi yüzüme bir tokat attım. Hatta bu tokatın acısını günlerce yüzümde hissettim. İşte bundan sonra, “Ey Kerim olan Rabbim!.. Bana rahmet ve inâyet denizlerini bahşet ve bana tüm bunlara tahammül etme kuvveti ihsan eyle..." diyerek yalvardım. Bunun sonucunda, bende inayet ve lütuf eserleri meydana gelmeye başladı. Bu hâlin bereketiyle pek çok güzellikler elde ettim. 


Daha sonra Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin gönlünden şu şiir süzüldü: 
Ulaştırır himmet, 
Büyüklerin nurlarına. 
Başka şey arama; 
Vuslat, 
Onun yüceliklerinde. 
Güzellik, 
Himmet merdiveninde. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 


- Biz bu yola adım attığımızda, bu uğurda baş koyan iki yüz kişiydik. Ancak himmet konusunda ben, onların hepsini geçip Allah Teala'nın inayetine ulaştım. Beni bu arkadaşların arasından öne geçirip maksuduma ulaştıran, işte Allah'ın bu yardımıdır. 


Bizim yolumuzda varlığın ve nefis görüntülerinin reddedilmesi, en önemli konudur. İşte Allah'a ulaşmanın ana sermayesi budur. Ben bu usulle nefsimi, varlık âleminin bütün katmanlarıyla teker teker kıyasladım ve şunu gördüm: “Varlık âleminde yaratılanların hepsi benden üstün...” İşte bu niyetimle, en faziletli kimseler arasına kabul edildim. 


Ben varlık âleminin her yaratılışında, büyük hikmetler bulunduğunu anladım. Ama nefsimden, bu anlamda hiçbir zaman destek bulmadım. Bir ara, “Köpeğin ne faydası var?” diye düşündüm. İşin doğrusu, köpekte bir fayda yoktu. Bunu biliyordum. Ama bu düşüncemin sonucunda, köpeğin varoluşunda hikmetler bulunduğunu ancak kendi nefsimden bana hiçbir faydanın olmadığını anladım! 


Hace Alâüddin Hazretlerinin anlattığına göre, Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu yola giren müritlere, sonsuz şefkat gösterir, Allah Teala'nın kendi üzerindeki lütuflarından dervişlerine bol bol sunardı. Onlara yüksek himmeti öğretip tavsiye eder, “Allah Teala'ya ulaşmak için bizden himmet isterken, bu isteğinizde ayaklarınız başıma ulaşmaz hatta daha da ileri gitmek noktasına varmazsa, size hakkımı helal etmem” derdi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu sözlerinden anlaşıldığına göre mürşit, bütün makamlarda müritlerini Allah'a kavuşturan bir basamak ve merdiven gibi olmaktadır. 


Bir başka ifadeyle, müridin üzerinde meydana gelen tüm sıfat ve güzellikler, aslında şeyhin, lütuf merdivenleri sayesinde gerçekleşmektedir. Çünkü mürşidin himmeti, müridin himmet burağına bindirilmiş hâli gibidir. Bu binit, müridi düşük seviyelerden meleklere özgü yüksek zirvelere yükseltir. Buradaki incelik şu hâdisede gizlidir. Hz. Ali (r.a) anlatır: 


- Rasulullah (s.a.v) Mekke'den hicret edip çıkacağı, bana o gece kendisinin döşeğinde yatmamı emrettiğinde; ben ve peygamber (s.a.v) Kâbe'ye gittik. Rasulullah (s.a.v) bana: 


- Otur!.. Çök! buyurdu. 
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Omzuma basıp yükselmek istedi. Birden gücüm, kuvvetim gitti! Peygamber (s.a.v), benim kuvvetten düştüğümü görünce, hemen omzumdan indi. Kendisi çömeldi ve: 


- Bas omuzlarıma !..buyurdu. 


Omuzlarına bastım. Bana birden güç, kuvvet geldi. İstesem semanın ufkuna ulaşacağım gibi bir hâl oldu. Nihayet, Beytullah'ın üzerine çıktım. Beytullah'ın üzerinde, bakırdan bir put vardı. Onu yerinden oynattım. Rasulullah (s.a.v): 


- At onu aşağı! buyurdu. 


Aşağı atar atmaz put, sırça çanakların kırıldığı gibi kırılı- verdi. Hemen Kâbe'nin üzerinden indim. Rasulullah (s.a.v) ile birlikte, hiç kimseye görünmeden, yarışırcasına oradan uzak- 


laştık.'* 


14 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, |, 8; Hakim, el-Müstedrek, lll, 5; Heysemi, 
M. Zevâid, VI, 23 
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Mürşit... 


Hace Bahaüddin Hazretlerini sevenlerden âlim bir zat şöyle anlatır: 


- Buhara'da ilim tahsili ile meşgul olduğum zamanlardı... 
Bir akşam üstü, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bir müridiyle karşılaştım. Bana, "Niçin Hace Hazretlerine gidip ziyaret etmiyorsun?”dedi. Ben, “Şimdi akşam olmak üzere." diye özür diledim. Ama bu arada Hace Hazretlerine kavuşmak için temiz bir kıyafetin giyilmesi ve bu kirli hâlimle onların meclisini kirletmemem gerektiğini düşünüyordum, bu düşüncelerle evime geldim. Sabahleyin şafak söker sökmez, Hace Hazretlerinin huzuruna gittim. Onunla görüşmek, benim için en büyük şeref olmuştu. Müritlerinin arasında, bana şunları söyledi: 


- Benim âlim bir dostum vardı. Ara sıra sohbetime gelirdi. 
Bir gün kendisine, “Niçin bir nebze de olsa biz, senin arkadaşlığınla müşerref olamıyoruz?” diye sordum. O zat, “Ben sizin şerefli meclisinizi, kendi kirli varlığımla kirletmek istemiyorum.” 
le senin bildiğin gibi değil, benimle gel, sana kendi arkadaşımı göstereyim” diyerek onu evime götürdüm. O sırada, bana 


demişti. Ben de buna karşılık kendisine, “Hayır, mese- 


ait olan uyuz bir köpeği ona göstererek; “İşte, benim arkadaşım bul..” dedim. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri daha sonra, “Kendi ruhuna bir 


makam, kalbine de kıymet biçen bir şahıstan yerine göre bir köpek bile daha yüce olabilir.” diyerek sözlerini tamamladı. 
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Kardeşim!..İşte bu denli büyük bir Allah dostundan meydana gelen şu yüce tevazuya bak. Nefsini kendisine nasıl en büyük düşman görüyor! O nefsini böylesine ayaklar altına aldığı için, bir köpekte bile Allah Teala'nın yaratma kudretini tefekkür ediyor, kendi nefsine bakıyor Allah'a olan itaatini ölçüyor değil mi? İşte, bu büyük tevazunun sahibi olarak Şah-ı Nakşibend Hazretleri, istediğine nail olmuş, yüceliklere yükselmiş ve yolunda böylesi bir bir tevazuu esas almıştır. Bu konuda Şeyh Ebu Medyen şöyle der: 


- Kim nefsi için bir hâl veya makam talebinde bulunursa, o kimse tasavvuf anlayışından uzaklaşmıştır. 


Atâullah İskenderi Hazretleri de şunu söyler: 


- Tüm günah, gaflet ve şehvetlerin kaynağı, kişinin kendi nefsinden razı olduğu zamandır. Nefsini beğenip takdir etmediğinde, bütün güzellikler senden meydana gelecektir. O hâlde, nefsinden razı olmayan biriyle arkadaşlık yapmak, nefsinden razı olan âlim bir kimseyle dost olmaktan daha iyidir.'9 


Bütün bunlardan şu anlaşılıyor: Hakiki âlim, nefsinin vartalarını bilir. Ama gerçekten cahil olan kimse, nefsin durumunu anlamaz. İşte yukarıdaki ifadeler, öldürücü bir zehir olan nefis için, denenmiş bir panzehir anlamındadır. Senin de kalbinin hastalık ve zehirleri için, nefsin hastalıklarını bilmen, buna göre şifa olacak panzehiri bulman gerekir. 


Hace Alaüddin Hazretleri'nin anlattığına göre, Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle demiştir: 


- Tasavvuf büyüklerinden işittiğime göre onlar şöyle demişlerdir: Allah dostlarından birini, kendine mürşit kabul eden bir mürit, bu yolda kendi nefsini Firavun'un nefsinden yüz kere daha aşağı görmezse, o kimse tasavvuf ehli olamaz, velilerden de yarar göremez. 


15 İbnu Acibe, İkâzu'l Himem Fi Şerhi'l Hikem, s. 114 - 117 
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Buhara yakınlarında Kıpçak Sahrası denilen bir yer vardı. 
Askerler araziye konuşlandıklarında, şehirde büyük bir kargaşa yaşanır, askerler ihtiyaçlarını karşılarken ortalık hareketlenirdi. İşte böylesi günlerden biriydi... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, çevresini saran bir grup dervişle birlikte mescit olarak düzenledikleri bir düzlükte oturuyorlardı. Bir grup o esnada, orada namaz kılıyordu. Bu sırada Hace Hazretlerini seven birkaç kişi, bir şeyler sormak için huzuruna geldi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu gelenlere, kirletilmiş olan çevreyi öncelikle temizlemelerini söyledi. Ardından bu hareketin, derin anlamları bulunduğuna şu sözleriyle dikkat çekti: 


- Ben de Buhara'nın tüm medreselerini temizlemiş, böylesi bir hizmetten büyük haz duymuştum. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 


- Allah Teala, cezbelere tutulduğum ilk dönemlerde dostlarından biriyle konuşmayı bana nasip etmişti. Bu Allah dostu bana, “Anlaşılıyor ki sen dostlardansın.”demişti. Ben de ona, “Dost ve velilerin nazarlarının bereketiyle, onun dostlarından olmayı isterim.” demiştim. Bu aziz Allah dostu, bana vaktimi nasıl geçirdiğimi, nefsimle olan dostluğumu merak edip, ne tür amellerde bulunduğumu sorunca; “Bulduğum zaman şükreder, bulmadığım zamanlarda da sabrederim.” dedim. Bu aziz kimse tebessüm etti: “Senin yaptığın bu iş çok kolaydır, asıl önemli olan nefsini, kendisine bir hafta yemek ve su vermesen de sana isyan edip baş kaldırmayacak kadar terbiye etmiş olmandır !..” dedi. 


Bu konuda onun yardımına ihtiyacım olduğunu söyledim, bana şunları tavsiye etti: 


- Bir çöle git. Nefsin, tümüyle insanlardan ümit kesinceye kadar orada bu minval üzere üç gün kal. Dördüncü günde, 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dağa doğru yürü... Orada çıplak ata binmiş bir atlıyla karşılaşacaksın, ona selâm ver geç, hiç oyalanma. Ancak üç adım attıktan sonra o atlı sana, “Ey genç!.. Yanımda bir tandır ekmeği var, onu al.” diyecek. Sen o adama hiç iltifat etme. 


Bu Allah dostunun tavsiyelerine uyarak sahraya gittim. 
Söylediği şekilde davrandım. Orada üç gün geçirdikten sonra dördüncü günde dağa doğru yöneldim. Gerçekten o velinin anlattığı gibi bir atlıyla karşılaştım. Ona selâm verip geçtim, o atlı ise bana bir tandır ekmeği sundu, tabii buna iltifat etmedim. Daha sonra, o Allah dostu ile tekrar buluştum. Bu kez bana şu tavsiyelerde bulundu: 


- İnsanların gönüllerini hoş tutmalısın. İnsanların kendilerine iltifat etmediği zayıflar, miskinler ve gönlü kırık kimseler vardır. Onlarla ilgilen, hizmetleriyle meşgul ol ama bu arada gönlün Allah'a karşı eğik ve sekinet içinde olsun. 


O Allah dostunun bu tavsiyeleriyle, işaret ettiği şekilde amellerime uzun bir müddet devam ettim. Anlatılanları yerine getirdikten sonra yine o Allah dostuna gittim. Bu defa bana şunları söyledi: 


- Şimdi de hayvanlara hizmet gayreti içerisinde bulunman gerekiyor. Bu hizmetin süresince yine meskenet ve ihlâs hâlini korumalısın. Zira hayvanlar da aynı şekilde Allah Teâla'nın yarattığıdır. Düşünürsen onlar da rabbimizin, ilâhi rahmet nazarlarına mazhar olmaktalar. Bu yüzden, hayvanlardan herhangi birinin sırtında veya başka bir yerinde bir yara görürsen, onu iyileştirmeye gayret göstermelisin. 


O veli zatın bu tavsiyelerini emir kabul ettim. Bir süre hayvanlara hizmetle meşgul oldum. Bir hayvan gördüğümde onun geçmesini bekler, önüne bile geçmezdim, yedi yıl bu hâl üzere devam ettim. Tekrar o Allah dostuna gittiğimde, bana 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yine ihlâs ve sekinet hâlinde ve bu kez kendi köpeklerine hizmet etmem gerektiğini söyledi: 


- Nefis terbiyenin bu noktasında, köpeklere göstereceğin davranışın sayesinde, büyük bir saadete ulaşacaksın dedi. 


Ben bu hizmetten fazlasıyla manevi bereketler, işaretler elde ettim. 


Nihayet bir gece... 


Bir köpeğin davranışı bana çok tesir etti. Beni bir ağlama tuttu, iniltiler hâlinde sürekli ağlıyordum... Ben böyle ağlarken, köpek sırtını yere koymuş, yüzünü gökyüzüne çevirmiş, ayaklarını da yukarı kaldırmış, başlamıştı inlemeye...Ben ellerimi havaya kaldırıp, rabbime yalvararak amin dedikçe, hayvancağız susuyordu!... 


Yine o günlerden birindeydi. Öğle vakti evden çıkmıştım, güneş âdeta başıma geçiyordu. Bu sırada yolda, güneş ışınlarının tesiriyle olacak, kendinden geçmiş bir bukalemun gördüm. Onun bu görüntüsü bana, velilerin istiğrâk hâlini hatırlattı. Zira hayvancağız rabbimin azameti karşısında, teslim olmuş bir varlığın davranışını anlatır gibiydi. Bu sırada aklıma, o veli kulun sözleri aklıma geldi. O zattan bana himmet etmesini talep ederek, edep hâlimi korudum. 


Büktüm boynumu Allah Teâla'ya, kaldırdım ellerimi semaya. Tek şey istiyordum rabbimden: Allah Teala'ya böylesi teslim olmak... 


Yine o Allah dostunu ziyarete gitmiştim. Bu kez bana, yol hizmetinde bulunmamı tavsiye etti: 


- Yolda insanları rahatsız edip onlara eziyet verecek şeyleri kaldıracaksın, yolları temizleyeceksin, dedi. 


Yedi yıl boyunca bu hizmette bulundum. Bu süre içinde el ve eteğim yollardan temizlediğim toz ve topraktan boş kalmıyordu. Kısacası o aziz Allah dostunun, bana emretmiş olduğu bütün amelleri ihlâsla, hiç itiraz etmeden tam bir teslimiyetle yerine getirdim. Yapmış olduğum bütün bu hizmetlerin, nefsim üzerindeki faydalı neticelerini müşahede ediyordum. Nefsim kırılıyor ama onun bukağısından sıyrılarak tam bir terakkiye doğru ilerliyordum.' 


İşte kardeşim, bu ‘seyr-i sulük' şeklini bir düşün. Bu eşsiz sıfatları tefekkür et. Tasavvuf yolunda mürşidinden istifade etmek, kâinattaki olaylara ibret nazarıyla bakmak istiyorsan, bir nebze de olsa sekinet hâlini bulmaya çalış! Çünkü bu yolda, gerçek gayeye ulaşmak için sadece namaz ve orucun çokluğu yetmez. Bunun için kelimenin tam manasıyla bir fena hâli ve insanlardan herhangi bir beklenti içerisine girmemen gerekir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şu sözü, bunu ne güzel anlatır: 


- Kardeşim, ben Allah Teala'ya sadece gece namazları kılmak, oruç tutmak ve ilim öğrenmekle ulaşmadım. Beni Allah Teala'ya ulaştıran, tüm bunların yanı sıra cömertlik, tevazu ve gönül zenginliği olmuştur.'6 


Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu sözlerinden, şu hakikatler ortaya çıkıyor: 


İnsanları Allah'tan ayıran şey, dünyaya gösterdikleri büyük ilgidir. Nefsani isteklerine mağlüp olmaktır. Allah Teala'ya ulaşırken, kişiye bundan daha büyük engel yoktur. İnsan cömertlik ve keremini artırırsa dünyaya meyli azalır. Böylece cömertlik ve tevazu ile gönül zenginliği elde edilir. Gönülde Allah'tan başka varlıklara duyulan muhabbet yok olur. Böylece kul, Allah Teala'ya yakınlaşır. Nitekim Atâullah İskenderi Hazretleri şöyle der: 


t6 el-Hâni, el-Behçetü's-Seniyye, s. 21 
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-Hak Teala'nın ilâhi emirlerine itaat etmek ve ona yakın olabilmek için, kulluğa aykırı olan bütün özellikleri, beşeri vasıflardan uzaklaştır. 


Bu yüzden bazı arifler, “Mekke'de veya uzak bir yerde olman hiç önemli değil. Bu yolda en önemli olan, kişinin kendisini rabbine yaklaştıracak bir şekilde, kulluğa lâyık hâle getirmeye çalışmasıdır.” demişlerdir. 
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Hane-i Saadet... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatır: 


- Kış mevsimindeydik. Hava ise son derece soğuk... Öyle ki buz tutmadık su kalmamıştı, o soğuk gecede, ben ve arkadaşlarım Zeyvertun'da bir süre sohbet ettik. Gece yarısı uyandım, ihtilam olmuşum. Boy abdesti almak için evden dışarı çıktim. Ancak su bulmak için her nereye gittiysem, suların üzerindeki buzları kırmak için bir şey bulamadım. Arkadaşlarımı bu yüzden rahatsız etmek istemiyordum. Orada başka tanıdığım kimse de yoktu. Üzerimde ise eski bir kürk vardı. 


O soğukta Zeyvertun'dan çıktım. Doğruca Kasr-ı Ârifan'a gittim. Eve ulaştım. Kimseye bu özel hâlimden bahsetmek, bir de onları rahatsız etmek istemiyordum. Evin etrafına baktım. 
Mescidin yakınlarında, havuzun yanında bir maşrapa gördüm. Başladım buzları kırmaya. Bu arada elimi de yaralamıştim. Nihayet boy abdesti alabildim. Ancak soğuktan son dgrece etkilenmiştim. Yine o eski kürkümü giydim. Kasr-ı Ârifan'dan aynı gece ayrıldım, Zeyvertun'a geri döndüm. 


İşte kardeşim, bu büyük velinin zahirini ıslah etmek konusunda göstermiş olduğu şu ihtimamı bir düşün!.. O, İslâm'ın emirlerine uyma konusunda azimetlere nasıl dikkat ediyor, nefsinin kendisini bir gece için bile olsa böyle bir hâl içinde bırakmasına hiç fırsat tanımıyor! Daha önceden mürşidi Baba Semmasi Hazretleri tarafından, “Azimetle hareket etmelisin” diyerek emredilmiş olduğu için, teyemmüm almak gibi bir ruhsata yönelmiyor!.. Ayrıca Şah-ı Nakşibend Hazretleri, amellerindeki ihlâsı koruyabilmek için, nasıl arkadaşlarından, ailesinden hiç kimseye duyurmadan, yüklendiği zahmetleri gizleyerek nefsine meşakkatler çektiriyor değil mi? 


İşte sen de, bu yolda ve sahiplendiğin tasavvuf ahlâkında, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu davranışındaki saf altın hükmündeki ameli yani kibrit-i ahmeri keşfet...Yine o velilerin Kur'an ve Sünnet hükümlerini yerine getirme konusunda göstermiş oldukları gayretlerini iyi anla. Bu seçkin insanların, Allah yolunda diğer fedakarlıklarından çok daha ileri bir seviye- de, nefislerini terbiye etme konusunda sahip oldukları titizliğe ve bu şekilde ulaştıkları yüksek makamlara dikkat et!.. Onlar Allah Teala'dan başka, her şeyden bağlantılarını keserek, rabbimize hizmet etmenin dışında hiçbir şeyi dert edinmediklerini anlamaya gayret et!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatır: 


- İlk dönemlerdeydi...Bende cezbe hâlleri vardı. Her tarafa gider, dostlarımı dolaşırdım. Bu yüzden ayaklarım şişer, dikenler batar, çoğu zaman kanardı. Yine bir kış mevsimini yaşıyorduk ve hava çok soğuktu. Eski kürkümü sırtıma almıştim. O sırada, Allah Teala kendilerine rahmet eylesin Seyyid Emir Külal Hazretlerinin sohbetlerini öylesine çok özlemiştim ki... Karşı konulmaz bir arzu, yine beni Seyyid Külal Hazretlerinin evine doğru çekiyordu. 


Hâne-i Saadet'e gittim. Seyyid Emir Külâl Hazretleri, dervişlerle birlikte oturuyordu. Hazret, mübarek bakışlarıyla benim bu arzulu hâlimi gördü. Beni bakışlarıyla süzdü ve oradakilere beni, hemen evden dışarı çıkarmalarını emretti! Ben o evden çıkarılınca, nefsim neredeyse başkaldırıp isyan edecek gibi olmuştu. Nefsim, dizginleri ele almak üzereydi. Tam o sırada Allah Teala'nın yardımı bana yâr oldu. Kendi kendime, “Mürşidim ve dostlar huzurunda, bu şekilde aşağılanmamda, mutlaka Allah Teala'nın izni vardır. Zira baş koymam gereken kapı burası. Bu eşikten başka bana yer yok !..” diyerek başımı tevazu ve gönül burukluğu ile Seyyid Emir Külal Hazretlerinin kapısının eşiğine dayadım. Kendi kendime, “Bana her ne olursa olsun yine de başımı bu eşikten kaldırmayacağım.” diyordum. 


Ama hava son derece soğuktu ve yavaş yavaş kar serpiştiriyordu. Sabah namazı vakti yaklaştı. Seyyid Emir Külal Hazretleri evinden çıkmak üzereydi. Eşikten geçerken ayağını başıma bastı: “Kim var orada?” diye seslendi. Hizmetinde bulunanlar, üzerime yağan karın içinden beni çıkarttılar. Daha sonra Seyyid Emir Külal Hazretleri bana şu müjdeyi verdi: 


- Evlâdım!.. Bu saadet libası, tam sana lâyıktır. 


Daha sonra mübarek elleriyle, ayağırndaki dikenleri çıkardı, yaralarımı temizledi, bana lütuf nazarlarını yöneltti. 


İşte kardeşim, bütün bu olanlar, onun yoluna giren müridi ve onun bu uğurdaki edeplerini anlatıyor. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, huzurdan uzaklaştırıldığı zamanı düşün... O an, onun yaşadıklarını anlamaya çalış. Nefsine ağır gelen zorluklara rağmen yine de onun, bu meşakkatlere nasıl katlandığına bak!.. Hazret, tüm bunların sonucu, mürşidinin evine kabul edilmiş, onun dostluğuyla şeref bulmuş. Şah-ı Nakşibend Hazretleri teslimiyetini her hâliyle işte, böyle göstermişti. Bunu iyi düşün. 

Ayıp ve noksanlarımla 

Beni kabul etmedikçe, 
Düzeltmedikçe eğriliğimi, 
Bu kapıyı terk etmem. 

Siz kabul ettikçe, 

Ayıp ve noksanlarımı, 

İşte!.. Budur benim; 

izzet ve şerefim, 

Kabulden yüz çevirseniz de 
İsyana dönemem... 
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Kardeşim, sakın Şah-ı Nakşibend Hazretlerini, mürşidinin huzurundan uzaklaştırılırken mürşidinin; onun değerini bilmediğini veya böyle davranmakla ona hakaret ettiğini sanma, işin hakikati şudur: : 


Seyyid Külal Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ruhunda gizli olan, altının hâlis bir altın olduğunu, özde bunun mücahede ve meşakkat ateşinin alevleriyle keşfedileceğini, böylesi bir davranışın aslında altına (ona) hiçbir zarar vermeyeceğini pekala biliyordu. Aslında bu davranış, hâlis altın için daha faydalıdır. Çünkü hâlis altının, taçlara yerleştirilmesi, geçerli akçe hâline getirilmesi için külçe hâlden eritilerek, kirlerinden arındırılması gerekir. İşte bu yüzden mürşitler, müritlerine seyri sulük yaptırırken, mücahede ve hizmet ateşleri ile müritlerin, kendi iradelerinin cevherini hâlis hâle getirirler. 


O hâlde sen de kardeşim!.. Bu gibi Allah dostları ile müşerref olduğunda, altın hükmündeki iradeni hâlis kılmaya gayret etmelisin. Sende bulunan kötü hasletleri giderebilmek için, bu kiymetli velilerin emir ve yasaklarının ateşiyle içindeki meşaleyi yakmalısın. Kısacası, eşsiz bir hazineye ulaşmak için onların meclislerine devam etmekten geri kalmamalısın. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, müritlerinin riyazet ve mücahede alanında, vuslata ramak kalmışken gevşeklik göstermeleri hakkında şunları anlatmıştı: 


- Ben her sabah evden çıkarken kendi kendime; “Keşke şimdi başını eşiğe koymuş, talepte bulunan bir mürit olsa.” diyorum. Ancak şimdi öyle mürit kalmadı, herkes kendince şeyh oldu. Müridin, zahiri ve bâtıni kirlerden arınması için kendisini şeyhinin eline; ölü yıkayıcısının eline, ölü nasıl teslim olmuşsa aynen o şekilde, kendini teslim etmesi gerekir. 


İşte bu anlam müritler için, kibrit-i ahmer'den daha değerli ve daha şereflidir. Çünkü bu bitmez ve tükenmez bir kaynaktır. Mürit, ancak bu teslimiyetiyle tasavvufta netice alır. 
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Kuşkusuz bu, Allah Teala'nın dilediği kuluna nasip buyurduğu keremidir. İşte, yukarıda Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden nakledilmiş olan hikâye, bu manayı açıklamakta ve desteklemektedir. İşin doğrusu, bu vasıflara sahip olmayan bir mürit, iradeden uzak bir kimsedir. 


Yine müritlerin pek çoğu birtakım hayal ve yanlış kanaatlere sarılıyor ve mürşitlerde kendi yanlış düşüncelerine uymayan bazı hâller buldukları zaman, hemen şeyhleri inkâr edip tasavvufa karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla bu kimseler ismen mürit olsalar bile, davranışları itibariyle mürit değillerdir. Bir başka ifadeyle böylesi müritler, bu yüzden mürit değil de şeyh gibi davranmaktadırlar. İşte bu manaya işaret ederek Şah-ı Nakşibend Hazretleri, “Şimdi öyle mürit kalmadı, herkes kendince şeyh oldu.” buyuruyor. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 


- Bir dönem, Seyyid Emir Külal Hazretleri Nesef'te idi. O sırada ben Buhara'da idim. Seyyid Emir Külal Hazretlerinin sohbetlerine gitmek için âdeta can atıyordum. Ona kavuşma arzusuyla, Buhara'dan Nesef 'e doğru yola çıktım. Nesef'e ulaşıp, Seyyid Külal Hazretlerinin huzuruna vardığımda Hazret bana; 'Evlâdım!.. Çok güzel bir vakitte ve tam zamanında geldin. Zira fırını hazırlamış, bize odun toplayacak birini arıyorduk' dedi. Ben bu güzel işarete sevinerek hemen odun toplamaya gittim. Bir müddet sonra sırtıma odunları ve dikenli çalı çırpıları yüklemiş olarak geri döndüm. Beni bu hâlde görünce Seyyid Külal Hazretleri şu şiiri okudu: 

Yüceliklerinin güzel yüzü, 
Neşe ve mutlulukla gülüyor. 
Sırtımdaki dikenlerin 
Acısında bile odunlar, 

İpek yumuşaklığında geliyor. 
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İşte kardeşim, Seyyid Emir Külal Hazretleri bu şiiriyle, büyük bir edep içerisinde âdeta ipek yüklemiş bir hâlde muhabbetle, sırtında dikenli odunları taşıyan Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin edebini takdir etmiş oluyor. Bu muhabbetle O, Allah ve Rasulünün yolunda isteklerine ulaşarak terakki etmiş, vuslat semalarına çıkacak kadar yükselmişti. 


İşte kardeşim, sen de tasavvuf yolunda ve bir mürşidin rehberliğinde, Şah-ı Nakşibend Hazretleri kadar bu denli yüksek mertebelere ulaşamasan bile; en azından, onların huzurunda zahirin ve bâtının ile yürekten ağla!.. Her şeye itiraz edip bahaneler bulmaktan ruhunu temizle. Tümü elde edilemeyen bir şey, tamamen terk edilmez, unutma!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatır: 


- Hace Baba Semmasi Hazretleri, Kasr-ı Ârifan'daydı. 
Mescit yapımı ile meşgul olduğundan, mübarek başının üzerinde toprak ve çamur taşıyor, bir yandan şu şiiri söylüyordu: 


Sana hizmeti, ruhumla yapıyorum 
Bunu nasıl yapmayayım. 

Senin yükünle başımı, 

Kaldırıp dik tutuyorum 

Nasıl tutmayayım!. 
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Yaşlanmış Köle Azat Edilir... 


Hace Baba Semmasi Hazretleri ve ortaya koyduğu tasavvufi hayat anlayışı, Rasulullah'a (s.a.v) her hâlükârda bağlı kalmayı esas kabul ettiğinden, aslında bu davranışıyla o, Hendek Savaşındaki sevgili peygamberimizin ve sahabe-i kiram'ın uygulamalarına tabi olmuş oluyorlardı. Dikkat edersen burada, kamil olan kimsenin bile efendisine hizmetten kaçmadığı, bilâkis bunu en büyük bir şeref olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 


Hace Alâüddin Hazretlerinin naklettiğine göre Şah-ı Nakşibend Hazretleri yaşlılıklarının son dönemlerinde şöyle buyurmuştu: 

- Gençlik zamanlarında, tasavvuftaki bütün riyazet ve ağırlıkların yüklenebileceğim kadarına tahammül edebilmem için, Allah Teala'dan bana yardım etmesini ve bu yoldaki ağır yüklere dayanma gücüyle kuwvetlendirmesini niyaz ederdim. Allah Teala da beni bununla şereflendirdi. Gençliğimde bana bu yoldaki bütün yükleri çekme gücünü nasip buyurdu, yaşlılığım- da ise beni bundan azat etti!.. Zira yaşlanmış köle azat edilir. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, bu sözlerinde şu hakikatlere işaret ettiği anlaşılıyor: 


Başlangıçtaki mücahede ve amellerin güzellikleri, nihayet- te kalplere yerleşmiş olur. Yapılan tüm bu ameller sayesinde, kamil kimsenin bütün organları ve bedeni rahata kavuşur. Kemâl seviyesine gelenin nefsi, hiçbir aşırılığa kaçmaksızın, ifrat ve tefrite sapmaksızın en güzel şekilde dengeye oturur. 
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Nitekim Rasulullah da (s.a.v) davranışları itibariyle böylesi bir itidâli tavsiye eder.!7 


Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin şöyle anlattığı nakledilir: 


- Kalek şehrinde bulunduğum gecelerden biriydi... Gönlümden gece namazı kılayım diye geçirdim ama bir türlü içimden gelmedi, kılamadım. Oturayım dedim, ruhum daraldı, rahat edemedim. Derken evden dışarı çıktım. Dışarıda abasına bürünmüş birini gördüm. Bana: 


- Bu saatte mi dışarı çıktın Ebu'l Kasım!..dedi. 

- Evet efendim, çok vakitsiz bir zamanda, dedim. 

- Ben kalpleri harekete geçirenden, senin kalbini de harekete geçirmesini isterim, dedi. 

- Bunu niçin istediniz efendim? diye sordum. 

- Nefsin hastalığı, heva ve heveslerine karşı koyduğun zaman şifa bulur, deyince bu cevap karşısında o zat, kendi nefsine hitaben: 


- Aslında ben de yedi kez sana bu cevabın aynısını söyleyip telkin ettim. Ancak sen aynı cevabı Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden duymayınca tatmin olmadın!.. dedi. 


İşte kardeşim, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bu cevabında, daha önce anlatılan şu anlam vurgulanmış oluyor: 


Müridin, bu yola girdiğinde mücahede edip, şehvetlerden kaçınarak, nefsin hevâ ve heveslerine karşı koyması hâlinde, istekleri kendisine zarar vermez. Nitekim Rasulullah da (s.a.v) et yiyor ve helva seviyor, dünyevi nimetlerden yararlanıyordu. Buradaki ölçü, nefsin ıslah olmasıdır. Bu anlamda itminâna ulaşan nefis, helal nimetlerden istifade ettiğinde, in- 


sana bir şey kaybettirmez. 


7 (Hadisin meali şöyledir: "Salih gidişat, güzel yüz ve hoş görüntü, her işte 
dengeli ve tutarlı hareket etmek, nübüwvetin yirmi dört cüzünden bir parçadır.” Bkz: Buhari, Edebu'l Müfred, 236; Tirmizi, Birr, 66; Heysemi, M. Zevaid, VIII, 90; (Haz.) 
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Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir müridi vardı. Bu müridin annesi, nefsini ıslah etmek için riyâzete giren oğlunu kınayıp dururdu. Annesi bir gün, mürşidin tavuk yediğini görünce söylenmeye başladı: 

- Benim oğlum arpa ekmeği yerken, sen tavuk yiyorsun. 
Bu sırada Abdülkadir Geylani Hazretleri, tavuğa nazar etti, “Allah'ın izniyle ayağa kalk!” dedi. Gerçekten de tavuk, canlandı. Bunun üzerine Şeyh, müridinin annesine doğru yöneldi, şunu söyledi: 

- İşte, eğer senin oğlun da bu hâle ulaşırsa; o da istediği şeyden yesin. 

Kısacası, arifler artık el, ayak, göz, kulak gibi organların amellerinden, gerçekte kalbin işlediği amellere geçmişlerdir. 
Çünkü kalben yapılan amellerin, bir zerresi bile diğer organlara ait dağ mesâbesindeki amellerden daha hayırlıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: 

“Sen dağları hareketsizmiş gibi görürsün, oysa onlar bulutlar gibi hareket hâlindedirler.”8 

Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 

- Talep ve arayış dönemlerimin başındaydım. Bir Allah dostuna, “Manen zayıf olan insan, maneviyatı kuvvetli biriyle karşılaşırsa ne yapmalı?” diye sordum. Şöyle cevap verdi: 

- Allah'ın sevgili bir kuluna kavuşuncaya kadar sabretmelidir. Peki, bu konuda ne yapıyorsun? Maneviyatı kuvvetli birini buldun mu?’ 

Allah'tan yardım beklediğimi söyledim. Bunun üzerine o şöyle dedi: 

- Bu sevgili, Allah Teâla için aranır oğulcuğum!.. Biz aradık ama bulamadık. Ancak sen aramaya devam etmelisin. 
Sen o sevgili kulu mutlaka bulacaksın!.. 


18 Neml, 88 
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Gerçekten o Allah dostunun bu sözleri, benim bu yoldaki gayretlerimin artmasına vesile oldu. İşte bu arayış dönemimin başındayken, bir kumarhanenin önünden geçiyordum. Kumar oynayan grubun içinde, iki kişi âdeta kendinden geçmiş bir hâlde kumar oynuyorlardı. Yenilen, yanında bulunan para ve kıymetli ne varsa hepsini ortaya sürüyordu. Oyunu kaybeden her şeye rağmen yine, her an daha fazla gayret ve çaba gösteriyor, kumarda galip gelen oyun arkadaşına şunu söylüyordu: 


- Ey güzel yüzlü arkadaşım, bu uğurda başımı da alsan bu oyundan vazgeçmem!.. 


İşte, bu kumarbazın her şeye rağmen, bu oyundaki o kendinden geçiş hâlini görünce, bende Allah yolunda gayret etme zevki ve aşk hâli meydana gelmeye başladı. O günden itibaren, bu uğurda sürekli bir gelişme göstermeye çalışmışımdır. 


Sen... 

Yanında bulunan her şeyi, 

Ateşte yakmadıkça, 

Hakikat olamazsın. 

Özünde hayra meyil oldukça, 
Başkasının sevgisinden arınmadıkça, 
Fena makamına ulaşamazsın. 
Teslim ederiz sırrımızı sana; 

Ama sen, 

Gönül rahatlığında oldukça. 


İşte kardeşim, sulükun ne anlama geldiğini iyi düşün. Buradaki incelikleri anlamaya çalış. Bu incelikleri anlayabilmek için, velilere ulaştıran yolların edeplerini öğrenmelisin. Nitekim yukarıda kendisinden söz edilen o günahkar kimse bile, heva ve hevesi uğruna yanında bulunan her şeyi feda ediyor, sevdiği uğrunda başını verse de yolundan geri dönmüyor. 
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Hatta karşılaşmakta olduğu bütün olumsuzluklar bile bu konuda, kendisinin gayretini arttırıyor. 


O hâlde, Allah Teala'yı seven bunun için faziletli gayeleri arzulayan kardeşim...Sen, nasıl olur bütün isteklerin temel gayesi olan sevdiğini, talep etmek konusunda tembellik gösterebilirsin? 


Ey güzelliklerimizi arayan!..Bizi isteyenlerin Ödemesi gereken bedel, yüksektir. 

Cılız bedenler; fenayı arzulayan ruhlar, 

Bir de uykusuz gözlerdir. 

Bizden başkasını içermeyen gönüller 
İstiyorsan eğer, bedel ödemelisin. 

Sonsuz bir fena istersen eğer, 

Kendinden geçmelisin. 

Bu yok oluş hâlinle, fena hâline yakın 
Vadiye ayak basarsan, çarıklarını çıkar. 
Çünkü bu vadi kutsaldır. 

Dünya ve ahiretten hem de bizdekilerden, Vazgeçersen eğer; 

Yine bizde olana gelmelisin. 

Bunu özlemle arayan da kim? derlerse eğer; 
Cevap vermelisin: İşte ben!.. 

Bunu hasretle arayan, iştiyâkla arzulayan... 
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Kurtuluş Kapısı... 


Hace Alaüddin Hazretlerinin naklettiğine göre, Şah-ı Nakşibend Hazretleri şunları anlatmıştı: 


- Arayış dönemlerimin başlarında, aralarında konuşan iki kişi gördüğümde kendilerini can kulağıyla dinlerdim. Allah Teala hakkında konuşuyorlarsa, sevinir hoşnut olurdum. Ancak Allah Teala'dan başka bir şeyden bahsediyorlarsa üzülür, kederlenir ve oradan hemen uzaklaşırdım. 


Rabbim!..Konuşması, Sen olmayanın 
Susması, konuşmasının en güzeli... 
Rabbim!..Zikri, Sen olmayanın 

gafleti bulunmayanı, en iyisi... 

Beni kederlendiren, 

İştiyakla kendisini arzuladığım sevgili, 
Beni ayakta tutan, sözlerdeki sevgili... 


İşte kardeşim, sen de Allah Teala'yı zikirden geri durma, sakın vaktini boşa harcama. Eşinle, dost ve kardeşlerinle birlikteyken, Allah Teala'nın emir ve yasaklarına yöneltecek konuşmalar yapmalısın. Unutma, sahip olduğun vakit ve sayılı nefeslerin, kıymetli mücevherler gibidir. Bu yüzden elindeki kıymetli sermayeyi kaybedip, yoksunluk günlerinde muhtaç hâle düşme!.. 


“O gün; artık, insanlara mallarının yahut evlâtlarının hiçbir fayda sağlayamayacağı bir gündür. Ancak Allah Teala'nın huzuruna sağlam ve temiz bir kalple gelen kimse müstesna..”9 


19 Şuarâ, 88-89 
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Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatır: 


- Seyyid Emir Külâl Hazretlerini görme arzusu gönlümü sarmıştı... Onu bir kez daha görebilmek için Nesefe doğru yola koyuldum. Cîrân Ribatrna ulaştığımda, elinde uzun bir sopası ve başında da keçeden yapılmış bir külahı bulunan bir atlıyla karşılaştım. Bu zat bana yaklaştı; elindeki sopasıyla bana vurup, “Halili gördün mü?” diye sordu. 


Kendisine cevap vermek istemedim. Ama o zat, tekrar yolumu keserek çevremde dolanıp durdu. Kendisine, “Senin kim olduğunu biliyorum! Gel, Keravül mevkiindeki konağa kadar yol arkadaşım ol.” dedim. O ise sohbet etmek istiyordu. 
Hiç oralı olmadım ve kendisine bir şey söylemeden yanından ayrıldım. 


Seyyid Emir Külal Hazretlerinin huzuruna vardığımda, “Niçin yolda karşılaşmış olduğun Hızır'a (a.s) iltifat etmedin’ diye sordu. Ben, 'evet, onun Hızır (a.s) olduğunu biliyordum ama sizi görmek arzusuyla yola düşmüşken, sizden başkasıyla meşgul olamazdım!..” dedim. 


İşte kardeşim, seni irşat etmesi için kendisine teslim olduğun mürşidini, biricik kurtuluş kapısı olarak görmelisin. Başka bir yön bulurum demeyesin!.. 


Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir müridi vardı. 
Adı Ebü Mesud Şibli (k.s). Bir gün mürşidi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evine gitmişti. O vakit Hızır (a.s) eve geldi, selâmlaştılar. Ama o, Hızır'a (a.s) iltifat etmedi. Hızır (a.s) kendisini tanıyıp tanımadığını sorunca o, şöyle cevap verdi: 


- Tanıyorum, sen Hızır'sın. Ancak Şeyh Abdülkadir Hazretlerine olan muhabbetim, onun dışında bir başkası için boşluk bırakmıyor. 


İşte kardeşim, mürit şeyhinin faydalı bulutları, faziletli okyanusları ve ender bulunan incilerinden yararlanmak için, devamlı şeyhiyle birlikte olmalı. Mürşidinin sevgisi ve muhabbeti dışında kalan hiçbir şeye gönülden bağlanmamalıdır. 


Hace Alaüddin Hazretlerinin söylediğine göre Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle anlatmıştır: 


- Validem Nesef'teydi. Yanına gitmek üzere Buhara'dan yola çıktım. Kuyu başında, sabah namazını kılan bir gençle karşılaştım. Gencin tevazuyla ellerini kaldırıp Allah Teala'ya yürekten yakarıp dua ettiğini görünce amin dedim. Duasını bitirince ona, “Öylesine güzel, neler istiyordun rabbinden?..” diye sordum. Gencin, “Rabbim!.. Eğer annem ve babam, beni senden alıkoyarlarsa bana, onları görmeyi nasip etme !..” dediğini duyunca hâlime şükrettim. 


Bana yakın akrabalık, 
Uzaksa onunla Hakka aşıklık; 
Ben yabancıyım,onlara. 
Uğrunda terk ettim 

Nefsimi, akrabalarımı, 

Hakk'a yakınlık kuranlara 
Dostum, işte bunlara... 


İşte kardeşim, bu ifadeleri ve şiirleriyle Şah-ı Nakşibend Hazretleri aslında şu ayete işaret etmiş oluyor: 


“De ki; eğer sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, topladığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve sevdiğiniz meskenler, sizin için Allah ve Rasulü'nden yahut Allah yolunda cihat etmekten daha sevimli geliyorsa; o hâlde Allah'ın (gazap) emrini yerine getireceğini bekleyip gözleyin. Allah fâsık bir kavmi hidayete erdirmez.'?9 


Bir kul, kalbini sadece rabbine yöneltip, yalnız ona itaat etmedikçe fasıklık hâlinden kurtulamaz. Ebu'l Abbas el-Mürsi Hazretlerinin şu şiiri ne kadar güzeldir: 


2 Tevbe, 24 
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Onun evi ve makamı kılmazsam 
Eğer, kalbimi; 

Sevilen ve sevenlerden olamam. 
Ona ulaştırmakta bulamazsanız 
Eğer çaremi; 

O vakit, selâmeti bulamam. 


Nitekim hikmetli sözlerden birinde, “Gerçek sevgili, kalpte ortak istemez. Ortak yapılan işleri de sevmez. İşte bu yüzden sevgililer, başkasının ortak edildiği amelden ve başkasına yönelen kalpten bir şey elde etmezler.” denilmektedir. 


O hâlde kardeşim, sen de kalbini yabancılardan arındır ve onu marifet sırlarıyla doldur. Aksi takdirde kalp, varlık âlemini göstermeye uygun bir ayna olarak nasıl parlayabilir? Kalp şehvetlere bulanmışken Allah Teala'ya doğru nasıl yol alabilir? Gafletten arınıp temizlenmeyen bir kalp, hangi yüzle Allah Teala'nın huzuruna kabul edilmeyi ümit edebilir?!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri hacca ilk gidişinden sonra, dönüşte Neset yoluyla Kasr-ı Ârifân'a ulaşmıştı. Muhterem pederi ise Buhara'da bulunuyordu. Hace Hazretleri bir keresinde, babasını görmek için kendisine bir haberci geldiğini, gerçekte Allah Teala'nın ana-babaya saygı göstermeyi emretmemiş olsaydı, bu haberciye itibar etmeyeceğini söylemişti. 
Daha sonra bineğine binmiş Buhara'ya doğru yola koyulmuştu. Hace Hazretleri bir müddet yol aldıktan sonra, kendisinde bir hâl meydana geldi. Tövbe istiğfar etmeye başladı. Bir yandan da şöyle diyordu: 


- Bu yolun büyükleri, “Hem bizim muhabbetimizi istiyorsun hem de bizden başkasına yöneliyorsun!..” diyerek beni azarlayıp kınadılar. Ama kulluğunu hakkıyla yerine getirmeyen kimse, babam dahi olsa bana yabancıdır. 
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Kapı Her Zaman Açık... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 


- Allah Teala bir gece büyük bir minnet sebebi olan lütufları ile bana tövbe kapılarını açmıştı. Eski dostlarla yolda karşılaştım. Aralarına tekrar katılıp, kendilerine tabi olmam için çok çalıştılar, diller döktüler. Ama o sıra Allah Teala'nın yardımıyla kendilerine, “Allah Teala'nın kapatmış olduğu kapıyı siz açmaya güç yetirebilir misiniz?” dedim ve ardından şu ayeti okudum: 


“Allah'ın insanlar için açmış olduğu rahmet kapısını hiç kimse kapatamaz. Allah Teala'nın kapatmış olduğunu da yine ondan başkası açamaz.”! 


Bunun üzerine arkadaşlar çok etkilendiler. Bir müddet sonra onlar da bu yola girdiler. Nitekim hikmet sahibi zatlardan biri şöyle demiştir: 


- Hikmet sahibi zatların nuru, sözlerinden daha önceliklidir. Söz, yorumlanmadan önce nurlanma gerçekleşir. 


İşte kardeşim, hikmet sahibi zatların nuru, o güzel sözlerinden parlayıp yükselerek, başkalarının kalplerine nasıl tesir ettiğini düşün. O sözler, kalplere Allah'ın lütfüyla nasıl büyük insanlarda bulunuyor değil mi?..Şah-ı Nakşibend Hazretleri ilk dönemlerdeki hâllerini anlatırken şöyle demişti: 


- Altı ay boyunca üzerime gönül âleminin kapıları kapanmıştı... Artık ilâhi feyz ve nurlara ulaşamıyordum. Bu yüzden tâkatsız kaldım. Elden ayaktan düştüm. En azından bir dost- 


2 Fâtır, 2 


İLK DÖNEMLERİ 65 


la dertleşmeyi ne kadar çok arzuluyordum. Ve... Yollara düştüm. Bir mescidin kapısı üzerinde, şu anlama gelen bir beyit yazılmıştı: 


Ey dost!.. Gel, ben seninleyim, uzak durma benden Bir başka arkadaş bulamazsın, başka benden... 


Bu beyti okuyunca, gönül dünyamda çok değişiklikler oldu. Allah'ın inayeti ulaştı ve kapalı olan feyiz kapısı yeniden üzerime açıldı. 


İşte, dostlara bir gecede böyle davranılır. Onu arayanlar, Allah Teala'nın sıfatlarını idrak edinceye kadar, bazen sevecenlikle ve bazen de sıkıntıyla karşılaşır. Ama Allah Teala'nın dostları, her hâlükârda Allah'ın yardımıyla büyük bir bahtiyarlığa ulaşırlar. Bu yüzden hikmet sahipleri şöyle der: 


- Dost sana ihsan buyurduğu zaman, kendi iyiliklerini ve seni iyiliklerden alıkoyduğunda kahrını şahit gösterir. Ama Allah Teala, her durumda sana ihsanda bulunmakta ve ilâhi lütuflarını hep sunmaktadır. 


İşte kardeşim, sıkıntı ve darlık hâllerinde sakın ümitsizliğe düşmeyesin. Belki bunda, senin için hayır vardır. Elde ettiğin şefkat, ünsiyet ve lütuflardan dolayı gururlanmayasın. Belki tüm bunlar, senin helâk olmana sebep olabilir. Sadece Allah Teala'ya güvenip, sadece ona dayan. Bunun dışında meydana gelecek davranış ve sözlere hiç iltifat etme!.. Allah Teala'nın hoşnutluğunu, hakiki kıblen olarak kabul et. Bu şekilde davranırsan, bazı ariflerin aşağıdaki şiirde ifade etmiş oldukları gibi, bütün meramlarında başarıya ulaşırsın. 


Şu şiir ne kadar anlamlıdır: 
Allah Teâla'dan başkası, sana yabancıdır 


Sen de Allah'tan başkasına yönelme. 
Sığınılacak en güvenli kale, zikrullahtır. 
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Bütün makamlar sana tecellidir 
Deyip, makamlara yönelme. 
Kendini ve bizi onlardan arındır, 
Şöyle de: Benim için ey rabbim! 
Zâtından başka yoktur, matlubum... 
Bunda ne suret ne de nazar 
Kılamaz, yerinde asla istikrar... 


Hace Alaüddin Hazretlerinden nakledildiğine göre, Şahı Nakşibend Hazretleri şöyle anlatmıştı: 


- Başlangıç dönemlerinde henüz ilk makamları geçme aşamasındayken, Hallac-ı Mansur'un yaşadıklarını ben de yaşadım. Neredeyse onun dediği gibi, 'Ene'l Hakk’ (Hakk benim) diyecektim. O vakit, Buhara'da bir darağacı kurulmuştu. 
Darağacının bulunduğu yere gittim ve kendi kendime, ‘Eğer sen de o sözleri söylersen, senin yerin bu darağacı olur, seni de asarlar’ dedim. Allah Teala'nın yardımıyla o makamı aşıp kurtuldum. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin terbiyesi altındaki bir müridi, mürşidinden meydana gelen kerametleri inkâr etmeye başlamıştı. Ama Hâce Hazretleri, sahip oldukları üstün şefkat sıfatıyla müridini, kendi varlığının sarp yokuşlarından geçirip onu kötü bir hâle düşmekten kurtardı. Ona şunları söyledi: 


- Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretlerinin müritlerinden biri, o sırada yeryüzünde bulunsaydı insanlar, Hallâc-ı Mansur'a revâ görülen davranışlarda asla bulunamazlardı. Zira Abdülhalik Gücdevani Hazretleri, Hallâc-ı Mansur'u kesinlikle bu hâlden kurtarırdı. 


İşte kardeşim, sakın duyduğun bu hâdiselere hayret etmeyesin. Çünkü Sâdât-ı Kiram'ın makamları gerçekten çok yücedir. Bunu tatmayan bilemez. Bu yüce makamın üzerinde ise ihsan makamına ulaştıran, iman makamı vardır. Allah'ın 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veli kullarının bu hâllerini tasdik etmek, Cüneyd-i Bağdâdi Hazretlerinin söylediği gibi ‘küçük velâyet” demektir. 


Kardeşim!.. Hace Hazretlerinden meydana gelen kerametleri, hârikulâdelikleri, kalplere hükmetmesini, tek nazarıyla müridine büyük hâller bahşetmesini, yine bunları gerekli görürse bir anda geri almasını böylelikle, kalpleri diri tutmasını, zihinleri gözetim altında bulundurmasını çoğu zaman duyarsın. 


Sakın bütün feyizlerin, sadece o zatın hayatına özgü olduğunu zannetmeyesin. Bilâkis bu büyük feyizler, Allah dostlarının irşat etmesini isteyerek onların elini tutan, gece-gündüz hayatın her anında dört elle velilerin yoluna sarılan kimselere de bu manevi güzellikler bol bol verilir. 


Bu güzellikleri elde etmek, Allah dostlarının huzurunda edebe uymak ve onların gönül hoşnutluğunu kazanmakla mümkün olur. Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah Teala hakkı için, ben bu konuda mübâlağa etmiyorum. Bu anlattıklarım, mürşitlerinin yollarına sadâkat içinde sarılan müritlere, müşfik bir dostun öğütleridir. Bunları Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden aktarmaya güç yetirebildiğim kadarıyla dile getiriyorum. Zira Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle demişti: 


- Uzaklarda veya yakınlarda bulunsun, beni seven herkes benim nazarımda eşittir. Ben her gün en azından günde bir kez beni sevenin adını anarım. Bizim yolumuza giren kimse, ilk adımını omzuma koyup yükselmezse, ben ona hakkımı asla helal etmem. 


Bu yola giren herkeste, çok kısa süre içinde akla hayale gelmedik güzellikler oluşur. Bir mürit, kalp gözü açılınca kendisini yeryüzünde uçuşan bir serçe gibi, Şah-ı Nakşibend Hazretlerini ise arş gibi görüyordu. Hace Hazretleri bu müride şunu söylemişti: 
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- İşte, sen bu hâldesin...Senin bütün gördüklerin ve tattığın manevi lezzetler, benim sayemde meydana gelmiştir. 


O hilâli görmezsen, dert etme 
Gözleriyle, insanlar onu görür zannetme. 
Sâdât'ın ayakları, alınların üzerindedir. 
Şeref, sahip oldukları derecelerdedir. 
Onlardan olma şerefine eremedim, 
Onları seviyor olmak ise tek şerefim. 
Allah Teala; sadıklarıyla, 

O yüceler zümresiyle, 

Birlikte beni, haşir eylesin derim... 


Allah Teâla, benim gözlerimi de Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ayağındaki toprağın tozlarıyla nurlandırsın. O tozlarla, bu gözler ne güzel görür değil mi? Ancak bu gözlere sahip olanın kalbi, Allah'tan başkasına muhabbet etmeye bir an meylederse, o kalp kararıp, kindar olmaz mı? 


İşte kardeşim, sakın beni kınama. Çünkü bir şeye gönülden vurulan kimse, kendisinden meydana gelenleri seçme gücüne sahip olamıyor. Böyle yürekten sevenden meydana gelen tek şey; Allah Teala'ya muhabbet duyan kimseleri ve salih insanları sevmiş olmaktır. 


Ey sevgili dostum!.. 

Gevşeklik gösterme, sarıl bu sözlere. 
Her vakit gayret bineğine 
Koşmalısın, her an hedefine. 

Ey dill.. sen de himmetle 

Vazgeç, uzun konuşmalardan; 
Mukaddes evi haccederek, 

Tavafla o nimetlerin hazzına ererek, 
Halkın yolunda yürüyerek 

Konuş, onların dertleriyle 
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Güçlendir her vesileyi, halkın sevgisiyle, 
Verme onlara, sevgiden başka azık; 
Kardeşim bu, tüm açlıklara azık 

Seni bütün açlıklardan kurtaracak, Susuzluklardan koruyacak, 

Bütün şiddetleri aşmana yetecek, 
Gücün, sadece sevginde kalacak... 


Hace Alaüddin Hazretlerinin naklettiğine göre, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden şöyle anlatır: 


- Ariflerin sultanı Bayezid-i Bestami Hazretleri, “Ben nebilerin mübarek sıfatlarının sırrına esir oluş makamındayken, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) mübarek sıfatına da esir oluş makamına ermek istedim. Ancak Hazreti Muhammed Efendimiz (s.a.v), mübarek ellerini alnıma koydu. Beni bu makam- dan geri çevirdi diyor. Ben de ilâhi sıfatlara esir iken, nebilerin bu makamını seyretme şerefine ulaştım. Ancak edep sınırlarını aşmadım. Gönül kırıklığı içinde ve hürmetle başımı o izzet ve şerefin eşiğine dayadım!.. 


Bir gün Nesef'te iken, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin terkisine binmiştim. Bu sırada Hace Hazretleri, sülük hâllerini anlatıyordu. Söz, büyük şeyhlere gelince şöyle dedi: 


- Ben ariflerin sultanı Bâyezid-i Bestami'nin makamını seyredip onun ulaşmış olduğu makama ulaştım. Yine Cüneyd-i Bağdadi, Şibli ve Hallac-ı Mansur'un makamlarına da yükseldim. Onların ulaşmış oldukları makamların hepsine vâsıl oldum. Ayrıca kendisinden daha büyük hiçbir makamın bulunmadığı bir makamı seyretme şerefine erdim. Bu makamın Makam-ı Mahmüd (s.a.v) olduğunu anladım. Ancak ben haddimi bilerek edeplere dikkat ettim. Bâyezid-i Bestami ve Hallâc-ı Mansur'un söylediği sözleri sarf etmedim. 
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Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, bazı tasavvuf şeyhlerinin Velâyet-i Muhammediye'nin kendileriyle tamamlandığına ilişkin sözleri üzerinin ne anlama geldiği sorulunca şunu söyledi: 

- Evet, onların yaşadıkları zamandaki velâyet, o dönem iti- 


bariyle sona ermiştir!.. 
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Silsile... 


Hace Alaüddin Hazretlerinin naklettiğine göre, Şah-ı Nakşibend Hazretleri şunları anlatmıştı: 


- Bir gece vaktiydi... zamanın kutuplarından ve yeryüzünün direkleri mesabesindeki kimselerden (evtad) bir grup, beni beyaz bir örtüye koydular. Daha sonra bu örtünün kenarlarından tutup kaldırdılar. Yüksek bir tahtta oturttular. İşte o zamandan beri, bende gam ve kederden hiçbir iz kalmadı!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin velayetinin kabul edilmesi, şeyhi Hace Baba Semmasi Hazretleri tarafından bildirilmiştir. 
Hace Baba Semmasi Hazretleri de, Hace Arif er-Rivegeri Hazretlerinin halifelerindendi. Hace Arif er-Rivegeri de, Hace Abdülhalik Gucdevâni Hazretlerinin halifelerindendi. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, irade ve sohbet konusundaki nispetleri, sülük âdabı ve zikir telkinini öğrenmesi de Seyyid Emir Külâl Hazretleri vasıtasıyla olmuştur. Seyyid Emir Külal Hazretleri, yukarıda adı geçen Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin aynı zamanda halifelerinden biriydi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sülük konusundaki terbiyesi hakikatte, Hâce Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinin ruhaniyetleri ile olmuştur. Nitekim daha önce Müzdahir kabristanında geçen olaylar sırasında, bu konuya kısaca değinilmişti. 


Hâce Abdülhalik Gücdevani Hazretleri, İmam Rabbani ve Yusuf el-Hemedâni Hazretlerinin halifelerindendir. Yusuf el-Hemedâni Hazretleri ise, Horasan'ın büyük şeyhlerinden Ebu Ali Farmedi et-Tüsi Hazretlerini kendisine mürşit kabul etmiştir. İslâm âleminde büyük şöhret bulmuş olan İmam Gazâli de tasavvuf konusundaki terbiyesini bu zattan almıştır. 
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Şeyh Ebu Ali Farmedi Hazretlerinin tasavvuftaki intisabı, iki kola dayanır: Bu kollardan ilki, büyük şeyh Ebu Kasım Cürcâni et-Tüsi'ye ve Cürcani Hazretlerinin şeyhlik silsilesi de üç koldan Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine ulaşır. 


Şeyh Ebu Ali Farmedi Hazretleri hakkında yukarıda anlatilan iki koldan diğeri, büyük şeyh Ebul Hasan Harkâni Hazretlerine ulaşır. Şeyh Ebul Hasan Harkâni Hazretlerinin tasavvuf konusundaki intisabı, ariflerin sultanı Bayezid-i Bestami Hazretlerine ulaşır. Bu zatın, sulük konusundaki terbiyesi Bayezid-i Bestami Hazretlerinin ruhaniyetine bağlanmaktadır. Zira Şeyh Ebul Hasan Hazretleri, Bayezid-i Bestami Hazretlerinden daha sonra dünyaya gelmiştir. 


Şeyh Bayezid-i Bestami Hazretlerinin tasavvufa intisabı, İmam Cafer-i Sadık Hazretlerine ulaşırken, terbiye konusunda yine İmam Cafer Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade etmiştir. Keza Bâyezid-i Bestami Hazretleri, İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin vefatından sonra dünyaya gelmiştir. 


İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin bâtın ilmi konusundaki intisabı, iki kola dayanmaktadır: 


Bu kollardan ilki Cafer-i Sadık Hazretlerinin muhterem babası Muhammed Bâkır Hazretleri'ne uzanır. Muhammed Bâkır Hazretlerinin babası İmam Zeynel Abidin Ali b. Hüseyin'dir. Bu zatta tasavvuf ilmini kendi babası Hz.Hüseyin'den (r.a); Hz.Hüseyin de muhterem babası, müminlerin emiri Ali b. Ebi Talib Hazretlerinden almıştır. Hz. Ali (r.a ) ise Kâinat'ın Efendisi, Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin (s.a.v) yanında terbiye görmüştür. 


Bâtıni ilimler konusunda İmam Cafer Hazretleri'nin yukarıda anlatılan iki koldan diğeri ise İmam Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir es-Sıddik Hazretleridir. İmam Kasım Hazretleri, tabiin ulemasının büyüklerinden ve yedi büyük fıkıhçıdan birisi olup zâhir ve bâtın ilimlerini bilen meşhur imamlardandır. 
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İmam Kasım Hazretleri, tasavvuf ilmini Selman-ı Farisi'den (r.a) almıştır. Selman-ı Farisi Hazretleri, Rasulullah'ın (s.a.v), ‘Selman, bizim ehli beytimizdendir? iltifatlarıyla şereflenmiş ve bâtın ilmi konusunda Ebubekir-i Sıddik Hazretlerine intisap etmiştir. Ebubekir-i Sıddik Hazretleri ise bu konuda Rasulullah Efendimizden (s.a.v) terbiye görmüştür. 


22 İbn Sa'd, |, 59; el-Hakim,el-Müstedrek, Ill, 598 
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Fakirlik Meydanı... 


Hace Alâüddin Hazretlerinin anlattığına göre, Şah-ı Nakşibend Hazretleri daima fakirliği över, onlara muhabbet duymayı teşvik eder, “Ben her ne bulduysam, işte bu fakirlik sıfatıyla buldum.” buyururdu. Soğuk kış aylarında bile evinde üzerinde oturmak üzere sadece bir kilim bulunur, sıcak günlerde eski bir hasır kullanırdı. Dünyevi tamah anlamında fakirlik, işte onun sıfatıydı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin tasavvuftaki terbiye metodu, her davranışa dikkat etmek ve kesin olarak helâl olmayan şehvet ve arzulardan kaçınmaktı. Özellikle helâl rızık kazanıp, helâl lokma yemeye büyük önem verirdi. Sohbet meclislerinde vahyin sırlarından birisi olan şu hadis-i şerifi sıkça söylerdi: 


'İbadet on kısımdır. Dokuzu helâlinden kazanmak, birisi de diğer ibadetlerdir. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, içinde bulunduğu fakirlik ve ihtiyaç hâline karşılık, cömertlik ve mümin kardeşini kendisine tercih etme (fsâr) konularında en yüksek olgunluk derecelerine ulaşmıştı. Rasulullah'ın (s.a.v) sünnetine uygun olarak, kendisine hediye veren kişiye bu hediyenin bir benzerini veya daha iyisini hediye ederdi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin cemaatinde, sohbetlerinin bereketiyle manevi güzellikler meydana gelirdi. Onun dervişleri arasına katılanların ahlâkı güzelleşirdi. Dergâhına gidenler, bu manevi güzellikleri gönüllerinde hissederlerdi. 


3 Deylemi, Müsnedü'l Firdevs, Ill, 107 (H.no: 4062) 
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Şah-ı Nakşibend Hazretleri, evine herhangi misafir geldiğinde, hangi vakitte olursa olsun misafir için, hemen elden geldiğince iyi bir sofra hazırlayıp ikram ederdi. Misafirin çekinmeden yemek yiyip doyması için her türlü kolaylığı sağlardı. 
Hava soğuk bile olsa misafirin elbisesi yoksa, ev sahibi olarak kendi elbiselerini misafirlerine verirdi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, geçimlerini ziraatla sağlardı. 
Her sene bir miktar arpa ve buğday eker, toprağı işlerlerdi. 
Onun sohbetlerine katılan büyük âlimler, bereketlenmek için onun kendi el emeğiyle elde etmiş olduğu ürünlerden yerlerdi. Bu büyük veli şöyle buyururdu: 


- Peygamber Efendimizin (s.a.v) pak zevcelerinin evde arpa ekmeği yaptıkları hadislerde geçmektedir. Biz evde elekten geçirilmemiş arpa ekmeği yediğimizde ev halkı hastalanıyorlardı. Bu durum beni düşünceye sevk etti. Daha sonra şunu anladım: Rasulullah'ın (s.a.v) pak ehi-i beytine ait olan bu özellik konusunda, âdeta onlara eşitmiş gibi davranmak haddi aşıp edep kurallarından çıkmak anlamına geliyor olmalıydı. 
Bu hususta dikkat etmek gerekiyordu. Bunun için de gayret ve çaba içerisinde bulunmak lâzım. Ama yine de kişinin kendi nefsini kusurlu görmesi gerekir. İşte bu yüzden, biz de bundan böyle arpayı eleyerek ekmek yapma kararı aldık. Bu hassasiyetimizin sonucunda, Allah Teala'nın yardımıyla artık o yemeği yiyen herkes, şifa bulmaya başladı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, çoğu zaman sofra hizmeti için gayret gösterir, yemek hazırlamaya yardım ederdi. Müritlere yemek esnasında özellikle kalbi vukuf ve huzura dikkat ederek yemek yemelerini ısrarla tavsiye ederdi. O sofrada bulunanlardan biri gafletle yemek yese; Şah-ı Nakşibend Hazretleri, büyük bir şefkatle bu konuda o kimseyi terbiye etmek 


Buhari, etme, 23; Heysemi, Mecmauz-zevâid, X, 312 
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amacıyla bilgilendirir ve gafletten sakındırırdı. Ayrıca gazap, öfke ve gönül rızası olmadan başkalarına meşakkatle yaptırılan yemeği yemediği gibi; müritlerinin de böylesi bir yemeği yemelerine asla izin vermezdi. 


Bir keresinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Gadyut'a gitmişti. O sırada bir derviş kendisine yemek ikram etti. Hace Hazretleri ona şunları söyledi: 


- Benim bu yemeği yemem uygun olmaz. Zira bu yemek ölke ile yoğurulmuş, gazap ateşiyle pişirilmiş. Bir kimse yemeği hazırlarken kaşığını gaflet, gazap, gönül koyarak kullansa yemekte hayır ve bereket olmaz. Bu sebeple şeytan ve nefis, böylesi bir yemekte kendisi için yol bulur. Hem böyle hazırlanmış bir yemekten ne gibi bir bereket meydana gelebilir? 
Salih amellerin ve hayırlı işlerin özü, huzurla yenen helâl lokmadan kaynaklanır. Her zaman ve özellikle namaz sırasında manevi huzur elde etmek istiyorsanız, mutlaka kazandığınızın helal olmasına dikkat etmelisiniz. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Herat'a gittiğinde, Herat Meliki Hüseyin, Herat'ta bulunan tüm âlim ve şeyhleri bir araya getirmek için onları yemeğe davet etti. Melik bu davete gelen kimselere bizzat kendi eliyle sofra kurdu ve şöyle dedi: 


- Yemekten gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Babamdan bana kalan mirastan, özellikle helâl rızıktan hazırlattım. 


Bunun üzerine orada bulunan âlimlerin hepsi o yemekten yemeye başladılar. Ancak Şah-ı Nakşibend Hazretleri yemek yemiyordu. Sofrada Herat âlimlerinin reisi Şeyhülislam Kutbeddin Hazretleri de bulunuyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine dönerek neden yemediğini sorunca, Hace Hazretleri ona şunu söyledi: 


- Benim bir hâkimim var. Ben bu durumu kendisine arz ettiğimde bana, bu yemeği yersem neden melik sofrasından 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yemek yediğimi, yemezsem bu kez niçin yemediğimi soracak!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Mevlana Kutbeddin'e tasavvuf edebindeki bu inceliği hatırlatınca Mevlana Hazretlerinde, başka bir hâl meydana geldi. Oradakiler Melik'e, Hace Hazretlerini işaret edip, “Zaten dervişler hep böyle nazik düşünürler diyorlardı. Şeyhül-islam Mevlana Kutbeddin Hazretleri, Hace Hazretlerine Melik nezdinde rica etti. Ama Melik Hüseyin, bu kadar inceliğe dikkat eden Allah dostunun bu davranışından çok etkilenmişti. Bu yüzden Hace Hazretleri için aracı olan Mevlana Hazretlerinin ricasını kabul etti. Ama bu kez Melik Hüseyin, Mevlana Hazretlerine bu yemeğin kimlere verilmesi gerektiğini sordu. Şeyhülislam Mevlana Kutbeddin, bu sorunun cevabını Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Hace Hazretleri onlara şunu söyledi: 


- Kur'an ve Sünnet'in hükmüne göre, kendisinde şüphe bulunan bir yemeğin fakirlere verilmesi gerekir. Bu yemek helâl ise, zaten bu şehirde bu yemeğe muhtaç çok sayıda insan var demektir. Bu sebeple yemeğin, fakirlere verilmesi gerekir. 


O gün, mecliste bulunanlar Hace Hazretlerinin bu davranışından oldukça etkilenmişlerdi. Yine bir keresinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Serahs şehrindeyken aynı hükümdar Herat, bir haberciyle Hace. Hazretlerine mektup göndermişti. 
Melik Hüseyin mektubunda, “Uzun süredir sohbetinizi özledik, şereflendirseniz ?' diyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin aslında melik ve padişahlarla oturmak gibi bir adeti yoktu. Ancak Hace Hazretleri, Serahs yahut Tus şehirlerine gitmesinin, buradaki halk için sıkıntı vesilesi olabileceğini düşündüğü için, Melik Hüseyin ile görüşmek için Herat'a doğru yola çıktı. 
Saraya vardığında, sultanın meclisi toplanmış; hizmetçi ve uşaklar; Herat'ın eşrafı, büyükleri, âlim ile şeyhlerden oluşan çok büyük bir kalabalık meydana gelmişti.. 
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Bir müddet sonra her türlü yemeklerle donatılan sofralar kuruldu. Yemeğe başlandı. Ancak Hace Hazretleri, sofradaki yemeklerden hiçbirini yemiyordu. Melik, av etinde herhangi bir şüphe olmadığını, bu kez niçin yemediğini sorunca Hace Hazretleri, ona şu cevabı verdi: 


- Padişah sofrasında yemek yemek bize yakışmaz. Ben kendisine her işinde güvenilen, müritleri olan bir kimseyim. 
Bu toplulukta hazır bulunan dervişler, benim şüpheli bir lokma yiyip yemeyeceğimi merak ederler? 

Melik, böylesi bir düşüncenin fakirlik sıfatı olduğunu ve bu- 


nun atadan kalma bir miras olup-olmadığını sorunca, Şahı Nakşibend Hazretleri ona şunu söyledi: 


- Hayır, bu atadan kalma bir anlayış değil. Ancak kişiyi, her iki dünyada bahtiyar edecek olan Allah Teala'nın bir keremidir. 
Elimi Allah'ın murat etmediği şeye uzatmaktan alıkoyan bu saadet, Allah'ın lütuf ve kereminden başka bir şey olabilir mi? 


Daha sonra Melik Hüseyin, bu yolda halvet ve sema' olupolmadığını ve bu yolun ne gibi özelliği bulunduğunu biraz daha açmasını istedi. Bunun üzerine Şah-ı Nakşibend Hazretleri ona Şöyle dedi: 

- Bizim yolumuzda halvet ve sema' yoktur. Bu yolun en önemli özelliklerinden biri, Hace Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinin de buyurduğu gibi; dışı halkla, içi Hak'la bir olmaktır. Buna 'Halvet-der-Encümen' denir. 


Konuşmaların tam bu sırasında Melik, kendisinin de halkın içinde halkla beraber olan bir fert olduğunu söyleyince, Hace Hazretleri buradaki inceliğe şu sözleriyle dikkat çekti: 


- Bunun anlamı şudur. İnsanlarla bir sebeple uğraşırken, gönül dünyasında Allah Teala ile beraber olabilmektir. 
Hakk'ın hak olduğunu gözetmek, yaratılanlara bu gözle bakabilmektir. Gönül dünyanda, gafletten uzak bir dost olarak yaptığın her işte insanlarla kaynaşmak önemlidir. 


Herat Meliki Hüseyin bunu herkesin yapamayacağını söyleyince, Şah-ı Nakşibend Hazretleri ona şu ayeti hatırlattı: 


'O kimseleri ne ticaret ne alışveriş; Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkor.. Bu kimseler, gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. 25 


Melik, bir müddet sessizce durdu. Daha sonra bazı tasavvuf büyüklerinin, 'veliliğin, peygamberlikten daha faziletli olduğunu’ söylediklerini oysa; hiçbir velinin velayetinin, peygamberlikten daha üstün olamayacağını söyleyince, Şah-ı Nakşibend Hazretleri ona buradaki tasavvufi inceliği şu sözleriyle açıkladı: 


- Bir peygamberin velayeti, kendine verilen nübüwetten daha faziletlidir. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Herat'a yapmış olduğu yolculuğunda, bu görüşmelerinin ardından Hace Abdullah Ensari Hazretlerinin evine misafir oldu. Bu zata misafir olduğu akşam, Melik Hüseyin ile görüştükleri günün gecesiydi. O akşam Melik Hüseyin, seçkin adamlarıyla Şah-ı Nakşibend Hazretlerine sunulmak üzere, değerli hediyeler göndermişti. 


Getirdikleri hediyeleri elçiler, Hace Hazretlerinin kabul etmesini istirham ettiler. Ancak Hace Hazretleri, bu hediyeleri kabul etmedi ve onlara şöyle buyurdu: 


- Allah Teala'nın yardımıyla böylesine nimet ve devlete ulaştığım günden bu yana hamd olsun bu fakirlik meydanın- da hiç kimse benim sırtımı yere getiremedi!... Melik'e gidin ve zihnini bu tür eşyalarla meşgul etmemesini söyleyin!.. 


25 Nur, 37 
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Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçti. Melik'in özel görevlilerinden bir grup, bu kez yine eşyalar getirmişlerdi. Gömlek, mendil giyim eşyalarıydı, bunlar... Ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin hanımına ısrarlı bir şekilde; getirdiklerinin, Melik Hüseyin'in zevcesi eliyle dokunduğunu hiç olmazsa Hace Hazretlerinin, bunları kabul etmesi için rica etmesini istirham ettiler. 


Hace Hazretleri hediyeleri yine geri çevirdi. Bu konuda onun hassasiyeti, bir kez daha ortaya çıkmıştı. Herat'a gelip oradan ayrılıncaya kadar, aslında giyim olarak sadece bir tek gömleği ile namazda kullandığı sarığı ve bir de eski çarığı vardı. 


Şu anda türbesinin bulunduğu bostanlıkta Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bir hücresinin olduğu söylenir. Hace Hazretleri hayattayken zamanının çoğunu bu hücrede geçirirmiş. Buradaki dervişlerin de yakından gözlemledikleri gibi; Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin hâl ve hareketleri, helâl kazanıp-helâl yemek konusunda çok ihtiyatlı davranmaya dayanıyordu. 
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Velâyet Nuru... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri çoğu zaman oruç tutardı. Kendisi oruçlu iken misafiri geldiğinde, yanında misafirine ikram edecek bir şeyler varsa; nafile orucunu bozar, misafirleriyle birlikte yemek yerdi. Her zaman müritlerine, sevgili peygamberimizin (s.a.v) ve sahabe-i kiram'ın, hiç kimseyi kapıdan çevirmemek gibi güzel meziyetlere sahip olduklarını anlatırdı. 
Bir keresinde oruç adabı hakkında şunu anlatmıştı: 


- Şeyh Ebul Hasan Cürcâni, 'Usül-ü tarikat ve vusül-ü hakikat adlı eserinde' günah olmayan bir işte müritlere uymanın fazileti, oruç adabı olarak, nafile orucun sevabından daha az olmadığını söylemektedir. 


Hace Alaüddin Hazretlerinin anlattığına göre, Şah-ı Nakşibend Hazretlerini sevenlerden biri bir gün, kendisine pişmiş balık getirir. O sırada Hace Hazretlerinin yanında, müritleri de vardır. İbadetlerine çok düşkün olan genç bir müridine, bu balığı birlikte yemeyi teklif eder. Ancak o genç, oruçlu olduğundan bu teklifi kabul etmez. Tuttuğu nafile orucu bozmak da istemez. Hace Hazretleri, bu genci bir kez yemeğe davet ederek şöyle der: 


- Sana Ramazan ayı orucundan bir günün sevabımı vereyim, gel bu yemekten ye!.. 

Ancak o genç, Hace Hazretlerinin bu ısrarlı teklifine cevap vermez. Hace Hazretleri bu kez ona şöyle der: 


- Sana bir Ramazan ayı orucunun tamamına ait olan kendi sevaplarımı vereyim, gel yemek ye!.. 
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Genç bu teklife de cevap vermeyince Şah-ı Nakşibend Hazretleri, oradakilere şunu söyler: 


- Ariflerin sultanı Bayezid-i Bestami Hazretleri zamanında da buna benzer bir hâdise olmuştu. Siz bu gencin davranışına itibar etmeyin!.. Ne yazık ki o, bizim meclisimize uzak kalmıştır! 


Genç, bu olaydan sonra ibadetlerine o kadar bağlı olmasına rağmen; edebe uygun davranmadığı, kendisine mürşit kabul ettiği Allah dostunun tavsiyelerine dikkat etmediği için, çok kötü vaziyetlere düştü. Zamanla Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbet meclislerinden de mahrum kaldı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, dervişlerine örnek olarak verdiği hâdise şuydu: 


Ebü Turâb en-Nahşebi, Bâyezid-i Bestami Hazretlerinin huzurundaydı. Bu sırada sofrayı hazırlayan hizmetçiye Ebü Turâb Hazretleri, kendileriyle birlikte yemeğe oturmasını söyledi. Hizmetçi, oruçlu olduğunu söyleyince Ebu Turâb Hazretleri, kendisine bir senelik oruç sevabını bağışlayacağını bildirdi. Hizmetçi, tuttuğu nafile orucu bozmamakta ısrar etti. Hatta Ebu Turâb Hazretleri, iki senelik oruç sevabını da bağışlayacağını söyledi. Hizmetçi hiç oralı olmadı. Bunun üzerine Ebu Turâb Hazretleri: 


- Cevap vermiyorsun, sevap da istemiyorsun!..Bu kişi Allah Teala'dan uzak bir kimsedir, dedi. 


Gerçekten bu hizmetçi, bir müddet sonra İslâm'dan uzaklaştı, günahlara daldı ve yapmış olduğu bir hırsızlıktan dolayı sağ eli kesildi. 


İşte kardeşim, anlatılan bu iki olayda önemli nükteler var. 
Mürşitler kalpteki manevi hastalıkların tabibidir. Riya karışmayan amelleri bilirler. Yapılan tüm amelleri, Kur'an ve Sünnet'e dayandırırlar. Nefsin sarp kayalıklarını en iyi onlar bilir. 
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Bu sebeple, mürşidin huzurunda nasıl davranman gerektiğini iyi bilmelisin ki; nefsinin sarp geçitlerinde kalmayasın!.. 


Oruç, namaz, ilim gibi amellerine sakın ola riya bulaştırmayasın...Mürşidinin huzurunda tüm olumsuz sıfatlardan arınarak velilerin, inciler saçan bereketli bulutlarından nasiplenmek için bir bakıma, ölü yıkayıcısının elindeki cansız beden gibi, kendini mürşidinin terbiyesine teslim etmelisin!.. 

Aksi takdirde helâk olmak, yukarıdaki iki olayda geçtiği gibi, sana ayakkabı bağından daha yakın olabilir!.. Nitekim en büyük kusurlardan biri, Allah dostlarının huzurunda bulunup, onların yanında edebe dikkat edilmediği için velilerin gönlünde yer edinememektir. 


Bu konuda önemli olan şudur: Kişi, sadece arzu beslemekle değil bilâkis edebe uyarak ve nefsini bir put hâline getirmeden, nefsinin oyunlarını anlamak için onu edep kurallarına göre terbiye etmelidir. 


Bayezid-i Bestami Hazretlerinin büyüklüğünü, veli bir kul oluşunu kabul etmeyen bir padişah, kendisini ziyarete gelmişti. Sultan, Bayezid-i Bestami Hazretlerinin dergâhına geldi. 
Oradakilere bu veli zat ile daha ziyade beraber olan birinin olup olmadığını sordu. Dervişler, yaşlı bir zatı işaret ettiler. 
Bunun üzerine sultan, o yaşlı dervişe yaklaştı: 


- Sen, Bayezid-i Bestami'den ne öğrendin? diye sordu. 


Yaşlı mürit, Bayezid-i Bestami Hazretlerinin; “Beni göreni ateş yakmaz!..” dediğini söyledi. Sultan, bu sözü çok hatalı ve iddialı bulmuştu: 


- Bayezid-i Bestami nasıl olur, böyle söyler!.. Oysa Ebu Leheb gibi bir insan, Peygamber Efendimizi (s.a.v) gördüğü hâlde ateşte yanacak!?.. diyerek, açık yakalamış bir kişi tavrını sergileyince o yaşlı zat, sultana şunu söyledi: 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- Ebu Leheb, Peygamber Efendimizi (s.a.v) Allah Teala'nın elçisi olarak değil, Ebü Talib'in yetimi olarak gördü! İşte ateş, Ebü Leheb'i bu yüzden yakacak!.. 


Bunun üzerine sultan, bir şey diyemedi. Aslında bunun anlamı şuydu: 


Ebu Leheb, Efendimizi (s.a.v) nübüvvet gözüyle görmeyip, Efendimizin (s.a.v) emir ve yasaklarına itaat etmemişti. 
Ona ancak bir hakaret gözüyle bakıyordu. Onu rehberlik ve önderlik hakkına sahip olmayan bir yetim olarak görüyordu. 
İşte bu yüzden Ebu Leheb'in bu bakışı, kendisine hiçbir fayda sağlamamıştı. 


Rasulullahın (s.a.v) varisleri olan âlimler için de bu durum geçerlidir. Zira veliler, velâyet nurunu Efendimizden (s.a.v) almaktadırlar. Bu yüzden onlara ihlâs ile tâbi olur ve tavsiyelerini, yerine getirilmesi gereken kurallar olarak kabul edersen, onların dostluklarından yarar görürsün. Onlardaki iksir sayesinde, bakır mesâbesinde olan pek çok özelliğin, gerçek altına dönüşecektir. 


İşte kardeşim, sen böylesi bir velinin meclisine katılırsan, edep kurallarından çıkıp emirlerini yerine getirmediğinde, bu mecliste bulunman, senin için en büyük helâk sebebin olabilir, Allah korusun! Bu sebeple kardeşim, feyiz ve bereketlerden yararlanmak istiyorsan, mutlaka edeplere uymalısın. 


Bir keresinde, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine yemek hediye edilmişti. Hazret yanındakilerle birlikte yemeği yedi. Ama bir derviş yemekten yemedi. Hazret, o dervişe neden yemek yemediğini sorunca, o oruçlu olduğunu söyledi. Hace Hazretleri, hangi oruca niyetlendiğini sorduğunda o, bu soruya kayıtsız kaldı. Bunun üzerine Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle dedi: 


- Allah Teala'ya hamdolsun. Biz fazilet kapısından geçirildik. Bize düşen görev öncelikle farzı, vacibi ve müekked sünnetleri yerine getirmektir. Müritlerimizin de bu konularda bize uyması gerekir. Bu konuda bize uymayan, himmetimize eremez. 


Allah Teala'nın yardımıyla yaptığımız o riyazet ve amelleri, tam anlamıyla yerine getirmeye sizin gücünüz yetmez. Sizin yapmanız gereken, terbiyeniz için kendinizi bir mürşide tam anlamıyla teslim etmektir. Bu konuda niyetinizi Allah için tutmalı, nefsinizi ıslah ve terbiye konusunda mürşidinizin gönül rızasını gözetmelisiniz. 


Evliyâullah'tan bazıları, “müridin kendi nefsini ıslah ve terbiye konusunda, şeyhinin hizmetinde bulunmasının nafile ibadetlerden daha faziletli olduğunu” söylemişlerdir. 


Nitekim Rasulullah Efendimiz (s.a.v), sahabe-i kiram ile bir sefere çıkmışlardı. Hz.Ebubekir (r.a) ile Hz. Ömer'de (r.a) bu seferde bulunuyorlardı. Buradaki hizmetleri sırasında her iki seçkin dost oruçluydu. Efendimize (s.a.v) bir miktar yemek getirildi. Rasulullah (s.a.v) onlara: 


- Geliniz yiyiniz, buyurdu. Onlar: 


-Biz oruçluyuz, dediler. O zaman Efendimiz (s.a.v) diğer oruç tutmayanlara: 


- Arkadaşlarınızın yükünü hazırlayın, yüklerini yüklemeye yardımcı olun. Siz de yaklaşıp yiyiniz, buyurdu.25 


İhtimal Allah Rasulü (s.a.v), bu sözüyle şunu anlatmak istiyordu: Siz, nafile oruç tuttuğunuz için hizmetten zayıf düştünüz. Bu yüzden, size hizmet edecek kimselere muhtaç oldunuz. Yiyiniz de başkalarına hizmet ederek, kendi nefsinize hizmet etmiş olunuz. Yol ve amel sevabınız ise sizin olsun. 


Bu hadisten, hizmetten fayda görebilmek için, nafile orucu bozmanın daha faziletli olduğu anlaşılıyor. Hem neden böyle 


26 Nesai, sıyam, 49; el-Hakim, el-Müstedrek, l, 433; Beyhaki, Sünen-i kübra, 
IV, 246 
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olmasın!? Rasulullah Efendimiz (s.a.v), 'Bir kul, din kardeşinin yardımında bulunduğu sürece, Allah da onun yardımında olur?” buyurmuyor mu?!.. 


İşte kardeşim, şimdi sana şunu soruyorum: 


Bir kulun AllahTeala'ya yüz sene oruç tutup, namaz kılması, günahları terk ederek ibadet etmesi mi yoksa; Allah Teala'nın bu kuluna, bir an için yardım etmesi mi kula daha faydalıdır? Elbette, her şeyin sahibi olan Allah Teala'nın, kuluna bir an yardım etmesi, kulun binlerce yıllık ibadetlerinden daha hayırlıdır değil mi? 


İşte bu yüzden bazı veliler, Allah Teala'dan verilmiş olan hak cezbenin, her iki dünya ibadetinden daha hayırlı olduğunu söylemişlerdir. 


Bu hikmete bağlı olarak Rasulullah (s.a.v) sahabe-i kirama, kardeşlerine hizmetten nasiplenmeleri için nafile oruçlarını bozmalarını emir buyurmuştur. İşte veliler de müritleri için hizmetin nafile oruçlardan, daha hayırlı olduğuna işaret ederler. 


Kardeşim, bu konularda biraz tefekkür edip, tasavvuf edebini öğrenmek istiyorsan; kalbini velilere muhalefet kirlerinden arındırmalısın. Kalbinin toprağına muhabbet delillerini yerleştirerek, gönül toprağını tövbe ve istiğfar sularıyla sulamalısın. 
Ancak bu şekilde ürün alabilir, fesatlardan emin olur ve bu yolda başarılı olan nice insanlar gibi sen de, büyük kazançlar elde edebilirsin. 


Âlim bir zat anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetleriyle şereflendiğim bir gündü. O gün tevâfuken oruçluydum. Ama oruçlu olduğumu orada bulunan hiç kimse bilmiyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri oradaki müritlerden birine, benim için yemek getir- 


27 Ebu Davud, edeb, 60; Tirmizi, hudüd, 3; birr, 19 
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melerini emretti. Ardından, “Heva ve hevesinin kendisini saptırmış olduğu kimse, ne kötü bir kuldur?! hadisini hatırlattı ve: 


- Amellerinizde ve kulluk makamında hakkı terk ederseniz, hevâ ve heves sizi saptırır, dedi. 

Derken, yemek getirilince Hace Hazretleri, yemekten yememi istedi. Dervişler, edindikleri tecrübelere göre yemeği yememin en uygun davranış olduğunu söylediler. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de benim hâlimi ima ederek, şöyle buyurdu: 

- Sen Allah yolunun yolcususun. Tuttuğun nafile oruç, riya ve hevesten kaynaklanıyorsa, yanlışı bırakmış, hak olanı tercih etmiş olursun. Yemeği yesen iyi olur! 


Ey salik!.. Edeplere riayet edip anla; 
Kavuşmak istiyorsan bu eşiğe yapışmakla, 
Onların sözlerini hakkıyla dinle. 

Birlikte olmak istiyorsan bu, onların rızasıyla. 
Her anın ganimettir anla. 

Kabul edilmek istiyorsan bu, itaatle. 


Hace Alaüddin Hazretlerinin anlattığına göre Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bereketlerinden birisi de şuydu: 

Onun müritlerinde kısa sürede beşeri hazlar ve nefsani sıfatlardan uzaklaşma hâlleri meydana gelirdi. Yemek konusunda bile müritler tatlı, ekşi yahut acı arasında herhangi bir ayrım yapmazlardı. Bu onların tabii hâliydi. Nitekim, adını bilmediği yemeği yiyen müride, “Bu yemeğin tadı nasıl?” diye sorulduğunda; darlık ve genişlik hâllerine ait tatlar farklı farklı hissedildiğinden olacak, mürit şu cevabı vermişti: 

- Yemeğin tadı, benim hâlime benziyor! 


2 Tirmizi, sıfatu'l kıyame, 17 (H.no: 2456); Heysemi, Mecmauz-zevaid, X, 
234 
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Sohbet... 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ahlâkı en yüksek mertebedeydi. Evine herhangi bir misafiri gelse, ona kendi elleriyle hizmet eder, misafirlerinin gönüllerini alırdı. Hace Hazretleri, misafirinin dertleriyle dertlendiği gibi onu rahat hissettirmek ve gönüllerini almak için hayvanının bile ihtiyaçlarını karşılardı. Azizân Hazretlerinin de öncelikle misafirin hayvanının ihtiyaçlarını karşılayıp “Bu hayvan, misafirimizin bize ulaşmasını sağlamıştır." dediğini anlatırdı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yakınında bulunan seçkin âlimlerden, Şeyh Şadi Hazretleri anlatmıştı: 


- Hace Hazretlerinin tanıdığı veya tanımadığı bir misafiri gelse misafire hizmet etmekten fırsat bulur bulmaz, hemen hayvanı için su ve yem hazırlar, tam bir edep ile sabahlara dek hizmetini sürdürürdü. 


Misafirlerinin her türlü ihtiyaçlarına koştukları gibi, herhangi bir müridini ziyaret ettiklerinde, o kimsenin aile fertlerini, eşdostlarını ve çalışanlarına varıncaya kadar tüm tanıdıklarının hâl hatırlarını özellikle sorup soruşturur, dertleriyle ilgilenir ve her birisine uygun şekilde özel şefkat gösterirdi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ariflerin sultanı Bayezid-i Bestami Hazretlerinin de istiğrak hâlinden çıkınca böyle davranıp, dostlarının her birinin hâllerini sorduğunu söylerlerdi. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri, arkadaşlarının komşuları, dost ve yakınlarına çok sıcak bir muhabbet ve dostluk gösterir, gönüllerini hak yoluna çevirmelerine vesile olurdu. 
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Hace Hazretlerinin müritlerinden biri şöyle anlatır: 


- Hace Hazretlerinin sohbetleriyle tanıştığım günlerde ziraatla uğraşır, karpuz yetiştirirdim. Bir gün Hace Hazretleri bostanımın yanına gelmişti. O sırada yanımda ikram etmek üzere bir şey bulamadım. Bostana gittim. İkram edecek bir şeyler aradım. Bir karpuz kapıp geldim ve Hace Hazretlerine sundum. Yanımda bundan başka ikram edecek bir şey olmadığını belirterek özür diledim. Hace Hazretleri, karpuzu büyük bir lütuf ile kabul edip uzun bir süre bana şefkat gösterdi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin böylesine güzel ahlâkı sayesinde insanlar, onun çevresinde toplanmaya çalışıyorlardı. 
Onun bu muhabbetli gönül dünyası, insanların hak yoluna bağlanmaları için delildi. Yaşadığım bu hâdisenin ardından, Hace Hazretleri bana ve akrabalarıma hem zahir ve hem de bâtında uzun yıllar şefkat gösterip sohbet meclislerinde, bu fakirin o davranışından sıkça bahsetmiş ve şöyle demişti: 


- İnsanların, henüz benim sohbetlerimi kabul etmedikleri bir dönemde bu derviş, beni hakkıyla kabul etmiştir. Bu derviş, bostanından bana karpuz hediye etmişti. Bu yüzden benim de onun zahiri ve bâtıni hâllerine yönelmem vacip oldu. Zira ihsanı, karşılıklı olarak arttırmak en faziletli ameldir. Hatta iki kişi karşılaştığında, bu iki kişiden hangisi daha önce selâm verirse, öteki kimsenin bu selâma cevap vermesi vacip olur. 


İşte bu derviş, hayatta olduğu müddetçe onun hakkını yerine getirmemizden başka bir yol yoktur. Çünkü Allah ve kul hakkına dikkat etmek, bu yolun edeplerinden olup, yüksek makamlara ulaşan insanların hepsi, bu tür haklara önem vermek suretiyle yüce makamlara ulaşmışlardır. Nitekim bu yolun büyükleri, “Bir maksada ulaşan kişi ancak edeple ulaşmış, ulaşamayan kimse de edebe uymadığı için ulaşamamıştır.” 
demişlerdir. 
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Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin müritlerinin hâlleri, onun sohbetlerinin bereketiyle huzurlu ve derli topluydu. Ama bu yola yeni başlayıp sohbetlerin dışına çıkan kimseler, onun derüni hâllerini anlayamıyorlardı. Bu yüzden büyük yük altına girerek, Hace Hazretlerinin sohbetlerindeki o güzel huzurdan mahrum kalıyorlardı. Ancak bu kimseler Hace Hazretlerini ziyaret ettiklerinde, kendilerindeki bu zayıf anlayışlarından dolayı Şah-ı Nakşibend Hazretleri, onları mazur görüp, şefkatli davranışlarıyla onların tasavvuf konusundaki kıt bilgilerine uygun davranıyordu. 


Bu durumda Hace Hazretleri, onları bu yükten kurtarmaya büyük bir itina gösteriyordu. Müritlere iç huzurlarını koruyup zihinlerini toparlama yolunu yavaş yavaş öğretiyordu. Müritler, Hace Hazretlerinin bu terbiyesinden sonra, zihin karışıklığı ve huzur noksanlığı korkusuyla, sohbetleri terk edip başka gruplara katılma ihtiyacı duymuyorlardı. 


Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v), bir hadis-i şeriflerinde; “Mü'min kimse, aynı yılan deliğinden, ikinci kez bir yılan tarafından sokulmaz.'? buyurur. Bu yüzden Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetlerine katılanlar, nefislerini koruyabiliyorlardı. Zamanla, Hace Hazretlerinin tasavvufi yaşantılarında ilerliyorlardı. Müritlerinin, bu istikrarlı terakkileri ise cemaatte kuvvet meydana getiriyordu. 


Yine bu cemaatteki insanlar, cezbe ve sülük hâllerini koruma ve tasavvufi anlamda inabe almanın ne anlama geldiğini marifet ilmiyle anlayabiliyorlardı. Çünkü günahkâr olan müminin ilkin yapması gereken, önceki kusurlu davranışlarından dolayı tövbe etmektir. Bundan sonra tazarrü ile kulluk görevlerini gereği şekilde sürdürmektir. Kendisinde kusur bulan kimse, ancak bu şekilde kendisine bir mürşit belirleyerek hedefine ulaşabilir. 


2 Buhari, edeb, 83; Müslim, zühd, 63, (H.No:2998); Ebu Davud, edeb, 34 
(H.no:4862) 
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Bu durumda bile müritlerin yine zihinleri karışabilir, Hace Hazretlerinin huzurundan çıktıklarında veya kendilerine bir hizmet emredildiğinde istemeyerek yapmış olabilirlerdi. Bu durumda yaptıkları hizmet, gönüllerinde kendileri için bir ağırlık oluştursa bile bunu ortadan kaldırmak için pişmanlık duyup tövbe-i istiğfar yapamadıkları da olabilirdi. 


Fakat Şah-ı Nakşibend Hazretleri, müritlerinin bu anlamda tüm sıkıntılarını dinler, onları her defasında bu zihni ve kalbi karışıklıklarından dolayı gönül huzuruna kavuştururdu. 


Yine de Hace Hazretleri, yapmış oldukları küçük sayılabilecek, istenmeyen şeylerde bile müritlerini uyarır, üzerlerinde- ki günahların manevi ağırlığı ve darlığından dolayı gerekli görürse onlara, iltifatlarını azaltırdı. Dervişler de bunun neticesinde, nisbet konusundaki bütün sermayelerini kaybederlerdi. 
Bu durumda müritlere düşen, kaybetmiş oldukları derüni huzuru yeniden elde etmeye çalışıp, bunu tekrar kaybetmemek için gayret göstermekti. 

Zira müritler, ilâhi inâyet neticesinde kaybetmiş oldukları hâlleri yeniden elde edip, bu hâllerinin söz konusu istenmeyen davranışlardan kaynaklandığını anlamalıdır. İşte bu durumda dervişler, tövbe yolunu seçerlerse işledikleri günahların ağırlıklarından kurtularak, kaybettikleri eski sermayelerini yeniden elde ederler. 


Ancak bunu yine de elde edemezlerse; bu durumda, her an için gizli ve açık ama mutlaka tazarrü ile tövbe etmeleri gerekir. Kaybetmiş oldukları bu güzelliklerin, yeniden şefkat yoluyla kendilerine ikram edilmesi ve nispet açısından önceki sermayelerini kazanmak için müritlerin, bu konuda aşamalı olarak manevi derecelere ulaşmaları gerekir. Bu Hace Hazretlerinin yardımları ile mümkündür. Bunun için Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden yardım istemelidirler. 
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Müritler, Hace Hazretlerinin izniyle sefere çıkarlarsa yolculuk ve geri dönüş sırasında çok özel manevi güzellikler elde ederlerdi. Hace Hazretlerinin bereketiyle hem zahir hem bâtınlarını koruyabiliyorlardı. Tüm bu edeplere hassasiyet gösteren bir mürit, uzun yıllar sonra o seferden geri döndüğünde mesela; kendisine bu yolculuk esnasında başından geçen olaylar sorulduğunda mürit, bunları hatırlamasa bile müridin yakinini arttırmak için, Şah-ı Nakşibend Hazretleri gönül pınarından süzülen şefkatle, tüm bunları o müridine anlatırdı. 


Hace Hazretleri, müritlerine mübah olan şeyler konusunda bile nefislerine muhalefet etmelerini isterdi. Nefsine böyle davranan dervişlerin, bu amellerine karşılık büyük derecelere ulaşacaklarını, bu yoldaki yakinlerinin ancak bu tür davranışlarla artacağını anlatır, şöyle derdi: 


- Mürit, nefsine çok küçük bir amelde dahi karşı koysa, bu davranışının neticesi olarak, inancının artması için Allah Teala'ya şükretmesi gerekir. Abdâl makamını istiyorsan eğer, hâlini değiştirmen tebdil’ gerekir. 


Bu ifadesiyle Şah-ı Nakşibend Hazretleri, nefse muhalefet edilmesi gerektiğini anlatır, daima müritlerine şu tavsiyede bulunurdu: 


-Nefislerinizi itham edin. Kim bu şekilde davranırsa kendisine, bu hâline uygun davranılır. Bu ameli sayesinde mürit, büyük saadetlere ulaşır. Nitekim, “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü muhakkak ki nefis kötülüğü emreder ayet-i kermesi de kula bütün günah ve kötülükleri, nefsin emrettiği gerçeğine işaret etmektedir. Allah Teala'nın yardımıyla mümin, nefsini kusur ve hatalarıyla tanır, nefsinin tuzak ve hilelerinin farkına varırsa, kendisine bunu başarma kuvveti verilir. Yine Allah Teala şöyle buyurur: 


3 Yusuf, 53 
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İyilik yaparsanız bu iyiliği, kendi nefsiniz için yapmış olursunuz?! 

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetleri; ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, ashab-ı kiramın eserleri ve selef-i salihinin davranışlarına dayanırdı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle anlatır: 


- Ben altmış yıldır bu yola inanmaktayım. Elbette; namaz, oruç ve mücahede Allah Teala'ya ulaştıran bir yoldur. Ancak, bizce kişinin varlığını nefyederek, nefis cihadında bulunması da kişiyi rabbine ulaştıran en önemli yollardan birisidir. Fakat bu durum, ancak kişinin arzu ve heveslerini terk ederek amellerini eksik ve kusurlu görmesiyle mümkündür. Allah'tan başkasına ilgi gösterip gönülden bağlanmak, tasavvuf yoluna giren her müride çok büyük bir perde olur. 


Aşağıdaki şiirde, Hace Hazretlerinin anlattığı incelik yer almaktadır: 


Kurtulursan engellerden, sıyrılırsın perdelerden Sen de olursun o vakit, kurtuluşa erenlerden. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetlerini bize aktaran Hace Salâh b. el-Mübarek anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, mâsivaya bağlılıktan söz ederken benim hatırıma, acaba iman ve İslâm'a duyulan alakaların, insanlar için bir perde olup olamayacakları sorusu takılmıştı. Ben bu düşünceme cevap ararken, Hace Hazretleri tebessüm ederek şöyle buyurdu: 


- Sen Hallâc-ı Mansur'un, “Benim Allah Teala'nın dininde küfre girmem vacip oldu ama bu durum müslümanlar nezdinde haramdır.” şeklindeki sözlerini duymadın mı? Bu konuda geçerli olan, hakiki imandır. Nitekim hakikat ehli veliler imanı; “Kişinin, kalbinden zarar ve fayda konusunda ilgi duyduğu sevgilerin tamamını atarak, gönlünü sadece Allah Teala'ya bağlamasıdır.” diye tarif ederler. 


21! İsra,7 
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İşte kardeşim, buradaki hakikati anlamaya çalış. İman ve İslâm mutlaka gerekli olduğu hâlde, hakikatine ulaşmayan iman, yerine göre bir perde olabiliyor. Nitekim ameller, tasavvufa yeni giren dervişler için mutlaka yapılması gerekli olmasına rağmen; amellerin, bu sebeple kişiyi engelleyen perdeler olmaması üzerinde duruluyor. Bu yüzden tasavvuf büyükleri bu inceliğe şöyle işaret ederler: 


- Amel etmeden, maksada ulaşacağını zanneden kimse hayal görür. Sadece amelle Allah Teala'ya kavuşabileceğini zanneden kınanır. 


Burada asıl anlatılmak istenen şudur: Kişi, amelini küçük görmelidir, yoksa ameli tamamen terk etmesi doğru değildir. 
İman ve İslâm konularında arzulanan hedef de aynı meseledir. Bu konulardaki inceliğine dikkat etmek lâzımdır. İşte bunun için Hace Hazretleri, hakiki iman konusunda hakikat ehli velilerin; “Hakiki iman, kişinin kalbinden zarar ve fayda konusunda ilgi duyduğu sevgilerin tamamını atarak, gönlünü sadece Allah Teala'ya bağlamasıdır.” buyurduğunu hatırlatıyor. 


Bu durumda kalp, dengeli bir şekilde imana yönelir. Hakiki imanın kemale ermesi için müridin, gönülden mâsivayı silerek, Allah Teâla'dan başkasına yönelmemesi gerekir. Bu yüzden şeyhlerin şeyhi Ebu Hasan Şazeli Hazretleri, Allah Teâla'ya nasıl ulaşacaklarını soran müritlerine; “Ben fakr sıfatıyla (kendini Allah'a muhtaç görme) kavuştum sen de fakr sıfatıyla ulaşabilirsin” şeklinde cevap vererek, yukarıdaki anlamı açıklayıcı bir vurgulamada bulunmuştur. 


Aslında fakr sıfatı ile kalbin fakra bağlanması arasında önemli bir anlam farkı vardır. Burada anlatılmak istenen, kişinin fakr-u zaruret içinde, bulunduğu hâlini küçük görmesidir. 
Yoksa bu hâlin tamamen terk edilmesi söz konusu değildir. Bu durum marifetle ilgili diğer bütün hâller için de geçerlidir. Nitekim arifler, “Kâinün, bâinündur.” derler. Bunun anlamı şudur: 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Var olan, uzaktır. Bir başka ifadeyle, eşyada zahiriyle varolan, aslında kalbiyle ondan uzaktır. Nitekim bu durum, dünyalık imkânlara sahip olarak, görünüşte bunların içinde bulunan kimsenin, gönül dünyasında bunlardan uzak olması anlamında söylenir. Rabiat'ül Adeviyye Hazretlerinin, sık sık şu beyitleri terennüm etmesindeki hakikat budur: 


Gönlümde, seninle özel sohbet ederken 
Cismimi, mubah kıldım benimle oturana. 
Bedenim, yanındakiyle ünsiyetler kurarken Kalbimin sevgilisi, dosttur gönlümde bana. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, yukarıdaki açıklamalarıyla meseleleri gayet zarif bir biçimde anlatmıştı. Ben bu konudaki sözleri, gerçekten bu yola girmek isteyenlere şefkat sadedinde olsun diye uzattım. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin değindiği konuları, tam anlamıyla tefekkür etmeyen kimsenin zihninde, belki az önce geçen kiymetli büyüklerin sözlerinin yanlış olduğu gibi bir düşünce oluşabilir. Çünkü bazı durumlarda ariflerin anlatımları, taşıdıkları incelik ve derinlikten dolayı herkes tarafından kolayca anlaşılamayabilir. 


Bu yüzden velilerin bu tür sözlerini, selef-i salihinin Kur'an ve Sünnetten müteşabih olan ibareler konusunda davrandıklarına benzer bir biçimde ele almak, açıklamalarda bulunmak, çoğu zaman en güvenilir yollardan biridir. 


Tüm bunları, seni yükseltecek birer merdiven olup bu miraç sonrası seni menziline ulaştıracak burak biniti olmaları hasebiyle, dört elle sarılman için açıkladım. Bu nasihatlere kulak ver, aksi takdirde “Mal ve çocukların hiçbir fayda sağlamayacakları o kıyamet gününde...”2 ayetini düşünerek, karşılaşacağın duruma kendini hazırla derim. 


32 Şuarâ, 88 
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Hakk'ın Rızası... 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerine çok yakın bir müridi, bir başka müritle, tahkiki iman ve bu imanın dil ile ikrar edilmesi konusunu tartışmışlardı. Tartışma çok uzamış, dervişler mübâlağalarda bulunarak misaller vermeye başlamışlardı. Müritlerin tartışmaları, Hace Hazretlerinin kulağına gidince o, tartışmayı başlatan müride hitaben, “Sen böylesi bir tartışmaya fazlasıyla ilgi gösterip bağlandın. Oysa senin için faydalı olan, tartışmayı kesip, taklidi imandan kendini kurtarmaktı.” dedi. 
Ancak bu mürit, Şahı Nakşibend Hazretlerinin ısrarına rağmen, bunu tartışmaktan ve taklidi imanı savunmaktan vazgeçmeye yanaşmadı. 

Hace Hazretleri de buna karşılık o müride, “Sen eğer bundan vazgeçmezsen, dervişlerin sohbetine gelmeye ihtiyacın kalmaz.' buyurdu. Hace Hazretlerinin bu siteminden sonra, o müritte güç ve takat kalmadı. Hace Hazretlerinden yardım istedi. Sıkıntılar çekti. Çok yalvardı. Nihayet ilâhi yardım kendisine ulaştı. Taklit engelini aştı ve gayet güzel bir hâle kavuştu. O mürit, bu güzel hâl ile şereflendiğinde şöyle dedi: 


- Beni taklidi iman engelinden kurtararak, hakiki iman saadetine kavuşturan Allah Teâla'ya hamdolsun. 


Hace Alaüddin Hazretleri, bir gün Buhara'da Halveti tarikatına bağlı olan dervişlerden biriyle karşılaşır. Hace Alaüddin ile o derviş arasında bir tartışma gerçekleşir. Bu tartışma- da, Hace Alaüddin üstün gelir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bu olaydan haberdar olur. Hace Alaüddin'e şöyle der: 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- Sen, o dervişle tartışarak kendinde bir üstünlük elde ettin. 


Bunun üzerine Hace Alaüddin Hazretleri, özellikle Şahı Nakşibend Hazretlerinin huzurunda ve her zaman hep tevâzü ile davranmaya başladı. Bunun üzerine Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Hace Alaüddin'e şunu söyledi: 


- Sen veli isen o hâlde, bu veliliği terk et. Benim sohbetimi arzuluyorsan işte, sana gereken davranış bu! 


Bu olanlardan sonra Hace Alaüddin Hazretleri şunları söyledi: 

- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu teveccühlerinin bereketiyle, pek çok ilâhi yardımlara kavuştum. Bu yardımların sonunda, manevi güzellikler gördüm. Hiçbir hâl veya kemalin bundan daha değerli olmadığını anladım. Eğer müridin kalbinde bu konuda en ufak bir ilişki varsa bu, kişi ile rabbi arasında büyük bir perdedir. 


İşte kardeşim, yüksek makam sahibi olan bu velinin ilminden, meydana gelen şu sözleri iyi düşün. Bu açıklamalar sana, seyr-i sülük edepleri hakkında hâlis altın kıymetindeki manalar ortaya koymaktadır, inan. Şeyh Raslân ed-Dımeşki Hazretleri ne güzel söyler: 


Ey ibadet ve şehvetlere esir olan!. 

Ey makam ve hâllere tutsak kalan!.. 
Sadece kendinle mağrur ve meşgulsün, 
Niçin Allah Teala ile meşgul değilsin ?.. 


Onun niyazındaki mana bütünlüğü, şu ayet-i kerimeden de çıkartılabilir: “O hâlde sen de onları kendi bataklıklarında 
oyun ve meşguliyetleriyle baş başa bırak. 8 

Şeyh Ebu'l Abbas el-Mürsi Hazretleri şöyle der: 

- Lütuf, latif olan Allah katında aslında bir perdedir. Yani senin, Allah Teala'nın latif sıfatına bakarak Yüce Yaratıcıya 


3 En'am, 91 
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bağlanman bile senin için, Allah Teala'nın yüce zâtını keşfetmeni engelleyen bir perde olabilir! 


İşte kardeşim, eğer Allah Teala'nın sıfatları, onun yüce zâtını keşfetme konusunda bir perde olabiliyorsa, bu yolun inceliklerini anla. Kalbini bu tür engellerin sebep olabileceği, kötü sonuçlardan kurtar. Nitekim bu mana, şu beyitlerde ne güzel dile getirilir: 


Seyr-i sülükta, Allah'tan başkasına 
Yönelme!.. Sana korunaktır, onu zikretmek 
Sığın, onun müstahkem kal'asına... 
Bütün makamların tecelli ettiğini görmek 
Olsa da yönelme!.. Allah'tan gayrısına. 
Makamların tecellisinden vazgeçmek 
Gerek, hem sana hem de başkasına. 

Ey rabbim!.. Zatından başkasını istemek 
Matlüb değil, bu kuluna. 

Asla yaraşmaz tecelliye yönelmek 
Yahut nazarına, bu kuluna. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün Kufeyn'deydi... Kendisi ve müritleri hayvanlarına binmiş, halktan büyük bir kalabalıkla yol alıyorlardı. Birden Hace Hazretleri ağlamaya başladı! 
Ancak, oradaki insanlardan hiçbiri bu ağlamanın sebebini anlayamamıştı. Hace Hazretleri, meskenet ve fakr hâlinde uzun bir süre gözyaşı döktü. Nihayet şöyle buyurdu: 


- Bunca harap hâlime, acziyetime, iflasıma ve hatta halkın “ selâmımı almalarına lâyık olmadığım hâlde; yine de Allah Teâla, bu insanlara beni sevdirdi. İnsanlar benimle ilgilenmeye başladılar. Oysa onlar, içinde bulunduğum durumdan habersizler, beni tanısalardı bu şehirden çıkarırlardı. Ne var ki, onların hiçbiri şu günahkâr hâlimi bilmiyor... 
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İşte kardeşim, Allah dostu arifin, bu mütevazi sözlerini dinle ve nefsinle giriştiğin mücadelende bunları, örnek alınacak birer dayanak olarak kabul et!.. Hangi makama ulaşırsan ulaş, bu makamlara sevinme, bunlar seni aldatmasın. Bu makamlara, ancak arif bir kimsenin nefsine ithamlarda bulunduğu gözle bak. Nitekim Allah Teala, Yusuf Peygamberin (s.a.v) hâlini açıklarken şöyle buyurur: 


'Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü muhakkak ki nefis 
kötülüğü emredicidir.' 34 

Yusuf Peygamber (s.a.v) gibi Allah Teala'nın masum bir nebisi bile nefsini temize çıkarmıyorsa, masum olmayan kimseler nefisleri hakkında nasıl böyle davranabilirler?!.. 


Nitekim bu yolun büyükleri şöyle der: 


- Bütün günah, gaflet ve şehvetlerin temeli, kişinin nefsinden memnun olmasıdır. Yine bütün itaat, iffet, haya hâllerinin esası ise kişinin nefsinden razı olmamasına bağlıdır. O hâlde, nefsinden razı olmayan bir cahille arkadaşlık etmek, nefsinden razı olan bir âlimle arkadaşlık etmenden daha hayırlıdır. 
Gerçek ilim, âlimi nefsinden razı etmez ve gerçek cehalet, in- sana nefsini tanıtmaz. 


Bazı veliler Allah rızası için bin rekât namaz kılar, daha sonra da nefislerine hitaben; ‘Ey tüm kötülüklerin kaynağı!.. 
Vallahi seni bir an için bile olsa razı etmem!' derlerdi. İşte bu iksir, tasavvuf anlayışına sahip olan müritler için denenmiş etkili bir panzehirdir. Allah Teala bizleri bu konuda başarıya 


ulaştırsın. 


34 Yusuf, 53 
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Ve... Yorumlar 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatır: 


- Rasulullah (s.a.v), bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: 'Dini konusunda iki günü eşit olan ziyandadır. Yarını, bugünden şerli olan kimse lanetlenmiştir. Hayırlarını arttırmayan kimse, zarardadır. Zararda olan kimse için ölüm daha hayırlıdır.35 İşte bu hadiste, tasavvuf yoluna giren kimsenin durumuna işaret vardır. 


Nitekim veliler, ‘Allah Teala bir kulunu severse, bu kimseye şeytanın kandırması zarar veremez.'derler, bunun anlamı şudur: Allah Teala'nın sevgili kulu, eğer işlemiş olduğu günahtan dolayı pişmanlık ve tövbe yolunu seçer, tövbesi kabul edilirse bu kimseye, o günahın zararı olmaz. 


Yine Rasulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur: 


- Allah Teala'ya çokça dua edin. Tencerenize koyacağınız tuza ve ayakkabınızın bağına varıncaya kadar her ihtiyacınızı Allah'tan isteyin.“ 


- Allah Teala, çok ve uzun bir biçimde dua edenleri sever.37 


- İnsanların yaptığını görmelerinden rahatsız olacağın şeyleri, yalnızken de yapma!..88 


35 Aclüni, Il, 232; Sehavi, Mekâsıd, s.631; A.Kâri, el-Esrar, s.327; ez-Zebidi, 
İthafu's- sâde, X, 267; el-Iraki,Tahricu ihya, IV, 335 

“9 Tirmizi, deavât, 139 

37 Beyhaki, Şuabu'l iman, Il, 38 (H.no: 1108); Hakim et-Tirmizi, Nevâdiru'l 
usül, Il, 84; Suyuti, el-Camiu's-sağir, |, 286 (H.no: 1876) 

8 Kenz'ül Ummal, Ili, 5270 
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İşte kardeşim, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetlerinde naklettiği bu hadisler müminin, Allah Teala'dan bir nimet istediğinde çokça dua ederek yakarışta bulunması, ister insanlar arasında olsun isterse yalnız başına bulunsun, yaptığı her işte, adaba dikkat etmesi gerektiğine işaret etmektedir. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, kulun Allah Teala'nın huzurunda bulunduğu özel zamanları olması gerektiğini, namazın iftitah tekbirinden itibaren ulvi dereceleri olduğunu söylerdi. 
Zira namazda kulun, huşu hâline ulaşabilmesi ve kalbinde gönül huzuru bulabilmesi için, namazdaki duruşu önemlidir. 
Zira kulun namazda duruş şekli, özellikle Rasulullah Efendimizde (s.a.v) en mükemmel hâliyle görülürdü. 


Hz.Âişe'nin rivayetine göre, 'Rasulullah (s.a.v) namaz kılarken göğsünden, kaynayan tencerenin çıkardığı ses gibi iniltili bir ses duyulurdu. Hatta bu ses, Medine'nin bazı sokaklarından bile işitilirdi. *9 


Buhara âlimlerinden bir zat Hace Hazretlerine, namazdaki huzur nasıl elde edileceğini sordu. Hace Hazretleri o zata şöyle dedi: 


- Namazda huzuru elde etmek ancak helâl yemekle mümkündür. Kişi helâl rızık elde etmeye dikkat ederse, bu durum namazın dışında, abdest alırken ve hatta iftitah tekbirleri sırasında kişide kalp huzuru sağlar. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ‘Oruç benim içindir, onun mükafatını ben veririm. *9 kutsi hadisinde, hakiki oruca işaret bulunduğunu söylemişti. Bu hakiki orucun, mâsivadan tümüyle el çekme anlamına geldiğini anlatmıştı. 


9 Ebu Davud, salât, 147; Nesâi, sehv, 18; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 
25 

* Buhari, sıyam, 2; Müslim, sıyam, 160; Tirmizi, sıyam, 54; Nesai, sıyam, 41; 
İbn-i Mâce, sıyam, 1 
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Hace Hazretleri, Rasulullah Efendimizin (s.a.v), 'Benim ümmetim, dalâlet ve sapkınlık üzerinde görüş birliği yapmaz.“ hadis-i şerifinde buyurmuş olduğu ümmetin, mutâbaât ümmeti olduğunu söyler. Mutâbaât ümmeti ise, sevgili peygamberimize her davranışında uyum gösteren müslümanlardır. Zira inananlar, üç grup hâlinde ele alınır: Davet, icâbet ve mutâbaât ümmeti. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Peygamber Efendimizin (s.a.v), “Sabredici fakirler, kıyamet gününde Allah Teala'nın huzurunda oturacaklardır. “2 hadis-i şerifini şöyle yorumlamıştır: 


- Bu hadiste, Allah Teâla'ya çok yakın olma hâli kastedi!- mekte ve zahiren fakirin hâli anlatılmaktadır. Çünkü fakirlik, insanın kendi iradesiyle kabul edilen (ihtiyâri) ve ilâhi iradenin bir sonucu meydana gelen fakirlik (iztırâri) olmak üzere iki türkirlik, ilkinden daha hayırlıdır. Çünkü bu fakirlikte, kulun seçmesi değil, Allah Teâla'nın kulu için takdir etmiş olması söz konusudur. Allah Teâla'nın dileği, daha önemlidir. 


Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri, 'Ben, beni zikreden kulumla birlikte otururum. “ kutsi hadisinde, bâtın ehlinin işaret edildiğini söylemiştir. 

'Benimle Rabbim arasında öyle bir yakınlık vakti var ki, buna mukarreb melekler yahut mürsel nebiler ulaşamaz“ hadis- i şerifi hakkında Şah-ı Nakşibend Hazretleri, şöyle buyurur: 


- Bu hadis-i şerifte üç mana vardır: İlk anlam, Benim için öyle bir hâl var ki, bu durum ve hâl içerisindeyken ben mukarreb melekleri yahut mürsel nebileri dahi düşünemem.' de- 


4 Ebu Davud, fiten, 1; Tirmizi, fiten, 7; İbn-i Mace, fiten, 8 

42 İbn-i Arrâk, Tenzihu'ş-şeria, Il, 286 

43 Buhari, tevhid, 15; Müslim, zikir, 1; Tirmizi, zühd, 51; İbn-i Mâce, edeb, 58 

4 Sehâvi, el-Mekâsıd, s. 420 (H.no: 926); Aclüni, II, 226 (H.no: 2159); Kuşeyri, risale, |, 254 
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mektir. Nitekim bazı hâllerde, mübtedi olan dervişler için buna benzer durumlar olabilir. 


İkinci anlam, 'benim için mukarreb melekler ve mürsel nebilerin hâllerinden daha üstün ve daha şerefli bir hâl vardır’ demektir. Bu, Peygamber Efendimizin (s.a.v), nübüvvet velâyetidir. 

Üçüncü anlam, 'Allah Teâla'nın bir kuluna, cemal sıfatıyla tecelli buyurması esnasında o kulun varlığının, âlemin bile sığamayacağı bir şekilde yücelik kazanmasıdır. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ‘Allah Teâla'nın 100'den bir eksik olmak üzere, 99 ismi vardır. Her kim bunları 'ihsâ' ederse cennete girer.“ hadis-i şerifi hakkında şu yorumu yapmıştır: 


- Bu hadis-i şerifteki 'ihsâ' kelimesinin üç anlamı vardır. 
Bunlardan ilk akla geleni, Allah Teâla'nın mübarek isimlerini saymak ikincisi, bu güzel isimlerin manalarını bilmek üçüncüsü ise, bu mübarek isimlerin, gerektirdiği şekilde amel etmektir. Yani bir kimse 'Ya Rezzâk' dediğinde, hatırına hiçbir geçim kaygısı gelmemelidir. “Ya Mütekebbir' dediği zaman Allah Teala'nın azamet, hükümranlık ve yüceliğini anlıyor demektir. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu açıklamayı yaptıktan sonra, dervişlerden biri şu soruyu sordu: 


- Bu hadis-i şerifte zaten ‘doksan dokuz’ buyrulmuş olduğu hâlde, niye 'yüzden bir eksik' ifadesi kullanıldı? 


- Bu kelime, burada vurgu için kullanılmıştır. İhtimal, o dönemdeki muhataplardan bazılarının hesap bilgileri kuvvetli değildi. İşte bu yüzden Rasulullah Efendimiz (s.a.v), bir ayın günlerinin sayısını anlatırken, dinleyicilerin daha iyi anlamaları için, parmaklarını üç kez kaldırıp indirerek ayın günlerini işaretle de açıklardı. | 
“ Müslim, zikir, 5; Tirmizi, deavât, 87, (H.no:3502); İbn-i Mâce, dua, 10 

(H.no: 3861); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 490; el-Hakim, el-Müstedrek, |, 17 
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Hace Hazretleri, “İnsanlara eziyet edici şeyleri, yoldan kaldırınız.“S hadis-i şerifini açıklarken, ‘Burada eziyet kelimesinden murad nefistir. Yol kelimesi ile Allah yolu anlatılmaktadır. 
Bu anlam itibariyle, bir bakıma nefsini bırak ve gel denilmektedir.’ yorumunu yaptıktan sonra şunu söyledi: 


- Ey dostum!.. Seni engelleyen perde nefsindir. Yolun kendisinde herhangi bir engel yok. Dolayısıyla kendi engelin, yine sensin. O hâlde kendini aşarak, rabbine ulaşmalısın! 


Yine Raslân ed-Dımeşki Hazretleri de, bu manada ne güzel söyler: 


- Nefsin, gizli bir şirktir. Nefsini aşmazsan, tevhid anlayışın kendini göstermez. Ne zaman kendi nefsin öne çıkarsa, anla ki o, sen değilsin. Bu yüzden sana gereken, tövbe etmektir. 


Velâyet çok büyük bir nimettir. Veli olan kimsenin, bu büyük nimetin şükrünü yerine getirebilmesi için, kendisinin veli olduğunu bilmesi gerekir. Zira veli, beşeri afetlerden, harikulade hâller ve kerametlerin oluşmasına dayanıp güvenmekten sürekli olarak Allah Teala'nın yardımıyla korunur. Bu yüzden önemli olan, söz ve fiillerdeki istikamettir. 


Şeyh Abdurrahman es-Sülemi Hazretleri (k.s) 'Emrolunduğun gibi dosdoğru 01!“ ayet-i kerimesini tefsir ederken, hakikat ehlinden birinin şöyle dediğini nakleder: 


- Sen kerameti değil, istikameti talep eden kimselerden ol. 
Çünkü Rabbin, sana istikamette bulunmayı emrederken nefsin, senden kerametlerin meydana gelmesini ister.* 


Yine bu yolun büyüklerinden başka bir zat şöyle buyurur: Veli, bir bahçeye girse ve bu bahçedeki bütün ağaçların yapraklarından kendisine, ‘Ey Allah'ın velisi!..' şeklinde sesle- 


“ Konu ile ilgili hadisler için bkz: Buhari, cihat, 18; Müslim, zekât, 56; Tirmizi, birr, 28; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 183 

T Hüd, 112 

48 es-Sühreverdi, Avârifu'l meârif (Terc. D.Selvi, Gerçek Tasavvuf, s. 37) 
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nildiğini duysa, o kimsenin asla bu sözlere önem vermemesi gerekir. Bu kişi her an için bu makamın, ubudiyet, kulluk, yakarış, riyazet ve kemal sıfatlarının hakkıyla elde edilmesi için gayret gösterileceği bir yer olduğunu bilmelidir. 

Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v), elde ettiği ilâhi nimet ve ikramlar arttıkça, ibadet ve yakarışlarını arttırır, Ben, şükredici bir kul olmayayım mı?*9 buyururdu. Veliden ne zaman bir hata meydana gelse, bundaki hikmet, onun beşer oluşunu hatırlatmaktır. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ‘Tasavvuf ehli kişilerin, mukallid, kamil ve mükemmil olmak üzere üç kısma ayrıldığını söylerdi. Mukallid kişi, işittiğine uygun olarak davranır. Kamil kimse nefsini aşmış, mükemmil olan zatlar ise insanları terbiye eden velilerdir.' derdi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, irade hakkında ise “İrade kelimesinin anlamı hakkında çok söz söylenir. Ancak bizce, iradenin en seçkin manası, iradenin terk edilmesidir. Nitekim mürit denilince, yoluna tabi olduğu zatın iradesi karşısında, tümüyle kendi iradesini terk eden kişi anlaşılır' buyururdu. 


Çıkardık kendi irademizi terk ederek, 
Onu, nefislerimizden. 

Sevgilinin seçimi ve iradesi bu, diyerek Anladık, daha hayırlıdır kendimizden. 
Muradımız olursa, yola talip olanı, 
Cezbe veya sülükla irşat ederiz. 
Mürşidi, uzman tabip kılanı, 

İrşat olunmak isteriz diyenleri 

Tedavi eder; kamil mürşit olanı. 


49 Buhari, teheccüd, 16; rikak, 20; Müslim, sıfatu'l münafikın, 79; Tirmizi, salât, 304; Nesâi, kıyâmu'i-leyl, 17 
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Muhabbet Tohumu... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatır: 


- Yolumuza girmek ve bize katılmak isteyen kişinin yapması gereken, sohbetimizin tesiri oluncaya dek dostlarımızla arkadaşlık etmektir. Zira bu arkadaşlığın sonucunda, kendisinin yetenekleri ortaya çıkacaktır. 


Yolumuz, ender bulunan bir yoldur. Kopmaz sapasağlam bir kulp mesabesindedir. Bu yol, Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünnetine dört elle sarılmak ve ashab-ı kiramın eserlerini takip etmek esaslarına dayanır. Ben bu hakikate, yolun başında olsun sonunda olsun, hep Allah Teâla'nın lütuf ve ihsanıyla ulaşmışımdır. Bu yolda Allah Teâla'nın kereminden başka bir güzellik görmedim. Sünnete uymak en büyük ameldir. 
Bu yolda, az bir amelle bile Allah Teala'nın yardımı sayesinde büyük bereketler ve manevi fetihler nasip olur. Bu yüzden, bizim yolumuzu inkâr edenlerin imanları tehlikeye düşebilir. 


Bu sözleri üzerine, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, bu yola nasıl ulaşılacağı sorulunca şöyle buyurdu: 


- Rasulullah Efendimize (s.a.v) tâbi olmakla ulaşılır. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Çünkü halvette şöhret, şöhrette ise afet vardır. Sohbet edenlerin kendi nefis ve varlıklarını aşıp kendilerini değersiz görerek, diğer arkadaşlarına kemal ve üstünlük atfetmelerinde hayır vardır. Böylece insanlar, kendi nefsine küçüklük nazarıyla bakıp, sohbet ettiği arkadaşına kemal nazarıyla değer vereceğinden, karşılıklı olarak birbirlerinden istifade edeceklerdir. İşte bu yol, sohbet ve arkadaşlık yolu derken, bu anlaşılır. Zira böylesi bir sohbetle arkadaşlık, 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kişinin tek başına kalmasından daha hayırlıdır. Bizim sohbetimize katılanların kalbine, muhabbet tohumları ekilir. Ne var- ki; bazı kimseler, içlerinde bulunan dünyevi kirlerinden dolayı kalplerindeki bu muhabbet tohumlarını büyütemezler. 


İşte bize düşen, böylesi kalplerdeki kirleri gidermek, muhabbet tohumlarının gelişmesini engelleyen ayrık otlarını temizlemektir. Bu kimselerden, kalplerine muhabbet tohumu düşmeyen kimseler için yapmamız gereken, onların gönüllerine muhabbet tohumları ekmemizdir. Eğer bu kişiler, hâllerini korumaya gayret gösteriyor ve feyz yoluna uyarak nefsin engellerinden uzak durmaya çalışıyorlarsa; bu kez üzerimize düşen vazife, uzak veya yakın, gece ya da gündüz demeden şefkatle bu insanların terbiyesine çalışmaktır. 


Bu durumda müridin yapması gereken, bu yolumuzda ilerlerken kendisine bir perde ve engel olmaması için, hangi makamda olduğunu önemsememesidir. Mürşidin, müritlerini terbiye edebilmesi için onların; geçmiş, şimdiki ve gelecekteki durumlarından bilgisi olması gerekir. Ancak mürit, Allah Teala'nın sevgili dostlarından biri ile bulunduğunda, nefsinin hâlini göz önüne alarak bu sohbet zamanları ile geçmiş zamanlardaki hâlini karşılaştırabilir. Eğer mürit, Allah dostu ile olan beraberliğini, eskisine nazaran daha iyi görüp, kemale doğru gelişmekte olduğunu hissediyorsa; o kişinin, bu Allah dostu ile sohbete mutlaka devam etmesi gerekir. 


Ayrıca bu yol, edeplerden oluşan bir bütündür. Yolumuza talip olan kimsenin, yapması gereken işte bu edeplere sarılmaktır. 


Bu edepleri üç ana noktada ele alabiliriz: 
1-) Allah Teâla Hakkında: 


Bu edep, hem zahir ve hem de bâtınında, Allah Teâla'nın emir ve yasaklarına uymanı gerektirir. Allah'tan başkasından 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yüz çevirmek suretiyle, ona tam bir kulluk içerisinde bulunman en önemli görevindir. 


2-) Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hakkında: 


Bu ise tam anlamıyla, 'De ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tâbi olun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.® ayetine uygun olarak, bütün hâllerinde Efendimize (s.a.v) uymanı gerektirir. Bunun için aynı zamanda peygamberimizin, tüm yaratılmışlar arasında bizi, Allah Teala'ya ulaştıran bir vasıta ve onun ayetlerini açıklayan yüce bir elçi olduğunu bilmen anlamına gelir. 


3-) Mürşitler Hakkında: 


Mürşitlere gösterilmesi gereken edepler, müritlerin özellikle uyması gereken edeplerdir. Zira kamil anlamda mürşitler, insanları Rasulullah Efendimize (s.a.v), tâbi olmaya yönelten birer vasıtadır. İnsanları, Allah Teala'ya davet eden şahsiyetlerdir. O hâlde uzakta ve yakında olsun, müritlere düşen edep, mürşitlerini takip etmektir. Hem Allah dostları, kerem ehli olup Allah Teala'nın lütuflarına ulaşmış kimselerdir. Veliler, Allah yoluna talip olanlardan meydana gelen kusurları görmelerine rağmen; kendilerine tabi olanların kasıtlı olmadıklarını bildiklerinden onları bağışlarlar. Zira insanların davranışları farklı farklıdır. Veliler, rabbani lütufları gönül gözüyle gördüklerinden, dağlar bile onların nazarında bir kuş tüyü gibidir. 


so Âl-i İmran, 31 
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Zikir... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatır: 


- Veliler, emin şahsiyetlerdir. Her kim, velilere en ufak bir lütuf veya minnette bulunursa, onlar bunu görürler ve ortaya çıkarırlar. Şefkat makamında hiçbir şeyi küçümsememek gerek. Çünkü bazen çok küçük bir şey bile veliler nazarında dağ gibi göze çarpar. 


Allah dostlarını sevme nimetine ulaşmak, kişinin kendi nefsini aşmasıyla mümkündür. Kamil mürşitler, usta avcılara benzerler. Usta avcıların, hünerle hazırlamış oldukları tuzaklara giren vahşi hayvanlar, nasıl ülfet makamında şefkatle eğitiliyorlarsa; mürşid-i kamiller de, hikmet ehli olarak en güzel eğitim ve usulleriyle, müritlerini Allah'a ulaştırmak için peygamber efendimizin huzuruna hazır hâle getirirler. 


İşte mürşitlerin, müritlerine göstermiş oldukları bu davranışlar, müritlerden her birinin sahip olduğu kabiliyetlere uygunluk arz eder. Eğer mürit, henüz yeni başlamış biri olursa, mürşitler onların ağırlıklarını yüklenir. Allah Teala'nın Hz.Davud'a (a.s) buyurmuş olduğu, ‘Ey Davud!.. Beni isteyen birini görürsen ona hizmet et.“' sözüne uygun olarak, müritlerine hizmet ederler. Uzun bir zamana ihtiyaç duyan bu hizmetler, neticede sufiler için, bu yolda yürüyebilme kabiliyeti oluşturur. 


Bu yolda yürümek anlamına gelen seyr-i sülük, Allah dostlarına duyulan muhabbetin meydana gelmesine bağlıdır. Müritlerin, arzuladıkları neticenin meydana gelmesi için, bu yolda yürüyen (sâlik) dervişin, bütün amelleri bu sıfata uygun ol- 


5t Kuşeyri, risale, Il, 463 
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malıdır. Eğer müritlerin, mürşitlere karşı itikatları değişirse, sâlikler bu yolda hiçbir şey elde edemezler. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurur: 


- Zikir telkininin fayda oluşturabilmesi için, kamil bir mürşit tarafından öğretilmesi gerekir. Çünkü bir ok bile kendisini himaye etmesi için ok sadağına ihtiyaç duyar. Ben zikir telkinini, Büyük Şeyh Hace Baba Semmasi Hazretlerinin halifesinden almıştım. Hace Semmasi Hazretleri, ‘Bizim yolumuzda zikir, gizli ve açık olmak üzere iki türlüdür' buyurmuşlardı. Ben ise daha etkili ve daha üstün olması sebebiyle, gizli zikri tercih ettim. Zikirde adedi vuküf, ledünni ilmin ilk mertebesidir. 


Âlim bir zatın naklettiğine göre Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle anlatır: 


- Hace Abdülhalik Gücdevani Hazretleri, mürşidi Yusuf Hemedani Hazretlerine henüz mürit olmadığı günlerdeydi. Bir gün Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretleri, hocası İmam Sadreddin Hazretleri ile tefsir dersindeydi. 


'Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, gizli bir sesle sabah akşam rabbini zikret. Gafillerden olma!®? ayet-i kerimesini tefsir ederken, Hace Abdülhalik Gücdevani Hazretleri hocasından, ayette geçen gizlice zikrin nasıl yapılacağını açıklamasını istedi. Hocasına şunu sordu: 


- Allah Teâla'nın bu ayette zikretmiş olduğu gizlice zikir, seslerin yükseltilmesi yahut azaların harekete geçirilmesiyle yapılan zikir ise; diğer insanların bundan haberi olması gerekir. Ama burada kalp ile gizlice yapılan zikir anlatılmak isteniyorsa şeytan; insanların damarlarında kanın aktığı gibi hareket etmektedir. Dolayısıyla bu zikirden haberi olur. Şu hâlde, buradaki gizli zikrin anlamı ne? 


5 A'raf, 205 
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Bu soruya hocası İmam Sadreddin, şu cevabı verdi: 


- Bu tasavvuf ilminin bir konusudur. Tasavvufta buna, 'ledünni ilim' denir. Bunu sana ancak, Allah dostu kamil bir mürşit kolaylıkla öğretebilir. Bunu öğrenmek için, bir mürşidin terbiyesine girmelisin. Böylelikle ‘marifet ilmini” de öğrenirsin. 


Hocasının bu sözleri üzerine Hace Abdulhalik Gücdevâni Hazretleri, mürşidi Şeyh Yusuf Hemedâni Hazretleriyle tanışıncaya kadar beklemişti. Nihayet Yusuf Hemedâni Hazretleri, kendisine vuküf-u adedi denilen zikri öğretti ve şöyle dedi: 


- ‘La ilâhe illallah’ diye Allah Teala'yı zikrederken; /a ilâhe (hiçbir ilâh yoktur) deyince kişi, sahte ilâhların tümünü gönülden reddeder. İllallah (Ancak ilâh olarak, Allah vardır.) derken, bizzat Allah Teala'yı ispat ve kabul etmiş olur. 


Zikirden maksat, zikreden kimsenin tevhid anlayışının özüne ulaşmasıdır. Yoksa zikrin az veya çok olması önemli değildir. Buradaki kelime-i tevhid zikrinin özü, kelime-i tevhidi zikretmek suretiyle, Allah Teala'dan başkasını tamamen reddetmektir. Zira bu yolun başı da, sonu da yine kelime-i tevhiddir. Bu ilk ve son ders olup, saadetin anahtarıdır. Saadet kapısı bu anahtardan başkasıyla açılamaz. 


Bundan sonraki, 'vuküf-i zamâni' adı verilen, ‘her anını kalp uyanıklığı ve zikir içinde geçirme hâli' sâlik kimsenin en önemli meşguliyetlerindendir. Bu da, müridin bütün hâllerini her zaman gözden geçirip, şükür yahut özrü gerektiren hâllerinden gafil olmamasını ve tüm zamanlara uygun amellerde bulunması anlamına gelir. Çünkü müritler, bütün işlerinin her anını huzur yahut gafletle geçip geçmediğini kontrol edebil- 


meleri için bu önemlidir. 
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Bağlılık... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatır: 


- Tasavvuf yoluna giren herkes, şeytani veya nefsani düşüncelerle mücadele etmekte farklıdır. Bir kısım mürit, hatırına şeytan veya nefisten herhangi bir şey gelmeden önce, bunu anlayıp hemen o anda yok eder. Müritlerden diğer bir kısmı, hatırlarına böyle bir şey geldikten sonra, bu şeytani ve nefsani fikirler kendilerini tamamen kaplayıp, kendilerine tahakküm etmeden önce akıllarından çıkarabilir. 


Müritlerden kimisi de, hatırlarına gelip yerleşen bu tür fikirleri çıkarabilmek için gayret gösterir. Ancak bu konuda, tam anlamıyla başarılı olamaz. Yine de bu tür müritler, fikirlerinin kaynağını ve hatırlarına gelme sebeplerini anlayabilirler. Hatta bunun sebebini bilmeleri bile kendilerine fayda kazandırır. 
İşte bir sıfattan diğer bir sıfata geçmek suretiyle gerçekleşen bu değişimlerin, nasıl olduğunu anlatan marifet ilmi herkesin tek başına yapabileceği bir ilim değildir. Ancak bir mürşid-i kamilin terbiyesi ile öğrenilir. 

Seyyid Ata Hazretleri, iman saadetine ulaşmış ve ömrünün son demlerine kadar büyük bir tevazu içinde yaşayarak nefislerini itham etmeye devam etmişlerdi. Bayezid-i Bestami Hazretleri ise; ‘Arifin marifeti arttıkça kendi nefsini itham ve tahkir etmesi artar.' derdi. 

Allah dostlarının ulaştığı marifet ilmi, üç şekilde gerçekleşir: 

1-) Murâkabe Usülü: 


Kişinin sürekli olarak Allah Teala'yı düşünüp, yaratılanları unutmasıdır. Bir başka ifadeyle müridin, daima Allah Teala'ya 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nâzır olması, bütün yaratılmışlarda ise fenâ hâlini görmesidir. 
İnsanlar arasında bu şekilde murâkabeye devam edenler çok azdır. Biz bu murâkabenin meydana gelme durumunun, nefse karşı koymakla gerçekleştiğini tecrübe ettik. 


2-) Müşâhede Usulü: 


Geçmiş zaman aracılığıyla, kalbe inen kesintisiz bir kayboluş hâlidir. Bunun akılla kavranması mümkün değildir. Ancak bizde bu hâl, bir sıfatla meydana gelir. Biz bu hâli daralma, sıkılma (kabz), genişleme ve rahatlama (bast) hâlleriyle anlayabiliriz. Kabz hâlinde, celal sıfatını müşâhede ederken bast hâlinde, cemal sıfatını görürüz. 


3-) Muhasebe Usulü: 


Ömrümüzden geçen her anı hesaba çekmemiz, geçen vakitlerimizin huzurla mı yoksa gaflet ile mi geçtiğini muhasebe etmemiz gerekir. Nefisle böyle bir hesaplaşmaya girdiğimizde, amellerimizin hep noksan olduğunu görürüz. Amellerimizi, kâmil hâle getirmek için dört elle sarılmamız gerektiğini anlarız. Nitekim Azizân Hazretleri şöyle buyurur: 


- Senin salih amellerde bulunman ve tüm bu amellerine rağmen; kendini sanki hiç amel yapmamış gibi görmen gerek. 
Ayrıca her seferinde, nefsine hisse vermeksizin, amellerini yeni baştan ele alıyormuş gibi davranman en doğrusu olur. 


Hace Alaüddin Hazretleri şöyle anlatır: 


- Müritler, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin nazarının bereketiyle daha ilk adımlarında, murâkabe saadetine ulaşırlardı. 
Hace Hazretlerinin bu konudaki nazarlarının bereketi artınca, müritler fenâ derecesine ulaşır, nefislerinde fâni olup, Allah Teala'da bekâ makamına kavuşurlardı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu hâl konusunda şöyle buyurmuştu: 


- Biz, Hakk'a vuslat devletinin ele geçmesi için bir vasıtayız. Esasen, bizden ayrılıp asıl maksuda yani Allah Teala'ya 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ulaşmak gerekir. Gerçek vuslat ehlinin ve irşat sahiplerinin usülü budur. Onlar, bu yolun çocuklarını önce hakikat beşiği- ne yatırıp sıkıca sararlar. Vuslata kadar terbiye sütüyle onları beslerler. Allah'a kavuşunca (vuslat) müritlerini sütten keserler. Böylece onları, Allah Teala'nın mahremi ve ilâhi huzurda kabul görecek hâle getirirler. Böylece müritler, arada bir vasıta olmaksızın Allah Teala'dan feyz ve ilim alacak hâle gelirler. 


Ancak bu hâle ulaşmak, bir mürşit ile mümkündür. Bu hâli elde eden kimse, sonsuz bir ömür bulsa ve bütün ömrünü bu nimete şükür için harcasa yine de onun şükrünü tam olarak yerine getirmiş olamaz. Hakk'a yakın olmak lâzım, halka değil. İbadette vücudu talep etmek gerekirken, kullukta varlığı (benlik duygusunu) yok etmek lâzım gelir. İnsan kendi varlığını gördükçe amel, asla netice vermez. 


İşte kardeşim, Hace Hazretlerinin bu sözlerinde, nefse muhalefet etmeye, arzu ve hevesi terk etmeye yönelik işaretler vardır. Burada, Allah Teala'nın yardımıyla birtakım sıfatların ve özelliklerin değiştirilmesi söz konusudur. Hace Alaüddin Hazretlerinin anlattığına göre, bu sohbetin ardından Hace Hazretleri, şu şiiri söyledi: 


Şarap haramdır, ancak biri ona 

Tuz atar, sirke yapar; koyar sofrana 
Abdâl, kötülüklerini güzele çevirendir, Mevlasına dost olup, huzura girendir. 


Daha sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurdu: 


- Evliyaullah için edebin hakikatinde, zamana dikkat etmek önemlidir. Öyle zaman olur ki; bazen başka bir vakte ait olan bir edebi, farklı bir zamanda terk etmek hakikatte edep olur. 
Bu yüzden bazı durumlarda velilerin sohbetlerinde, o zamana ait olmayan bir edebi terk etmek, bizzat edebe uymak olabilir. Bazen de uygun olmayan bir edep göstermek, edebi terk etmek anlamına gelebilir. 


İşte kardeşim, nasıl mı diyorsun? 
Elbette çalışmakla ama önce teslim olmak... 


Ölü yıkayıcısının elindeki ölü, yıkayana kendini nasıl teslim etmişse aynen öyle. Mürit olan kişi de iradesini terk edecek, edeplerin durum değerlendirmesini bir kenara bırakıp, mürşidinin kendisine emretmiş olduklarını hızla yapmaya gayret edecektir. 


Mürşidinin emrettiklerini yapması gerektiğinden mürit, bu emirleri yerine getirirken; onun için bir emri yerine getirmek, sülük edebinden daha hayırlı olacaktır. Bu sebeple edebe uymak ikinci planda kalabilir. Bu ise edebi terk etmek değil, bizzat mürşidin emrine anında itaat etmektir. Bu konuda Hızır ve Musa Aleyhisselam'ın kıssasını$ bir kez daha tefekkür edersen gerekli açıklamaları elde edersin. 


Nitekim Hızır (a.s) gemiyi delmek istemişti. Musa (a.s), edebin, böylesi bir davranışın aksi olduğunu düşünüp itiraz etmişti. Ama bu itiraz, onların birbirlerinden ayrılmalarına sebep olmuştu. Çünkü bazen şeyhler, müritlerinin itaat edip etmediklerini gizlice denemek amacıyla davranabilirler. Bu konuda şöyle bir hikaye anlatılır: 


İbn-i Hafif Hazretlerinin, biri amellerinde çok çalışkan ve mescide âdeta aşık diğeri ise; amellerine pek dikkat etmeyen iki müridi vardı. Bu mürşit, ameli az olan müride daha fazla iltifat eder, diğer müritler ise bunu garipserlerdi. Bir gün dervişleri, İbn-i Hafif Hazretlerine bu durumu sordular. İbn-i Hafif Hazretleri, ‘Çok mücahede yapan müridin, istediği anlamda bir mürit olmadığını' söyledi. 


5 Bkz. Kehf Suresi ( 60-82) 
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Bu cevabı duyan dervişleri, hayretlerini gizleyemediler. 
Bunun üzerine İbn-i Hafif Hazretleri, Ben bu durumu size açıklayacağım.' buyurup; o mücahede yapmayı seven müridinin, mescitten çağrılmasını istedi. O sufi, huzura geldiğinde bu veli zat, mescidin kapısında bir deve olduğunu ve bu deveyi mescidin damına çıkarması gerektiğini söyledi. Bu mürit: 


- Efendim!.. Deve mescidin damına nasıl çıkar? diyerek şeyhin emrini yerine getiremedi. 


Daha sonra İbn-i Hafif Hazretleri, başka bir müridini çağırttı. Ondan da aynı şeyi yapmasını istedi. Bu mürit, mürşidinin emrini duyar duymaz hemen 'baş üstüne' diyerek emri yerine getirmek için dışarı çıktı. Hazret, bu mürit bakalım ne yapacak diye ardı sıra bir başka dervişin gitmesini istedi. Giden derviş, müridin; omuzlarını devenin karnının altına koyarak yukarı kaldırmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine İbn-i Hafif Hazretleri, orada bulunan cemaate şunu söyledi: 


- Müride düşen görev, işte bu! Yapamasa bile, yapmak için gayret sarf etmek, emri yerine getirmeye çalışmak!... 

İşte kardeşim, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin edep hakkındaki bu anlattıkları, mürşide itaat sadedindeki açıklamaları işte, bu neticeye işaret etmektedir. 
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Ferâset Nuru... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle anlatır: 


- Allah Teala'yı bilene, hiçbir şey saklı olmaz. Herkesin mürşitlerden yana aynası iki yönlü iken bizim aynamız, altı yönlüdür. Ben kırk yıldır gönül aynama bakarak kendimi hesaba çekiyor, buna uygun ameller yapmaya çalışıyorum. 


Bu sözleriyle Hace Hazretleri, Allah dostlarının feraset nuruyla bakıp, eşyayı Allah Teala'nın onlara ihsan buyurduğu nur ile gördüklerine işaret etmektedir. Hem Allah Teala'nın ihsan olarak vermesinde şüphe mi vardır? 


Hâce Abdülküddüs Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sırlarının, semanın her katında ve yeryüzünde bulunduğunu söylerdi. Bu zat, uzlet ehli olup pek çok şeyleri müşahede etmişti. 

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden nakledildiğine göre Azizân Hazretleri de, “Veliler nezdinde yeryüzü, bir sofra gibi küçüktür. Biz, yeryüzünün bir tırnağın yüzeyi kadar küçük olduğunu düşünüyoruz.' buyurmuştur. 


Aslında burada, Azizân Hazretlerinin yeryüzünü bir sofraya benzetmesi, velilerin hâlleriyle ilgili bir durumdur. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sözlerinde ise velâyet dairesinin genişliği anlatılmaktadır. Yoksa, ariflerin gönüllerinin büyüklüğünü tarif etmek imkânsızdır. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 


- Tevhidin sırrına ermek, bazı durumlarda söz konusu olamaz. Marifetin sırrına ulaşmak daha da karmaşıktır. Aslında 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bir müridin ayağına diken batsa, müridin bunu nereden ve kimden geldiğini her an bilmesi gerekir. 


Bir keresinde Şah-ı Nakşibend Hazretlerine bir derviş selâm vermişti. Ancak derviş, verdiği selâma karşılık alamadığını düşünerek, Hace Hazretlerine kırılmıştı. Bu durum Şah-ı Nakşibend Hazretlerine anlatılınca o, şöyle buyurdu: 


- Bizim ondan özür dilememiz gerekir. O, bana selâm verdiği esnada; tüm himmetimi Allah Teala'nın ayetlerini dinlemeye yöneltmiştim. Allah Teala'nın ayetleri, beni o sırada onun selâmına cevap vermekten alıkoydu. Zira kendi nefsini, tümüyle Allah Teala'ya teslim ederek ilâhi emirlere itaat eden kimsenin, Hak'tan başkasına yönelmesi şirktir. Avam bu konuda mazur olsa bile havâs kimseler mazur değillerdir. 


Hace Hazretleri, insanların sıkıntıları hakkında 'Allah Teala, bana dünyaya zerrece kiymet vermemeyi emretmişken halk, benim dünyayı imar etmemi istiyor. Oysa Allah dostları, insanları güzel ahlâkla süsleyip onları kamil mürşitlere ulaşmakla şereflendirmek için, halkın sıkıntılarına tahammül ederler. Kim böyle diri bir kalbe sahip olursa, kendisine bu hususta ilâhi feyzler akar.’ buyururdu. 


Dost arayan insan, 

Düşmanları için, yüzlerce sofra kurar. 
Sıfatlarına bürünmüş olarak içlerinde kalan, Dostunu elde etmek için, plan kurar. 


Bu şiiri söyledikten sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ‘Biz, arkadaşlarımızın ayıp ve kusurlarına bakarsak, dostsuz kalırız. Zaten hissi sıfatlardan arınmış hiç kimse yoktur' dedi ve şu şiiri okudu: 

Dostunun bütün kusurlarından 
Sarf-ı nazar ederek 
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Güzel hasletlerinden, razı olman; 
Yeter sana, şeref olarak. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, tevekkül hakkında ise şöyle söylerdi: 


- Tevekkül eden kişi, tevekkül edici olarak kendi nefsini görmemelidir. Kesb hakkındaki tevekkülünü ise gizlemelidir. 
Zira nefsini ve mâsivayı isteyen kimseler, sadece nefislerine rağbet etmiş ve nefsine bazı iyilikler istemiş olurlar. Ancak bunları istemeyip, rabbini arzulayan kimselere aslında, müdebbir olarak Allah Teala yeter.Nitekim Hak Teala: 


Allah'a tevekkül eden kimseye Allah yeter” buyurur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de bu konuda şöyle diyor: 


- Tevekkül, kişinin henüz varlık âlemine ayak basmadan önce Hak Teala'nın huzurunda bulunduğu gibi, varlık âleminde de onunla birlikte olmasıdır. Kul, daha önceden nasıl hiçbir tedbir ve seçme hakkına sahip değilse, şimdi de Allah Teala'ya aynı şekilde yönelmelidir. Bu durumda kişi, rabbinin kendisine yettiğini ve yardımcı olduğunu bilir. 


İşte Kardeşim, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin daha önce geçen, 'Başkalarını düşünüp onların iyiliğini isteyen kimse, gerçekte kendi nefsini istemiştir.” sözünde de peygamber Efendimizin (s.a.v) şu hadisine işaret vardır: 


'Kul kardeşine yardım ettiği müddetçe, Allah Teala da bu kuluna yardım eder.95 


Yani sen, kardeşlerine hizmet ve yardım etmek arzusun- da bulunduğun müddetçe, Allah Teala da sana yardım eder. 
Bu anlamda senin başkalarına yardım etmen, hakikatte yine sana dönmüş oluyor. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ‘Bana doğru, bir adım atan kimseye benim şefaat ve yardım etmem 


54 Talak, 3 
5 Ebu Davud, edeb, 60; Tirmizi, hudüd, 3; birr, 19 


AHLÂKI VE TASAVVUF ANLAYIŞI 123 


gerekir’ sözü de bu anlamı çağrıştırır. Bir gün mecnun biri şöyle demişti: 


Onlar halkı isterler 

Ben ise sadece seni. 

Bu yüzden o kimseler 
Geride, ben ise daha ileri. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bu mecnunun sözlerinin yazılmasını istedi ve 'Ben tasavvufta, işte bu sözlerden çok istifade ettim’ buyurdu. Aslında bu şiirde, kalbi ve ameli güzel olan kimsenin herkes tarafından sevildiği, bu muhabbetin hakikatte basit bir karşılık olduğu anlatılıyordu. Ama önemli olan senin, kötü davranışlarda bulunan kimseleri severek, onların kötülüklerine iyilikle karşılık verebilmendir. İşte bu makama sahip olan kimse, insanlar arasında güzel ahlâkıyla temâyüz etmiş demektir. Çünkü hâlis altının güzellikleri, ateş olmaksızın ortaya çıkmaz. Bu sebeple, insanların güzellikleri de yük ve eza çekme ateşiyle ortaya çıkar. Buna, bu yüksek makamın efendisi sevgili Peygamberimiz (s.a.v), rehberlik etmektedir. Kâfirler, Peygamber Efendimizin (s.a.v) mübarek başını yarıp, azı dişlerini kırdıklarında sahabe-i kiram, peygamberimizin kâfirlere beddua etmesini istemişlerdi. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.v), onların eziyet ateşlerini, rahmet yağmurlarıyla söndürmüş ve şöyle dua etmişti: 


'Ey Rabbim!.. Onlara hidayet eyle. Çünkü onlar bilmiyorlar!58 


Allah Teala bizleri ve bütün kardeşlerimizi, bu yüce ahlâkla şereflendirsin. Bu ahlâk, saf ve hâlis altın hükmündeki bir özellik 'kibrit-i ahmer' olup, çok az kimsede bulunur. Ancak bir kul, bu konuda ilâhi yardıma kavuşursa bu güzellikle şeref- 


“ Buhari, enbiya, 54; Müslim, cihad, 104, 105; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 
1, 380 
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lenmek ona güç olmaz. Nitekim büyükler, Kalplere Allah'ın yardımı geldiğinde, vücudun organları ibadetlerden haz alır, neşelenir.' derler. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, bir kimsenin rahatsızlığı olduğu bu yüzden, kendisinden teveccüh ve himmetlerini arzu ettiği söylenince şöyle buyurdu: 


- Hasta olan kimseye teveccüh edilmesi ve kırgın olan gönlünün düzelmesi için öncelikle onun, gerçek hastalığının değişmesi lâzım gelir. Yani onun isteklerinde ihlâslı olması ve tam bir hasta gibi şifa araması gerekir. Biz fakirlik yolunu seçtik. Allah Teala bize fazilet, kerem ve bereketleriyle ihsanda bulunarak izzet bahşetti. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, “İzzet ve şeref Allah'a, Rasulüne ve müminlere mahsustur. “7 mealindeki ayeti okuduktan sonra ‘Bu yolda temenni sahibi olan kimsenin işi zordur’ diyerek şu şiiri söyledi: 


Seni engelleyen perdeler, sonsuzdur 
Temenni perdesi bunların, en büyüğüdür. 


İşte kardeşim, “Yoksa insan, temenni edip dilediği her şeye sahip olacağını mı zanneder? Oysa dünya da ahiret de Allah Teala'nındır.8 ayetinde de geçtiği gibi, ahiret ve dünyanın sahibi Cenâb-ı Hak'tır. Hâl böyleyken kul, kendisine tam anlamıyla uzak ve saklı olmayan bu gerçeği yani her şeye sahip olmayı nasıl temenni edebilir! Şeyh Ebul-Hasan Şazeli Hazretleri bu anlamda, 'Her türlü seçimlerden kaçarak, yalnızca Allah Teala'ya sığın. Çünkü senin rabbin takdir buyurup, kendi seçtiğini yaratır.’ der. Bazı insanlar, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine kibir yakıştırmasında bulunurlardı. Bu yakıştırmalara Hace Hazretleri şöyle buyururdu: 


5 Münafikun, 8 
58 Necm, 24-25 
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- Bizdeki heybet ve azamet, Hak Teala'nın kibriyâ sıfatına bağlı bir durumdur. 


Aslında bunun anlamı şuydu: Velilerin sıfatları, ulaştıkları tecellilere bağlıdır. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine ariflerin hâli sorulduğunda, ‘Su bardağının rengi, suyun rengi gibidir’ derdi. Yani ariflerin özellikleri, onlara tecelli etmiş olan sıfatlarla anlaşılır. Bazen celâl sıfatı ariflere tecelli eder, onları nazarıyla öldürür. Bazen de cemal sıfatı tecelli eder, arifleri diriltir. Bu durumda iman, velileri ihsan makamına ulaştırıp, üzerindeki ağır yükleri kaldırıncaya kadar onları iyice kaplamış olur. Arif olan insanı, ihsan makamına ulaştıran bu iman neticesinde, her şey açıkça müşahede edilir. Allah Teâla bizi, bu güzel itikat ile rızıklandırıp nasiplendirsin. 
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Ayakta Duranlar... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurur: 


- Bir mürit, kendisinde bulunmayan bir hâl hakkında konuşursa, Allah Teala Hazretleri bu kimseyi o hâl ile şereflendirmez. Ne var ki cesur olan, demirci ocağını tutar, demirci ocağını tutanın cesareti var demektir. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, buradaki anlatımlarıyla, tasavvufta gösterilmesi gereken gayretlerin devamlılığına işaret etmektedir. Nitekim, Allah Teala şöyle buyurur: 


'Bizim için (bizim yolumuzda) mücahede edenleri biz yollarımıza iletiriz. 59 


Bu yüzden ayakta dikilip kalan ama gayret etmeyenin rahatlıkla oturması söz konusu olamaz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurur: 


- Alışkanlıklar, bazen insanların tabiatı hâline dönüşebilir, bu durumda müritler şuna dikkat etmelidir: Mürit çok sevgi duyup alışkanlık hâline dönüştürmemesi için, kimi zaman bazı nafileleri terk edebilir. Çünkü buradaki temel gaye, kişinin amellerine değil rabbine büyük bir sevgi ve ünsiyetle bağlanmasıdır. İşte bu yüzden Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur: ‘Namazda, gözümün aydınlığına kavuşurum. ®? 


Dikkat edilirse burada peygamber efendimiz, namazla değil de, namazda buyuruyor. Yani rabbiyle ünsiyet kurarak hakikatte mevlasına bağlanmış, namazda göz aydınlığına ve 


5 Ankebut, 69 
©“ Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Ill, 199; el-Hakim, el-Müstedrek, Il, 160 
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gönül huzuruna kavuşmuş demektir. İşte Rasulullah Efendimizin (s.a.v) vârisleri olan âlimlerin ve onları takip eden velilerin özellikleri de böyledir. Rasulullah Efendimizin (s.a.v) sıfatları hakkında şöyle nakledilir: 


Enes (r.a) anlatır: ‘Peygamber Efendimiz (s.a.v), bazen olurdu bir ay boyu oruç tutmazdı ve o aydan hiç oruç tutmayacağını zannederdik. Bazen de -öylesine ara vermedenoruç tutardı ki, o aydan hiçbir günü oruçsuz geçirmeyecek zannederdik. Sen onu, geceleyin namaz kılarken görmek istersen mutlaka görürdün. Geceleyin uyur görmek istersen yine mutlaka görürdün. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 


- Peygamber Efendimizin (s.a.v) bereketleriyle, insanların işledikleri günahlarına karşılık, dünyada çekecekleri azap olarak, hayvanlara dönüştürülmeleri (mesh) artık söz konusu değildir. Ama önceki ümmetlerde bu vardı. Muhammed ümmetinde ise iç âlemin meshedilmesi söz konusudur. 


Allah dostları, sırları bilir ancak izin olmaksızın bunları başkalarına açıklamazlar. Çünkü sırları gizlemesi, velilerin en önemli özelliklerindendir. Bazen bizden birtakım ameller ve hâller meydana gelir. Aslında bu hâller bizim irademizle olmuyor. Ama kimi zaman insanların zihinleri bunu kaldırmaz. 


Sırlarını meydana çıkarmayasın 
Yoksa yeryüzünü kanlara bularsın. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu anlatımlarında, fenâ makamına işaret edilmektedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: 


‘(O oku) attığın zaman sen atmadın, bilâkis onu Allah Teala attı. 5? 


ê&' Buhari, savm, 53; Müslim, sıyam, 180; Tirmizi, savm, 57 
s2 Enfal, 17 
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Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, fakirliğin ne anlama geldiği sorulunca şunu söylemişti: 


- Fakirlik, insanın iç dünyasında harp hâlindeyken, dışarıdan anlaşılmaz olup renk vermemesidir. 


Onun bu sözünde, müridin kendi nefis muhasebesini yaparken yükünü başkasına değil, sadece kendisine yüklemesi- ne işaret edilmektedir. Mürit, nefsiyle muhalefet savaşında mücadele verirken, muvâfakat barışında da herhangi bir kınamaya sebebiyet vermemek için arkadaşıyla hemrenk olmalıdır. İşte, 'arkadaşlığın şartı, uyumdur” denilirken bu anlatılmaktadır. 


Uyum, güzel ahlâkın gayelerinden biridir. Hatta süfilerin en yüksek sıfatlarındandır denilebilir. Allah Teâla, Peygamber Efendimizin (s.a.v) özelliklerini şöylece anlatır: 


‘Muhakkak ki sen çok yüksek bir ahlâk üzerindesin. 8 


'Eğer sen katı kalpli bir kimse olsaydın, onlar senin çevrenden uzaklaşırlardı. O hâlde onları affet, onların bağışlanmasını dile ve işlerde onlarla istişarede bulun. ©* 


İşte kardeşim, sufi de ancak bu güzel hasletleri kazanmak için çaba sarfeden biri olarak başkalarından tanınır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, 'Mürit olanın, tahammül ve sabır makamında bulunması gerekir. Mürit, bütün farklı darbelere rağmen karşıt bir ses vermeyen davula benzetilebilir’ derdi. İşte bu güzel hasletler neticesi mürit, her anını değerlendirir. Her vakit yapacağı düzenli bir işi vardır. Nitekim bu yüzden sufiye, zamanın çocuğu (İbnü! vaki) denilir. 


Şeyh Ebul-Hasan Harkani Hazretleri şöyle buyurur: 


- Hak'tan halka götüren yol, saadettir. Fakat Hak yerine, halka öncelik verilmesi ise tamamen sapıklık içinde sapıklıktır. 


8 Kalem, 4 
«4 Âl-i imran, 159 
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Hace Hazretleri anlatmıştı: 


- Niyetleri Allah için tutmak önemlidir. Hasan el-Basri Hazretleri, İbn-i Sirin Hazretlerinin cenazesine gitmemiş ve bunun gerekçesi olarak, 'Ben bu konudaki niyetimi tashih edemedim.’ buyurmuştur. Şeyh Abdullah et-Tüsteri Hazretleri de bu konuda, 'Niyet, Allah Teala'nın bahşetmiş olduğu bir nurdur. 
Niyet kelimesinin ‘arapça yazılışta' nun harfi, nura; ya harfi Allah Teala'nın kulu üzerindeki kudret ve rahmet eline (yedullah) ve ha harfi ise hidayete işaret etmektedir. Hâsılı niyet, bir ruh meltemidir' derdi. 


Bir keresinde Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, mantık ilmini okumanın niyet ile bağlantısı sorulduğunda şunu söylemişti: 


- Mantık ilmi, hakkı bâtıldan ayırabilmek niyetiyle okunursa, okuyana faydası olur. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, “Tertemiz kabiliyetlerini, farklı arkadaşlıklarıyla kirlere bulaştıran insanların, niyetlerini koruyabilmeleri zordur. Onların bu hâli, ancak kibrit-i ahmere sahip olan Allah dostlarına arkadaş olmaları ile güzelleşebilir” der, bu yola gireceklerin yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için, çevresinde oluşturacakları, arkadaşlıkların önemini anlatırdı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, seyr-i sülük hâllerinin ilk dönemi hakkında, 'Biz seyr-i sülüka ilk başladığımızda, nefislerimizi matlub, başkalarını ise talip görür, bu yolu çok arzulayanlar kadar olamadık derdik. Zira mürşit, kendisinde tasavvufa ulaşma arzusu bulunan herkesi, hedefine ulaştırmak için bir vasıtadır’ diye sohbet ederdi. 


Hace Hazretleri şöyle diyordu: 


- İrade ve seçimlerinizin net olmasına dikkat edin. Utanıp çekinmekten sıyrılın. Özür ve tövbe yoluna girin. Bu durumda rıza makamına ulaşırsanız, seçiminize dikkat edip bu başarıya şükredin. Mecâz, hakikate ulaştıran bir köprüdür. Zahiri, 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bâtıni ve kavli bütün ibadetlerde mecâzi bir maksat vardır. 
Mürit bu mecaz köprüsünü aşmazsa hakikate ulaşamaz. 


Bir gün yanında Kur'an'ı Kerim olan bir çocuk, evinden çıkmış medreseye gidiyordu. Yolda Şah-ı Nakşibend Hazretlerine rastladı. Ona selâm verdi. Kur'an'ı açtı. Bir ayet okudu. 
Hace hazretlerine okuduğu ayet şuydu: 


‘Onların köpekleri de girişte ön ayaklarını uzatmıştı. 5 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bu ayeti okuyan çocuğa tebessüm etti ve şunu söyledi: 


- Yavrucuğum, işte ben de Allah'a itaat etmek ve kulluk yapmakta, böylesine sahibime bağlanmak istiyorum. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, kalp huzuru hakkında şunları anlatmıştı: 


- Şeyh Ebu Said Hazretleri, ‘Kalp huzuruyla az ziyaret etmek, huzursuz olarak yapılan çok ziyaretten daha iyidir.” buyururdu. Nitekim Rasulullah Efendimiz de (s.a.v) Ebu Hureyre'ye (r.a), ‘Az ziyaret et ki, muhabbetin artsın. 58 buyurmuştu. 


Bunun üzerine Ebu Hureyre (r.a), Peygamber Efendimize (s.a.v) olan büyük muhabbetlerine ve onu daha fazla ziyaret etme gücüne sahip olmasına rağmen; ona itaat etmek daha hayırlı olduğundan, peygamberimizi eskisine nazaran daha az ziyaret etmeye başlamıştı. Ona bu ayrılığı, Efendimiz (s.a.v) emretmişti. Zira bu onun muhabbetini artırıyordu. 


5 Kehf, 18 
8 el-Hakim, el-Müstedrek,ili, 347; Ebu Nuaym, Hilye Ill, 322; Heysemi, 
M.zevâid, VIII, 175; el-Münziri, Terğib, Ill, 344 (H.no: 3798) 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Etkili Cevap.. 


Hace Hazretleri ikinci kez haccedip Bağdat'a geri dönmüştü. O gün âlimler, müritler ve halktan büyük bir kalabalık Hace Hazretlerini karşılamak üzere toplanmıştı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Büyük Veli Şeyh Abdurrahman'ın torunlarından Şeyh Nureddin ve cemaati ile birlikte davet edilmiş oldukları mecliste oturuyordu. 


İşte o sırada Şah-ı Nakşibend Hazretlerinde, kendinden geçiş hâli (gaybet) meydana geldi. Bir müddet sonra Hace Hazretleri, bu hâlden çıktı. Başını kaldırdı, etrafındakilere şunu söyledi: 


- Biraz önce bende bir gaybet hâli meydana geldi. Bu sırada, Büyük Şeyh Hace Baba Semmasi Hazretlerini gördüm. 
Bana: 'Ey evlâdım! Burada sana ağır ve oldukça garip bir soru soracaklar. Sen bu soru sorulduğunda, hâlini koru ve heyecana kapılmadan cevap ver' dedi. 


Gerçekten de bir saat sonra o mecliste daha önceden hiç görmediğimiz dervişlerden biri, Hace Hazretlerine peş peşe şu soruyu yöneltti: 


- Ariflerden kimi, ‘Gördüğüm her şeyle birlikte Allah Teala'yı gördüm.’ diyor. Bir başka arif, “Gördüğüm her şeyden sonra Allah Teala'yı gördüm.’ diyor. Bir başka arif de 'Gördüğüm her şeyden önce Allah Teala'yı gördüm.’ diyor. Bu sözlerin açıklaması ve ortak noktası nedir? 


Bu soru üzerine Şah-ı Nakşibend Hazretleri tevâzü göstererek, bu soruya Şeyh Nureddin'in soruyu cevaplamasını istedi. Ancak Şeyh Nureddin, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu soruya cevap vermesini istedi. Nihayet Hace Hazretleri, sade ve vakârlı hâliyle, o mecliste bulunanları büyük bir zevke sevk edecek derecede doyurucu bir cevap verdi, şöyle dedi: 


- Bu tür sözlerin farklı olması, onları dile getiren velilerin hâllerinin, farklı farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 


Hace Hazretlerinin bu etkili cevabından sonra, ondaki manevi heybet herkesi kaplamış, mecliste bulunanlar onun sözlerini takdir etmişti. Bu yolun büyükleri şunu söyler: 


- Allah dostunun, Allah Teala'yı hatırından çıkarmayışının belirtisi, kalbinin ve tüm azalarının onunla huzur bulması, hiçbir itirazda bulunmadan ve bütün şüphelerden arınarak teslim olmuş olmasıdır. 


Mâverâünnehir'in büyük imamlarından biri, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, seyr-i sülük'tan maksat ne olduğunu sordu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ‘Maksat, tafsili marifettir.' deyince, âlim zat bunu anlayamadı, şunu sordu: 


- Tafsili marifet nedir? Hace Hazretleri: 


- Bu bir ilim dalıdır. 'Haber-i Sadık*“7 ile bildirilmiştir. Bu ilim, tafsil yoluyla öğrenilir. Yani bu ilim, tasavvuf yoluna girip bir mürşidin gözetiminde amel edenleri, delil arama mertebesinden keşf ve müşâhede mertebesine yükseltir, dedi. 


Bir başka âlim de Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, 'Lütuf ve kahr sıfatlarının her ikisi de Allah Teala'nın sıfatlarındandır. 
Bunlar, kemalin en yüksek mertebesine karşılık gelir. Peki buna rağmen, bu iki sıfat arasındaki fark, nereden kaynaklanıyor? Yani lütuf sıfatına ulaşan kimse ispat makamıyla şeref- 


5 “Haber-i Sadık” ikiye ayrılır. Bunlardan ilki mütevatir haber, diğeri de mucize ile desteklenmiş rasulün ilettiği haberdir. Bkz: el- Akaid, Ömer b.Muhammed en-Nesefi, Mühimmatü'l mütün, s.4 ( Haz.) 
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lenirken, niçin kahr sıfatına ulaşan nefy makamına lâyık görülür?!' diye sordu. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu soruya şu cevabı verdi: 


- Kahr sıfatına ulaşmış olmanın iki anlamı vardır. Ya gerçek anlamda kahr'dır. Allah Teala'dan meydana gelir. Bu durumda, kullar hiçbir şekilde karşı koyamazlar. Bunu Allah'tan bilip sabreden kulda, kâmillik sıfatı var demektir. Bunun aksi, ikinci anlama gelir. Bu anlam itibariyle kahr, noksan bir sıfat demektir. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, ‘Allah Teala, fakir bir kulun- dan onun hâlini geri alırsa, bu kulun ne yapması gerekir?’ diye sorulunca o, şöyle cevap verdi: 


- Eğer o kimsede söz konusu hâlden, çok az bir şey bile kalmış olsa bu durum, Allah Teala'nın o kuluna eski hâlini tekrar bahşetmesi için, tazarrü fırsatı vermiş olduğu anlamına gelir. Ancak bu kimsede, eski hâlinden hiçbir şey kalmamışsa o zaman kulun, Allah Teala'nın takdir buyurmuş olduğu bu belâya, sabrederek rıza göstermesi gerekir. 


Nitekim 'Beni sevenleri belâya uğratmak suretiyle imtihan ederim™ şeklinde bir kutsi hadis nakledilir. Buradaki anlam çok açıktır: Allah Teâla'yı seven kimsenin, şeref ve derecesi ne kadar yüksek ise karşılaşacağı belâ, tehlike ve imtihanlar da o kadar çok demektir. Rasulullah Efendimize (s.a.v) bir kişi gelip 'Ben sizi seviyorum.' deyince, Sevgili Peygamberimiz bu kişiye, ‘O hâlde fakirliğe hazırlan!.." buyurdu. Aynı kişi, ‘ben Allah Teala'yı çok seviyorum’. demesi üzerine bu kez; Efendimiz (s.a.v), 'O zaman belâlara hazırlan!.. “9 buyurmuştur. 


8 Ahmed b. Hanbel, el- Müsned, V, 428, 429; Heysemi, Mecmauz-zevâid, Il, 
291 
69 Tirmizi, zühd, 36; İbnu Hibban, Sahih, VII, 185 (H.no:2922) 
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Yine bir defasında Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, 'Madem müritler, kendi nefislerini aşarak başkaları için iyilik istiyorlar o hâlde; neden, Ey rabbim!.. Beni bağışla!..” diye dua ediyorlar?’ diye sorulunca şöyle cevap verdi: 

- Müritler böyle yapmakla, kendilerinden başka kimseler için temizlik ve arınma talep etmiş oluyorlar!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, kerametleri inkâr edenler hakkında ne düşündüğü sorulunca, şu cevabı verdi: 

- Her şey kelime-i tevhidin hakikatinde gizlidir.Bu yüzden, keramet söz konusu değildir. Ancak veliler, keramet beklentisi içinde olan kimselerden uzaktır. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, Allah dostlarının basiret ve marifetle, birtakım hâlleri bilmelerinin nasıl olduğu sorulunca, şunu söyledi: 


- Kamil veliler, Allah Teala'nın kendilerine bahşetmiş olduğu feraset nuruyla, insanın gönlüne düşen düşünceleri, yapılan davranışları, işlenen amelleri bilirler. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur. 


'Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o, Allah'ın nuruyla bakar.” 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden, keramet göstermesi istenince şöyle buyurdu: 


- Bizim kerametimiz apaçık ortada. Bunca günahlarımıza rağmen yeryüzünde yürüyebilmemiz büyük bir keramet değil mi? Mürşitlerin davranışları, müritler için aynı zamanda bir keramettir. 


Şeyh Ebu Said Ebu'l Hayr Hazretlerine, 'Cenazenizin önünde hangi ayet-i kerimeyi okumamızı arzu edersiniz?” diye sorulunca, sadece şu beytin okunmasını istedi: 

7 Tirmizi, tefsir, 16 (H.no:3127); Taberâni, M.kebir, VIII, 102 (H.no:7497); 


Heysemi, M.Zevâid, X, 267; Ebu Nuaym, Hilye,Vl, 118; Hatib, Tarihu Bağdad, V, 99; el-Hindi, Kenzu'l-ummal, XI, 88 
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Seven sevdiğine; dost, dostuna kavuşur 
Bütün âlemde, bundan daha güzel ne olur? 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri ise bu beyti okumanın büyük cesaret istediğini, kendi cenazesinin önünde şu şiirin okunmasını tavsiye etti: 


Huzuruna müflis olarak geldik 

Güzel yüzünüzden, Allah için bir şey istedik. 
Ben, sana zengin değil, fakir olarak geldim Senin, hep iyilik edeceğini bildim. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, kalb-i selim'in ne olduğu sorulunca şu şiirle cevap verdi: 


Şunu iyi anla; aşık, müslüman oldu denmez 
Zira aşkta, küfür ve iman bulunmaz. 

Aşkta; kalp, din, ceset ve ruh yoktur 

Böyle olmayan kimse, aşık değildir. 


Bu şiirdeki anlam, tasavvufi terbiye almış kimseler için kolaydır. Nitekim yerine göre, iman ve İslâm'a fazla ilgi göstermenin perde olabileceğine daha önceden değinilmişti. İşte kalb-i selim de rabbinden başkasına, asla bağlanmayan gönül demektir. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, bazı tasavvuf büyüklerinin, ‘Sufi mahlük değildir!” şeklindeki sözlerinin ne anlama geldiği sorulunca şöyle cevap verdi: 


- Bazı durumlarda müritlerde bu tür, özel hâl ve sıfatlar meydana gelebilir. İşte “Sufi mahluk değildir! sözü de bu özel hâl ve sıfatlarda söylenmiştir. Yoksa sufi, elbette mahlüktur. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu değerlendirmesiyle fenâ ile kemâl hâline işaret etmiştir. Bu hâl ile vehmi varlık, bütünüyle yok olup noksanlıklardan arınmış ve hakiki varlık ortaya 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çıkmış oluyor. Sufinin sıfatı işte, bu hakiki varlıktır. Mahluk denilirken vehmi varlık anlaşılır. Bu mana, işaret olmaksızın anlaşılmaz. Bu konuda yapman gereken, Allah Teala'nın seni, fenâ ve ihsân makamıyla rızıklandırması için, imanını artırman, vehmi varlıktan sıyrılıp hakiki varlığa ulaşmandır. 


Şahı Nakşibend Hazretlerine, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin, 'Okuyuculuktan geçip, süfiliğe ulaşın! sözünde; 'okuyucu sufininin'ne anlama geldiği sorulunca, Hace Hazretleri şunu söyledi: 


- Okuyucu kimse, isimle meşguldür. Sufi olan kişi ise, zatla ilgilenir. 

Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, bazı dervişlerin ‘Fakirler, Allah Teala'ya ihtiyaç arz etmezler' şeklindeki sözlerinin anlamı sorulunca şöyle dedi: 


- Burada 'Allah Teala'ya ihtiyaçlarını arz etmezler.' denilirken ihtiyaç hâlinde bulunsa bile sufinin, ihtiyaç arz etmemesi durumu anlaşılmalıdır. Nitekim Hz. İbrahim (a.s), 'İstememe ne hacet!... Rabbimin, hâlimi bilmesi bana yeter”! buyurmuştur. 


Hikem-i Atâiyye adlı eserinde Atâullah İskenderi Hazretleribu makamı, 'Çoğu kere onlar için edep, kişinin kısmetine itimat edip Hak Teala'yı zikirle meşgül olduğundan, ihtiyaç arz etmeyi terk etmesidir’ şeklinde açıklamıştır.72 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerine bazı velilerin, ‘Fakr hâlinin son mertebesine ulaşmak, Allah Teala'nın inayetidir” şeklindeki sözünün anlamı sorulunca, o şöyle dedi: 


- Burada anlatılan fakr kelimesiyle, fenâ hâline ve sıfatların yok edilmesine işaret edilmiştir. Nitekim Şeyh Ebul-Hasan Şâzeli Hazretleri şöyle der. 


7 Begavi, Meâlimu't- Tenzil, V, 327; es-Sâati, Ahmed el-Bennâ, Fethu'r- 
Rabbani, XX, 51; Zebidi, İthâfu's-Sâde, XII, 156 
72 İbn Acibe, İkâzu'l Himem Fi Şerhi'l Hikem, s. 418 
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- Bir kul fiillerini fiillerinde, hâllerini hâllerinde, sıfatlarını sıfatlarında ve zatını zatında fâni kılmadıkça, Allah Teala'ya ulaşamaz. İşte filleri, hâlleri, sıfatları ve zatında fâni olan kimse için artık; isim veya resimden söz edilemez. Bütün vehmi varlıkların fâni olması ve hakiki varlığın bekâsı neticesinde Allah Teala'nın vechinden başkası yok olur. 


Şeyh Raslân ed-Dımeşki Hazretleri şöyle der: 


- Varlığını görmen, aslında gizli şirktir. Senin tevhid konusunda sadık olduğun, bu gizli şirkten çıkıp nefsini aşmadığın müddetçe anlaşılmaz. 


İşte kardeşim, buradaki anlatımlar; tasavvufta yol almış, kalbinin perdelerini aralamış, fenâ hâlin tadını bulmuş veya bir nebze de olsa bunu hissetmiş, kendisine yakınlık hil'ati giydirilerek manevi nimetlere kavuşmuş, kimseler tarafından 


daha iyi anlaşılır 


Dözdümcei Bölüm 


Kerâmetleri ve Eserleri ya ae 
O “o 
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Gören Göz... 


Hace Alaüddin Hazretleri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Buhara'da, en değerli dostlarından Mevlana Arif ise Harzem'de bulunuyordu. Hace Hazretleri o günkü sohbetlerinde basar sıfatından bahsetmekteydi. O, Buhara'da sohbetine devam ederken Mevlana Arif, Harzem'den Seray'a gitmek için yola koyulmuştu. Seray yolu üzerinde Fulâni yakınlarına gelince Mevlâna Arif konaklamak istedi. 


O sırada Hace Hazretleri, 'Mevlana Arif'in gönlüne Seray'a gitmeme düşüncesi hâkim oldu. Bu nedenle Harzem'e geri döndü.'buyurdu. Hace Hazretlerinin sohbetinde bulunan müritler, bu sözlerin zikredildiği tarihi kaydettiler. 


Aradan birkaç gün geçti. Mevlana Arif Hazretleri Harzem'den Buhara'ya geldi. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu hâdisenin gerçekleştiği meclisinde bulunanlar, bir ara Mevlana Arif'e söz konusu tarihte Harzem'de neler olduğunu sordular. O başından geçen olayı, oradakilere tam Hace Hazretlerinin sohbetinde geçtiği gibi, baştan sona anlattı. Hâdise aynıydı. Orada bulunanlar bu duruma hayret etmişlerdi. 


İşte kardeşim, Allah Teala'nın, bir kudsi hadiste beyan buyurduğu”3 gibi; Allah'ın, gören gözü ve işiten kulağı olan bir 


73 Hadisin meali şöyledir : (...Kulum bana nafile ibadetleriyle durmadan yaklaşır; nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi artık ben o kulumun (özel ihsan edeceğim nurum ile) işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden herhangi bir şey isterse onu verir, bana sığınırsa muhakkak onu himaye ederim.”) Bkz: Buhari, Rikak, 38; İbn-i Mâce, Fiten, 16; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 256; Taberâni, M.Kebir, VIII, 221-222 (Haz.) 
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kimsenin, bu türden bir ihsan ile şereflendirilmesini sakın garipseme!.. 


Maveraünnehir âlimlerinden biri anlatır: 


- Henüz gençlik çağımın başında, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine büyük bir sevgiyle bağlanmıştım. Muhabbetim her geçen gün artıyor, Hace Hazretlerinin mübarek nazarının bereketiyle, güzel hâl ve sıfatlara sahip oluyordum. Hace Hazretleri ise bana kendisini unutmamam gerektiğini hatırlatıyordu. Bir gün babamla hacca giderken Herat'a uğradık. Ben etrafımda olup-bitenleri izlerken, Hace Hazretlerinin bereketiyle ulaşmış olduğum o sıfat ve hâlleri kaybettim. Bu hâlde İsfehan'a ulaştık. 


İstehan'da, veli olarak tanınan bir zat vardı. Babam bu kimseden bana dua edip, himmet buyurmasını istedi. Ama ben bunu kabul etmedim. Zira Hace Hazretlerinden hicap duyuyor, çekiniyordum. Haccdan dönüp Hace Hazretlerini ziyaret ettiğimde, İstehan'daki bu hâdisenin tesirinden hâlâ kurtulamamıştım. Hace Hazretleri bana şunu söylemişti: 


- Korkma, sen bizim evlâdımızsın, hiç kimse evlâtlarımıza tasarruf edemez. Sen Herat'a ulaştığında bizi unuttun, sakın bizi unutma. Unutmak, dostluğun şanına sığmaz. 


Bir âlim sufi şunları anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bazı müritleriyle, Irak'a gitmek üzere yola koyulmuştuk. Semnan şehrine uğradık. 
Burada Hace Hazretlerinin müritlerinden, Seyyid Mahmud adında bir velinin yaşadığını öğrendik.Onu ziyaret etmek istedik. Sohbet sırasında bir ara Seyyid Mahmud'a, Hace Hazretlerine bağlanma sebebini sorduğumuzda şunları anlattı: 


- Bir gece, rüyamda gayet hoş bir mekândayım... Karşımda, Peygamber Efendimiz (s.a.v) olduğunu zannettiğim yüce 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bir şahsiyet vardı... Yine o mecliste çok nurlu biri daha vardı. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve o nurani zat ile tarifi imkansız sevgi ve aşk hâli içinde konuştum. Peygamber Efendimize hitaben ancak şunu ifade edebildim: 


- Ben sizin mübarek sohbetinizle şereflenemedim. Zamanınızın bereketine ulaşma saadetine eremedim. Bana ne yapmamı emir buyurursunuz? 


Peygamber Efendimiz. (s.a.v) bana şunu söyledi: 


- Eğer sen, benim sohbet ve bereketime ulaşmak istiyorsan bu zata bağlan. 


Ve...Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin adını bizzat zikretti. Ancak o zamana kadar ben, Hace Hazretlerini hiç görmemiştim. 
Uyandıktan sonra Hace Hazretlerinin ismini ve rüyamda görmüş olduğum kadarıyla mübarek simasını evimdeki kitaplardan birinin arkasına kaydettim. Rüyanın üzerinden yıllar geçti. 


Bir gün, bir tanıdığımın işyerinde oturuyordum. Derken nurani bir şahıs geldi, dükkana girdi. Alnında celâl ve heybet izleri vardı. Bu kimsenin yüzüne bakınca hemen o rüyamı ve daha sonra da kitabıma kaydetmiş olduğum o simayı hatırladım. Hace Hazretlerine durumumu anlattım, kendisini evime davet ettim. Çok mütevazi bir kimseydi, davetimi kabul etme lütfunda bulundu. 


Bu nur yüzlü zat önde, ben de arkasında yürüyerek eve girdik. Daha önceden evimi görmüş yahut evime gelmiş değildi. Doğruca çalışma odama girdi, odada üzerine bazı kitaplarımı koyduğum, rafa benzer bir çıkıntı vardı. O odaya girince, mübarek ellerini rafın üzerindeki kitaplardan birine uzattı, aldığı kitabı bana uzatarak şunu söyledi: 


- Bak bakalım, bu kitabın arkasına, o yazıyı ne zaman yazmışsın? 
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Yazmış olduğum o yazının tarihine baktım. Tam yedi yıl önceki tarihti. Onun beni çok önceden tanıdığına inanmıştım. 
Ama o an bir başka oldum. Ve...Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin dervişleri arasına katıldım. O günden sonra Hace Hazretleri, lütfedip beni yakın çevresine aldı. Allah'a kullukta bulun- 


manın huzuruna ulaştım. 
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Necmeddin Ve Şemseddin... 


Hace Alaüddin Hazretleri anlatır: 


- Bir akşam vakti, Hace Hazretleri Buhara'nın Gülâbâd semtinde, müritlerinden birinin evindeydi. Cemaat toplanmış oturuyordu. Bu sırada Hace Hazretleri, Mevlana Necmeddin Dâderk el Kufeyni'ye yönelerek aralarında şöyle konuştular: 


- Ben sana her ne dersem yapar mısın? 

- Elbette efendim, yaparım. 

- Peki, sana hırsızlık yapmayı emredersem...? 

- Efendim, hırsızlık yapamam! 

- Peki, neden? 

- Çünkü hırsızlık, kul hakkına girer. Allah Teala'nın hakkına giren günahlar tövbe etmekle affedilir. Allah Teala'nın keremiyle bağışlanması muhtemeldir. Ama kul hakkı böyle değil! 


- O hâlde, Mevlana Necmeddin! Sen isteklerimizi yerine getirmiyorsan bizimle arkadaşlık etme!.. 


Bu sözün üzerine, Mevlana Necmeddin'in hâli değişti. Sıkıntı bastı, hüzün ve ızdıraba düştü. O mecliste bulunup bu durumu gören müritler, Hace Hazretlerinin onu affetmesi için devreye girdiler. Bu arada Mevlana Necmeddin de affedilmesini istiyor, ‘Ben bundan sonra işaret buyurduğunuz şeyleri yapacağım.'diyordu. Nihayet, Hace Hazretleri onu affetti. 


Daha sonra Hace Hazretleri, beraberindekiler ve Mevlana Necmeddin o evden ayrıldılar. Semerkand'ın dar sokaklarına doğru başladılar yürümeye. Evlerin peş peşe sıralandığı bir yere geldiklerinde, Hace Hazretleri bir eve işaret ederek şunu söyledi: 
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- Şu evin duvarını yıkın! Bu evin bir odasında eşyalarla doldurulmuş keten bir çuval var, onu alıp gelin! 


Müritler, emredileni yaparak duvarı yıktılar, keten çuvalı çıkardılar. Bu hâdisenin üzerinden çok az bir zaman geçmişti ki köpek sesleri duyulmaya başladı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Mevlana Necmeddin'i bazı müritlerle o eve gönderdi. 
Müritler gidip eve bakınca, hırsızların evde ne varsa alıp götürmüş olduklarını hayretle gördüler. Öğrendiklerine göre, ev sahibi tarlasına çalışmaya gitmişti. 


Hace Hazretleri ertesi sabah, müritler vasıtasıyla söz konusu çuvalı ev sahibine gönderdi. Müritlerine, ‘Dervişler, buradan geçerken hâdiseyi öğrenmişler ve bu eşyalarınızı hırsızlardan kurtarmışlar.” demelerini emretti. Bu olaydan sonra Hace Hazretleri, Mevlana Necmeddin'e şunu söyledi: 


- Bu olaylar gerçekleşmeden önce, söylediklerimizi kabul etmiş olsaydın, bu senin için daha hayırlı olmaz mıydı? 


Mevlana Necmeddin önceki davranışından dolayı çok pişmanlık duymuştu. Müritlerin böylesi bir olaya şahit olmaları ise onların Hace Hazretlerine karşı duydukları sevginin kökleşmesine sebep oluyordu. 

İşte kardeşim, bu olayda da görüldüğü gibi; mürşid-i kamil olan Allah dostları asla Kur'an ve Sünnete aykırı davranmazlar. Bizim göremediğimiz hakikatler de vardır. Nitekim Musa (a.s) ve Hızır (a.s) kıssası hakkında, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur: 

Allah Teala, kardeşim Musa'ya rahmet etsin. Biraz daha sabretseydi, Hızır (a.s) ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olurduk.”4 


74 Buhari, İlim,16; Enbiya, 27; Tevhid,31; Müslim, Fedail,170; Tirmizi, Tefsir, 
18; Ebu Davud, Sünnet, 17 
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Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bir müridi anlatmıştı: 


- Hace Hazretleri Merv'de iken, kendisine hizmet ederdim. 
O bütün müritlerinin hâlini, durumlarına uygun olarak bir sır olarak korurdu. O zamanlar aileme karşı çok düşkündüm. Buhara'da bulunan ailemin yanına gitmek için izin istemekten çekiniyordum. Ama gitmeyi çok istiyordum. 


Bir gün, Hace Hazretlerinin özel hizmetinde bulunan Emir Hüseyin'den, uygun gördüğü bir zamanda benim için Hace Hazretlerinden izin istemesini rica ettim. Artık gitmeliydim. 
Çünkü Buhara'dan biri gelmiş ve kardeşim Şemseddin'in vefat ettiğini söylemişti. Bu yüzden zihnim iyice karışmıştı. Hep ailemi düşünüyordum. 


Nihayet ertesi gün, sohbet sonrası Emir Hüseyin, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ardından dışarı çıktı. Yanına yaklaşti. Hace Hazretlerine, kardeşimin vefat ettiği haberini iletti. 
Hace Hazretleri ona şunu söyledi: 


- Onun öldüğünü de nereden çıkarıyorsun? Şemseddin ölmedi. Ben onun kokusunu çok yakınlardan duyuyorum!.. 


Aradan çok zaman geçmedi. Çok kısa bir süre sonra, Şemseddin Merv'e geldi. Şah-ı Nakşibend Hazretlerini ziyaret etti. O geldiğinde Emir Hüseyin, Hace Hazretlerinin yanındaydı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurdu: 


- İşte, senin bahsettiğin Şemseddin bu değil mi?! 


8 
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Kardeşim... 


Hace Hazretlerinin müritlerinden biri anlatmıştı: 


- Düşman askerleri, Kıpçak sahrasından hareket ederek Buhara'ya gelmişlerdi. Çok sayıda insanı öldürüp, bir kısmını esir etmişlerdi. Bu arada kardeşimi de esir almışlardı. Babam bu yüzden çok üzgündü. Sık sık bana, 'Eğer gönül rızamı almak istiyorsan, Kıpçak sahrasına git. Orada kardeşini ara!.. 
der, dururdu. 


Hace Hazretlerine çok sevgi duyardım. Sevgim tam bir güvene dönüşmüştü. Bu yüzden önemli gördüğüm meselelerde, hemen Şah-ı Nakşibend Hazretlerine müracaat ederdim. Bu durumda ne yapmam gerektiğini kendisine sordum. Şah-ı Nakşibend Hazretleri şunu tavsiye etti: 


- Hemen babanın rızasını al. Kıpçak Sahrası'na git. Çünkü bunda büyük bir saadet vardır! 


Bu ara ben, Hace Hazretlerine hediye olarak bir miktar para vermek istedim. Beni kırmadan bu parayı aldı. Tekrar bana verdi ve şöyle dedi: 


- Bu para, yanında bulunsun, yolda sana lâzım olur. Başına önemli bir hâdise gelirse hemen bize yönel! 


Yolculuk esnasında, Hace Hazretlerinin tavsiyesine uygun olarak kendisine her yönelişimde, bunun çok büyük faydalarını gördüm. Kısa süre sonra umduğum olmuştu, kardeşimi Harzem'de buldum. 
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Nihayet Buhara'ya doğru gitmek üzere bir gemiye bindik. 
Kafile kalabalık bir gruptan oluşuyordu. Yolculuk esnasında hava bozuldu. Bindiğimiz geminin batmasından korkuyorduk. 
Bu yüzden yolcular arasında büyük bir kargaşa meydana gelmişti. O esnada birinin, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden bahsettiğini gördüm. Hace Hazretlerinin bana yapmış olduğu tavsiyeyi hatırladım. Kalben kendisine yönelip yardım istediğim- de, Hace Hazretleri gözlerimin önüne geldi. Kendisine selâm verdim, himmet istedim. Hace Hazretlerinin duası bereketiyle hava duruldu ve dalgalar sakinleşti. Bir müddet sonra kardeşimle birlikte Buhara'ya ulaştık. Hace Hazretlerini ziyaret ettik. Biz ziyaret ederken, o tebessüm ederek şöyle dedi. 


- Sen bana gemide selâm verdiğinde, ben senin selâmını aldım ancak sen beni işitmedin. 


Hace Hazretlerine olan sevgim ve güvenim bir kat daha artmıştı. 


Şeyh Abdullah Hocendi anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleriyle tanışmadan önce Hocend'de başıboş dolaşır dururdum. Na yapacağımı bilmez bir hâldeydim. Halkın Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden bahsettiğini hep duyardım. Yanına gitmeyi çok arzu ediyordum. Bir gün Hocend'den çıktım, doğrusu nereye gideceğimi bilmiyordum. Nihayet Tirmiz'e gittim. Orada Hace Hakim et-Tirmizi Hazretlerinin türbesini ziyaret ettim. Ancak bu sırada büyük bir ıstırap içerisinde olduğumdan, edebe bile dikkat edememiştim. 

Türbenin hizmetçisi terk-i edebimden dolayı beni uyarmak istedi. Ancak hâlimi anlayınca bir şey demedi. Daha sonra Ceyhun ırmağının yanında bir mescide gittim. Orada kendimden geçmişim. Rüyamda oldukça nurani iki şeyhin içeri girdiğini gördüm, bu nurlu zatlardan biri şöyle dedi: 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- Sen bizi tanıyor musun? Ben Muhammed Ali Hakim et-Tirmizi'yim. Şu yanımdaki ulu kişi de Hızır (a.s) 'dır. Burada böyle kararsızlıklar içine düşmenin anlamı yok. Arzu ettiğin o güzelliğe ulaşma vaktin, on iki yıl sonra sen, Buhara'da iken olacak! İşte o vakit, zamanın kutbu Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sana el vermesiyle umduğuna kavuşacaksın. 


Uyandığımda kalbim huzurla dopdoluydu. Sakinleşmiştim. 
Hocend'e doğru yola çıktım. Bir gün Hocend'de çarşıda yürürken, mescidin önünde oturan iki Türk gördüm. Aralarında konuşuyorlardı. Bunların, zihnimi meşgul eden konu hakkında konuştuklarını anladım. Hemen kendilerine yemek hazırlatıp getirdim. Konuşmaya başladık. Bu şahıslardan biri diğerine 'Bu derviş sultanımızın oğlu İshak Hace'nin hizmetine girmeye lâyık biri olsa gerek.'dedi. 


Onların bu konuşmalarından İshak Hacenin, Hocend taraflarında bulunduğunu öğrendim. Daha sonra İshak Hace'nin sohbetlerine katıldım. Bana büyük lütuflarda bulundu. 
İshak Hace'nin, asâlet ve seçkinliğiyle göze çarpan bir çocuğu vardı. Bu çocuk bir gün sohbet sırasında bir ara babasına, 'Baba, bu derviş arkadaşlarınız arasına katılmalı”. dedi. Bunu duyan Hace İshak Hazretleri ağlayarak: 


- Ey oğul!..Bu derviş, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin çocuklarından biri olacak. Benim onun üzerinde tasarruf hakkım yok!..dedi. 


Ve... Bu konudaki bazı işaretlerin ortaya çıkacağı zamanı artık ümitle beklemeye başladım. Bir müddet sonra Buhara'ya gitme arzusu gönlüme düştü. Öyle bir arzu ki karşı konulmaz derecedeydi. Dayanamadım, Buhara'ya gittim. Hemen Hace Hazretlerini ziyaret ettim. Bu esnada Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana şöyle dedi: 


- Gördün mü, Abdullah Hocendi!.. On iki senenin tamamlanması için henüz daha üç gün var! 
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Bunun üzerine bende büyük hâller meydana geldi. O an, Hace Hazretlerinin muhabbetleri tüm gönlümü sarıverdi. Kendimi tutamıyordum. Hâdise, Hace Hazretlerinin sohbetine katılan müritleride çok etkilemişti. Daha sonra müritler, bana bunun ne anlama geldiğini sordu. Ben başımdan geçenleri baştan sona anlattım. Müritlerin hayretleri bir kat daha artmıştı. O günden bu yana, Hace Hazretlerinin lütfedip beni hizmetine kabul etmesiyle, anlatılması zor ama pek çok güzelliklere ulaştım. 
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Unutma Beni... 


Baba Sahib-i Semerkand adındaki mürit anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yüksek makamı ve kerametleri şöhret bulmuştu. Oysa ben Hace Hazretlerini hiç ziyaret etmemiştim. Ama bir gün, bende öylesine şiddetli bir arzu meydana gelmeye başladı ki duramıyordum. Bir an önce Hace Hazretlerinin sohbetleriyle şereflenmek istiyordum. Buhara'ya gitmek üzere Semerkand'dan yola çıktım. Buhara'ya ulaştığımda, bir hana yerleştim. Henüz hiç kimseyle görüşmemiştim bile. Ona bir an önce kavuşabilmek amacıyla handa fazla duramadım. Yolda bir kalabalıkla karşılaştım. Bu arada gönlümden, 'Hace Hazretleriyle karşılaştığımda, herhâlde bana bir miktar içecek süt verir' diye düşünüyordum. 
Ben ilerlerken önümdeki kalabalık durdu. Kalabalığın arasında, velâyet eserleri göze çarpan nurâni bir zat bana yöneldi ve şöyle seslendi: 


- Ey Baba Sahib-i Semerkand!.. 


Oysa ben daha önce bu zatla karşılaşmamıştım. 'Bu kişi beni nasıl tanıdı?' diye doğrusu hayret ettim. Ancak kendi kendime, 'Bu nurlu yüzlü insan, Şah-ı Nakşibend Hazretleri olmasın?!.." dedim. Hakikaten de öyle oldu. Hace Hazretleri, bana Semerkand âlimlerinin durumlarını sordu. Hane-i Saadet'ine girdiğimizde, onun tasavvuf anlayışında, âdet olduğu şekilde oturmuş dervişler gördüm. Onun sohbetleri sevgi doluydu, gönülleri cezbeden apayrı bir yönü vardı. Çok zaman geçmedi, yanıma gelip oturdu. Bana: 
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- Bu tandır ekmeği ve süt senin nasibin. Ama bunu sadece sen yiyeceksin! Böyle basit şeylerle, kıymetli zihnini meşgul etme!.' dedi. 


Bir Kurban bayramıydı... Şah-ı Nakşibend Hazretleri Buhara'da bir müridinin evini şereflendirmişti. O gün orada bulunanlardan biri anlatmıştı: 


- Bugün bayram, annemi ziyaret edip bayramını kutlasam, dedim. Hem bu davranışım Hace Hazretlerinin de hoşuna gider. Belki bana üç dirhem, üç badem verir. Bir de birlikte yemek yeme şerefine ulaşabilsem!.. diye düşünüyordum. Derken bayram namazını kıldık. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir ara bana 'Valideni ziyaret edip bayramını kutla' buyurdu. 


İşte bu ziyaret sonrasıydı. Hace Hazretlerinin evine gittim. 
Yanına çağırdı, içeriye girdiğimde odadakileri dışarı çıkartmıştı. O sırada içeriye üç kişi girdi. Ellerinde, dirhem ve bademler vardı. Hace Hazretleri ‘Sen bugün, anneni ziyaret etmenin mükafatı olarak üç şey istemiştin. Bunları al. Allah Teala'nın yardımıyla isteklerine kavuştun. Ama bu tür şeyleri istemek hoş değil!..' dedi. 


Hace Hazretleri ilk hac ibadetinden dönüyordu. Beraberinde âlim zat Mevlana Muhammed Herevi de bulunuyordu. Mâhan denilen yerleşim alanına ulaştılar. Mevlana Muhammed, Hace Hazretlerini görmek için Bağdat'tan gelmişti. Hace Hazretleri, dervişlerin toplandığı bir sırada bu zatı yanına çağırdı ve ona: 


- Sana fayda verecek şeye hazırlan ! dedi. 


Bunun neticesinde Mevlana Muhammed Herevi kendinden geçti. Hace Hazretleri ona, kendine gelmesini söyleyince, Muhammed Herevi uyandı. Ancak yine kendine hâkim olamadı ve kendinden geçti. Bir müddet sonra Hace Hazretleri ona teveccüh etti. Onun hâli daha da değişti. Yine bu kez 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Hace Hazretleri ona, 'İyice uyan!.. Fırsattan yararlan, çünkü nasiplenmen için çok az bir zaman kaldı! buyurdu. Bunun üzerine Mevlana Muhammed Herevi, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine döndü. Hace Hazretleri ona teveccüh ederek yardım etti. Bu şekilde, belki bir saat geçmişti. Nihayet Hace Hazretleri, Mevlana Muhammed Herevi'ye 'Ey müslüman!..İşte bu, Garbân bostanındaki konuşma yerinizdir.' dedi. 


Mevlana Muhammed, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu sözlerini işitir işitmez gözyaşlarına boğuldu. Âdeta üstünü başını paralamaya başlamıştı. Derken biraz sakinleşti, kendine gelir gibi oldu. Orada bulunanlar, kendisine Hace Hazretlerinin “Garbân Bostanı’ hakkındaki sözlerinin ne anlam taşıdığını sordular. Mevlana Muhammed Herevi, başladı hâdiseyi anlatmaya: 


- Bir arkadaşımla birlikte Herat'taydık. Garbân Bostanı denilen bir yer vardı, oturuyorduk. Bir ara arkadaşım bana; Bir gün, Allah Teala'nın sevgili kullarından birinin sohbetine ve bu sohbetin sana kazandırdığı muhabbetle nice güzelliğe ulaşırsan, sakın beni unutma!..' demişti. Aslında Garbân Bostanı'ndaki arkadaşımın bu sözlerini bir türlü zihnimden söküp atamıyordum. Ancak ben, Hace Hazretlerinin iltifatlarına ulaşınca, bu manevi güzellikle meftün oldum. Arkadaşımı ve sözlerini unuttum. İşte mesele bul...Ama Hace Hazretlerinin konuyu bildiğini anlayınca, bu konudaki hassasiyetim bir kat daha arttı. Ben yıllar var ki böylesine kamil bir mürşit aradım durdum. Ancak zamanımızın kutbu, Şah-ı Nakşibend Hazretleri gibi bir veli bulamadım. 
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Perde Açılınca... 


Hace Alaüddin Hazretleri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanında bulunuyordum. 
Gündüz vaktiydi ama hava biraz bulutlu... Hace Hazretleri bana, Gökyüzüne bak bakalım, öğle namazının vakti gelmiş mi?’ buyurdu. Ben de cevap olarak, 'Hayır, henüz namaz vakti girmemiş’ dedim. Bunun üzerine Hace Hazretleri, 'Gökyüzüne tekrar bak” buyurdu. 


Bu kez gökyüzüne baktığımda, oradaki tüm perdelerin açıldığını ve semalardaki bütün meleklerin öğle namazını kıldıklarını gördüm. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, 'Peki şimdi ne dersin? Öğle namazı vakti girmiş mi?! dediğinde, daha önceden vermiş olduğum cevaptan dolayı mahcup oldum. Uzun bir süre onun, bu sözlerinin etkisinden kurtulamadım. 


Müritlerden biri Hace Alaüddin'e kalbin ne olduğunu ve onun hakkında ne düşündüğünü sordu. O, kalbin niteliği hakkında derin bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bunun üzerine o mürit, dayanamadı. Kalp hakkında anlaşılması güç yorumlar yapmaya başladı: 


- Bize göre kalp, üç günlük ay gibidir!.. dedi. 

O sırada bu sözleri etraftaki bazı sufiler işitmişlerdi. Nihayet konuşmalar, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine intikal etti. Hace Hazretleri şunu söyledi: 

- O mürit, kendi hâlini anlatmış!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri daha sonra, Hace Alaüddin'i yanına çağırdı. Kendisine şefkat gösterdi. Mübarek ayağını, 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onun ayağının üzerine koydu. Bunun üzerine Hace Alaüddin'de anlamakta güçlük çektiğimiz hâller olmaya başladı. Bir süre sonra bu hâlden kurtulunca Hace Hazretlerine, kendisine neler olduğunu anlatmasını istedik. Şöyle dedi: 


- Âdeta, bütün yaratılmışları kalbimde hissettim. 


Bu söz üzerine Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ona şunu söyledi: 

- Müşahede ettiğin hâl, böyledir. Kalbin, olanları müşahede edemezken sen, kalbin hâlini nasıl idrak edebilirsin? Kalbin sıfatlarını nasıl açıklayabilirsin? İşte kalbi bilmeyen, şu kutsi hadisin anlamını hiç anlayamaz!.. 


‘Yerim ve göğüm beni içine sığdıramadı, mümin kulumun kalbi içine aldı.” 


Gadyütlu Şeyh Şadi Hazretleri, beraberinde bir grup müridiyle birlikte Kasr-ı Ârifan'a, Şah-ı Nakşibend Hazretlerini ziyarete gitmişti. Onlar, Kasr-ı Ârifan'a vardıkları sırada Hace Hazretleri, Emir Hüseyin ile beraber bostanda çalışıyordu. 
Gadyutlu müritler yanlarına ulaştıklarında Hace Hazretleri, Emir Hüseyin'e, 'Burada hak, bizden yana mı yoksa senden yana mı?'diye sordu. Şeyh Emir Hüseyin, hiçbir şey söylemedi. Hace Hazretleri, nazar edince Emir Hüseyin yere düştü. Başı ve omzu topraklandı. Emir Hüseyin bu hâlde bir müddet topraklara bulanmış olarak, sessiz soluksuz bir kaldı. O sırada Hace Hazretleri, mübarek sırtını bir ağaca dayamış, oturuyordu. Şeyh Şadi, Hace Hazretlerinden o müridi affetmesini istirham etti. Hace Hazretleri de onu kırmadı, affetti. 


Bu arada Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Emir Hüseyin'in bulunduğu tarafa yöneldi. Oradan iki kişi, Şah-ı Nakşibend Hazretlerini izliyordu. Hace Hazretleri Emir Hüseyin'in bulunduğu yere geldiğinde çarıklarını çıkarıp, mübarek ayaklarını Emir 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Hüseyin'in göğsüne koydu. Emir Hüseyin hemen kendine geldi. Başladı ağlamaya, özürler beyan etmeye... 

Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Hüseyin'den, bostandaki havuza su doldurmasını istedi. O esnada Hace Hazretleri bana da o iki şahsın yanına gitmemi söyledi. Bunlar tanıdık simalardı: Muhammed Zahid ve Mahmud Zeyvertüni. Ben onların yanına vardığımda, Hace Hazretleri de yaklaşmıştı. Hace Hazretleri üç kez: 


- Muhammed Zahid!..diye seslendi. 


Onlara ne yapmakta olduklarını sordu. Muhammed Zahid, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bulunduğu tarafa bakmakta olduklarını, öylece kalakaldıklarını söyledi. Hace Hazretleri bostana ulaştığında Emir Hüseyin, doldurmuş olduğu havuza girip suyun altına daldı. Uzun bir süre çıkmadı yahut çıkamadı. Suyun altında bir şeyler olduğunu; Hace Hazretlerinin, Emir Hüseyin'e söylediği şu sözle anladık: 


- Suyun altından başını çıkar. Önceki hâline dönersin. 


Emir Hüseyin de bunun üzerine başını sudan çıkardı. Daha sonra Emir Hüseyin'e, su altında uzun bir süre kalmasının sebebini sordum. Şöyle dedi: 


- Suya daldığımda gözlerim açıktı. Ama ne suyu, ne göğü, ne yeri, ne ayı ne de güneşi görebiliyordum. Nereye yöneldiysem hep sonsuz bir nur görüyordum! 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin müritlerinden biri anlatmıştı: 


- Bir keresinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri, yanında yakın dostlarından biri olduğu hâlde, Kasr-ı Arifan'dan Buhara'ya geliyordu. O esnada Hace Hazretleri, yanındakine dönerek beni işaret etti ve şöyle dedi: 


- Bu gördüğün adam, göklerde uçar! 
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Böylesi iltifatlar zaman zaman olurdu. Günler geçti. Hace Hazretlerinin şerefli sohbetlerinde bulunduğum günlerden biriydi... O gün Hace Hazretleri, beni kendi beldesine gönderdi. 
Orada onun bana göstermiş olduğu, iltifatın bereketiyle pek çok manevi güzellikler elde ettim. Sözünün altında, iltifat olarak gizlenen manevi güzelliğin neticesini yakinen gördüm. 


Evimde namaz kılarken oturuş (ka'de) hâlindeydim. Âdeta göklere yükselmiş, seyredip uçuyordum... Bu sırada tarif edilemeyecek derecede güzel bir yere ulaştığımı hissettim. Artık orada ne gök, ne yer, ne güneş, ne ay, ne de yıldızlar vardı!.. 
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Kadın... 


Müritlerden biri şunları anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kasr-i Ârifan'daydı. Yatsı namazını kılmıştık. Hace Hazretleri benden Buhara'ya gidip portakal satın almamı istedi. Ben onun bu isteğini yerine getirmek için ayrıldım. Ancak o dönemlerde, bu bölgede çok sayıda kurt bulunur, insanlara musallat olurdu. Bu sebeple yola çok dikkat ediyordum. Selmiman Köprüsü'ne ulaştığımda bana saldırmak üzere yaklaşan kurtları gördüm. Kurtların neredeyse burunlarının ucu bana değecek kadar, yaklaşmışlardı. 


Ancak hiçbiri ağzını açıp nedense bana saldırmaya yeltenmedi. Allah'a hamdolsun, o gün selâmetle Buhara'ya ulaştım. Doğruca çarşıya gittim; dükkanlardan birine girdim; gönlümde olanı dile getirdim: 


- Allah Teala'nın has kullarından biri portakal istiyor! dedim. 


Satın aldığım portakallarla fazla oyalanmadan Kasr-ı Ârifan'a geri dönmek üzere yola çıktım. Hava yağmaya başlamıştı; yağmur şiddetlenecek gibiydi. Bir an önce mescide ulaşabilmek amacıyla hızlandım. O gece öyle bir yağmur yağdı ki anlatamam. Köy halkı sabah namaz kılmak için mescide geldiğinde, beni orada görünce Hace Hazretlerinin emrini yerine getiremediğimi düşünmüşlerdi. 


Derken sabah namazının ardından Hace Hazretlerine yaklaştım. İstemiş oldukları portakalı kendisine sundum. Hace Hazretleri bana: 


- Yolda kurtlar yok muydu? diye sordu. 
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- Evet, çoktu; ancak bana herhangi bir zarar vermeleri mümkün olmadı efendim, dedim. 


Bunun üzerine Hace Hazretleri şöyle dedi: 
- Onlar, sana saldırmamakla emrolunmuşlardı! 


O mecliste bulunanlar, Hace Hazretlerine bu konuda çeşitli sorular sormaya başladılar. Ama Hace Hazretleri, ‘Bu sorularınızı ona sormanız gerek!' diyerek beni işaret etti. Dervişler, Gece boyunca çok yağmur yağdı. Oysa senin kürkün kupkuru! Bu nasıl olur?’ dediklerinde, olanları anlattım: 


- Ben köye yaklaştığımda yağmurun artacağını düşündüm. Mescide yetişebilmek için hızımı arttırdım, dedim. 


Oradakiler hayretler içinde kalmıştı, şöyle dediler: 


- Yine de bu kadar süre içinde, ıslanmaman mümkün değil! Bu kadar uzaklıktaki gidiş geliş yolunu, bu kısa zamanda nasıl aldın? 


- Elbette, bana açılan bir saadet kapısı sayesinde!.. dedim. 

Müritlerinden biri, Hace Hazretlerine bağlanma sebebiyle ilgili olarak şunları anlatır: 


- Bir bayram günü, Şah-ı Nakşibend Hazretleri Buhara'daydı. Sufileri, Hace Hazretlerinin bayramını tebrik etmek için gruplar hâlinde ziyarete geliyorlardı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, büyük bir memnuniyetle müritlerinin hizmetlerine koşuyordu. Hasta olmasına rağmen, misafirlerine bizzat kendileri hizmet ediyordu. Hatta misafirlerine mübarek omzunda etler taşıyor, yemek pişirme işiyle bizzat meşgul oluyordu. 


İşte Hace Hazretlerinde, müşahede etmiş olduğum bu güzel ahlâk örnekleri, ona olan sevgimin artmasına sebep oluyordu. Aradan bir müddet geçti. Hace Hazretleri, bir şeyler almak üzere beni evine gönderdi. Ama ben evini bilmiyordum. 
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Bu sebeple bana, ‘Köye yaklaşınca evimi sor, sana tarif ederler. Ev halkından yemek yapmak için lâzım olan kap kacakları iste; eğer evden cevap alamazsan, kapının üzerindeki halkayı daha kuvvetli vur. Sonra sana verilen kap kacakları al gel.’ dedi. 


Köye ulaştığımda, evinin önünde oturmuş bir kadın gördüm. Kadına Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin evini sordum. 
Ama kadın terk-i edepte bulunup ağır sözler söyledi. Ardından, 'Buralarda öyle şeyh filan yok! Ancak şu ilerde yankesici ve cellat olan biri var!' deyince; bu edepsiz sözlerin tesiriyle yüreğim daraldı. 


Nihayet Hace Hazretlerinin evini buldum. Bana söylendiği üzere kapıyı çaldım. Hace Hazretlerinin istemiş oldukları kapkacakları aldım. Gerisin geriye dönüp, yanına vardığımda, Hace Hazretleri bana bakıp: 


- Seni göndermiş olduğumuz hâl üzere geri dönmedin. 
Üzerindeki bu değişikliğin sebebi ne ? diye sordu. 


Hace Hazretlerine, o kadından duymuş olduğum sözleri ilettim. Hace Hazretleri şunu söyledi: 


- Sofra getirmeyi unutmuşuz! buyurdu. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu isteğini yerine getirmek için tekrar köye gittim. Bu kez aynı kadın yine oradaydı. Bu kez yine söyleniyordu: 


- O nasıl bir mürşit, dergâhında ne halvet, ne sesli zikir, ne de sema' var!.. 


Anlaşılan büyükler hakkında sarf ettiği sözlerinde giderek sınırı aşıyordu. Ama ben bu sözleri işitince yüreğim öncekinden çok daha şiddetli sıkışmaya başladı. Benim bu hâlimi gören aynı kadın, cefâ verici sözlerini daha da arttırdı. 
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Nihayet, Hace Hazretlerinin ev halkından sofrayı alıp, geriye döndüm. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana şöyle dedi: 


- Bu kez hâlin, öncekinden daha da değişmiş!.. 
Durumu kendisine anlattım. Hace Hazretleri şöyle buyurdu: 


- Şu bostanın dışında ziraatla meşgul olan Emir Hüseyin adında bir müridimiz var, onu çağır, dedi. 


Hace Hazretleri, Emir Hüseyin'e: 


- Filanca kadına git, ona, 'Cellât olmana rağmen, bizi cellâtlıkla suçluyorsun!' de. Eğer itiraz eder, ‘Ben ne gibi bir cellâtlık yapmışım?” diye sorarsa; ‘Sen filan kimseyle zina ettin. Bunun sonucunda, insanlar seni kınamasınlar diye cenini düşürüp falan yere gömmedin mi!?' de. Sen de Emir Hüseyin'in arkasından git. Bak, bakalım bu kez kadın, neler diyecek? dedi. 


Emir Hüseyin ile birlikte kadının yanına gittim. Emir Hüseyin kadına Hace Hazretlerinin söylediklerinin aynısını söyledi. 
Sözleri işiten kadın bu kez ağlamaya başladı: 


- Bir kabahat işledim ve tövbe ettim. Ancak benim işlediğim bu hatayı, hiçbir Allah kulu bilmiyordu!...deyince, Emir Hüseyin: 

- Allah Teala bunu bildirmemiş olsaydı, o Allah dostu Şah-ı Nakşibend Hazretleri bunu sana nasıl söyleyebilirdi! 


dedi. 
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Muhabbet... 


Hace Hazretleri Kasr-ı Ârifan'da bulunuyordu. O gün bir tür mürekkep yapmakla meşguldü. Ancak bu mürekkebin üretilebilmesi için, özel bir maddeye ihtiyaç vardı. Ama bir tür- 
“ lü bulunamıyordu. Bunun üzerine Hace Hazretleri, “İnşaallah buluruz” diyerek Gadyut'ta bulunan müritlerinden birine şu notu içeren bir mektup gönderdi: 


- İhtiyaç duyduğumuz bu madde, Gadyütlu sufi Kutbeddin'in evinde, tavan arasındaki bir hırkaya sarılmış olarak duruyor. Onun evine giderek bu maddeyi al gel. 


Mektup yazdırılırken orada bulunan dervişler, Hace Hazretlerinin bu tasarrufâtı karşısında hayret etmişlerdi. 


Yine bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri Buhara yolunda gidiyordu. Henüz o dönemde, Buhara eşraf ve âlimlerinden hiç kimse Hace Hazretlerine bağlanmış değildi. O gün Mevlana Hıfzüddin Buhari'nin torunlarından Mevlana Hüsameddin Hace Yusuf Hazretleri de, beraberinde bir grup öğrencisiyle yürüyorlardı. Bu grup yolun karşısına, Hace Hazretlerinin yürümekte olduğu tarafa geçti. Hace Hazretleri kalabalığın arasından yürümek istemedi. Yolun daha tenha tarafına yöneldi. 
Ancak o grup ile aralarındaki mesafe artmış oldu. 


Mevlana Hüsameddin Hazretleri, arasında bulunduğu gruptan ayrıldı. Tek başına hızlı adımlarla yürüyerek Hace Hazretlerine yetişti. Edeple selâm verdi, Hace Hazretleri de onun selâmını, muhabbetle aldı. 
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Daha sonra bana döndü, şöyle dedi: 
- Bu zat, Buhara'nın büyük âlimlerindendir. 


Onun bu sözünü hiç unutmadım. Nihayet bu olayın üzerinden yedi yıl geçti. Öğrendim ki Mevlana Hüsameddin Hazretleri, Hace Hazretlerine intisap etmiş! 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bir müridi anlatmıştı: 


- Hace Hazretlerini henüz tanımıyordum. Nesef'te yaşıyordum. Burada Tirmiz'den göç etmiş biri vardı. O zamanlar, bu Tirmizi'li nin kızına aşık olmuştum. Aklım hep ondaydı. Birgün bu kızın, evde yalnız olduğunu anladım. Onunla havadan sudan konuşarak, kendisine yaklaşmaya başladım. Kendisine karşı hissettiğim tüm duygularımı dile getirdim. 


Derken günler geçti. Bir müddet sonra Nesef'e Buhara'dan, Hace Hazretlerinin müritlerinden olduğunu öğrendiğim biri geldi. Bu müridin sohbetinden çok hoşlandım. Günlerce sohbetine katıldım ve ona büyük bir yakınlık duymaya başladım. Bana Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden gördüklerini anlattı. Bir gün, Buhara'ya gitmek üzere sözleştik. 


Buhara'ya vardığımızda Şah-ı Nakşibend Hazretlerini gördüm. Bu benim için büyük bir şeref olmuştu. Hace Hazretleri bana, ne işle uğraştığımı sordu. Dervişlerin arasına katılabilmeyi kendime meslek edindiğimi, tek arzumun bu olduğunu söyledim. Bu sözüm üzerine, Şah-ı Nakşibend Hazretleri şunu söyledi: 


- Senin bu sözlerin nerede... Tirmizinin evinde, konuşup yakınlaştığın o kıza tavırların nerede!. 


Bu söz üzerine ancak şu kadarını söyleyebildim: 


- Efendim, ben bu yaptığım işin, kötü bir davranış olduğunu bilmiyordum! 


- Bu yaptığın iş, İslâm'a uygun değildir. 
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- Efendim, siz orada değildiniz, bunu nasıl bildiniz!? 
- O yaptığın şeyi gören, bana da söyledi! 


Bu olay, bana çok tesir etmişti. Gün geçtikçe Hace Hazretlerine derin bir muhabbet duymaya başladım.’ 


Hace Hazretlerinin yakınında uzun süre hizmet etmiş bir derviş anlatmıştı: 


- Hace Hazretleri Buhara'nın bir köyünde ikâmet ediyordu. 
Sohbetlerinde kalabalık bir topluluk olurdu. Kış mevsimiydi. 
Müritler uzun süredir yemek yememişlerdi. Hace Hazretleri müritlerden birine şunları söyledi: 


- Filan köye git. Orada şu özelliklerde ve içinde havuz bulunan bir arazi olacak. Havuzun içinde az miktarda su, bir de büyük bir balık göreceksin. Buradaki arkadaşlara yemek yapmak üzere o balığı al getir! 


Mürit kendisine söylenen köye gitti. Denildiği üzere söz konusu özelliklere sahip havuzu ve içindeki balığı buldu. Hace Hazretlerine balığı getirip sundu. Bu durum, orada hazır bulunanlara manevi güzellikler yaşatmıştı. 
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Dirilenler... 
Hace Hazretlerinin müritlerinden biri. anlatır: 


- Kıpçak Sahrası üzerinden, Buhara'ya çok sayıda düşman askerleri saldırmıştı. Bu saldırılar, müslüman halka zor anlar yaşattı. Aralarında veli zatlar vardı, hepsi hisara sığındılar. Bu sırada düşman askerleri, şehir kenarındaki beldeleri de ele geçirmişti. İşte bu esnada hizmetçilerimden biri, hisardan çıktı. Düşman askerlerin içine doğru kaçmaya başladı. 


Onun bu davranışına oldukça üzülmüştüm. Buhara'daki yöneticilerin, beni düşman askerlerine gizlice haber göndermekle itham etmelerinden korkuyordum. Bu yüzden Hace Hazretlerine durumumu anlattım. Hace Hazretleri bana şunu söyledi: 


- Sana herhangi bir ithamda bulunulacağını düşünme. Bu konuda gönlünü hoş tut. Ben sana kefilim. Hizmetçin hakkında da endişelenme. Hizmetçin geri gelecek! 


Hakikaten, Hace Hazretlerinin söyledikleri gerçek oldu. Hisarda bulunanlardan hiç kimse beni itham etmedi. Ama ben hizmetçimi merak edip araştırmaya koyulmuştum. Derken hizmetçim, bir müddet sonra geri döndü. Hizmetçimin anlattığına göre; onu yakalayan düşman askerleri, kendisini kaleye götürmüşlerdi. O da bir yolunu bulup hisara geri dönmüştü. 


Hace Hazretlerinin müritlerinden biri şunu anlatmıştı: 


- Vaktiyle, Muhammed Zahid ve bazı müritler beraberdik. 
Elimizde bulunan külünklerde, çalışmak üzere dışarı çıktık. 
Nasıl olduysa külünkleri bulunduğu yerde bırakıp, sahraya doğru konuşarak yürümeye başladık. Konuşmalarımız öyle 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hararetliydi ki vardığımız yerde de Allah Teala'ya kulluk etme konusunda sohbetimize devam ettik. Bu arada Muhammed Zahid, ‘Allah Teala'ya kulluğun insanı ulaştırdığı son sınır neresi ? diye sorunca ben; 'Mürit olana, ölmen gerek! denildiğinde, müridin hemen o anda ölmesidir.” dedim. 


Biz bütün bunları konuşurken, bana bir şeyler olmaya başladı. Elimde olmadan Muhammed Zahid'e döndüm: 


- Öyleyse öl!.. dedim. 


Muhammed Zahid o anda yere düşüverdi. Âdeta ruhu bedeninden ayrılmıştı. Sırt üstü yere uzanıp bir müddet bu hâlde kaldı. Ayakları kıble tarafında, yüzü semaya çevriliydi. 
Derken kuşluk vakti oldu. O hâlâ yerde uzanmış, cansız yatıyordu. Hava ise son derece sıcaktı. Ben bu durumdan büyük bir üzüntü duymaya başladım. Yakınımızda gölgelik bir yer vardı. Bu gölgelikte bir müddet daha oturdum. Nedense yerimden birden doğrulmak istedim. Muhammed Zahid'in yüzüne baktım. Muhammed Zahid'in yüzü sıcaklığın da etkisiyle kararmaya yüz tutmuştu. 


Bu hâli görünce endişem daha da arttı. İşte tam o sırada gönlüme, 'Ey Muhammed Kardeş!..' diye seslenmek geldi, içimde öylesi bir ilham hissettim. Kendisine doğru yöneldim: 


- Ey Muhammed Kardeş!.. diye seslendim. 


Muhammed Zahid'de hayat emareleri görünmeye, elileri ve ayakları yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Derken, Muhammed Zahid tamamen kendisine geldi. 


Bu olayın üzerinden bir müddet geçmişti. Seyyid Emir Külal Hazretlerinin, sohbetiyle şereflendiğim bir sırada kendisine bu hâdiseyi anlattım. Hâdiseyi anlatırken, Muhammed Zahid'in ruhunun bedeninden ayrılmasından dolayı hayret ettiğimi söyleyince Seyyid Emir Külal Hazretleri şöyle buyurdu: 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- Evlâdım!.. Madem o, bu hâldeydi niçin ona, 'diril!..' demedin? dedi. Ben: 


- Ben kalbime gelen ilhama uygun hareket ederek, o sözleri söyledim. Muhammed Zahid de eski hâline döndü, dedim. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin müritlerinden biri anlatır: 


- Bir müridi, Hace Hazretleri ile vedalaşmak üzereydi. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri onu görevlendirmişti. Hace Hazretlerinin adetiydi, kucaklaşmak... Onunla da kucaklaştı. Bu kucaklaşma neticesinde, o müritte farklı bir hâl meydana geldi. Kardeşim Muhammed Erâheni, Hace Hazretlerinin seçkin müritlerinden biriydi. Dervişi uğurlamak üzere, kendisiyle birlikte bir süre yürüdü. 


Tam o sırada, bu derviş yere düştü. Cansız kalakaldı. Kardeşim, hemen Hace Hazretlerine koşup durumu anlattı. Hace Hazretleri, hemen o müridin yanına geldi. Mübarek ayaklarını onun göğsüne koydu. Bunun neticesinde o derviş hareket etmeye ve eski hâline döndü. 


Seyyid bir zat şöyle anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerine karşı derin bir muhabbet ve güven duyardım. Hacca gitmiştim. O gün hacılar, kurbanlarını kesiyordu. Hace Hazretleri şöyle buyurdu: 


- Ben de kurbanımı keseceğim, benim bir oğlum var, onu kurban edeceğim! dedi. 

Hace Hazretlerinin yanındaki müritler, bu sözlerin söylendiği günü, kaydettiler. Daha sonradan öğrendiğimize göre; Hace Hazretlerinin bu sözleri söylediği gün, Buhara'da kendi oğlu vefat etmişti!.. 

Hace Alaüddin Hazretleri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerine yeni intisap etmiş olduğum günlerden biriydi. Hace Hazretleri, bir grup müridiyle Buhara'nın Gülâbâd girişi istikâmetinde, bir müridinin evinde idi. 
Bu mürit, kaftan ve takke dikme işiyle uğraşırdı. Onun diktiği kaftan ve takkelere yöneticiler ve seçkin kimseler çok rağbet ederdi. 


Hace Hazretleri o gün, cemaatte bulunan dervişlere, sohbetleriyle feyz pınarlarını akıtmaktaydı... Sohbet esnasında, müritlerin bir kısmında takke yoktu. Bir ara Hace Hazretleri şöyle dedi: 


- Madem biz, yöneticilerin giydikleri takkeleri başımıza koyduk. O hâlde, bazı memleketlerde tasarruflarda bulunalim. Hangi yöneticiye bakalım, dersiniz? 


Pehlivan Muhammed adında bir mürit, Mâverâünnehir Bölgesi meliklerinden' olsun, dedi. Hace Hazretleri de 'Peki, o olsun.’ buyurdu. 


O sırada mecliste bulunan sufiler, bu günün tarihini belirlediler. O gün böyle geçti. Nihayet o günkü dervişlerden biri, bir müddet sonra Kabil'e gitmeye niyetlendi. Hace Hazretleri bu dervişi çağırdı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Mâverâünnehir Bölgesi meliklerinden Buhara Emiri'ne verilmek üzere mektubu, bu dervişe verdi. Derviş Buhara Emiri'ne mektubu ulaştırdı. Emir de kendisine mektubu getiren kimseye, müritlere verilmek üzere beş yüz dinar verdi. Olayın üzerinden henüz birkaç gün geçmedi. 
Buhara Meliki'nin öldürülmüş olduğu haberi duyuldu. Bunun üzerine müritler, kaydetmiş oldukları tarihte melikin öldürüldüğü anladılar. 


O gün dervişler, “Şüphesiz Allah Teala, sevgili kullarına böyle tasarruflarda bulunma imkânı bahşediyor!..' diye aralarında konuşuyorlardı. 


İşte kardeşim, bizden acziyet ve kusurdan başka bir şey meydana gelmez. Ama Allah dostlarının hâli, bizim hâlimizden farklıdır. Bu farklılıktan dolayı, Hace Hazretlerinin sözlerinden ve davranışlarından, anlatıldığı üzere çok sayıda olağanüstü olaylar meydana geliyordu. Kardeşim, şunu iyi anlamalısın: Allah Teâla'nın biricik peygamberi hakkında bile, “..(O oku) attığın zaman aslında sen atmadın. Onu, bilâkis Allah attı.. ayet-i kerimesi indirilmişken, bizim gibi zayıf, ve faydasız müritlerin hâli nasıl olur?!. 


76 Enfal, 17 
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Öğütülenler... 


Hace Hazretlerinin müritlerinden biri anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Buhara'da mescide oldukça yakın bir yerdeydi. Bu sırada, irşat ve terbiye konusunda şöhret bulmuş değerli bir mürit, yanında bulunan öğrencileriyle konuşarak ilerlemekteydi. Derken Hace Hazretleriyle karşılaşınca, aralarında şu konuşma geçti. Söze Hace Hazretleri başladı: 


- İşittiğimize göre Harzem'e gidiyormuşsunuz? 
- Evet, efendim. 

- Harzem'e gitmemenizi tavsiye ederim! 

- Efendim, gitmek zorundayız!.. 


O sırada Mevlana Hamideddin eş-Şâşi, yanında bulunan bir grupla oradan geçiyordu. Sohbetin üzerine gelmişti. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Hazretleri, ona meseleyi anlattı. Mevlana Hamideddin eş-Şöşi: 


- Ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum. O müridin Harzem'e gitmesine gönlüm razı değil, dedi. 


Bütün bu gelişmelere rağmen o mürit, yol hazırlığına başladı. Harzem'e doğru yola koyuldu. Buhara giderken Emsine köyünde yolcular bir araya gelir, dinlenirlendi. O müridin bu köye ulaştığı gün, sultanın habercileri gelip, Harzem yolunu kapatmışlardı. Dolayısıyla yolcuların, Harzem'e girmelerine izin verilmiyordu. 


Mürit durumu fark edince, yanında bulunanlarla önce geri döner gibi yaptı. Ama daha sonra Harzem'e yöneldi. Yola, 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izinsiz birkaç kişinin girdiğini gören askerler onların peşine düştü. Sıkıştırmaya başladılar. Askerlerin gayesi, onları Buhara tarafına doğru kaçmaya zorlamaktı. 


O mürit ve beraberindekiler, bir yolunu bulup Şeyh Seyfeddin Bâherzi'nin torunlarına sığındı. Peşlerine düşen askerlerin, verdikleri zararları gidermek için çok mal ve para harcadılar. Dolayısıyla başlarına gelmedik kalmadı. Çok sıkıntı çektiler. Onların başına gelen bunca hâdiseyi işiten, Mevlana Hamideddin eş-Şâşi şöyle demişti: 


- Şüphesiz Allah Teala, seçkin kullarına başa gelecek şeyleri önceden bilmek ve haber vermek gibi tasarruflar bahşetmiştir. 

Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bir müridine ‘Altı çuval buğdayımız var. Öğütmek için değirmene götürmeni istiyorum.’ dedi. Çuvalları alan mürit, yola koyuldu. Bundan sonrasını mürit şöyle anlatmıştı: 


- Ogün, ayın yirmi birinci günüydü. Değirmenin önü çok kalabalıktı. Mevsim kıştı. Her an değirmenin donma tehlikesi söz konusuydu. Bu yüzden halk, değirmenin önünde izdiham meydana getiriyordu. Altı gün boyunca sıra bekledim. Sıra gelmedi. Durumu Hace Hazretlerine anlattım. İkindi vaktiydi. 
Havanın soğukluğu gitgide artıyordu. Hatta Buhara ve çevresinde don belirtileri görülmeye başlamıştı. Hace Hazretleri bana, 'Değirmen sahibine git, söyle: Hava soğuk da olsa bu kış, değirmenin çalışacak. Sana hiçbir zarar gelmeyecek. Değirmenin suyu donmayacak, kış boyunca sular akacak!..'dedi. 


Hatırladığım kadarıyla, Şeyh Seyfeddin Bâherzi Hazretleri zamanında buna benzer bir durum söz konusu olmuştu. O zaman da Hace Hazretleri, 'Bu kış sular donmayacak” demişti. Daha sonra, Hace Hazretlerinin söylediğini değirmen sahibine ulaştırdım. Akşam namazı vakti girdiğinde, ikindi vaktinde görülen o soğuktan eser kalmamıştı. Hava yumuşamıştı. O kış sular hiç donmadı. Bu hâl, değirmen sahibi ve orada bulunan insanların, Hace Hazretlerine duymuş oldukları sevginin artmasına sebep oldu. 


Hace Hazretleri Gadyut'ta bulunduğu bir gün, bir müridi Şah-ı Nakşibend Hazretlerine nar getirmişti. O sırada Hace Hazretlerinin yanında Muhammed Zahid de vardı. Hace Hazretleri o narları taksim ederken Muhammed Zahid, 'Hizmetçim kaçmış olduğu için, zihnim allak-bullak!' dedi. Bunun üzerine Hace Hazretleri: 


- Hizmetçinin herhangi bir yere kaçmış değil. Benim yanımda iki gün kal. Üçüncü gün Zeyvertun'daki evine git. Orada hizmetçini bulacak, meseleyi de öğreneceksin!” buyurdu. 


Muhamed Zahid, Hace Hazretlerinin kendisine dediği gibi yaptı. Üçüncü gün evine gitti. Evine ulaşır ulaşmaz ev halkına, Hace Hazretlerinin müjdesini iletecekti ki; evin kapısından, hizmetçisi içeri giriverdi. Gelişmeyi öğrenen ev halkı, meselenin özünü merak etmişti. Hizmetçi başladı anlatmaya: 


- Buhara'dan çıktığımda Nesef'e gitmek istiyordum. Ancak biraz ilerledikten sonra, âdeta ayaklarım bağlanıp kaldı. Adım atamıyordum, her ne tarafa yönelsem ayaklarım bağlanır gibi oluyordu. Fakat ne zaman, Zeyvertun tarafına yöneldim, işte o anda, ayaklarım çözülüverdi, kuvvet buldum. Bu hâlim, üç gün devam etti. Nihayet, bunun başka bir sebebi olabiliceğini düşünmeye başladım. Bu düşüncelerle geriye dönüp, tekrar size hizmet etmeye karar verdim!.. 


Hizmetçi başından geçenleri böyle anlattıktan sonra çok özür diledi. Bu hâdiseyi duyup Hace Hazretlerine sevgisi artmayan kimse olmadı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kasr-ı Arifan'da iken, Şeyh Şadi bir hatasından dolayı, özür dilemek için Gadyut'tan Kasr-ı Ârifan'a gelmişti. Görüşmelerinde Hace Hazretleri, kendisine şunu söylemişti: 
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- Hayır, böyle bir davranış doğru değil. Senin Gadyut'ta duvar oyuğuna sakladığın, kırk sekiz dinarın var. Kusurunu bağışlatmak için o dinarları buraya getirmen gerek! 

Bunu duyan Şeyh Şadi'nin çehresi değişti. Çünkü o dirhemleri söz konusu duvara sakladığını hiç kimse bilmiyordu. 
Şeyh Şadi Gadyut'a geri döndü. Kırk sekiz dinarı getirdi. Hace Hazretlerine takdim etti. Hace Hazretleri bu keseyi açtı, içinden bir dinarı çıkardı: 


- Bu bir dinar haramdır, onu nasıl elde ettin? diye sordu. 
Şeyh Şadi şu cevabı verdi: 


- Efendim, ben size intisap etmeden bir müddet önce kumar oynamıştım! 


Bunun üzerine Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bu parayla; kullanıp kazandığını halkın hizmetine sunulmak üzere, bir öküz almasını söyledi. 


Bir gün, Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kermine'ye gitmişti. 
Burada, müridi Şeyh Hüsrev'in evine akşam vakti misafir oldu. O bölgede yaşayan seçkin kimseler, Hace Hazretlerinin sohbetlerine katılmayı arzu etmişler, ziyarete gelmişlerdi. Ye- 
.mekten sonra Hace Hazretleri, Şeyh Hüsrev'e ‘Bak bakalım, kapının önünde kim var?' dedi. 


Şeyh Hüsrev kapıya baktığında dışarıda Yusuf adında birinin, elinde bir tabak armutla beklemekte olduğunu gördü. 
Yusuf, Hace Hazretlerini görme şerefine ulaşabilmek için gelmiş olduğunu söylüyordu. Şeyh Hüsrev onu içeriye aldı. Yusuf içeri girip selâm verdi. Hace Hazretlerine elindeki meyvaları sundu. Hace Hazretleri, Yusuf'a armutları nereden aldığını sordu. Yusuf: 


- - Filan kimseden satın aldim, diye cevap verdi. 


Hace Hazretleri Şeyh Hüsrev'den, bu meyveleri bir kaba boşaltmasını istedi. Daha sonra armutlardan birini atdı, Yusuf'a verdi. Orada bulunanlara geri kalan armutları, aralarında paylaşmalarını söyledi. Daha sonra, Hace Hazretleri Yusuf'a döndü: 


- Bu armutlar hakkında, gerçeği söylemedikçe hiç kimse bunlardan yemeyecek! buyurdu. 


Yusuf başladı, gerçeği anlatmaya: 


- Çok güzel sıfatlara sahip ve kamil bir zatın, Kermine'ye geldiğini duydum. Sizi, denemek için buraya geldim. Bu armutlardan birini seçip kendimce işaretiedim. Tabağın en altına koydum. ‘Acaba bu zat işaretlediğim armutu bana verebilecek mi?’ diye düşündüm. 


Bunun üzerine Hace Hazretleri ona: 


- İyi düşün!.. Benim sana vermiş olduğum armut, önceden seçmiş olduğun armut muydu? dedi. Yusuf: 


- Evet, cevabını verdi. 
Daha sonra Hace Hazretleri, ona şu tavsiyede bulundu: 


- Allah Teala'nın herhangi bir kulunu denemek, senin görevin değil. Böyle yapmamalısın. Ben sana o armutu vermemiş olsaydım sen bizden çok uzaklaşır, hüsrana düşerdin! 


Bunun üzerine Yusuf, yaptığı davranışından dolayı özür 


diledi. 
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Hizmeti Gören Kim? 


Hace Hazretlerinin müritlerinden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gadyut'ta bulunuyordu. Beni çağırdı, odunluk ağaç köklerini Kasr-ı Ârifan'a götürmem gerektiğini söyledi. Ardından sefere çıktı. Daha sonra ben onun emirlerine uygun olarak, ağaç kökleri toplamaya başladım. 
Bir yandan ağaç köklerini güçlükle toplamaya çalışırken, diğer yandan çalı çırpıları biriktirmeyi düşündüm. Nihayet topladıklarımı yüklenip, Hace Hazretlerinin Kasr-ı Ârifan'daki evine götürdüm. Ertesi gün, Hace Hazretleri beni çağırdı: 


- Sen aslında hep ağaç köklerini toplamışsın. Ama bunlara, çalı çırpı katmış olduğunu düşünüyorsun! dedi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Karaşi'de oturan bir müridi vardı. O anlattı: 


- Hace Hazretleri Karaşi'de bulunduğu bir gün, ‘Bizim Buhara'nın Gadyut bölgesinde bulunan Şadi adında bir müridimiz var. Üç gün sonra Buhara'dan Karaşi'ye gelecek. Vaktiyle o, Kasr-ı Ârifan'daki evimize odun taşımıştı ama o gün bir hatası oldu.’ dedi. 


Hace Hazretlerinin bu sözlerini işittiğim andan itibaren, onun geleceği günleri saymaya başladım. Üçüncü gün oldu. 
Şeyh Şadi, Buhara'dan Karaşi'ye geldi. Hace Hazretlerinin huzuruna gitti. Ancak Hace Hazretleri, onu üç gün boyunca sohbetine kabul etmedi. Ben o vakit, bu yola yeni girmiştim. 
Nerede nasıl davranacağımı, doğrusu tam bilemiyordum. Bununla birlikte, Hace Hazretlerinden Şeyh Şadi'nin bu kusurunun bağışlanmasını istirham'ettim. 
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Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana şefkâtle davrandı. Onun hatasını affetti. Bir ara yalnız kalmıştı, Şeyh Şadi. Yaklaştım, ‘Buraya gelme sebebin ne?’ dedim. Şunları anlattı: 


- Ben Kasr-ı Ârifan'daydım. Şah-ı Nakşibend Hazretleri beni, odun taşımakla görevlendirmişti. Ancak o gün bir hata yapmıştım. O günden bu yana, bu hata hep içimi kemirip durmuştur. Artık gönlüm iyice daralmıştı. Hace Hazretlerini görmeden yapamayacaktım. İçimden, Madem Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Karaşi'de...' dedim. Hiç beklemeden, Hace Hazretlerine bir an önce kavuşmak istedim. Gördüğün gibi, işte şu an buradayım! 


Hace Alaüddin anlatmıştı: 


- Bir keresinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri yine Karaşi'deydi. Bu sırada Kasr-ı Ârifan'daki evine, bir müridini görevli bırakmıştı. Bu mürit, evin hizmetini görecekti. O gün mürit, tarladan getirmiş olduğu odunları Hace Hazretlerinin evine bıraktı. Bir yandan kendi kendine söyleniyordu: 


- Şimdi, Hace Hazretleri burada olsaydı ne güzel olurdu. 
En azından nasıl hizmet ettiğimi görürdü. Hizmetim de yerine ulaşırdı!.. 


Karaşi'de bulunan Şah-ı Nakşibend Hazretleri ise dervişlere sohbet ediyordu. Mâna âleminin perdesi aralanmış, bu hâdise Hace Hazretlerine malüm olmuştu. Sohbet sırasında Şah-ı Nakşibend Hazretleri müritlere şöyle diyordu: 


- Bu müridin, istemeye istemeye evimize getirdiği odunları ev halkımız kabul etmedi. Getirdiklerinin, kabul edilmesi için rica ettiyse de olmadı. Bu yüzden zihni karıştı. Belki bir müddet sonra o, yanımıza gelir! 


Karaşi'deki dervişler, o günden sonra bu müridin geleceğini beklemeye başlamışlardı. Gerçekten aradan üç gün geçti, o derviş Karaşi'ye geldi. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin an- 


178 ŞAH-I NAKŞİBEND 


attıklarını bilen dervişler; bu müride, Kasr-ı Ârifan'dan geliş sebebini ve orada olup-bitenleri sordular. O Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin anlattıklarını aynen anlattı. 


Hace Alaüddin Hazretleri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri beraberinde bir grup müridiyle, bir dervişinin evindeydi. Orada bulunanlar sofra hazırlamak ve bu konudaki hizmetlerini yerine getirmek için dışarı çıktılar. 
Çıkarken iki gruba ayrıldılar. Bir grup, sarraflar çarşısının bulunduğu yöne gitti. Ama orada, Hace Hazretlerini görünce şaşırmışlardı. ‘Demek biz aramızda konuşurken, Hace Hazretleri bizden önce evden çıkıp gelmiş!..' diye düşünüyorlardı. 


Tam o sırada diğer grupta bulunanlar, dört yolun kesiştiği yere kadar gelmişlerdi. Bir de ne görsünler! Şah-ı Nakşibend Hazretleri karşılarında...Onlar da aralarında aynı şeyleri düşünmeye başlamış olacaklar, birbirlerine bakakalmışlardı. 
Derken, her iki grup da işlerini tamamlayınca geri döndü. Dervişlerden Muhammed Erheni ile karşılaştılar. Aralarında kendisine anlatılanları dinledikten sonra şunu söyledi: 


- Sizin sözünü ettiğiniz zamanda Hace Hazretlerini, ben filanca yerde gördüm. Şu tarafa doğru gidiyordu. 


Bütün bunlara şahid olan dervişler, Hace Hazretlerini nerede bulabilecekleri konusunda tereddüde düşmüşlerdi. Onlar aralarında konuşurlarken, yanlarına bir derviş geldi. Hace Hazretlerinin, dışarı çıkan sufilerin neden gecikmiş olduklarını sorduğunu söyledi. Müritler, o gelen sufiye de durumu anlattılar. Bunun üzerine sufi, dervişlere: 


- Siz dışarı çıktığınızdan beri biz, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanındaydık. Kendisi hiç dışarı çıkmadı, siz geç kalınca beni, sizleri bulmak için gönderdi!..dedi. 


Gerçeği öğrenen dervişler hayrete düşmüşlerdi. Yaşadıklarını üzerlerinden atamadan dergâha geri döndüler. Derviş- 


KERÂMETLERİ VE ESERLERİ 179 


ler, ‘Nerede kaldınız?’ diye sorduklarında, başlarından geçenleri anlattılar. Onlar aralarında konuşurlarken Hace Hazretleri, kendilerine tebessüm ediyordu. Tüm bu güzelliklere, kendi evinde ve gönül dünyasında şahit olan ev sahibi sufinin, muhabbeti görülmeye değerdi. Başladı, ağlamaya...O esnada, Hace Hazretleri de sohbete başlamıştı: 


- Ramazan ayı idi. Sufiler, Azizân Hazretlerini iftara davet etmişlerdi. Azizân Hazretleri, on üç farklı yere davet edilmiş, tüm bu davetlere gitmişti. Hatta bu hâdiseyi, bana anlatan derviş, ‘Ben de o sofralardan birinde, Azizân Hazretleriyle bir- 


likte bulundum.' demişti. 
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Dostluk Hukuku... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Merv şehrindeydi. Sufiler, Hace Hazretlerinin sohbetleriyle şereflenmek için her bölgeden gruplar, kafilelerle akın akın gelmişlerdi. Bu insanlar, Allah'ın rahmetine ulaşabilmek için çölleri aşıp geliyor âdeta lisan-ı hâl ile, Bu ne güzel bir hayat, böylesi bir dünyanın, başımın üstünde yeri var... diyorlardı. 


Gadyutlu dervişler de aynı şekilde, Buhara'dan gruplarla Merv'e akın etmişlerdi. Hace Hazretleri, Buhara'dan gelenlere ayrı bir önem verirdi. Buhara'ya geri döndüklerinde kendilerinin, "... yapacakları ilk işin, Hace Alaüddin'in bostanını düzenlemek olduğunu" söylemişti. Ancak müritlerden bazılarının, bu konuya gerekli önemi vermedikleri gözlemleniyordu. 


Nihayet Hace Hazretlerinin, Merv'den Buhara'ya gideceği haberi kesinlik kazandı. Buhara'nın Gadyut bölgesi sufileri, Hace Hazretleriyle görüşme şerefine ulaşabilmek ve kendisini Gadyut'a getirebilmek için hemen hizmetlere sarıldılar. Hace Hazretleri Buhara'ya geldi. Gadyut sufilerinin, Hace Alaüddin'in bostanının yapılması konusundaki kusurlarını bir bir anlattı. Hatta onlara şunu da söyledi: 


- Siz filan yerdeki asmanın yapılması konusunda bile ihmalkâr davranmışsınız!.. Oysa mürit olanın, yapmakta olduğu işi hakkıyla yerine getirmesi gerekir. Sufi bunun, kendisini saadete ulaştıracak bir vesile olduğunu bilmeli! 


Dervişler bu konuda, ihmalkâr davrandıklarına çok pişman oldular. 
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Muhammed Türki el-Kufeyni, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin dervişlerindendi, Buhara'da yaşardı, cezbesi kuvvetliydi. 
Bu zat vaktiyle müritlerden birinin dükkanında oturuyordu. O sırada aralarında bulunan bir derviş, 'Mürit dediğin kimse, Bağdat tepeliklerindeki bir ağacın dalına konan sineği görmelil.. İşte öyle bir mürit, burada...’ dedi. Aradan çok geçmedi. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri, oraya geldi. Az önceki konuşmalar kendisine anlatıldı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri onlara şunu söyledi: 


- Bu türden anlatımların size ne faydası var!? Hiçbir faydası yok. İslâm dini ve onun nimetleri hakkında konuşun. Kur'an ve Sünnet'in seçkin caddelerinde dolaşmaya gayret edin. 


Hace Hazretlerinin bu şefkatli sözleri, oradakilere oldukça tesir etmişti. Buharalı sufi, Şeyh Şadi anlatır: 


- Ben Gadyut'ta iken ziraatla uğraşırdım. Bir gün, harman yerinde çalışırken, at üzerinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana doğru geliyordu. Üzerindeki nur hâli o kadar güzeldi ki...Kendisine yöneldim. Yanına varmam için bana işaret etti. 
Yanıma dört tane kavun aldım. İkisi büyük, ikisi de küçüktü bunların. Nedense iki büyük kavunu orada bıraktım, iki küçük kavunu yanıma alarak ilerledim. Hace Hazretleri: 


- Kavunlardan büyük olan ikisini orada niye bıraktın? dedi. 


Bu sözü üzerine, diğer iki kavunu getirip takdim ettim. Bir süre sonra Hace Hazretleri şunu söyledi: 


- Artık birlikte yemiş olduğumuz bu ikramla aramızda ayrıca bir hukuk oluştu. Şimdi evine git, hanımın evde koyun kellesi ve tandırda herise yemeği pişirmiş olabilir! 


Oysa o vakte dek ben, eşimin ne hazırlamakta olduğunu hiç düşünmemiştim. Eve gittiğimde, eşimin gerçekten aynı yemekleri hazırlamış olduğunu gördüm. Ailem olanları öğrenince, Hace Hazretlerine derin bir muhabbet beslemeye başladık. Bundan sonra Hace Hazretlerinin sohbetlerine, daha engin sevgiyle yöneldim. Bu hâdiseden kısa bir süre sonraydı... 


Artık Hace Hazretlerini görmeden duramıyordum. Onun feyizli sohbetlerinden nasiplenmeye arzum oldukça artmıştı. 
Bu yüzden ailece, Allah Teala'ya ‘Allah'ım yüksek derecelere ulaştırdığın Hace Hazretlerini, bize gönder. Evimizi şereflendirsin ki, bereketlenelim.' diye dua etmeye başlamıştık. 


Mevsim kış, hava ise gayet soğuktu. Allah Teala'ya yalvardığımız, Hace Hazretlerinin şereflendirmesine hasret kaldığımız bir gündü... Şah-ı Nakşibend Hazretleri evimize geldi, şereflendirdi ve şöyle dedi: 


- Sizinle aramızda, o hizmetiniz yüzünden bir hukuk olmasa, bu vakitte burada olmak zordu. Ancak sizin, beni görmeyi arzuladığınızı anladığım zaman, hiç beklemeksizin Kasr-ı Arifan'dan yola çıkıp buraya geldim. 


Muhammed Zahid, Şeyh Şadi'nin evindeydi... Gece vakti geç saatlere kadar oturup sohbet etmişlerdi. Öylesine güzel bir kardeşlik ve fedakârlık hisleri kendilerini sarmıştı ki sahip oldukları kimi şeyleri, birbirlerine hediye etmeye başladılar. 
Hatta bu konuda o denli fedakârlıklarda bulundular ki âdeta kendilerinden geçip, fenâ makamına ulaştılar. Bir müddet bu hâl üzere kaldılar. Onları bu hâlde gören dervişler, ruhlarının bedenlerinden çıkmış olduğu zannettiler. Hace Hazretlerine durumu anlattılar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, oraya geldiğinde Şeyh Şadi ve Muhammed Zahid, içerisinde bulundukları sıfat ve hâlden çıktılar. Hace Hazretleri onlara şöyle dedi: 


- Siz karşılıklı olarak fedakârlıkta bulunup, bu hâle geldiğinizde ben, Kasr-ı Arifân'daydım. Bana bu durumda olduğunuz bildirilince hemen bu gece buraya geldim. 


Hace Alaüddin anlatmıştı: 
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- Hace Hazretlerinin hizmetinde bulunduğum sohbetlerden birindeydim. Orada peygamberimizin torunlarından bir zat vardı. Hace Hazretleri ise tasavvufi bir makamı anlatıyor, 'Allah dostlarına, fenâ konusunda bazı tasarruf etme yetkileri verilmiştir." diyordu. Sohbette bulunan o seyyid zat, “Allah'ın veli kulları, fenâ hakkında nasıl tasarruf yetkisinde olabilirler?” 
diye bir soru sordu. Derken vakit ilerledi, ikindi sularıydı. O sırada ben Hace Hazretlerine hizmet ediyordum. Mübarek ayaklarını, hafifçe göğsüme koydu. O anda kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde, sabah namazı vakti girmişti. Hace Hazretlerini karşımda buldum, bana şöyle diyordu: 


- Ben bunu farklı bir maksatla değil sadece o kişinin, dervişlerin hâli konusundaki güven ve inancının artması için yapim. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin ilk hac yolculuğunda bulunan dervişlerden biri anlatmıştı: 


- Horasan'a ulaştığımızda Şeyh Ebu Said bin Ebu'l Hayr Hazretlerinin torunlarından, Hace Müeyyed'in evinde konakladık. Biz oradayken Hace Hazretleri, yolcuların bulundukları bir hana gitmişti. O sırada hana bir mürit girdi. Onun hakkında Hace Hazretleri, Bu mürit bizi sever ancak tanımaz’ dedi. 
Daha sonra, Hace Hazretleri eve geri döndü. Sofralar serildi, yemekler hazırlandı. Hace Hazretleri, Hace Müeyyed'e; 'Burada bizi seven biri var. İzniniz olursa, onu da buraya çağıralim.’ dedi. Hace Müeyyed bunu memnuniyetle kabul etti. O mürit de sohbete çağrıldı. Yemekten sonra Hace Müeyyed, o müritle özellikle meşgul olmaya ve bazı tasavvuf konuları hakkında konuşmaya başlamışlardı. O mürit, Hace Hazretlerinin bu konuda bir şeyler anlatmasını rica etti. Ancak Hace Hazretleri, onları dinlemeyi tercih etti. 


Konuşmalar öyle seviyeye geldi ki kuvvet kullanma söz konusu oldu. Tam bu sırada mürit, evden dışarı çıkarken bir 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kuş gibi uçtu, yüksekce bir yere kondu. Hace Hazretleri, onun bu hâline tebessüm etti: 


- Bu kolay bir şey, dedi. 


İkindi vakti sularıydı. O mürit kendine geldiğinde Hace Hazretleri ona, 'Bugün, Allah Teala'nın kulları için ne yaptın? 
Bu tür işlere itibar edilmez. Rabbimizin nice kulları vardır; Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu nimet ve kerametleri gösterseler, gören insanlar çok farklı hâllere bürünürler.' deyince o mürit: 

- Ben, kırk beş yıldır karada denizde dolaşırım. Ancak şu anda, sizin buyurmuş olduğunuz o hâllere, bir nebze olsun rastlayamadım. Allah Teala'ya hamd ve senâlar olsun; on kez Beytullah'a ve Ravza-ı Mutahhara'ya gitme şerefine ulaştım, dedi. Bunun üzerine Hace Hazretleri: 


- Sen bize teslim olursan, bahsetmiş olduğum o kulların var olup olmadığını kesin olarak anlarsın! buyurdu. 


Daha sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bu müridi yanına oturttu. Şahadet parmağıyla müridin dizine dokundu. Müridin hâli bir anda değişti. Farklı bir hâle büründü, rengi başkalaştı ama yere yığılıp kaldı. Sanki nefesi kesilmişti. Uzunca bir müddet öylece kaldı. Hace Hazretleri, şahadet parmağıyla alnına dokundu. Bu kez mürit, gözlerini açtı. Özürler yağdırma- ya başladı.Daha sonra: 


- Ben yanlış davrandım. Kemâliniz konusundaki cahilliğimi bağışlayın. Gerçekten Allah'ın sevgili kulları, dediğinizden daha da üstünler, dedi. 


Ve... O mürit daha sonra, Hace Hazretlerinin ellerine öpmeye başladı. Kendisini maksuduna ulaştırmasını isteyerek şunu söyledi: 


- Ben hayatım boyunca bu anı bekledim. Allah'a hamdolsun, şu an buna kavuştum! 
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Hace Hazretleri ile aralarında konuştular. Söze, Hace Hazretleri devam etti: 


- İşte bunun için, hakkıyla teslim olman gerekiyordu!.. 


- Efendim, ben hac yolculuğunuzda, sizin hizmetinizde bulunmak istiyorum. 


- Sen zaten, on kez hacca gitmiş olduğunu söylememiş miydin? 

- Evet, öyle. Ancak ben, mürşit olmaksızın geçirilen bir ömrün artık boşa geçtiğine inanıyorum. 


- Şu an senin, Herat'a gitmen gerekiyor!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu tavsiyesi üzerine, o mürit Herat'a yerleşti. Orada Hace Hazretlerine bağlı bir sufi olarak yaşadı, sevgisinin güzelliklerini hâlâ duyarız. 
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Tasarrufat Bitmedi... 


Bir kurban bayramı günüydü. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bayram namazından sonra kalabalık bir toplulukla ilerliyordu. 
Seyyid Burhan da beraberindeydi. Seyyid Burhan, Hace Hazretlerinin mürşidi Seyyid Emir Külal Hazretlerinin oğluydu. 
Seyyid Burhan, halkın Şah-ı Nakşibend Hazretlerine göstermiş olduğu, büyük ilgiyi görünce kendi kendine: 


- Hace Hazretlerinin ilk hâlleri ve başlangıçta kendisinden meydana gelen güzellikler ne hoştu! Ancak şimdi bakıyorum halk, onun başına üşüşerek vaktini alıyorlar, dedi. 


O sırada Hace Hazretleri, Seyyid Burhan'a yaklaştı. Gömleğinin kenarından tutarak hafifçe kendine doğru çekti. Ancak Seyyid Burhan takattan kesildi, gücü zayıfladı, hâli değişti. 
Neredeyse yere düşecekti, tam o anda Hace Hazretleri, Seyyid Burhan'ı tutarak düşmekten kurtardı. Seyyid Burhan'ın üzerindeki hâl bir süre öylece devam etti. Nihayet Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Seyyid Burhan'a 'Ne dersin, o eski hâller devam ediyor mu, etmiyor mu?’ diye sordu. Bunun üzerine Seyyid Burhan çok özür dileyerek, ‘Bu hâller, eskisinden daha yüce!..'dedi. 


Karaşi'den Buhara'ya, aziz bir zat geliyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bu zatı karşılamak üzere yola çıktığında, o zat Fethâbâd denilen yerde konaklamıştı. Önceden Pehlivan Mahmud'a bağlı iken, şimdi Hace Hazretlerine intisap etmiş olan bir müridi de Şah-ı Nakşibend Hazretleri ile birlikteydi. 
Hace Hazretleri Fethâbâd'a ulaştığında, bu zatla buluştu. 
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Karşılaşma esnasında öyle bir an oldu ki; işte o zaman, Hace Hazretleri'nin bâtıni ve ledünni âlemden bana iltifatta bulunduğunu anladım. O sırada Pehlivan Mahmud, bir dirhem çıkarıp sevgisinin bir göstergesi olarak o müride verdi. 
Ancak bunu edep anlayışı içerisinde değerlendiren o mürit, Pehlivan Mahmud'u garip bir tavırla kınadı. Daha sonra Pehlivan Mahmud, aynı şekilde beni denemek için yöneldi. Hace Hazretlerinin bereketiyle rabıtaya yöneldim. Bunun neticesinde müridin dilinde, bir tutukluk hâli meydana geldi. Bu kez o mürit, tutukluk hâlinden kurtularak Hace Hazretlerine, 'Bu müridinizin ismi ne?’ diye sordu. Hace Hazretleri, ʻO benim arkadaşlarımdan Emir Hüseyin'dir' dedi. 


Bunun üzerine mürit ayağa kalktı, beni kucakladı. Yakınlık göstermeye, derken konuşmaya başladı. Bu sırada, içeriye biri girdi. Hace Hazretlerine şunu sordu: 


- Benim bineğim kayboldu. Beni size gönderdiler. Ne buyurursunuz? 


Hace Bahaüddin Hazretleri bir müddet sustu. Daha sonra o kişiye yönelerek 'Bineğin şu anda Fethâbâd'da filan yerde. 
Git, al!..'dedi. 

Daha sonra o aziz zat, birkaç dervişiyle dışarı çıktı. Hace Hazretleri, o zatın bazı müritleriyle birlikte evde kalmıştı. Bu müritlerden biri, gönülden Hace Hazretlerinin müritlerinin iç dünyasıyla ilgilenmek istedi. Mürit, bir an Hace Hazretlerine yönelince Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden, birtakım güzel sıfat ve hâllerin meydana geldiğini gördü. 


Hace Hazretleri, kendi müritleri hakkında terk-i edepte bulunan o müride yöneldi. O anda mürit, âdeta içi havayla dolu bir kırba gibi oldu. Rengi değişti. Bunun üzerine, o aziz zatın dervişleri bu durumu kendi mürşitlerine haber verdiler. O zat, eve gelince Hace Hazretlerinden neler olduğunu öğrenmek istedi. Ancak Hace Hazretleri, olanları o müride sormasını istedi. Mürit: 
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- Efendim, terk-i edepte bulundum. Hace Hazretlerine ve müritlerine karşı edebe dikkat edemedim, dedi. 


Bunun üzerine o aziz zat, Hace Hazretlerine şunu söyledi: 


- Efendim bu kişi, bilgisizliğinden ve tasavvuf konusundaki yetersiz bilgisinden dolayı hatalı davranmış, onu bağışlayınız. Aksi hâlde, ağacın dalına ulaşacak bir zarar, tüm ağaca zarar verecektir. 


Hace Hazretleri, bunun üzerine o müridi bağışladı. Mürit de eski hâline döndü. Daha sonra Fethâbâd'a giden müridi gördük. Mutlu bir şekilde evine geri dönüyordu, binitine ka-Vuşmuştu. 


Şeyh Seyfeddin Bâherzi Hazretlerinin türbesinin karşısında bir çeşme vardı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bazı dervişleriyle burada oturmuşlar, Allah dostlarının hâlleri hakkında sohbet ediyorlardı. O sırada, geçmişte yaşamış olan velilerin kerametlerinden söz ediyorlardı. Daha önce Fethâbâd da Şah-ı Nakşibend Hazretleriyle buluşan o zat da oradaydı. Hace Hazretlerine: 


- Evet, Allah dostlarından böylesi hâl ve kerametler meydana gelebilir. Ancak günümüzde böylesi tasarruflarda bulunabilecek bir veli var mı?'diye sordu. Hace Hazretleri: 


- Evet, vardır. Onlar öyle veliler topluluğudur ki, şu akarsuya 'Ters yönden ak!.." deseler bu akarsu, ters yönde akar, dedi. i 

Daha sözünü bitirmemişti ki, oradaki akarsu ters yönden akmaya başladı. Ancak Hace Hazretleri, akarsuya: 


- Ben sana ters yönden ak!..demedim! 


deyince akarsu, eski hâline döndü. Orada bulunanlar Hace Hazretlerinin velâyet mertebesindeki olgunluğunu (kemalât) itiraf ettiler. 
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Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kasr-ı Arifan'daydı. Mescidin kapısı önünde oturuyordu. Çok sayıda mürit, etrafında büyük bir kalabalık oluşturmuştu. Müritlerin çoğu, çevre illerden gelmişlerdi. Taşkent bölgesinden gelmiş olan bir mürit, Hace Hazretleriyle görüşme saadetine ulaşmak için sabırsızlanıyordu. 


Ancak Hace Hazretleri, ona hiç ilgi göstermiyordu. Bir ara Şah-ı Nakşibend Hazretleri, o müride döndü: 

- Buraya gelmeden önce Mâhan'da sana sıkıntı veriyorlardı. Ama oradan Buhara'ya benim iznim olmadan geldin, dedi. 


Daha sonra da Hace Hazretleri, ona şefkât nazarıyla baktı. Müridin hâli değişti, bir müddet nefessiz kaldı. Sufiler, Hace Hazretlerinden müridin bağışlanması için aracı olmaya çekindiler. Bu esnada müritlerden biri bu konuda konuşmak isteyince, Hace Hazretleri ona şunu söyledi: 

- Sen ona, benden daha çok şefkat gösterici değilsin, sus! 

Bu arada yemekler hazırlanmıştı. Yemek süresince o mürit, bu hâl üzere kaldı. Bir ara mecliste hazır bulunanlardan biri bu sufiyi bağışlaması için, Hace Hazretlerinin muhterem pederine gitti: 

- Bu müridin bağışlanması için, Hace Hazretleri nezdinde sizden başkası ricacı olamaz, dedi. 

Hace Hazretlerinin babası: 

- Doğrusu ben de Hace Hazretlerinden çekiniyorum, dedi. 

Yine de çekine çekine Hace Hazretlerine gitti: 

- Müritlerinizin zihinleri, o müridin hâliyle meşgul...” dedi. 

Bunun üzerine Hace Hazretleri, ona şunu söyledi: 

- Bu mürit, Mâhan'da bulunan ailesine geri dönmeli! Onla- 


ra karşı işlemiş olduğu hatasını affettirmeli. Ancak o zaman dervişlerin arasına katılabilir. 
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Bir müddet sonra Hace Hazretleri, ayaklarını o müride hafifçe dokundurdu: 
- Kalkıp eski hâline dön!' dedi. 


Mürit eski hâline döndü. Mâhan'a geri döndü. O gün, bu tür hâlleri görmeye alışık olmayan müritler, olup bitenlere çok 


hayret ediyorlardı. 
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Gönül Evi... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kasr-ı Arifan'ın kenar semtlerinde dolaşıyordu. Bulunduğumuz yerin yakınlarında oturan bir kasap vardı. Biz ilerlerken o, sırtına yüklemiş olduğu keres- te ve odunlarla karşımıza çıkageldi. Bize katıldı. Anlattığına göre, bir ev yaptırıyormuş, evini bir an önce tamamlayabilmek için Hace Hazretlerinden dua istedi. Kasabın evi, yola bir hayli uzak olduğundan Hace Hazretleri, odunların bir tarafından tutarak yardım etmek istedi. Ben odunları yüklenmek için davrandım. Fakat odunlar, çok ağır olduğu için Hace Hazretleri, lütfedip odunları taşımakta bana yardım etti. Bu sırada Hace Hazretleri ancak duyabileceğim kadarıyla, ‘Ey miskin kasap!.. 
Taşıdığın bu kerestelerle ne ev olur, ne de eşyalar!..' dedi. 


Ertesi gün bu kasabın üzerindeki elbiseleri parçaladığını gördüm. Etraftakiler aklını yitirdiğini söylüyorlardı. Gerçekten üzerinde tuhaf hâller görülüyordu. Sahralarda dolaşıyor, ne yapacağını bilmez hâlde gidip geliyordu. Doğrusu ne olduğunu anlayamadım. Ama Hace Hazretlerinin sözü aklıma geldikçe, perdenin arkasını görenler var diye düşünüyordum. 
Kader... Kasap gün oluyor insanlar arasına giriyor, gün oluyor kayıplara karışıyordu. 


Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri, şu an kendi türbesi hâline getirilen bostanda, Şeyh Şadi ile birlikte oturuyordu. 
Vaktiyle o aklını yitiren kasap geldi, Hace Hazretlerine selâm verdi. Sakin ve vakârlıydı. Hace Hazretleriyle konuşmaya başladı. Bir ara, “Sizin bereketinizle, bütün dünyevi alâkalar- dan kurtuldum!..' dedi. Hace Hazretleri ona cevap vermedi. 
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Eve doğru yöneldi. Kendisine, İkindi namazından sonra gel, dedi. 


Derken Şeyh Şadi ile kasap sohbete başladılar. Ama sohbet, giderek şiddetleniyordu. Ve tartışmaya dönüştü. Derken kasap, bir kuş gibi uçtu, duvarın üstüne kondu. Kendisine Hace Hazretlerinin, ‘kindi namazından sonra gel' dediği hatırlatılınca, hemen üzerinde bulunduğu duvardan indi. 


İkindi namazından sonraydı. Hace Hazretlerinin evine doğru gidiyorduk. Hace Hazretleri önümüze çıkageldi. Bu arada Şeyh Şadi, 'Ne oldu?'diye sordu. Ben de özetle olupbiteni baştan sona anlattım. Hace Hazretleri, Şeyh Şadi'ye nazar etti. Şeyh Şadi, yere düştü. Kasap olanlara şaşırmıştı. 
Hace Hazretlerine yönelerek ‘Bu da ne?! dercesine soru sordu. Hace Hazretleri ona, olanlara kendisinin sebep olduğunu, bu yüzden onun Şeyh Şadi'yi bu hâlden kurtarması gerektiğini söyledi. Kasap, ne gibi bir hata yaptığını sorunca, Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle dedi: 


- Çünkü o seninle tartıştı, senin gönlünü kırdı. İşte bu yüzden, başına bunlar geldi. Eğer sen, ondan razı olmaz ve ona hakkını helâl etmezsen, o eski hâline dönemez, dedi. 


Bunun üzerine kasap, 'Ben ondan razıyım.' deyince Hace Hazretleri, ‘Şeyh Şadi!.. Başını yerden kaldır." buyurdu. Şeyh Şadi eski hâline döndü. Mecnun Kasap, Hace Hazretlerinin nazarının bereketiyle, sıkıntılarından kurtuldu. Hace Hazretlerinin, samimi dervişlerinden biri oldu. 


Âlim bir zat şunları anlatmıştı: 


- Kendime mürşit kabul etmeden önce Şah-ı Nakşibend Hazretlerine, aslında muhabbet ve güvenim tamdı. Buhara'nın büyük âlimlerinden, fetva vermek üzere yeni icazet almıştım. Memleketime dönecektim. Hace Hazretlerini görmek, vedalaşmak üzere huzuruna gitmiştim. Hace Hazretleri bana, ‘Tam yola yola çıkmak üzereydik, sen geldin.’ dedi. 
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- Efendim, size hizmet etmeyi çok arzuluyorum, dedim. 

- Niçin? diye sordu. 

- Sizler, halk nazarında makbul kimselerdensiniz, dedim. 

- Senin hizmet etmen için, bundan daha iyi bir delil ve sebep öne sürmen gerek. Zira bu sözünde, nefsin ve şeytanın payı olabilir, dedi. Ben: 


- Bir hadis-i şerifte: ‘Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cibril'i çağırır ve ‘Ben filanca kulumu seviyorum, onu sen de sev.’ buyurur. Cibril de o kulu sever. Sonra gök ehline seslenerek, 'Haberiniz olsun, Allah falanca kulu seviyor, onu siz de sevin.’ der. Onu gök ehli de sever. Sonra o kul için yeryüzünde kabul (ve kullar arasında ona karşı sevgi ) konur...” buyruluyor, dedim. 


Bunun üzerine Hace Hazretleri tebessüm etti: 
- Biz Azizân Hazretlerinin müridiyiz, dedi. 


Bu sözleri işitince bana bir hâller oldu. Çünkü bu görüşmeden bir ay önceydi, rüyamda bana 'Azizân'ın müridi ol!.." demişlerdi. Bu sözü unutmuştum. Ancak Hace Hazretleri böyle deyince o rüyamı hatırladım ve Hace Hazretlerinden beni hatırından çıkarmamasını, himmet buyurmasını istirham ettim. 
Hace Hazretleri bana şöyle dedi: 


- Bunu Azizân Hazretlerinden ihlâsla iste, buyurdu. Bunun üzerine kendisine: 


- Efendim, size bir şey vereyim. Ona baktığınızda beni hatırınıza getirirsiniz! deyince, Hace Hazretleri: 


- Senin bize verebileceğin bir şey yoktur. Ancak şu takke- mi al, sakla. Ona baktığın zaman beni hatırlarsın. Ben de seni hatırlarım. Bir de Allah dostlarından olan Kahtalı Mevlana Taceddin'i görmeyi unutma!" buyurdu. 


77 Buhari, Edeb, 41; Müslim, Birr, 48; Muvatta, Şear, 15; İbn-i Hibban, Sahih, 1, 291 
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Mevlana Taceddin Kahta'daydı. Oysa ben Belh'e gidecektim. Aralarında epeyce mesafe vardı. Neyse, Buhara'dan Belh'e gitmek üzere yola çıktım. On ay geçmişti. Bir gün Kahta'da yapmam gereken bir iş çıktı. Bu sırada, Hace Hazretlerinin bana söylemiş olduğu olayların seyrini ve on ay önceki görüşmemi hatırladım. Bu duygularla Kahta'ya vardım. Mevlana Taceddin'i ziyaret ettim. Bu gelişmeler sonunda, Hace Hazretlerine karşı sevgim bir kat daha artmıştı. Hace Hazretlerini yeniden görmek geldi, içimden. Bu yüzden Buhara'ya gidip, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin mübarek sohbetlerine katılmak istiyordum. Nihayet, ilâhi irade gitmeme fırsat verince şu ayet, gönlümün ışığı oluverdi: 


İşte bunlar,Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Onların yoluna 
uy. 78 


Allah Teala'nın muradının, artık bu olduğuna inancım tamamen artmıştı. Hace Hazretlerinin hizmetlerinde bulunmaya 


kesin karar vermiştim. 


78 En'am, 90 
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Tek Çizgi... 


Kendisine güvendiğim, derviş bir zat vardı. Hak aşığı biriydi. Hace Hazretlerine giderken onu, yolda oturmuş gördüm. 
Kendisine, ‘Gel, Hace Hazretlerinin yanına gidelim’ dedim. 
Ancak o, beni başından savmak istedi. Bu sırada önüne, toprak üzerine çok sayıda çizgiler çizmişti. Kendisine: 


- Önündeki bu çizgileri say. Çizgiler tek sayı olursa bu, senin Allah yoluna davet edildiğinin göstergesi olsun. Zira, Allah Teala tektir. O tek olanı sever, dedim. 


Gerçekten de o çizgileri saydı. Sayılar tek idi. Daha sonra Hace Hazretlerinin huzuruna vardım. Sohbetiyle müşerref oldum. Bir ara sohbetinde, Hace Hazretleri şöyle buyurdu: 


- İki türlü ilim vardır: Zahiri ve bâtıni ilimler. Zahiri ilim, delil ve hüccet olarak insanoğlunun zihninde yer alır. Bâtın ilmi ise nebilerin ve rasüllerin ilmidir. Eğer sen, bâtıni ilme sahip olanlarla birlikte olursan, doğruluk ve yüce bir himmet ile iç içe olursun. Çünkü bu yolun büyükleri, “Sadıklarla beraber olduğunuzda, siz de gönül bağınıza dikkat edin. Zira onlar, kalpleri tanıyan, araştıran ve gönüllerde yer edinen kimselerdir derler. Şu geceye bak!.. Yüksek ruhlar, ne anlamlara geliyor!? Sen, yapmakla yükümlü olduğun işleri yap. Memur olduğunu unutma. Çünkü büyüklerimiz 'memur mazurdur, affedili? derlerdi. 

O gün sabah namazını kıldıktan sonra Hace Hazretleriyle baş başa kalmıştık. Bana şunu söyledi: 
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- Mübarek olsun. Kabul edildin!.. Biz hiç kimseyi, bir sıfatı hakkıyla kazanmadan kabul etmeyiz. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bundan sonra bana mürşitlerin silsilesini anlattı.Bu silsileyi Şeyh Yusuf Hemadâni Hazretlerine kadar okuyup şöyle buyurdu: 


- Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretleri bir gün, hocası Mevlana Sadreddin ile tefsir okuyordu: 'Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, gizli bir sesle sabah akşam rabbini zikret. 
Gafillerden olma.” ayet-i kerimesini tefsir ederlerken Hace Hazretleri, hocasına bu ayet-i kerimede geçen, gizli zikrin ne anlama geldiğini açıklamasını istedi ve şunu söyledi: 


- Çünkü zikreden kimse, sesli zikir yapsa başkası duyar, gizlilik kalmaz. Zikri kalbiyle yapsa, şeytan insanın damarlarında dolaştığındarP9 yapılan bu zikre müdahale eder. 


Mevlana Sadreddin Hazretleri, öğrencisi Hace Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinin bu sorusuna: 


- Bu ledünni bir ilimdir. Allah Teala dilerse seni, bu ilmi öğretecek bir mürşitle tanıştırır, cevabını verdi. 


Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretleri, bunun üzerine bir süre Allah dostlarından biriyle tanışmayı bekledi. Nihayet Allah dostlarından bir zat, Hace Abdülhalik Gücdevâni Hazretlerine vuküf-u adedi denilen! gizli zikir usülünü öğretti’ 


Bu sohbeti anlattıktan sonra, Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana dönerek şöyle dedi: 


79 Â'raf, 205 

8 Hadisin meali şöyledir: “Şeytan insanoğlunda, damarlarda kanın dolaştığı 
gibi dolaşır.” Bkz: Ebu Davud, Sünnet, 18, (H.no: 4719) 

8! Vuküf-u Adedi: Zikreden kimse zikrederken, zikrettiği cümlenin sayısını bilir. Burada bilmek sadece sayısal olarak değil, Allah Teala'ya karşı kalp huzuruna sahip olabilmektir. Bu aynı zamanda gönül dağınıklığını gidererek zikrettiğinin sayısını unutmamaktır. (Haz.) 
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- İşte sen de elden geldiğince, sayıların tekliğine uymaya çalış. 

Bu sözler, Hace Hazretlerine gelirken kendisinin de gelmesinin istediğim dervişi bana hatırlattı. Onun yere çizdiği Çizgileri sayınca, sonuç tek sayılı bir rakam olmuştu. Niyetimin bu şekilde tevâfuk olması vukuf-u adedi zikrinin belki de belirtisiydi. İhtimal, Hace Hazretleri buna işaret ediyordu. Durum nasıl yorumlanır bilemem ama hâdise, benim Şah-ı Nakşibend Hazretlerine olan muhabbetimi artırıyordu. 

İşte Hace Hazretleri, bana vuküf-u adedi usulüyle yapılan zikri telkin ettiğinde; kendimi, berrak büyük bir suyun içindeymiş gibi görüyordum. Bu durumu Hace Hazretlerine anlattım. 
Bana şunu söyledi: 

- Bu, senin teslimiyetini ve kalbinin zikirle canlanmış olduğunu gösterir. 

Zikir suya benzer; kalp, balık gibidir 
Kalbi dirilten tek şey, zikirdir. 
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Şefkat... 


Bir gece çok kararsız bir hâldeydim... Hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Sabah namazı vaktinde, Hace Hazretlerinin yanına gittim. Hace Hazretleri bana şunları anlattı: 


- Bir gün, bir dervişin evindeydik. Sohbetten bir süre sonra, Pehlivan Mahmud'a bağlı olan dervişlerden biri, cebinden bir dirhem çıkardı. Bunu ev sahibi olan müride verdi. Bir dirhemi alan mürit, 'Ben burada bir nükte görüyorum. Şu bir dirhem, aşağılanması gereken dünyayı tanımlıyor. Bir başka bir nükte de şu: Ben Allah ve Rasulünden başkasının adını göremiyorum.' dedi. 


İşte Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bana anlattığı bu kıssanın, kalbimin durumu ile yakından ilgili olduğunu düşündüm. Evime gidince bu konuda tefekküre daldım. Aslında beni huzursuz edip kalbimi karıştıranın, aslında para olduğunu anladım. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bir müridi anlatmıştı: 


- Hace Hazretleri, bir gün mübarek omzuna bir mendil koymuştu. Bunu görünce ben kendi kendime, 'Herhâlde bu, büyüklerin edebi olsa gerek...’ diye düşündüm. Tam o sırada, Hace Hazretleri başka biriyle şöyle konuşuyordu: 


- Falan kimseler arasında bir düşmanlık meydana gelmiş. 
Ancak haklı olan filancadır. Ben onların aralarını düzeltmek istiyorum. Sen bu mendili ona ver. Bunun ne anlama geldiğini, o anlar. Zaten ben bu mendili, başka bir amaçla omzuma koymuş değildim! 
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Yine Hace Hazretlerinin müritlerden biri anlatır: 


- Hanımımla tartışmış, onu üzmüş, kalbini kırmıştım. Aradan bir müddet geçti. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanına gittim. Hace Hazretleri, 'Hanımlarla iyi geçinmek gerek...' diyerek bir sohbet konusu açtı. O sırada ben, 'Benim hâlimden söz eder mi acabal!..'diye de düşünmedim değil?.. O sohbet sırasında bir ara Hace Hazretleri: 

- Her konuda olduğu gibi, kişinin hanımıyla geçim konusunda da nefsine karşı koyması gerek, demişti. 

O an ben, eşimle yaptığım münakaşanın aslında çok basit bir olaydan kaynaklandığını düşündüm. Telâfi edilmesi aslında mümkün’ dedim, kendi kendime. Kararımı verdim. 
Hanımımın gönlünü alacaktım. Bu arada Hace Hazretleri sohbete devam ediyor ve: 


- Mümkün olabildiğince nefsin payını düşünmek gerek... Noksanlığımız olabileceğini unutmamak lâzım...Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v) pak zevcelerinin saçlarını mübarek elleriyle tutardı. Saçlarının yıkanmasına yardımcı olurdu.82 Kainatın Efendisi (s.a.v) elbette bunu, bir hikmete bağlı olarak yapıyor, onların gönlünü alıyordu, diyordu. 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Hace Hazretleri Nesef'e gidecekti. Nesef'te bir sohbet meclisinde bulunmak üzere söz vermişti. Kendi kendime, ‘ben de Nesef'te olsaydım, Hace Hazretlerinin sohbetlerinden yararlanırdım. Ne güzel olurdu?’ diye gönlümden geçirdim. 
Günler geçti. Derken bir gün, Hace Hazretlerini görmek üzere Kasr-ı Ârifan'a gittim. Hace Hazretleri bana çok yakınlık gösterdi. Nihayet konuşma arasında bir ara, “Sabırlı olan fa- 


82 Hadisler için bkz:Buhari, Gusül, 2; Müslim, Hayz, 46; Tirmizi, Taharet, 91 
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kirler, kıyamet gününde Allah Teala'nın huzurunda otururlar83 hadisini nakletti. 


Bu hadis sabırlı olan fakirlerin Allah Teala'ya çok yakın olacakları anlamına geliyordu. Nitekim Şeyh Ahmed Câmi Hazretleri de; 'Fakirlik, kulun isteği ile (ihtiyâri) ve Allah Teala'nın isteğiyle (ıztırâri) olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak Allah Teala'nın kendi kulu için takdir etmiş olduğu (ıztırâri) fakirlik, kulların seçip tercih ettiği (ihtiyari) fakirlikten daha üstün' olduğunu söyler. Anladım ki bu fakire, Hace Hazretleri sabırlı olma hâlini tavsiye ediyordu. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Hace Hazretlerinin sohbetiyle şereflendiğim bir andı...Bu beraberlik esnasında, kısa sürede bende güzel değişiklikler meydana gelmişti. Bunun, Hace Hazretlerinin bereketiyle gerçekleştiğine inanıyordum. Ama nedense, bir müddet sonra bende bu güzelliklerden bir eser kalmadı. Hace Hazretlerinin bendeki bu güzellikleri geri almış olduğu düşüncesine kapıldım. Ben bunları düşünürken, o esnada Hace Hazretleri bir müride yöneldi, şunu söyledi: 


- Yanımızda bulunan her şey sizindir. Ancak eğitilmemiş köpeğin, yakaladığı av hayvanı yenilmez! 


Müritlerden biri anlatır: 


- Bir keresinde Hace Hazretleri bana kızmıştı. İki hafta boyunca kendisine görünmedim. 'bütün genişliğine rağmen yeryüzü, onlara dar gelerek nefisleri kendilerini sıkıştırmıştı... 8 
ayetinde de işaret edildiği gibi, geçen zamanım bana daraldıkça daralmıştı. Nihayet Allah Teala yardım etti. İşlediğim günahlara tövbe ettim. Sâdât-ı Kiram'ın ve yakın zamanda vefat etmiş olan bir müridin hatırına, bu sıkıntılardan kurtul- 


83 İbn-i Arrâk, Tenzihu'ş-Şeria, Il, 286 
84 Tevbe, 118 
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mak için rabbime çok yalvardım. Sabahleyin, içimde Hace Hazretlerine gitmek için karşı konulmaz bir arzu hissetmeye başladım. 


Ve... Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanına vardım. Selâm verdim. Hace Hazretleri bana, büyük bir yakınlık gösterdi. Orada bulunan müritlerden birini yanına çağırdı. Kendisine şöyle dedi: i 


- Biz sana kızmış ve seni hatırımızdan çıkarmıştık. Ancak bu gece, Sâdât-ı Kiram'a ve yakın zamanda vefat etmiş olan müridimizin hatırına, Allah Teala'ya yalvardığın için, biz de seni Allah dostlarının hatırına seni affettik, aramıza tekrar kabul ettik, dedi. 


İşte Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Allah ve rasulünün yoluna bu denli bağlıydı. Zira ben onun sohbetlerine daha yeni katılmıştım. Hace Hazretleri, böylelikle beni terbiye ve şefkatten zerre miktarınca ayrılmamış olan o eski müridi aracılığıy- 


la uyarmış oluyordu. 
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Zor Tercih... 


Çok sayıda düşman askerinin Buhara'ya akın ettiği günlerdeydi. Kıpçak Sahrası'nda, savaşın çok şiddetlendiği zamandı... Çok sayıda insan öldürülmüştü. Hatta Buhara hâki- mi elçilerle, başta Şah-ı Nakşibend Hazretleri olmak üzere pek çok Allah dostuna hisarın tehlikede olduğunu bildiren, 'Bizler, savaşarak burayı koruyabilmekten tümüyle yetersiz kaldık. Artık bu zalimlerin elinden kurtulmak için, sizden başka hiç bir çaremiz kalmadı. Lütfen, dua edin. Umulur ki Allah Teala, müslümanları düşmanların elinden kurtarır. Şu an, dua vaktidir!..” şeklinde birer mektup göndermişti. Mektup, Hace Hazretlerine ulaşınca o: 


- Bu gece rabbimize ihlâsla yalvaralım. Belki dualarımız kabul edilir, dedi. 


Ertesi gün Hace Hazretleri, bu belânın altı gün sonra ortadan kalkacağı müjdesini verdi. Bunun üzerine Buharalılar ferahladı. Müjde hisardaki komutana bildirildi. Gerçekten, altı gün sonra düşmanlar Buhara Hisarı'ndaki kuşatmayı kaldırmışlardı. 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerine intisap etmeden önce Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin hizmetindeydim. Seyyid Külal Hazretleri, bazen açık (cehri) zikir telkin ederdi. İşte, böylesi bir zamandı, Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin dergâhındaydım. O zamanlar, bir kıza aşıktım bazen gözlerimi kapatır, kendi kendime söylenir, ruhlarla konuştuğumu zannederdim. 
Bir ara yine dalmış söylenirken Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin evine geldi. 
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O gün akşam vakti, Emir Külâl Hazretleri cehri zikir telkin edecekti. Akşamleyin dervişler, açık zikirle meşgul olurlarken, Hace Hazretleri bu zikir halkasına girmemiş ve Seyyid Emir Külâl'in oğlu Seyyid Burhan'ın evine gitti. Ben bu davranışının sebebini sormak için, Hace Hazretlerinin peşinden dışarı çıktım. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, eve vardığımızda bana döndü, şunu söyledi: 


- Sen bu fakirden hayâ etmiyorsan Allah Teala'dan da mı hayâ etmiyorsun? Niçin ruhlarla konuştuğunu söylüyorsun? 
Neden ‘Ben filan kıza aşığım.’ demiyorsun, böyle yalan söylüyorsun? 


Hace Hazretlerinin bu sözlerinin ardından bana bir hâller oldu, ellerine kapanmak için aceleyle davrandım. Kendi kendime “İşte, aramakta olduğum kimseyi buldum’ dedim. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, mübarek ellerini uzattı. O esnada ben kendimden geçmişim. Kendime gelince Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanına gittim ve kendisine intisap ettim. Artık, onun hizmetine girmiştim. Benim bu şekilde intisap edişim, Seyyid Emir Külal Hazretleri tarafından bilinince, Seyyid Emir Külal, oğlu Seyyid Burhan'ı ve müridi Nikruz'u kendisinden ayırdığı gerekçesiyle Hace Hazretlerine sitem etmişti. 


Hace Hazretleri de bu sitem ve şikayeti duymuş, benim ve Seyyid Burhan'ın, sohbetine katılmamızı yasaklamış, şunu söylemişti: 


- Allah Teala'nın rızasından başka bir niyetle her hangi bir amelde bulunmaktan, Allah Teala'ya sığınırım. 


Bu hâdisenin üzerinden çok geçmedi. Hace Hazretlerini görmeden edemiyordum. Yanına gittim, bana şunu söyledi: 


- Ey mutsuz insan!..Bu hâlin ne böyle? Güzel bir sohbete ulaşmana rağmen geri dönüp yoldan çıktın!.. 
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Sık ziyaret edemeyişimin sebebinin, Seyyid Emir Külal hazretlerinin sitemi olduğunu, ancak kendisini görmeden duramadığımı kendisine söyledim. Bana şöyle dedi: 


- Seyyid Emir Külâl Hazretlerine, bu hâllerini başından sonuna kadar iyice anlat. Bu yakınlığın, sohbet derecesine kadar ulaştığını, onu göremeden yapamadığını, onunla birlikte olduğunda sıkıntılardan kurtulduğunu, huzur bulduğunu açıkla. 


Bunun üzerine doğruca Seyyid Emir Külal Hazretlerinin huzuruna gittim. Durumumu anlattım. Huzurunda kalabalık bir derviş topluluğu vardı. Sufileri etrafını sarmıştı. Seyyid Emir Külâl Hazretleri bana şunu söyledi: 


- Nereyi kendin için daha uygun görüyorsan, oraya git! 


Ben de Şah-ı Nakşibend Hazretlerine intisap ettim. 
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Gözyaşı... 


Daha önce de söylediğim gibi, Seyyid Emir Külâl Hazretleri hayatta iken Hace Hazretleri, Seyyid Burhan'ı terbiye ederdi. Seyyid Burhan, her işte benden çok öndeydi. Onunla bir arada olduğum zaman, her an tasavvufi yaşantımda bir değişiklik hissederdim. Bu birliktelikte, Seyyid Burhan'ın üzerimde tasarrufta bulunduğunu zaman zaman görürdüm. O an, sevgimin âdeta, Hace Hazretlerinden ziyade Seyyid Burhan'a doğru yöneldiğini hissederdim. 


Bir gün kendi kendime, bu durumu Şah-ı Nakşibend Hazretlerine söylemem gerektiğini düşündüm. Hace Hazretlerinin yanına gittim. Hace Hazretleri, ‘Bir sıkıntın var, her hâlde.’ deyince, ‘Evet efendim.’ dedim. Derdimi kendisine söyleyince bana şöyle dedi: 


- Seyyid Burhan sana yönelince, ona 'Ben, ben değilim' de ve beni işaret et! 


Ben de Seyyid Burhan bir araya geldiğimde öyle yaptım. 
O zaman Seyyid Burhan'ın hâli değişti. Şuurunu kaybetti. Artık bir daha, benim üzerimde eskisi gibi tasarruflarda bulunamadı. Benimle Seyyid Emir Külâl Hazretleri arasında meydana gelen diğer hâdisede ise Hace Hazretleri şunu söylemişti: 

- Müridin tuhaniyet kuşu’, mürşidin terbiye etmesi için peşeriyet yumurtasından’ çıktığında, bu kuşun nereye kadar uçabileceğini Allah Teala'dan başka kimse bilemez. 


Hayatının son demlerinde Seyyid Emir Külâl Hazretleri, kendi dervişlerinden Şah-ı Nakşibend Hazretlerine intisap etmelerini istemişti. Seyyid Külal Hazretlerine bazı sufiler, ʻo cehri zikir konusunda size uymuyor” dediklerinde Seyyid Emir Külal Hazretleri, şöyle buyurmuştu: 


- Onun ameli daha iyi. Onun yaptığı her şeyde bir hikmet vardır. Nitekim büyükler, 'seni yükseklere çıkarırlarsa korkma. Ancak sen, kendin çıkarsan kork! demişlerdir. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Hace Hazretleri beni hizmet için bir yere göndermişti. O gün hava öylesine sıcaktı ki çok bunaldım. Dönüşte bir ağaç gölgesine oturdum, uyuyup kalmışım. Rüyamda Hace Hazretlerini gördüm. Elinde bir asa vardı. Bastonuyla bana işaret ederek ‘Böylesi bir mekânda uyumak niye! dedi. Hace Hazretlerinin bu sözlerinin tesiriyle uyandım. Bir de ne göreyim! 
Karşımda dikilmiş iki kurt... 


Kaçmaya başladım. Ardıma bakmadan koşuyordum. Nihayet kurtuldum. Bir müddet sonra Kasr-ı Ârifan'a gittim. 
Kasr-ı Arifan'a yaklaştığımda Hace Hazretleri, köyün girişinde bazı dervişlerle birlikteydi. Kendisine yaklaştım. Bana şunu söyledi: 


- Öyle bir yerde uyunur mu?.. 


Mevlana Arif Dikkerâni, Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin halitelerindendi, şunları anlatır: 


- Hace Hazretlerini ziyaret etmek üzere Buhara'ya gittim. 
Yanımızda Buharalı sufiler vardı. Bu dervişlerin arasında Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, irşadını kabul etmeyen biri vardı. Her ne kadar biz kendisine, “Sen Hace Hazretlerini tanımıyorsun. Allah dostları hakkında böyle ileri geri konuşman hiç doğru değil! dediysek bu kişiye tesir etmiyordu. Bir türlü iddialarından vazgeçmiyordu. Derken, bu kimsenin ağzında yara çıktı, yumak yumak nasırlar meydana geldi. Çok ıstırap çekiyordu. Nihayet, hatasını anladı. Yol boyunca gözyaşı döktü, hep ağladı...’ 
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Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Bir gün bazı dervişlerle dergâhta oturuyorduk. O sırada bazı sufiler yemek hazırlığına girişmişlerdi, kebap pişiriyorlardı. Dayanamadım terk-i edepte bulunarak o kebaptan bir miktar kopardım. Nihayet sufiler hazırladıkları kebabı, Hace Hazretlerinin huzuruna getirdiler. 


Hace Hazretleri Rasulullah Efendimizin (s.a.v) sünnetine uygun olarak müritlere paylaştırdı. Ama bana bir şey vermedi. Ben ‘Acaba niçin bana vermedi?’ diye düşünürken Hace Hazretleri bana şunu söyledi: 


- Açgözlülük ve hırsızlık yoluyla bir lokmaya tamah etmek, bizim yolumuzda olmayan bir davranıştır. 


Gadyutlu bir derviş anlatmıştı: 


- Benim on çocuğum vardı. Hiçbiri yaşamadı. Bir gün Hace Hazretlerine gittim. ‘Lütfen, dua edin. Duanızın bereketiyle belki Allah Teala, bana diğer çocuklarımdan daha uzun ömürlü bir çocuk bahşeder.' dedim. Hace Hazretleri şöyle dedi: 


- Dua edelim. Çünkü biz, Allah Teala'nın lütfundan ümit kesenlerden değiliz. 


Günler geçti. Hace Hazretlerinin dualarının bereketiyle Allah Teala, bana bir kız evlât nasip etti. Ama bir gün, kızım hastalandı. Üzüntümü Hace Hazretlerine açtım. Hace Hazretleri, Kızının iyileşmesi için bir kurban (akika kurbanı) kes. İnşaallah iyileşir.'dedi. Ben de Hace Hazretlerinin dediğini yerine getirdim. Bir koyun kurban ettim. Allah Teala'ya hamd-ü senâlar olsun, kızım uzun ömürlü oldu. 


Yine bir keresinde Hace Hazretlerinden, Allah Teala'nın bana bir erkek çocuk bahşetmesi için dua etmesini istirham etmiştim. Onun duasının bereketiyle, Allah Teala bana bir erkek çocuk nasip etti. Ancak bu çocuk, bir müddet sonra öldü. 
Bir gün, Hace Hazretleriyle karşılaştığımda bana şöyle dedi: 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- Başın sağolsun. Ancak biz şimdi, Allah Teala'nın sana iki erkek evlat bahşetmesi için yalvarıp dua edeceğiz. 


Nihayet günler ilerledi. Onun dualarının bereketiyle Allah Teala, bana iki erkek evlat verdi. Bunlardan biri yine hastalanmıştı. Hace Hazretlerine gittim. Hace Hazretleri, “O benim de evlâdımdır." buyurdu. Dua etti. Bir müddet sonra Allah Teala, 


evlâdıma şifâ verdi. 
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Görenler-Kalanlar... 


Müritlerden biri anlatır: 


- Hace Hazretleri bir gün bir grup dervişe, akşam ve yatsı namazlarını kıldırmakla beni görevlendirmişti. Namaz kıldırırken ‘Kıbleye döndüğünde, mihrabın sol tarafına yönel'demişti. 
Namazdan sonraydı. ‘Bütün gün ziraatla uğraşarak yoruldum. 
Ancak bunca gayretten dolayı yine elime hiçbir şey geçmedi..." 
diye düşüncelere dalmıştım, uyuyakalmışım. Rüyamda Hace Hazretleri, bana Kâbe'yi işaret ediyor ve şöyle diyordu: 


- Kıbleye yöneldiğinde mihrabın sol tarafına bak! 


Nihayet sabah namazı vakti geldi. Mescide gittim. Hace Hazretleri mescitteydi. Bir ara şöyle dedi: 


- Bu mürit bir süredir sohbetlerimize katılıyor. Biz kendisine 'Kıbleye yöneldiğinde mihrabın sol tarafına bak' dediğimiz hâlde o, ‘Ben yorgunum’ diyor. Onun bu konuda yakin sahibi olup namaza başlama tekbirleri sırasında, kıbleye yönelebilmesi için rüyasında Kâbe'yi görmesi gerekiyordu! 


Hace Hafız Buhari Hazretleri anlatmıştı: 


- Mevlana Hüsameddin amcamdır. Bir sabah vakti Sefidmun'da bulunan bostanına gitmişti. O gün hava çok sıcaktı. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri de öğle vakti Buhara'dan Sefidmun'a gelmişti. Bu yüzden amcam çok sevinçliydi. Hace Hazretleri amcama: 


- Senin bu dünyadan göçeceğini haber verdikleri için buraya geldim! dedi. 
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Bunu iki kez tekrarladı. Daha sonra amcama, beni işaret ederek 'senden sonra geride, bu kalacak. Bu ev ile bostan, kardeşinin oğlu olan Hace Yahya'ya intikal edecek” buyurdu. 
Hace Yahya, henüz hayattaydı. Bu sözleri duyan Mevlana Hüsameddin mahzun oldu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri onun üzüldüğünü görünce, hüznün faydası yok, bilâkis sevinmen lâzım?” dedi. Mevlana Hüsameddin rahatladı. Hüzünlü hâli gitti. Şah-ı Nakşibend Hazretleriyle sohbet etmeye başladı. Hace Hazretleri kendisine “Size bunu söylemek için buraya gelmiştim.'dedi ve şunu ekledi: 


- Daha sonra Buhara'ya doğru yola koyuldu. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, bu ziyaretinden kısa bir süre sonra bazı kişiler sultana karşı isyan hareketine girişti. Buhara halkından bir grup da bu isyan hareketine katılmıştı. Büyük bir fitne ortaya çıktı. Bu isyan ve fitne hareketinde çok sayıda insan öldürüldü. Buhara beldelerinin çoğu yakılıp-yıkıldı. Mevlana Hüsameddin Hazretleri, bu olaylar sırasında şahadet mertebesine ulaştı. Vaktiyle Hace Hazretlerinin söyledikleri böylece ortaya çıkmış oldu. Bir müddet sonra amcam Hace Yahya vefat etti. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin söylediği gibi, o bostan ile ev Hace Yahya'nın çocuğuna kaldı. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Vaktiyle Karaşi'de bulunuyordum. Açık zikir yapan bir grupla halvete girmiştim. Halvet esnasında bir ara önemli bir iş için dışarı çıkmam gerekti. Yanımda bulunan güzel bir peştemal vardı. Bunu bize zikir yaptıran kişiye verdim, dışarı çıktim. O sırada Şah-ı Nakşibend hazretleri, Kebş bölgesinden yola çıkmış Karaşi'ye gelmişti. Karaşi'ye gelişinde onu, ilk kez ben karşıladım. Hace Hazretlerini görünce kendisine selâm verdim, selâmımı almadı. 


Derken, Hace Hazretleri ile bizim eve gittik. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hiç kimseye iltifat etmiyordu. Baş başa kaldığımızda o peştemala ima ederek, ‘Bizim yolumuzda cehri zikir ve raks yoktur.'buyurdu. Hace Hazretlerinin bu durumdan haberdar olduğunu öğrenince bana bir hâller oldu. O, bir müddet beni sohbetine kabul etmedi. Nihayet bazı müritleri aracı oldu ve beni bağışladı. Ben de Hace Hazretlerinin sohbetlerine böylece kabul edilme şerefine ulaşmış oldum. 


Müritlerden biri şunu anlatmıştı: 


- Kış mevsimi gelmiş, soğuklar kapıya dayanmıştı. Bir gece boy abdesti almam gerekti. Ancak bu imkânsızdı. Sıcak su bulup boy abdesti alarak namaz kılmaya imkân bulamadım. 
Bu yüzden kendimi büyük bir ağırlık altında kalmış hissediyordum. Tüm bunları düşünürken Şah-ı Nakşibend Hazretleri, o sırada evimize geldi. Konuşmalar sırasında bir ara 'Aranızda kederli ve sıkıntılı biri var mı?’ dedi. Ben aksi bir şeyler söyleyecektim, tam o esnada Hace Hazretleri bana döndü. 
“Gusletmen gerekirken ihmalkâr davranarak, sabah namazını kaçırdığın hâlde bunu inkâr ediyorsun!.. Bir de 'Ben sıkıntılı değilim mi diyorsun? buyurdu. 


Bu sözler üzerine utancım daha da arttı, olduğum yerde donup kaldım. Ama Hace Hazretlerinin bu hâl ve vuküfiyetini gördükten sonra, kendilerine olan muhabbetim daha da artmıştı. 
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Bereketli Eller... 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Horasan'dan Tus'a oradan da Meşhed'e gidecekti. Yola koyulduk. Derken yol güzergâhı üzerinde bir atlı, Hace Hazretlerine yaklaştı, binitinden indi. 
Hace Hazretlerine hediye olarak bir miktar dinar sundu. Bir şeyler umduğu her hâlinden belliydi. Medet dileyen bir durumu vardı. Hace Hazretleri bu kişiye: 


- Hediye olarak sunduğun bu dinarlardan huşü kokusu geliyor, buyurdu. Bunun üzerine o atlı şöyle dedi: 


- Efendim, develerimi kaybettim. Üç aydır bulamıyorum. 
Onun bu sözleri üzerine Hace Hazretleri: 


- Bu dinarlarını al. Develerini de kısa sürede bulacaksın inşaallah, buyurdu. 


Bu kimse dinarlarını aldı. Aradan bir müddet geçti. Aynı kişi, yeniden Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin huzuruna geldi: ‘Efendim, sizin dualarınızın bereketiyle aradığımı buldum.’ 
dedi, Hace Hazretlerine intisap etti. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gadyut'ta bulunuyordu. Şeyh Şâdi, Hace Hazretlerinin Gadyut'a gelmesinden büyük bir mutluluk ve sevinç duymuştu. Bu ziyaretinde Hace Hazretleri, Şeyh Şâdi'ye çok iltifat etti. Şeyh Şâdi bu iltifata, ‘Efendim, teveccühünüz sizin mübarek ayaklarınızın bereketinden kaynaklanıyor.' şeklinde cevap verdi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri: 


- Senin bu sevincin bizden değil, uhrevi bir sevinçten kaynaklanıyor, buyurdu. 
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Daha sonra Şeyh Şâdi'yi bir işle görevlendirdi. Şeyh Şâdi dışarı çıktı. Hace Hazretleri cemaate döndü, şöyle dedi: 


- Şeyh Şâdi'de görülen bu hâl, Allah Teala'nın bir lütfudur. 
Çünkü o, bugün bize gelirken yolda bir miktar para buldu. Ancak bunlara hiç kıymet vermedi! 


Derken Şeyh Şadi geri geldi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendisine, bugün Allah için ne yaptığını sordu. Şeyh Şâdi şöyle dedi: 

- Ben size gelirken yolda bir miktar para buldum. Önce bunları almak istedim. Zira yüklü bir miktardı. Ancak bunları almamamın daha uygun olacağını düşündüm. Zira niyetim huzurunuza gelip tövbe etmekti. Bu kararımın ardından bende ferahlık ve sevinç hâli meydana geldi. Huzurunuza gelince bu, daha da arttı. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Ben Semerkand'da iken, Hace Hazretlerinin pek çok kerametini duymuştum. Nihayet Buhara'ya gidip Hace Hazretlerine intisap etmek, böylece saadete erişmek arzusu gönlümü sardı. Kalbimde karşı koyamadığım bir arzu vardı. Derken yola koyuldum. Yola çıkarken annem bana dört dinar vermiş, ‘Belki yolculuk sırasında bunlara ihtiyacın olur.’ demişti. 


Nihayet Buhara'ya ulaştım. Hace Hazretlerinin sohbetine kavuştum. Oradaki müritlerden, Hace Hazretlerinin beni de hizmetine kabul etmesi için ricacı olmalarını istedim. Müritler benim bu isteğimi Şah-ı Nakşibend Hazretlerine ilettiler. O benim önceki hâlimi sordu. Daha sonra, ‘Seni kabul etmemiz için senden bir şeyler almamız gerek” dedi. Bu söz üzerine ben, ‘Efendim, yanımda dünyalık hiçbir şey yok!’ deyince Hace Hazretleri, müritlerine yöneldi. Şunu söyledi: 


- Bu kimsenin elbisesi üzerinde dört dinar var. Ama o benim yanımda bir şey yok diyor! 
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Hace Hazretlerinin bu kerametine şahit olunca bana bir hâller oldu. O dört dinarı, Hace Hazretlerine vermek istedim. 
Ancak o, bunları kabul etmedi. Dervişler arasında küçük bir çocuk vardı. Hace Hazretleri bana, dinarları o çocuğa vermemi işaret etti. Dinarları çocuğa verdim. Ancak çocuk, dinarları taş fırlatır gibi başıma fırlattı. Bu durumdan ziyadesiyle utanmıştım. 


Bir müddet sonra Hace Hazretleri bulundukları köyden Gadyut'a gitti. Burada da büyük bir sohbet gerçekleşti. Hace Hazretlerinin müritleri, benim de dervişliğe kabul edilmem için ricada bulundular. Tevâfuk bu ya, o mecliste de bir çocuk vardı. Hace Hazretleri bende bulunan yine o dört dinarı, bu çocuğa vermemi istedi. Önceki çocuk gibi, bu çocuk da dinarları başıma çaldı. Artık bu durumdan iyice utanmış hatta ümidi- mi yitirmiş, 'Her hâlde, ben bu meclise lâyık değilim...’ diye düşünmeye başlamıştım. Sufiler benim adıma çokça özürler dilediler. Nihayet Hace Hazretleri: 


- Cimrilik özellikle hak yolunda gösterilirse, çok kınanmış bir sıfat hâlini alır. Dirhem ve dinarların ne kıymeti var? buyurdu ve hatamı bağışladı. Beni hizmetine kabul etti. 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Nesef'te biriyle münakaşa etmiş, kalbini kırmıştım. Aradan bir müddet geçti. Şah-ı Nakşibend Hazretlerini ziyaret etmek için Buhara'ya doğru yola çıktım. Huzuruna vardığımda Hace Hazretleri, bana hiç iltifat etmedi. Hace Hazretlerinin beni kabul etmesi için dervişlerden aracı olmalarını rica ettim. 
Ancak tüm girişimlerim sonuçsuz kaldı. Nihayet bir ara Hace Hazretleri bana şunu söyledi: 


- Sen buradan Nesef'e geri dönüp kalbini kırmış olduğun kimseden özür dilemedikçe, ben seni kabul etmem, seninle konuşmam. 
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Beni bir hüzün kapladı. Gönlümde büyük bir sıkıntı ile Nesef'e gittim. Nesef'e vardığımda Hace Hazretlerinin hep yolunu gözledim. Bir gün, onun Nesef'e geleceği gönlüme düşmüştü. Ve Buhara'dan ayrıldığını ve Nesef'e doğru yola çıktığını haber aldım. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Nesef şehrine geldiğinde, hiç kimseyle meşgul olmaksızın hemen kalbini kırmış olduğum kişinin evine gitti. Kendisinden benim adıma özür diledi: 

- O suçu müridim değil bizzat ben işledim, kabul et, dedi. 


Bunun üzerine, daha önceden kendisiyle tartışarak kalbini kırmış olduğum kişi, çok duygulandı, başladı ağlamaya... Ve beni bağışladı. Kendisi de Hace Hazretlerinin müritleri arasına katıldı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin Buhara'dan Nesef'e, sırf bir müminden bir eziyeti defetmek için bunca yol katetmiş olması ve buna benzer incelikleri düşünmesi, Hace Hazretlerinin insanlar nezdinde çokça sevilmesine sebep olu- 


yordu. 
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Takip Edilenler... 


Hace Hazretlerinin bir dervişi şöyle anlattı: 


- Bir gün Gadyut'ta bulunuyorum. Şeyh Şâdi Hazretlerinin vesile olmasıyla, Hace Hazretlerinin sohbetine gittim. Şeyh Şâdi, bize çok güzel nasihatler ederdi. Bu nasihatler sırasında, edebe dikkat etme hususunda bize, Hace Hazretlerinin bulundukları yöne doğru ayaklarımızı uzatmamamız gerektiğini söylemişti. 

Nihayet sıcak bir yaz günüydü... Hizmet için Hace Hazretleri'nin yanına, Gadyut'tan Kasr-ı Ârifan'a gitmem gerekti. Bunaltıcı sıcakta yolculuk, bana epeyce meşakkat vermişti. Yolda bir ağacın gölgesinde oturdum. Ayaklarımı uzatmış dinleniyordum. Bir ara ayağımda sızı hissettim. Bir böcek ayağımı üç yerden sokmuştu. Doğrusu epeyce canımı acıtmıştı. O zaman bu durumun, Şeyh Şadi'nin yapmış olduğu sohbetlere dikkat etmediğimden kaynaklandığını anladım. Ayaklarımı uzatmış olduğum yönü düşündüm. Bir de ne göreyim. Ayaklarımı uzattığım istikamet, Hace Hazretlerinin bulunduğu taraftı. Bu olayın, beni edebe davet ettiğini anladım. 


Hace Alaüddin Hazretleri anlatır: 


- Kış mevsimini yaşadığımız günlerden biriydi... Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Emir Hüseyin'den bol miktarda odun toplamasını istedi. Ama ertesi gün kar yağdı. Kırk gün boyunca devam etti. İşte o günlerde Hace Hazretleri, yanında Şeyh Şâdi ile birlikte Harzem'e gitti. Haram Su denilen bir nehir vardı. 
Buraya ulaştıklarında Hace Hazretleri, Şeyh Şâdi'den su üzerinde yürümesini istedi. 


KERÂMETLERİ VE ESERLERİ 217 


Şeyh Şadi ise bunu yapmaktan korkup çekindi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bu isteğini birkaç kez tekrarladı. Nihayet Hace Hazretleri, Şeyh Şadi'ye nazar etti. Şeyh Şâdi kendinden geçti, bir müddet sonra kendine geldi. Bu kez, hiçbir şey söylemeden suyun üzerinde Hace Hazretleriyle yürümeye başladı. Suyu geçip karşı kıyıya ulaştıklarında Hace Hazretleri kendisine: 


- Islandın mı? diye sordu. 


Şeyh Şâdi, Allah Teala'nın yardımıyla hiçbir tarafının ıslanmadığı söyledi. Aradan bir müddet geçti. Hace Hazretleri, Şeyh Şâdi'nin Buhara'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ama o, gitmek istemiyordu, Hace Hazretlerinin yanında kalıp, hizmetinde bulunmak istiyordu. Ancak Şah-ı Nakşibend Hazretleri ona şunu söyledi: 


- İşaretler bu yönde gerçekleşti! 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatmıştı: 


- Allah Teala'nın yardımıyla, bana velâyetin on sekiz kapısı açıldı. Tek başıma Harzem'e gittim. Oradan bir gece vakti, Buhara'nın köylerinden Ruzihcan'a ulaştım. Mescide vardım. 
Orada bana, 'Annen, seni bizden istiyor. Ama senin, Harzem'e gitmemen gerekiyor şeklinde bir ilham geldi. O an mescitte hiç kimse yoktu. Halkın mescide gelmesini bekledim, halk toplanınca onlara sohbet ettim. Pek çok kişi tövbe edip, Allah Teala'ya yaklaştı. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Bir gün Buhara çarşısında, dükkanımda oturuyordum. 
Bir ara Hace Hazretleri, dükkanımı şereflendirdi. Ariflerin sultanı Bâyezid-i Bestami Hazretlerinin seçkin özelliklerinden bahsetti. Bâyezid-i Bestami Hazretlerinin menkıbelerinde geçen, ‘Her kim cübbemin kenarından tutarsa, beni sevenlerden olur, bana meftün olur. Beni adım adım takip eder' şeklindeki sözüne değindi. Daha sonra şunu söyledi: 


- Ben de şöyle diyorum: Eğer sarığımı bu gaye ile hareket ettirsem, büyük küçük tüm Buhara halkı bana hayran olur. 
Evlerini, dükkanlarını ve bütün mallarını terk ederler, asla peşimden ayrılmazlar. 


Ve... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu sözlerini söylerken sarığını hareket ettirdi. Bu sırada oradakilerin hareketlerine gözüm ilişti. Bana garip bir hâl olmuştu. Kendimden geçtim, yere düştüm. Epey bir müddet bu hâl üzere kalmışım, sonra kendime geldiğimde, dükkan ve evime duyduğum o büyük sevginin, geçici olduğunu anladım. Allah Teala'ya olan kulluk bilincim çoğaldı. Allah Teala'ya iman şuurumun artmasına vesile olan Hace Hazretlerine derin bir muhabbet duydum. 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Tus şehrindeydi. Herat Hükümdarı kendisini Tus'tan Herata davet etti. O da bu davet üzerine Herat'a gitti, şehre vardığında hükümdarın evine gitti. Bahçeden içeriye girerken hükümdarın perdedarları, hizmetçileri, nedimleri, Herat şehrinin eşraf ve erkânı ile vezirlerin hepsi, Hace Hazretleriyle karşılaşma şerefine erişebilmek için sıra sıra dizilmişlerdi. O gün onu görenler, Şah-ı Nakşibend Hazretlerindeki manevi güzelliğe hayran olup kendilerinden geçmişlerdi... 


Dervişlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bir gün evimizi şeretflendirmişti. O gün evimizde hiç un bulunmadığı için çok utandım, üzüldüm. Ancak az bir miktar un satın alabildim, eve geldim. 
Bu hâlimi gören Hace Hazretleri bana: 


- Bu unun, ne kadar olduğunu kimseye söyleme, dedi. 
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Hace Hazretleri evimizde on ay boyunca kaldı. Bu arada mübarek sohbetlerine katılmak üzere çok sayıda mürit ve sevenleri evimizden hiç eksik olmuyordu. Misafirlere ikram etmek üzere yaptığımız ekmeklerde, o az miktardaki unu kullanıyorduk. Un hiç eksilmiyordu, miktarı hep aynı kalıyordu. Ne zaman ben, Hace Hazretlerinin bana söylemiş olduğu tavsiyeye karşı geldim ve bu hâlin sırrını ev halkıma anlattım. İşte o zaman, unun üzerindeki bereket gitti. Ama bu hâl, benim Hace Hazretlerinin velâyetinin yüceliğine olan inancımı artırmıştı. 
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Gönül Sâfiyeti... 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri ilk hac ziyaretlerinden geri dönüşlerinde Mâzidân'a uğradı. Beraberinde, o dönemin büyük âlimlerinden Mevlana Seyfüddin Ebheri de vardı. Bu zat, Hace Hazretlerine ayrı bir sevgi duyardı. Hace Hazretleri, beni Mevlana Seyfeddin ile birlikte Harzem'e gönderdi. Daha sonra oradan Buhara'ya geri döndüm. Hace Hazretleri o sırada Merv'e gitmişti. Hemen Şah-ı Nakşibend Hazretlerini görebilmek için Merv'e doğru yola çıktım. 


Bu yolculuğum sırasında Hace Hazretlerinin bir müridi de benimle birlikteydi. Bu kişi ile yolculuk yaparken aramızda geçen bir konuşmada o, Hace Hazretleri hakkında edebe aykırı sözler etti. Derken, Hace Hazretlerinin bulunduğu yere vardık. Vakit gece yarısını bulmuştu. Hace Hazretlerinin hangi evde bulunduğunu bilmiyorduk, bunu sorabileceğimiz kimseye de rastlayamadık. 


Na yapalım diye düşünürken, önünde bulunduğumuz evin kapı tokmağını çalmak için, içimde güçlü bir his meydana geldi. Tokmağa uzandığım sırada, bir de ne göreyim Hace Hazretleri, adımı zikrederek beni çağırıyordu. Kapıdan içeriye girdik, Hace Hazretlerinin elini öptük. Ancak Şah-ı Nakşibend Hazretleri, terk-i edepte bulunmuş olan yanımdaki o dervişe iltifat etmedi. Bu mürit, on gün boyunca çok sıkıntı çekti. Nihayet Hace Hazretlerinin muhterem babası, bu sufinin affedilmesi için aracı oldu. Hace Hazretleri de bu müridi affetti. 
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Dervişlerden Muhammed Zahid anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerini tanıdığım ilk dönemlerdeydi. Hace Hazretleriyle birlikte bir sahraya gittik. Bahar mevsimiydi... Karpuz olsa da yesek diye düşündüm. Yakınımızda bir akarsu vardı. Hace Hazretleri oraya gitmemi istedi. Suyun kenarına geldim. Suyun içinde sanki dalından yeni koparılmış gibi duran çok güzel bir karpuz gördüm. Hace Hazretlerinin velâyetinin ne kadar yüksek olduğuna şahit oldum. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Hace Hazretleri, Gadyut'ta bir müridinin evinde bulunuyordu. Huzura girdim. Ancak o an mecliste bir tedirginlik vardı. Anladığıma göre, Şeyh Şâdi'nin gönlü daralmıştı. Aradan bir müddet geçti. Şeyh Şadi'deki sıkıntı iyice arttı. O sırada mecliste bulunanlar, Şeyh Şadi'nin güzel bir sufi olduğunu anlatarak Hace Hazretlerinin, onu bağışlamasını rica ediyorlardı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Şeyh Şâdi'de görülen sıkıntının sebebini kendisine sormamızı istiyordu. Biz de Şeyh Şadi'ye sıkıntısının nedenini sorduk. Ama o konuşamadı. Bunun Üzerine meseleyi bize Hace Hazretleri anlattı: 


- Şeyh Şâdi kendisine verdiğimiz hizmette gönülsüz davranmış. Bir öküze kuru ot yedirmiş. Onun verdiği otları öküz yediğinde boynuzlarıyla onu süsmüş yani Şeyh Şâdi bizzat kendi eliyle kendisine zarar vermiş. Daha sonra Mevlana Abdülaziz bu hayvana kuru ot verince hayvancağız, daha önceki davranıştan olacak, bunu da yememiş. 

Bunun üzerine dervişler, Şeyh Şâdi'nin affedilmesi için ricada bulununca Hace Hazretleri, Şeyh Şâdi'yi eski hâline döndürdü ve ona: 


- Sen hayvancağıza kuru ot verirken neler düşünüyordun? 
diye sordu. 
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Şeyh Şadi şunu söyledi: 


- Efendim, ben kendi kendime, “Ey Hace!..Ben fakir bir kimseyim, sen ise gönüllerin sultanısın. Senden kim istese ona veriyorsun. Niye benden ot verme hizmeti istiyorsun?!..' 
diyordum. 


Bunun üzerine Şeyh Şâdi'nin oğlu da çokça yalvardı. Nihayet Hace Hazretleri onu affetti. 
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Tuzak... 


Müritlerden biri anlatır: 


- Çarşıda bir dükkanım vardı, ticaretle uğraşırdım. Bir gün Hace Hazretleri, dükkanıma çıkageldi. Bana, 'Bugün ne kadar satış yaptın?’ diye sordu. ‘Miktarını bilmiyorum, efendim.’ 
dedim. Bunun üzerine Hace Hazretleri, o ana kadar yapmış olduğum tüm miktarı, bir torbaya koydu ve götürdü. Nihayet akşam oldu. Eve gittim. Ailem benden bir şeyler istiyordu; ama cevap veremiyordum. Kendilerinden özür diledim. Başımdan geçen hâdiseyi anlattım. 


Ve...Nefsim bana tuzak kurmuştu. Şeytan hilelerini işletmek üzereydi. Ve Hace Hazretlerini davranışından dolayı kınamaya başladım. Nihayet gece yarısı oldu. Kapı çalındı. Gelen, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin seçkin müritlerinden biriydi. Elinde, Hace Hazretlerinin benden aldığı torba vardı. 


Hace Hazretleri hakkında düşünmüş olduğum şeylerden dolayı bende bir ağırlık ve sıkıntı meydana geldi. Pişmanlık duydum. Bir Allah dostu hakkında ben neler düşünmüştüm!?.. Rabbime yöneldim, tövbe ve istiğfarda bulunmaya başladım. Daha sonra Hace Hazretleri beni görünce iltifat etti. Gönlümdeki bu tür manevi hastalıktan beni kurtardı. 


Şeyh Şâdi anlatır: 
- Seher vaktiydi... Hace Hazretleriyle birlikte Buhara'ya doğru yola koyulduk. Derviş Muhammed Zahid de vardı. Ne- 


redeyse gün doğmak üzereydi. Buhara'ya ulaştık. Kardeşim Muhammed Derâheni'nin evine gittik. Hace Hazretleri ona: 


+ 


224 ŞAH-I NAKŞİBEND 


i Bize çarşıdan yemek al, gel. Ancak filan kimselerin dükkanlarından alışveriş yapma, dedi. 


o Nihayet, kardeşim çarşıdan geldi. Elinde yemeklerle evden içeriye girdi. Hace Hazretleri: 


- Ben sana, filan kimselerin dükkanından alma dememiş miydim? Ancak sen tembellik edip, bu dükkanlardan alışveriş etmişsin!.. buyurdu. 


Dervişler, meselenin iç yüzünü araştırdılar. Gerçekten kardeşim bu dükkanlardan birinden alışveriş etmişti. 


Hace Alâüddin Hazretleri anlatır: 


- Yaşlı bir kadın vardı. Bu kadın, tüccardan haraç alan bir aileye mensuptu. Bir gün, Hace Hazretlerine birkaç dirhem getirdi. Ancak Hace Hazretleri bu tür insanlardan hiçbir şey kabul etmediğinden o kadından da, bu bağışı kabul etmedi. 
Aradan bir müddet geçti. Bu kadın Hace Hazretlerine tekrar gitti. 

O gün, Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gülâbâd'da bulunan müritlerinden birinin evindeydi. Bu müridin annesi, çok saliha ve duası makbul, aynı zamanda halkın rağbet ettiği biriydi. Bu müridin evine gittim. O anda yaşlı kadının bu evin kapısından çıktığını gördüm. Bu sırada Hace Hazretleri o evde kendilerine tahsis edilmiş olan odada uzanmış yatıyordu. Odaya girdim. Hace Hazretleri bana: 


- Rüyamda bana bir tür şerbet ve yanında bir miktar katık getirdiklerini gördüm. Ancak bu şerbete, o katığı eklediğimde aradan bir yılan çıkıyordu, dedi. 


Ev sahibinin annesinin, bir hizmetçisi vardı. Bu esnada o hizmetçi, elinde Hace Hazretlerinin anlattığı gibi bir kâse şerbetle içeri girdi. Şerbeti Hace Hazretlerine takdim etti. Bunun üzerine Hace Hazretleri: 
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- Rüyada gördüğümüzü, şimdi karşımızda bulduk. Bu durumda hakikatin açığa çıkması için araştırmamız gerek, dedi. 


Ben de Hace Hazretlerine, o yaşlı kadını bu evden dışarı çıkarken gördüğümü söyledim. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ev halkına meselenin aslını sordu. Şerbetin, o yaşlı kadının vermiş olduğu dirhemlerle satın alındığı anlaşıldı. Ev sahibi müritle saliha annesi bu durumu görünce çok hayret ettiler. Hace Hazretleri o müride şöyle dedi: 


- Muhterem validene söyle: İnsanların iyi niyetle de olsa, kendisine getirmiş oldukları şeyleri araştırmadan kabul etmesin. Zira bazı şeyleri kabul etmek büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu tür meselelerin, özünü anlamak oldukça zordur. 


Bunun üzerine o müridin annesi, yaptığından pişman oldu. 
Bundan böyle, hiç kimseden bir şey kabul etmeyeceğini söy- 


ledi. 
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Davet... 


Mevlana Necmeddin Dâderek el-Kufeyni' anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Karaşi'deydi. O vakit ben Buhara'ya gitmiştim. Buhara'dayken bir an gönlümde, Hace Hazretlerinin beni çağırdığına ilişkin bir şeyler hissettim. Buhara'da duramıyordum. Bir an önce yola çıkmak istiyordum. 
Nihayet Karaşi'ye doğru yola koyuldum. Karaşi'ye ulaştığımda öğle vakti sularıydı. Hace Hazretlerinin sohbetlerine katılmak için az bir zaman kalmıştı. Derken sohbet vakti geldi. Hace Hazretlerinin dergâhında çok sayıda sufi toplanmıştı. Müritlerden bazıları bana şunları anlattı: 


- Hace Hazretleri dün, 'Benim Buhara'da Mevlana Necmeddin Dâderek adlı bir müridim var. Onu, yarın öğle vakti gelmesi için davet ettik, dedi. 


Hace Alâüddin Hazretleri, Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin oğlu Seyyid Burhan'dan şunları anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Suhâr'da evime teşrif etmişti. O vakit Hace Hazretlerine, Mevlana Arifi çok özlediğimi, ancak onun, şu an Nesef'te bulunduğunu söyledim. Mevlana Arif'in bize gelmesi için himmet buyurup, mübarek hatırlarını Mevlana Arife yöneltmeleri istirhnamında bulundum. Şah-ı Nakşibend Hazretleri: 


- Biz, Mevlana Arif'i çağıracağız. İnşaallah buraya gelecek, dedi. 


Daha sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin evinin damına çıktı. Ard arda üç kez: 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- Mevlana Arif!.. Mevlana Arif!... Mevlana Arif!.. diye seslendi. | 

Sonra da bize, ‘O sesimizi duyup buraya gelmek üzere yola çıktı!..’ dedi. Kısa bir süre sonra, Mevlana Arif geldi. Hâdise kendisine sorulduğunda Mevlana Arif: 


- Ben filan gün filan saatte Nesef'te oturuyordum. O vakit, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin beni çağırdığını duydum. Hemen yola çıktım geldim, dedi. 


Âdeta bu, Hz.Ömer'in Sâriye b. Züneym'e (r.a) seslenişi- ne benziyordu.85 Bir ara Hace Alâüddin Hazretleri de Buhara köylerinden birindeydi. Sohbet sırasında bir ara ayağa kalktı, şöyle dedi: 


- Şu anda Mevlana Arif, Nesef'te... Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin hizmetinde bulunuyor, bizi çağırıyor. 


Bunun üzerine Hace Alaüddin, Buhara'dan Nesef'e doğru yola çıktı. Hace Alâüddin'in Nesef'e ulaştığı sırada, olanları gören bir derviş şunları anlatmıştı: 


- Hace Alâüddin Hazretleri, Nesef'e ulaşınca Mevlana Necmeddin ile buluştu. Mevlana Necmeddin, kendisine 'seni üç kez çağırmayınca gelmiyorsun!..' diye sitem etti. O bunları anlatırken Şah-ı Nakşibend Hazretleri, onları izliyordu... 


85 “Hz. Ömer, Sâriye komutasında bir orduyu İran'ı fethetmek üzere Horasan 
civarında Basa'ya göndermişti. Hz. Ömer ise Medine'deydi. Bir Cuma günü hutbe okurken aniden, hutbe sırasında ‘Ey Sâriye!..Dağa...Dağa...' diye üç defa seslendi. Bir ay sonra, Sâriye'nin elçisi Medine'ye zafer müjdesini getirdi. Hz. Ömer ona durumu sordu. Elçi: “ Ey Müminlerin Emiri!..Biz mağlüp olmuştuk. Bu durumda iken ‘Ey Sâriye!..Dağa..Dağa...'diye üç kez tekrarlanan bir ses duyduk. Bunu bir işaret kabul edip, sırtımızı dağa yasladık. Allah bize yardım etti ve düşmanı hezimete uğrattık.' dedi. Hâdisenin nasıl olduğu kendisine sorulunca Hz. Ömer: 'Allah'a yemin ederim ki, bir şey bilmiyorum. Ancak bu söz benim iradem dışında ağzımdan çıktı.' 
dedi.” Bkz:Taberi, Tarih, IV, 179; İbnü'l Esir, Üsdü'l Gabe, Il, 244; İbnu Hacer, el-İsabe, 11,3; Heysemi, M.Zevâid, IX, 396 (Haz.) 
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Hace Alâüddin Hazretleri anlatır: 


- Bir akşam vaktiydi... Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir grup müridiyle, Atâ adında bir sufinin evindeydi. Yaz günü olduğundan evin damında oturuyorlardı. Evin yakınında da, şehrin yöneticisinin büyük bir konağı vardı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri sohbet ve irşat ile meşgul olurken, şehrin yöneticisinin evinde kadın-erkek toplanmış, saz, söz ve raks meclisi düzenlemiş bir anlamda âlem havası hâkim olmuştu. Sesler, Hace Hazretlerinin cemaatinde bulunanlar tarafından net duyuluyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri: 


- Bu, bizim için bir imtihan, bu tür sözleri dinlemek İslâm'a uygun değil. Bu sebeple kulaklarımıza pamuk tıkayalım!..dedi. 


Hace Hazretleri daha sözlerini tamamlamamıştı ki, artık o sesleri duymamaya başladık. Ertesi gün çevredeki insanlar Atâ'nın, evinin yakınlarından gelen müzik ve raks seslerinden dolayı çok rahatsız olduklarını dile getirmeye başlamışlardı. 
O gece herkes, Hace Hazretlerinin sohbetini nasıl dinleyebildiklerini sordular. Dervişler, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bereketiyle o sesleri duymadıklarını söylüyorlardı. Olanları anlattılar. İnsanlar bunu işitince meselenin, bu zatın velâyetinden kaynaklanan bir keramet olduğunu anladılar, Hace Hazretlerine olan muhabbetlerini dile getirdiler. 
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Bahçede Bulunanlar... 


Hace Alâüddin Hazretleri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Tus şehrindeydi. Burada medfun bulunan Mâşuk-u Tüsi Hazretlerini ziyaret etmeye gelmişti. Yanında kalabalık derviş topluluğu ile Mâşuk-u Tüsi'nin türbesine vardılar. Hace Hazretleri türbeye yaklaşınca, 'Esselâmü aleyküm, ey Mâşuk-u Tüsi! Nasılsın?’ dedi. Türbeden ‘Aleyküm selâm! Ben iyiyim!..” cevabı geldi. Oraya gelenler arasında, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin velâyetini, inkâr eden biri vardı. O bu duruma şahit olunca önceki davranışından vazgeçti. 


Bir keresinde Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin müritlerinden biri, hediye olarak bir miktar elma getirdi. Hace Hazretleri sufilere, bu elmaları, bir süre bekleyip daha sonra yemelerini söyledi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ardından, ‘Çünkü bu elmalar, lisan-ı hâl ile Allah'ı zikrediyorlar!'dedi. Daha sonra, şu şiiri okudu: 

Bütün zerreler zikrederler, 
Ancak sen onları işitemezsin. 


Hace Alâüddin Hazretlerinin yakın çevresinde bulunmuş salih bir zat anlatıyor: 


- Mevlana Sadeddin Karaşi, Nesef halkının önderiydi. Oun hizmetinde uzun yıllar bulundum. Hace Hazretlerinin güzel hâl ve sıfatlarından sık sık anlatırdı. Bir gün şöyle dedi: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana, ‘Sizin bahçenize gitmek istiyoruz'dedi. Ama mevsim kıştı, hava çok soğuk. Neyse, bahçeye ulaştık. Ancak bahçenin çalı ve dikenlerle dolu 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olduğunu gözlemledik. Hiç de hoş görünmüyordu. Derken Hace Hazretleri, ‘İşte bahçenizin hâli bu!.. Ancak biz, yakininiz artsın diye onu yemyeşil yapacağız”. buyurdu. 


O anda bahçem gül ve reyhanlarla dolu son derece güzel bir hâle döndü. Kendi kendime ‘Bu, benim bahçem olamaz” diyordum. Hace Hazretleri ise “Hayır, bu senin bahçen! diyordu. Bir müddet sonra bahçem tekrar eski hâline döndü. Şahı Nakşibend Hazretlerinin himmet ve bereketiyle kısa süre içinde bahçemin her iki hâline de şahit oldum. Bu olay, Hace Hazretlerinin velâyetinin olgunluğu hakkındaki inancımın daha da artmasına sebep oldu. 


Müritlerinden biri şunları anlatmıştı: 


- Henüz Şah-ı Nakşibend Hazretleriyle tanışmadığım sıralardı. Buharalı bir arkadaşımla ortaklığa girmiş ve ticaret için onunla birlikte Kiş şehrine gitmiştik. Ortağım orada kaldı. Ben Karaşi'ye gittim. Bir handa konakladım. O sırada hastalandım, bineğimi kaybettim. İçinde bulunduğum bu olumsuzluklardan dolayı zihnim epeyce karışmıştı. Bu durum on iki gün boyunca devam etti. Derken Şah-ı Nakşibend Hazretleri kaldığım hana geldi. Bana: 


- Nasılsın? Hastalığının ve ortağının bulunduğu durumdan sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorum. Peki, bundan başka hiç sıkıntın yok mu? diye sordu. 


Ben on iki gündür bineğimin kayıp olduğunu söyleyince Hace Hazretleri, ‘Onu Allah'ın izniyle kısa sürede bulacaksın! 
dedi. 


Ve yanımdan ayrıldı. Bir müddet sonra onun sohbetinin tesiriyle zihnimdeki karışıklıklardan kurtuldum. Akşam üzeri de 


bineğimi buldum. 
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Alınası Dua... 


Şeyh Şâdi anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerini tanıdıktan sonra fedakârlık duygularım daha fazla kuvvetlenmişti. Onunla tanışmadan evvel yüz dinar biriktirmiştim. Bu iyi bir paraydı. Ailem, bu paraları işletmem gerektiğini biteviye söylüyordu. Onları haklı buldum. Ticaret amacıyla çeşitli cinsten deri ayakkabılar aldım, satmaya başladım. Bu maksatla çevre köyleri geziyordum. 


Bir gün Kasr-ı Ârifan'dan Gadyut'a doğru yola çıktım. 
Gadyut'ta Şah-ı Nakşibend Hazretlerini gördüm. Hace Hazretleri ile karşılaştığımda bana Buhara'ya niçin gittiğimi sordu. 
Ticaret amacıyla olduğunu söyledim. Hace Hazretleri, satışını yaptığım malları getirmemi söyledi. Ben de hemen eşyalarımı getirmek için harekete geçmiştim ki; ʻO yüz dinardan geri kalanını da getir!..' diye seslendi. Hepsini getirip kendisine verdim. Daha sonra Hace Hazretleri: 


- İstersen Allah Teala'nın yardımıyla, şu dağı senin için altın yapayım. Ancak fakirlik âleminde, biz böyle şeylere iltifat etmiyoruz. Tasavvuf yolunda olanların, asıl meşguliyeti ahiret yurdudur, dedi. 


Hace Alâüddin Attar Hazretleri şunu anlatmıştı: 


- Henüz Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sevgisi gönlünde yer edinememiş bir ağabeyim vardı. O, Hace Hazretlerinin kerametlerini kabul etmez, onun sohbetlerine katılıyorum diye beni sürekli kınardı. Bununla da kalmaz, 'Niçin onun sohbetlerine gidiyorsun?’ diyerek bana eziyet ederdi. 
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Ve... Bir gün ağabeyim, diğer kardeşime ticarette kullanması için bir miktar mal verdi. Ancak verdiği bu mallar, Buhara yakınlarında çalındı. Ağabeyim bu haberi duyunca çok üzüldü. Büyük sıkıntılar yaşadı, kararsız bir hâle düştü. Âdeta ne yapacağını bilemez bir hâle geldi. Her rastladığına bu sorunu çözmek için, ne yapılması gerektiğini sorup duruyordu. Onun bu hâlini görünce, ben de kendisine bu derdini çözmek için, bir de Hace Hazretlerine anlatmasını söyledim. Meselenin çözülebilmesi için, Allah dostu bir zatın duasını alması gerektiğini söyledim. Derken aradan bir müddet geçti. Hace Hazretlerine ağabeyimin durumunu arz ettim. Şah-ı Nakşibend Hazretleri: 


- İnşaallah bu mesele, kısa bir zamanda çözülür. Ancak, ağabeyinin zihnini toplaması gerekiyor, buyurdu. 


Hace Hazretleri henüz evden dışarı ayrılmıştı ki, bir atlı karşısına çıkıverdi. Atlı, bineğinden hızla indi, Hace Hazretlerine saygı ile yaklaştı. Hace Hazretleri, ona: 


- Ben bir meseleyi çözmek için evden çıktım. Meselenin sırrını senden sormayı düşünüyordum. Sen de karşıma çıkıverdin! Bu mesele hakkında ne dersin? dedi. Atlı: 


- İnşaallah o mesele sizin duanızın bereketiyle en kısa zamanda çözülecek, kaybolan mallar bulunacak!.. dedi. 


Bu konuşmanın ardından atlı, gözden kayboldu, aradan çok geçmedi, geri döndü. İhtimal meselenin iç yüzü hakkında bilgi getirmişti. Daha sonra Hace Hazretleri bana şunu söyledi: 


- Kardeşinle birlikte filan bostana git, dedi. 


O bostana gittiğimizde, hırsızların orada bulunduklarını ve aralarında bölüşmek üzere malları yere sermiş olduklarını gördük. Yaklaştığımızı gören hırsızlar, hemen atlarına atladılar, silahlarına davrandılar. Kardeşim çok korkmuştu. Bir yandan onu teselli ediyor, diğer yandan şöyle diyordum: 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- Korkma! Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin dualarının bereketiyle, inşaallah bu belâdan kurtulacağız...diyordum. 


Derken hırsızların her biri bir tarafa dağılıverdiler. Ne olduğunu anlayamadık. Ama mallarımıza kavuşmuştuk. 


Kısa süre içinde ağabeyim buradaki inceliği kavramış olacak, bu nimete Hace Hazretlerinin dualarının bereketiyle ulaştığımızı söylemeye başladı. Artık Şah-ı Nakşibend Hazretlerine yürekten sevgi duyuyordu. Allah dostunu inkâr etmekten vazgeçti, Hace Hazretlerinin büyük bir veli olduğunu kabullendi. Hep onun yüceliğini anlatmaya başladı. 
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Cariye... 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Arkadaşımın bir cariyesi vardı. Bir gün cariyesi kayboldu. 
Biri cariyeyi bulacağını söyledi ama bunun için belli bir ücret ve binek temin edilmesini istiyordu. Bir gün yolda ilerliyorduk, Şah-ı Nakşibend Hazretleriyle karşılaştık. Durumu kendisine arz ettim, Hace Hazretleri o şahsa 'Senin önemli işlerin vardır, git onlarla meşgul ol” dedi. Hizmetçinin sahibi olan kimseye de gönlünü hoş tutmasını, hizmetçisinin kaybolmadığını söyledi. 


Bunun üzerine cariye sahibi, çok sevindi. Nihayet öğle vakti oldu. Cariyenin sahibi Hace Hazretleri ile karşılaştığında Şah-ı Nakşibend Hazretleri, kendisine hizmetçisinden (cariye) bir gelişme olup olmadığını sordu. Cariyenin sahibi şunları anlattı: 


- Eve gittiğimde, henüz evdekilerle bu meseleyi konuşmamıştım ki; onlar, bizim mahzene gittiklerini ve orada cariyenin üzerine çok büyük ve ağır bir sepetin devrilmiş olduğunu, cariyenin ise sepetin içinde oturur vaziyette mahpus kalmış olduğunu söylediler. 


Ev halkına Hace Hazretlerinin bu konuda söyledikleri anlatılınca, onların Şah-ı Nakşibend Hazretlerine duydukları muhabbet ve güven bir kat daha artmıştı. Kaybolan cariyenin bulunmasının ardından çok geçmedi. Bir başkası bana iki yıldır cariyesinin kayıp olduğunu söyledi. Ben bu durumu yine Şah-ı Nakşibend Hazretlerine anlattım. 
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Hace Hazretleri: 


- İnşaallah kısa bir süre içerisinde, bu kimsenin de cariyesi bulunur. Ancak onun iki-üç gün beklemesi gerek, dedi. 


Bu zatın dükkanı benim işyerime çok yakındı. Bir gün onun dükkanına biri geldi ve: 


- Senin cariyen kayboldu mu ? dedi. O: 
- Evet, hem de iki yıldır kayıp...dedi. 


Sonra cariyesinin özelliklerini anlattı. Bunun üzerine o kişi, “Senin anlattığın bu özelliklerdeki cariye, şu anda filan köyde, dedi. Komşum bunu duyunca çok sevindi. Denilen köye gitti. Gerçekten de cariyesi oradaydı... 
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Emir Oğlu... 


Hace Alâüddin Hazretleri anlatmıştı: 


- Abdullah Karahan, Mâveraünnehir sultanıydı. Buhara'ya avlanmak üzere gelmişti. Buhara civarında çok güzel av yerleri bulunurdu. O vakit, Şah-ı Nakşibend Hazretleri de Buhara yakınlarındaydı. Sultanın yanındakiler çevreye dağılmışlardı. Yakında tepelik bir alan vardı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri oraya oturmuş, hırkasının sökülen yerlerini dikmekteydi. 


Bu sırada Hace Hazretleri, çok kısık bir sesle ‘Sultanlar Allah dostlarının eşiklerine baş koyarlar!' diyerek, düşündükleri bir anlamı dile getirmişti. Ama tam anlayamadık. Biz böyle otururken, üzerinde sultan elbiseleri olan bir atlı geldi. Atından indi, hürmet gösterdi, selâm verdi. Edep üzere uzun bir süre öylece bekledi. Hace Hazretleri başını kaldırdı, gelene baktı: 


- Sen, ne yapıyorsun? dedi. Sultan: 


- Avlanıyordum. Ancak içimde bir his beni buraya doğru çekti. Buraya gelince sizinle karşılaştım, dedi. 


Bu sırada sultan huşü ve edebini bozmuyor, boynunu bükmüş âdeta bir şeyler talep eder gibi bir hâldeydi. Hace Hazretleri, sultana: 


- Beni yalnız bırakın. Zira ben, şu köyde yaşayan bir fakirim, dedi. 


Ardından hırkasını mübarek omzuna attı, sahraya doğru yürümeye başladı. Sultan hiç edebini bozmuyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin peşinden yürümeye başladı. Ama 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Hace Hazretleri ona nazar edince, sultan olduğu yerde durdu, kalakaldı... i 


Dervişlerden biri anlatır: 


- Kermeniyye'de Şah-ı Nakşibend Hazretlerine bağlı çok sayıda mürit vardı. Kermeniyye Emiri'nin oğlu, buradaki sufilerden birine eziyet etti. Ayrıca Hace Hazretlerine karşı saygısızlıkta bulundu. Gönlü kırık sufi, Şeyh Hüsrev'in yanına geldi. Onun dergâhında çok sayıda derviş vardı; o sıra dervişler, o kimseye teselli vermeye çalışıyor: 


- Bu yolda, bu türden eziyetlere maruz kalmak mümkün. 
Ancak, bunlara tahammül etmek gerek. Nitekim pek çok nebi ve veliler, hep belâlara maruz kalmışlar, ama tahammül etmişlerdir. Umulur ki Allah Teala, Hace Hazretlerinin dualarının bereketiyle, sana eziyet etmiş olan emirin oğlunun basiretini açar, diyorlardı. 


Nihayet ertesi gün oldu. Gerçekten emirin oğlu, Hace Hazretlerinin müritlerinin sohbet meclisine geldi. Şöyle diyordu: 


- Tövbe ettim, pişman oldum, bundan böyle müritleri kınamayacağım. Dün akşam rüyamda, bir denize düştüğümü, beni oradan Hace Hazretlerinin kurtardığını ve kendisinden özür dilediğimi gördüm! dedi. 

Bunu duyan müritler, “Seni kutlarız. Bu, senin saadete kavuştuğunu gösterir, dediler. Derken emirin oğlu, evine gitti. Ancak öğleden sonra şehir dışından gelen biri, emirin oğlunun mecnun olduğunu, elbiselerini yırtarak çölde başı açık yalın ayak dolanıp durduğunu söyledi. Yakınları ve dervişler onu bu hâlde bulmuşlar, evine geri getirmişlerdi. Ayaklarında derin yaralar oluşmuştu. Dervişler, onu yalnız bırakmadılar. Nihayet çektiği ıstıraplar azaldı. Kendini toparladı. Sufiler, kendisine o garip hâlinin sebebini sorunca, başladı anlatmaya: 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- Akrabalarım, benim tövbe etmiş olduğumu duyunca beni kınadılar. Kötü sözler söylediler. Vazgeçmem için zorla iç- ki içirmeye çalıştılar. Ben de o vakit, şeytanın oyununa geldim ve elime kadehi aldım. Şarap kadehini tam ağzıma götürecektim ki, Şah-ı Nakşibend Hazretleri kapıdan içeriye tarif edemeyeceğim bir sıfat ve heybetle giriverdi. Bana ha vurdu ha vuracaktı... kendimden geçmişim. 


Bunun üzerine emirin oğlu, müritlerden kendisini Buhara'ya, Hace Hazretlerinin yanına götürmelerini istedi. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin huzuruna kabul edilmesinin kendisi için, kurtuluşa vesile olacağını söyledi. Müritler, onu Buhara'ya götürdüler. Hace Hazretlerinin huzuruna ulaştılar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri emirin oğlunu kabul etti. Hakikaten bu kişi, zahir ve bâtınında Hace Hazretlerinin sohbetlerinden çok tesir gördü. Hayatının sonuna kadar Allah dostlarına muhab- 


bet duydu. 
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Buna Gücün Yetmez!.. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bir görev için beni Harzem'e göndermişti. Bu yolculuğumda bana eşlik eden Buhara halkından bir grup insan vardı. Nihayet Harzem'e ulaştık. İstirahat etmek üzere bir hana girdik. Herkes kendi işiyle meşgul olmaya başlamıştı. Derken birkaç gün geçti. Bu grupta bulunan kimseler bana epeyce eziyet etmeye başlamışlardı. Bununla kalmayıp bir de Hace Hazretleri hakkında, kötü sözler sarf ediyorlardı. Beni sıkıntılar basmaya başladı, hâlim değişti, zihnim allak bullak oluyordu. 


Ve...Bir gün Hace Hazretlerine rabıta yaptım. Medet istedim. Sıkıntılarımı arz ettim. Gönlümden: 


- Bu kişilerin davranış ve sözleri doğru ise canım ve malim feda olsun eğer; benim mürşidim haklı ise onların can ve malları helâk olsun, dedim. 


Ertesi gün sabah vaktiydi. Biri yanıma geldi, ‘Filan kimsenin evine hırsız girip bütün mallarını çalmış!' dedi. O handa bulunup önceki gün, aramızdaki münakaşaları duymuş olanlar hayret ettiler. O söz üzerine ben evine hırsız girmiş olan kimseyle konuştum. Bana, dün akşam olanları bir bir anlattı. 
Ben de ona: 


- İşte, Allah dostları hakkında edebe riayet etmeyen kimseler, hem bu dünya hem de ahirette bu türden tehlikelere maruz kalırlar, dedim. 
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Bu hâdisenin üzerinden kısa bir süre geçti. Bir grup arkadaşla o hanın bir odasında toplandık. Bir yandan yemek hazırlığı yapıyor, bir yandan da sohbet ediyorduk. Arkadaşların anlattığına göre Herat'tan gelen biri, Buharalı bir delikanlıyı 'kölemdir” diyerek hizmetinde kullanıyordu. O kişi, aslında onun kendi oğluymuş. Söylendiğine göre Buharalı bu kişi, Allah dostlarını inkâr ediyordu. Elindeki köleyi de dört yüz dinara satın aldığını söylüyordu. 


Birkaç gün sonra köle hastalanıp öldü. Handa bulunanlar arasında tartışma başlamıştı. Daha önce kendileriyle münakaşa etmiş olduğum kişiler, bütün olanları izlemişlerdi. Bunu fırsat bildiler ve üzerime gelmeye başladılar: 


- İşte, senin bedduan tuttu!.. diyorlardı. Ama bu kez, önceki davranışlarından dolayı utanmış bir hâldeydiler. Olanları inkâr etmiyorlar, tövbe ve istiğfara yöneliyorlardı. 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gadyut'ta Şeyh Şâdi'nin evindeydi. Kış mevsimindeydik, havalar iyice soğumuştu. Zaman gece yarısını çoktan geçmişti. Hace Hazretleri Şeyh Şâdi'den, ısınmak için ateş yakmasını istedi. Şeyh Şâdi de ateş bulabilmek için babamın evine gitti. Getireceği ateşle, odunları tutuşturacaktı. Evimizde ateş vardı. Ama Şeyh Şâdi'nin bu ateşi alıp taşıyacak bir şeyi yoktu. Nihayet bizimkiler, orada bulunan bir çanağa köz koyup gönderdiler. Şeyh Şâdi eve geldi. Ateşi yaktı. Hace Hazretleri ona: 


- Niçin, o fakir kimsenin evinden ateş getirdin? diye sordu. 


Şeyh Şâdi meseleyi anlattı. Hace Hazretleri, kendisinden tekrar o eve gitmesini ve ev halkının ne yapmakta olduklarını öğrenmesini istedi. Şeyh Şâdi, bizim eve gitti. O sırada babam virdini çekiyordu. Gördüklerini geriye döndüğünde Hace Hazretlerine anlattı. 
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Ertesi sabah Şah-ı Nakşinbend Hazretlerinin huzurunda kalabalık bir mürit toplanmıştı. O esnada validem geldi. Kendisi ve kız kardeşi için dua istedi. Allah Teala'ya hakkıyla kulluk edememekten şikayet etti. Bunun üzerine Hace Hazretleri: 


- İnşaallah bu hâlden, kısa bir zaman içerisinde kurtulursunuz. Ancak cimrilikte bulunmamanız gerek! dedi. 


Gerçekten de kısa bir süre geçti. Hace Hazretlerinin dualarının bereketiyle, validemin hem dünya hem de ahiretini mamur etme yolunda gayretleri artmıştı. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Karaşi yakınlarında bir köprü vardı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bazı müritleriyle burada toplanmış oturuyorlardı. 
Bu arada Şeyh Hüsrev, yanında bir grup müridiyle birlikte Hace Hazretlerini ziyaret etmek amacıyla Kermâniyye'den yola çıkmıştı. Taşkent'e ulaştıklarında, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin köprübaşında olduğunu öğrendiler. 


Şeyh Hüsrev, Hace Hazretlerinin Keşâni'de bulunduğu düşünüyor olmalıydı. Bu sebeple o tarafa doğru yöneldi. Yolda kendilerine helva sunan Taşkentli bir müritle karşılaştılar. 
Kendilerine ikram edilen bu helvayı, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine sunmak isterse, kendisine yardımcı olacaklarını söyleyerek; onu da yanlarına aldılar. Böylece hep birlikte Keşâni'ye ulaştılar. Sabah vakti, Şah-ı Nakşibend Hazretlerini görme saadetine kavuştular. Hace Hazretlerinin etrafında her yöreden gelmiş dervişler vardı. Şeyh Hüsrev ile birlikte gelenler yanlarında getirdikleri helvayı Hace Hazretlerine sundular. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendilerine: 


- Şu küçüğü çağırın. Dün akşamdan beri, benden helva isteyip duruyor! dedi. 


Bir müddet sonra çocuk geldi. Helvayı yemeye başladı. 
Meselenin iç yüzünü müritlere, önceki akşam orada bulunan, diğer dervişler anlattı: 
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- Dün akşam üzeri bu çocuk, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden helva istemeye başladı. Hace Hazretleri ona, ‘Sabret, sabahleyin Allah Teala'nın sevgili kulları sana helva getirecek, diyordu. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kermaniyye'de su kenarına yakın bir yerdeydi. Dervişlerle yemek yiyordu. Şeyh Hüsrev sufilere hizmet ediyordu. Bir ara Hace Hazretleri, Şeyh Hüsrev'e baktı: 


- Buna gücün yetmez! buyurdu. 


Mecliste bulunanlar, Hace Hazretlerinin bu sözüne bir anlam verememişlerdi. Bunun ne anlam geldiğini Şeyh Hüsrev'e sordular. Şeyh Hüsrev şöyle cevapladı: 


- Ben Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin burayı şereflendirmelerinden itibaren, çok büyük bir muhabbet zevkine ulaştım. Bu muhabbet anımda, aklıma Peygamber Efendimizin (s.a.v) sahabe-i kiramın arasında bulunduğu Asr-ı Saadet yıllarında kendilerini nasıl feda ettiklerini düşündüm. O an onlara gıpta ettim. Onlar gibi olmayı arzuladım. İşte, tam o esnada Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana şöyle dedi: 


- Buna gücün yetmez!.. 
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Biz Yalnız Yürümeyiz!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kermaniyye şehrindeydi. Yöre halkı sıkıntılarını bir bir sıralıyordu: 


- Efendimiz!..Kurtlar halkımıza özellikle gece vakti çok büyük eziyetler veriyor, Kermaniyye yakınlarından geçen Haram Nehri, zaman zaman taşıyor şehri tahrip ediyor, şehrimiz yol üzerinde bulunduğundan sultanın ulakları bölge halkına saldırıyorlar... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, onların sıkıntılarını dinledikten sonra “İnşaallah, bundan sonra kurtlar, halka eziyet etmeyecek. Haram Nehri, Kermaniyye'yi tahrip etmeyecek. Sultanın askerleri de artık buradan geçemeyecekler'dedi. Gerçekten Hace Hazretlerinin dualarının bereketiyle artık; şehir sakinlerinin sorunlarının hepsi ortadan kalktı. Bu kıssa, halk arasında büyük bir şöhret bulmuştu. 


Şeyh Emir Hüseyin anlatmıştı: 


- Ben Kasr-ı Ârifan'da ziraat ile uğraşıyordum. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana, 'Emir Hüseyin!.. Yapmakta olduğumuz hususları, sana söylüyoruz. Gerçekte yapmadığımız şeyleri sana söylemiyoruz.'dedi. Hakikaten Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin dualarının bereketiyle, büyük alâmetlere şahit oluyordum. Gerçekte bunların nereden kaynaklandığını anlıyordum. Ama bunları kendimden biliyordum. Nefsim, bana yaptıklarımı güzel gösteriyordu. 


Ancak bir müddet sonra hâlim değişti. Ne yapacağımı bilmez bir hâlde Kasr-ı Ârifan'dan Buhara'ya yola çıktım. O sırada Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gülâbâd şehrinin girişinde, müritlerinden birinin evindeydi. Kendilerine selâm verdim. Hace Hazretleri bana tebessüm etti. Üzerime bir sıkıntı ve ağırlik çöktü. Bunun üzerine evden dışarı çıktım. Ama sıkıntım arttıkça artıyordu. Ve kendimden geçmişim. Müritler bu hâlimi, Hace Hazretlerine arzettiklerinde Hace Hazretleri şunu söylemiş: 

- O kendi içinden geçirmiş olduğu şeyleri, söyleyip itiraf etmeden kurtulamaz. 

Nihayet nefs-i emmârenin, bütün kötülüklerine rağmen içimden geçirmiş olduğum şeyleri anlattım. Tövbe istiğfar ettim, özürler diledim. Nihayet müritler aracı oldular, Hace Hazretleri beni affetti. Şeyh Emir Hüseyin anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kasr-ı Ârifan'da bulunuyordu. Bir gün bana: 


- Habib'i ziyarete git, inşaallah on beş gün sonra ben de oraya geleceğim, dedi. 


Daha sonra Gadyut'a doğru yola çıktı. Bunun üzerine ben de yanımda bulunan başka bir dervişle yola çıktım. Akşam vakti oldu. Hace Hazretlerini görme arzusu bende giderek artiyordu. Takatim kesilmişti. Arkadaşıma ‘Gönlümde büyük bir sıkıntı var, acaba Hace Hazretleri Gadyut'a ne zaman ulaşacak?’ dedim. 


Bir müddet sonra Hace Hazretleri, Gadyut'tan geri döndü. 
Bana baktı, “Sana, inşaallah on beş gün sonra geleceğim demiştim. Ancak yolda önüme senin koca bir dağ koyduğunu gördüm.’ dedi. Ardından yanımdaki müride dönüp, ‘Emir Hüseyin dün akşam vakti sana ne dedi?’ diye sordu. 


Arkadaşım söylediklerimi aktarınca Şah-ı Nakşibend Hazretleri beni affetti. Daha sonra: 
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Biz, zaten senden uzakta değiliz, buyurdu. 
Hace Hazretleri daha sonra: 
Her neredeysen; biz, seninleyiz 
Asla biz, yalnız yürümeyiz. 
şiirini okuduktan sonra, şöyle dedi: 


- Muhabbet büyük bir sıfattır. Bu yola baş koymuş kimseye düşen görev, budur. Nitekim sahabe-i kiram da bu sıfata sahipti. Bu sebeple Peygamber Efendimize (s.a.v) çok büyük muhabbet duyuyorlardı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bize bu tavsiyelerde bulunduktan sonra, Habib'i ziyaret etmek üzere yola çıktı. On beş gün sonra tekrar geri döndü. 
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Ticaretin Sermayesi... 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gadyut'ta bulunuyordu. Yanında kalabalık bir mürit topluluğu vardı. Şeyh Şâdi ve ev halkı, Hace Hazretlerinin evlerini şereflendirmesinden oldukça memnundular. Bir gece Hace Hazretleri, bir müridinin evine gitti. Şeyh Şâdi ve ailesi Hace Hazretlerinin, bu köyde bulundukları sürece kendi evlerinden ayrılmaması için Allah Teâla'ya çokça dua edip yalvardılar. Sabahleyin Şah-ı Nakşibend Hazretleri Şeyh Şâdi'nin evine geldi: 


- Bizim vazifemiz Allah Teala'nın kullarını irşat etmektir. 
Oysa siz geceleyin yapmış olduğunuz duanızda, Allah Teâla'dan Şeyh Bahaüddin'in bu köyde bulunduğu müddetçe, sizin evinizden başka hiçbir yere gitmemesini istiyorsunuz. 
Her şeyi sadece kendiniz için istemeniz ne derece doğru olabilir?!..dedi. 


Hace Alâüddin Hazretleri anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir bayram günü Karaşi'deyken hastalanmıştı. Hastalığı uzun müddet devam etti. Bir gün gece yarısından sonraydı... Hace Hazretlerini ziyaret etmek ve bayramını tebrik etmek için uzlet ehli olan bir grup geldi. 
Aralarında çeşitli gruplardan insanlar vardı. Bir müddet sonra, bu kimselerden her biri kendi hâl ve makamlarını Hace Hazretlerine anlatmaya başladılar. Kimi Arapça, kimi Türkçe kimi de Farsça sorular soruyorlardı. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar bu kişilerin hepsine kendi lisanlarıyla cevap verdi. O gün Hace Hazretleri Eymen Şah'ın evinde misafirdi. Ev halkı, 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Hace Hazretleri ve müritlerine göstermiş oldukları samimi hizmetlerinden dolayı büyük bereketlere ulaşmışlardı. 


Şeyh Hüsrev anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bir gün Kasr-ı Ârifan'da şu an türbelerinin bulunduğu bahçenin havuz tarafında bir şeyhle sohbet ediyordu. Yaklaşıp kendisine selâm verdim, selâmımı aldı. Ancak o şeyh, yüzünü bahçe tarafına çevirdi. Hace Hazretleri bana iki kez, ‘Bu zat, Hızır Aleyhisselam'dır.' dedi. 


Ancak ben hiç bir şey söylemedim, sustum ve Allah Teala'nın yardımıyla gönlümde Hz. Hızır'a (a.s) karşı her hangi bir yönelme söz konusu olmadı. İki-üç gün geçti. Daha sonra bir gün Hz. Hızır (a.s}ı dergâhın bahçesinde, Şah-ı Nakşibend Hazretleriyle konuşurken gördüm. Bunun üzerinden iki ay geçti. Buhara çarşısındayken bir gün, yine Hz. Hızır'ı (a.s) yine gördüm. Bana tebessüm etti, kendisine selâm verdim. 
Benimle kucaklaştı. Hâlimi hatırımı sordu. Daha sonra Kasr-ı Ârifan'a gittiğimde Hace Hazretleri bana 'Buhara çarşısında Hızır (a.s) ile karşılaştın mı?’ diye sordu. Ben de olanları anlattım. Ona karşı gönlümün asla meyletmediğimi, tek kalbim olduğunu, onu da mürşidime bağladığımı söyledim. 


Şeyh Emir Hüseyin anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün beni önemli bir hizmet için Kasr-ı Ârifan'dan Fethâbâd yoluyla Buhara'ya göndermişti. Yola çıkarken, Akşamleyin orada kal, sabahleyin geri dönersin.’ diye tembihledi. Ben yolda giderken nefsimi hep kınıyordum. Hatta nefsim, söylenmemesi gereken şeyleri bile fısıldıyor, ‘Ey kâfir nefis, ne zaman senin şerrinden kurtulurum ?' diyordum, kendi kendime. Bu duygu ve düşüncelerle yol alırken, karşıma nurani bir zat çıktı. Benim bu davranışımın doğru olmadığını söyledi, pek çok nebi ve velinin çekmiş olduğu sıkıntıları anlattı. 


248 ŞAH-I NAKŞİBEND 


Bu nur yüzlü zat, daha sonra bana bir miktar hamur verdi. 
'Bu hamuru pişir, ekmeğinden ye!'dedi. Hamuru aldım, fırına gittim. Fırıncı götürdüğüm hamuru görünce çok hayret etti. 
‘Ben hayatımda bunun gibi hamur görmedim, sen de kimsin?” 
dedi. Ben, ‘Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin müritlerindenim.' 
dedim. 


Fırıncı hamuru pişirdi. Bu ekmekten birazını kendisine verdim. Gülâbâd şehrine yaklaştığımda yatsı vakti olmuştu. 
Burnuma elma kokuları geliyordu. Mescidin kıble tarafındaki penceresine bakınca, on dört elma gördüm. Elimdeki ekmekle birkaç elma yiyip orada bir müddet dinlendim. O gece fazla beklemedim doğruca Kasr-ı Ârifan'a gittim. Sabah namazını, Hace Hazretleriyle birlikte kıldım. Namazdan sonra 'Sana hamuru veren kimdi, biliyor musun?'dedi. Tanımadığımı söyledim. Hace Hazretleri: | 


- O büyük zat, Hızır (a.s) idi, dedi. 
Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gadyut'ta bulunuyordu. Ben, dayım ve Bağarslan, üçümüz maddi konularda oldukça sıkıntılı günler yaşıyorduk. Durumumuzu Hace Hazretlerine açtık. 
Bize şöyle dedi: 

- Ticaret yapmanız gerek. Bu iş için Bağarslan bin dinar, dayın yüz dinar ve sen de on dinar versen... dedi. 


O sıra ben Bağarslan'ın değil bin, bir dinarlık bir mala bile sahip olmadığını biliyordum. Ben bunun nasıl olacağını düşünürken Hace Hazretleri şunları söyledi: 


- Ben sizden dinar hesabıyla değil, sohbetlere katılmanız ve bu yola bağlılığınız ile gerçekleşecek ticaret istiyorum. 
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Gönül Kuşu Uçmak İster Ama... 


Müritlerden biri anlatır: 

- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, beni hizmete göndermişti. 
Geri döndüğümde Emir Hüseyin ve Muhammed Cirkus yanlarında bazı müritlerle birlikte, şu an Hace Hazretlerinin türbesi olan bostandaydı. Yanlarına geldim. Beni bir korku kapladı. Bir müddet sonra Hace Hazretleri geldi, ‘Senin hâlin ne böyle?’ diye sordu. Ben, ‘Buraya geldiğimde, sebebini bilmediğim bir korku meydana geldi.'dedim. Hace Hazretleri: 

- Bunun sebebini Emir Hüseyin'e sor, dedi. 

Emir Hüseyin'e sordum. Şu cevabı verdi: 

- Sabahtan beri müritler toprak taşıyorlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, müritlere yemek hazırlatmak üzere evine gitti. Bir müddet sonra Hace Hazretlerinin bulunduğu taraftan, bize doğru kuş gibi uçarak gelen bir genç gördük. Yanımız- dan geçti. Hepimiz onun ardından bakakalmıştık. Önümüzde- ki işimizi bırakıp onu takip etmeye koyulduk. Derken, Hace Hazretleri evinden çıktı. Yanımıza gelinceye kadar sabredip kendisini beklememiz için bize işaret etmişti. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu davranışı sonucunda, içimize bir korku düştü ve hâlimiz değişti. 

Emir Hüseyin'in sözlerinin ardından, Hace Hazretleri bana, İşte sen buraya gelince, onlarda bulunan bu korku hâli, sana da yansıdı.” dedi.Daha sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri, o gencin başına gelenleri anlatmaya başladı: 

- Ben Nesef'ten Buhara'ya geliyordum. Kuş gibi uçan birini gördüm. Kendisine uzlet ehlinin sohbetini neden terk ettin? 
Niçin böylesi sıkıntılara düştün? diye sordum. O şu cavabı verdi: 
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- Ben filan beldede yaşıyorum. Senin bahsettiğin o kişiler, beni de sohbet meclislerine almışlardı. Ancak bir gün, onlarla dağdaydık. Hatırıma hanımım ve çocuklarım geldi. Namus, mal ve can güvenliğimi düşündüm. Yanında bulunduğum o veli zatlar, benim bu hâlimi anlamış olmalılar, beni orada bırakıp gitmek istediler. Ancak ben, orada bulunanlardan birinin elini tuttum. Bırakmadım, kendisinden beni, yerleşim yerine kadar götürmesini rica ettim. İşte, gördüğünüz gibi beni buraya bıraktılar. 

Ben o genci, Nesef'ten aldım, Buhara'ya getirdim, altı gündür benim evimde misafir kalıyor. Müritlere yemek getirmek üzere eve gittiğimde, o genç artık gitmek için benden izin istedi. Kendisine izin verdim. Yemeği getirince, onun hâlini gören müritler arasında, bir karışıklık olduğunu anladım. Beni bekleyip sabretmeleri için işaret ettim. Şunu iyi bilmelisiniz: Bir müride gereken şey sebatkâr olmasıdır. Mekanını hemen terk etmemelidir. Şeyhine olan bağlılığını asla değiştirmemelidir. 
Hatta Hızır (a.s)'ı görse de müridin yapması gereken budur. 

Bu sözlerinin akabinde, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin mübarek alnında heybet alameti belirdi. Oradaki müritlere şu tavsiyelerde bulundu: 

- Uçmak çok kolay ve basit bir seviyedir. Nitekim sinekler de havada uçarlar! 

Derken Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Emir Hüseyin'e ve diğer müritlere baktı. Orada bulunan küreklerden birini doldurup öylece dolu olarak bırakmalarını istedi. Sufiler kürekleri doldurdular, olduğu gibi bıraktılar. Hace Hazretleri küreklerden birine doğru işaret edince kürek, kendi kendine toprak boşaltmaya başladı. Bu durumu görenlerde hâller meydana geliyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ise dervişlere şöyle diyordu: 

- Bu türden şeylere Allah Teala'nın veli kulları hiç itibar etmez. 
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Hace Alâüddin Hazretleri anlatmıştı: 

- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Taç isimli bir müridi vardı. 
Hace Hazretleri onu, bir gün görev için Kasr-ı Ârifan'dan Buhara'ya gönderdi. Taç, çok kısa sürede Buhara'ya ulaşmıştı. 
Bu mürit, tek başına bir yere giderken, gideceği yere uçarak giderdi. Kendisi, 'Bir keresinde görevli olarak Buhara'ya gönderilmiştim. Ben her zaman oraya uçarak giderken Hace Hazretleri, bu hâli benden aldı. Artık bir daha uçamadım.'demişti. 

Şah-ı Nakşibend Hazretleri Horasan'da iken müritlerine, bu tür hâl ve sıfatlar verirdi. Bazılarından kimi hâlleri alır, onlara 'Biz hâl ve sıfatlar hakkında tasarrufta bulunur, müridin durumuna göre bunları verir, gerekli görürsek alırız.’ derdi. 

Hace Alâüddin Hazretleri anlatır: 

- Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri, yanında bir grup müridiyle birlikte otururken, Kufeyn'den Lalamen adlı bir Türk gelip selâm verdi. Hace Hazretleri ona, niçin geldiğini sorunca Lalamen, 'Efendim, ben ruhaniyetinizi talep ediyorum' dedi. 
Hace Hazretleri müritlerine döndü, ‘Ne dersiniz?’ buyurdu. 
Müritler, ‘Efendimiz, lütfediniz, kereminiz çoktur...” dediler. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri, o şahsa tebessüm etti. Bu zatın üzerinde öyle bir manevi güzellik oluştu ki kendisini görenler, böylesi bir nurani zatla konuşmak için âdeta can atıyorlardı. 

Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kasr-ı Arifan'da bulunan müritlerine toprak taşıma görevi vermişti. Müritler arasında Muhammed Cirkus, Zeyvertun'dan gelmişti. O vakit, bu zatın kararsız bir hâli vardı. Dervişler toprakları Hace hazretlerinin isteğine uygun olarak taşırlarken o, dervişlere Hace Hazretlerinin nerede olduğunu sorar dururdu. Yine böylesi bir gündü. O, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin nerede olduğunu öğrenmek istedi. 

Hace Hazretlerinin eve gitmiş olduğunu dervişlerden öğrendi. Hace Hazretlerinin evine doğru yöneldi. Aradaki mesafe epeyce uzaktı. Mürit bir kuş gibi uçup gitti. Aslında onun kuş gibi uçabilmesi bir makam değil kendisine verilen bir cezaydı. Hace Hazretlerinin evine ulaştı. O esnada hizmet gören müritler, bu hâli gördüklerinden Müridin peşi sıra koştular. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri evden çıkmıştı. Sufilere hitaben şöyle dedi: 

- Siz bu hâlleri yaşayan başsız ayaksız bu kişiden ne istiyorsunuz? İnsanlar havada uçmaya nedense çok rağbet ediyorlar. Ancak bizim yolumuzda bunlara itibar edilmez. 

Bunun üzerine orada bulunan müritler çok üzüldüler. Şahı Nakşibend Hazretleri sufilere, daha önceden kendilerine vermiş olduğu göreve yani toprak taşıma işine devam etmelerini söyledi. Toprak taşıdıkları araba doldurulduktan sonra, kendi kendine gidip gelmeye başladı. Bu durumu görenler, davranışlarından dolayı çok pişman olmuşlardı. 

Vaktiyle Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bir imâret yaptırıyordu. İki işçi tutmuştu. Ancak işçiler, ellerinde bulunan kürekleri isteksiz isteksiz kullanıyorlardı. Hace Hazretleri, işçilere döndü, 'Niçin böyle davranıyorsunuz? Oysa ben, bu küreklere işaret etsem onlar hızla bana doğru gelirler! buyurdu. Şahı Nakşibend Hazretlerinin sözü daha bitmemişti ki kürekler, Hace Hazretlerinin önüne geldi. Olaya şahit olan kimselerin Hace Hazretlerine olan inançları artmış oldu. 

Bir derviş şunları anlattı: 

- Kasr-ı Arifan'da Hace Hazretlerinin yanında bulunuyorduk. Dergâhta taşınacak topraklar vardı. Ben toprak taşırken bir müddet sonra Hace Hazretleri, taşıdığım yükün bir ucun- dan tuttu. Böylece bir süre birlikte toprak taşıdık. Sonra Hace Hazretleri durdu: 

- Sen tutmaya devam et, dedi. 

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sözüne güvenerek, taşıdığım yükün bir tarafından. tutmuş taşıyordum. Ancak diğer tarafından tutan kimse yoktu. Ama taşırken hiç de zorlanmıyordum. Bu hâlden öylesine memnundum ki şevkle toprak taşıyordum. Hace Hazretleri, bana böylesi bir hâli bir-kaç kez tekrarlamıştı. 
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Hace Alâüddin Hazretleri anlatır: 

- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Gülâbâd'da bir evdeydi. Yanında bir grup müridiyle oturuyorlardı. Çok sayıda insan, onu ziyaret etmek için gelmişti. Bir ara Hace Hazretleri, ‘Şu gelenler arasında, hırka giymiş olanı çağırın.’ buyurdu. O hırka giymiş olan derviş geldi. Hace Hazretleri kendisine, 'Niçin uzlet ehli olan dervişlerden ayrıldın?” diye sordu. Hırkalı derviş, şöyle cevap verdi: 

- Ben Ebu Kubeys dağında yaşardım. Her neye ihtiyaç duysam, hemen önüme geliyordu. Bir gün arkadaşlarım, ellerinde çeşitli yemeklerle yanıma geldiler. Gönlümden, Keşke şiş kebap olsa da yesek...’ diyordum. İşte böylesi davranışımla onlardan ayrı düştüm. Artık sohbetlerinde bulunamadım. O zamandan beri, kendilerinden uzağım ve ayrılık elemi çekmekteyim. Ne kadar dua etsem de artık; onların sohbetiyle şeretflenemiyorum!.. 

Bir derviş anlatmıştı: 

- Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün hamamdaydı. O vakit kendisini ilk kez görüyordum. Kendisi hakkında pek çok keramet işitmiştim. İnancımın artması için kerametlerini görme arzusu, bütün benliğimi sarmıştı. Derken o an şiddetli bir susuzluk hissetmeye başladım. O esnada Hace Hazretleri, benden soğuk su getirmemi istedi. Su almak için dışarı çıktım. Bir bardağa su doldurdum. Ancak çok susamış olduğumdan, doldurduğum bardaktaki suyu önce kendim içtim. Tekrar doldurupgötürürüm diye düşündüm. Bardağı doldurup içeri götürünce, Hace Hazretleri şöyle buyurdu: 

- Niçin ilk bardaktaki suyu içtin?!.. 


254 ŞAH-I NAKŞİBEND 


İlâhi İrade... 


Bir kış mevsimiydi...Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Nesef şehrinden Buhara'ya doğru yola çıkmıştı. Yanında Hafızüddin Buhari'nin oğlu Hace Muhammed vardı. Hava bulutlu idi. Bu yüzden bazı müritler, Hace Hazretlerini yolculuğa çıkmaktan alıkoymak istiyorlardı. Ancak Hace Hazretleri onları önemsemedi. Yanında kalabalık bir mürit topluluğu olduğu hâlde yola çıktı. Bu sırada yağmur giderek şiddetleniyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Hace Muhammed'e işaret etti: 


- Yağmura durmasını emret!... dedi. 


Ancak Hace Muhammed, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanında böyle bir şey söylemekten çekindi. Ama Hace Hazretleri kendisine ısrar edince, Hace Muhammed söyleneni yaptı. Hemen o anda yağmur durdu, hava açıldı. Hace Hazretlerini uğurlamak için, yola çıkmış olan Nesefli dervişler, ağlamaya başlamışlardı. 


Şeyh Emir Hüseyin anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri şu an türbelerinin bulunduğu bahçede idi. O sıra Seyyid Emir Külal Hazretlerinin oğlu Seyyid Burhan geldi. Getirdiği balığı Hace Hazretlerine sundu. 
Hace Hazretleri, balığı pişirmek için tandıra koydu. 


Mevsim ilkbahardı ama hava bulutluydu. Hace Hazretleri, Seyyid Burhan'a ‘Yağmura bizim bulunduğumuz yere yağmamasını söyle’ dedi. Seyyid Burhan çekindi, 'Ben nasıl böyle bir söz söyleyebilirim?!..* dedi. Hace Hazretleri ısrar edince, Seyyid Burhan denileni yaptı. Allah Teala'nın kudretiyle, onların bulunduğu yere yağmur yağmadı. Ancak o bölgenin dışındaki yerlere çok yağmur yağmıştı. 


Derviş Fazıl anlatmıştı: 


- Kış mevsimiydi, Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kiş şehrine geldi. Bu şehre kışın çok yağmur yağardı. Hace Hazretlerinin konakladığı yer, eski bir evdi ve tavanından yağmur damlaları içeriye giriyordu. Ancak Hace Hazretlerinin orada kaldığı beş gün boyunca, sürekli yağmur yağmasına rağmen, aynı evin tavanı hiç damlamamıştı. Hatta o vakit, sürekli yağan yağmurlardan dolayı çok sayıda ev yıkılmıştı. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Bir bahar mevsiminde Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Habib'in evine gitmişti. Şiddetli yağmur yağıyor, evin tavanından sular damlıyordu. Ev sahibi bu durumdan oldukça üzgün ve konuklarını iyi ağırlayamamanın sıkıntısı içindeydi. Hace Hazretleri ev sahibine, Üzülme, gönlünü hoş tut.'dedi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, sözünü bitirir bitirmez, evin tavanından içeriye giren yağmur damlaları kesildi. Oysa dışarıda yağmur bütün şiddetiyle devam ediyordu. Yağmur, çok tahribat yapmış, pek çok ev ve imaret yıkılmıştı. Nihayet Hace Hazretleri, buradan ayrılmak istedi. O sırada ev sahibi yemek hazırlatmış, sofrayı kurmuştu. Ancak sofraya çok az ekmek getirilmişti. Ev sahibi, ev halkına daha fazla ekmek getirmelerini söyleyince, hane halkı ‘Bize, çok az ekmek kaldı!..' diyerek durumdan hoşnut olmadıklarını gösteren bir tavır sergilediler. 


Ev sahibi, hane halkının bu tutumundan rahatsız oldu. Hace Hazretleri ise o an hiçbir şey söylemedi. Nihayet yemekten sonra ev sahibi sofrayı kaldırdı. Hane halkı, sofradan geri kalan ekmeklerin çokluğunu görünce hayret etmişlerdi. Hace Hazretlerinin evden ayrılışı onların hayretlerini bir kat daha artırdı. Zira akmayan tavandan, bardaktan boşanırcasına sular akıyordu. Ev sahibi, hemen Şah-ı Nakşibend Hazretlerine yaklaştı. “Efendim, siz evdeyken tavanımız akmıyordu; birden akmaya başladı...' deyince Hace Hazretleri, ‘Evet, doğru. Buna, ev halkınızın gönülsüzlüğü sebep oldu.' dedi. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, yanında bir grup müridiyle Nesef'ten Buhara'ya gidiyordu. Müritler, her ne kadar havanın sıcaklığından bahsetseler de Hace Hazretleri, kuşluk vakti serinliğini beklemeden yola çıkmak için hareket etmek istiyordu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana döndü: ‘Hava sıcak mı?'diye sordu. 'Evet, boynum yandı'dedim. O sırada Hace Hazretlerinin başını güneşten bir nebze de olsa koruyan keçeden yapılma kufiye vardı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kufiyeyi kaldırdı. Boynunu açtı: 


- Bakalım, boyun nasıl yanarmış! Ey boyun, yan!..dedi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Gadyutlu bir müridi vardı: İshak sufi... Hace Hazretleri Gadyut'a gidince, bu sufinin evine gittiğinde dervişler tandır kebabı hazırladılar. Bir ara Hace Hazretleri, ellerini tandırın içine koydu. Bir süre öylece bekledi. Sonra ellerini çıkardı. Kılları bile yanmamıştı!.. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin oğlu vefat ettiği gün, şöyle buyurdu: ‘Allah Teâla'ya hamdolsun, evlâdımın vefatı konusunda Peygamber Efendimize (s.a.v) tâbi olmuş oldum. 
Peygamber Efendimizin (s.a.v) başına gelenlerin pek azına mâruz kaldık. Ama Peygamber Efendimizden bize ulaşan her sünnete sarılarak amel etmeye gayret ediyoruz. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Emir Hüseyin ile birlikte yolculuğa çıkmıştı. Yolları üzerinde bir ırmak vardı. Oldukça derindi, bu ırmak. Hace Hazretleri köprünün altında durakladı: 


- Emir Hüseyin şimdi kendini feda etme zamanı!..HaydI, kendini şu suya at, dedi. 
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O anda Emir Hüseyin suya atladı. Hace Hazretleri köprüden karşı tarafa geçti, bir süre orada oturdu. Bir ara şöyle seslendi: 


- Emir Hüseyin!.. Sudan çık! 


Emir Hüseyin elbiseleri kupkuru bir hâlde sudan çıktı. Hace Hazretleri kendisine, “Suya atladığında neler hissettin?’ diye sordu. Emir Hüseyin şöyle dedi: 


- Efendim, siz suya atlamamı söylediğiniz anda kendimi çok güzel bir evde oturuyor buldum. O sırada kapı açıldı. Siz evden çıkmamı işaret ettiniz. Ben de çıktım. 
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Atın Üzengisindeki Fark... 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Babam, Gadyut bölgesi yöneticilerinin emrinde çalışırdı. 
Şah-ı Nakşibend Hazretlerine yeni intisap etmiştim. Ancak o vakit babam, Hace Hazretlerinin müritlerinden birine eziyet etmiş, dervişin kalbini çok kırmıştı. Aradan bir müddet geçti. Babam hastalandı. Gün geçtikçe hastalığı artıyordu. Dört ay sonra, hastalığı öyle bir hâle geldi ki, tedavi olabilmesi için hamama gitmesi kaçınılmaz olmuştu. Bize de hastalığından bahsetmemişti. O vakit, babamı bir müddet göremedim. Bir gün derdimi Şah-ı Nakşibend Hazretlerine açtım. Hace Hazretleri: 


- Filan yerdeki hamama gitmiştim, orada babanı gördüm. 
Ona acıdım, oraya gidip babanı görmelisin' dedi. 


Yola çıkmadan önce Hace Hazretlerinden, bu gidişimin babamın hastalığının hafiflemesine vesile olması için, dua etmesini istirham ettim. Hace Hazretleri: 


- Babana gittiğinde ona benden selâm söyle: 'Ey yardım ve kurtuluş isteyenleri kurtaran Rabbim! Beni bu hâlden kurtar!..' diye dua etsin, inşaallah kurtulur, dedi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin tavsiyelerine uyarak, babamın olduğu hamama gittim. Babama, Hace Hazretlerinin selâmını söyledim. Söylemesi istenen duayı hatırlattım. Babam bu duayı üç-dört kez söyledi. Allah Teala'nın yardımıyla hastalığından kurtuldu. 


Ertesi gün babam sağlığına kavuşmuştu. Atına bindi, Gadyut'a doğru yola çıktı. Gadyut'taki mescit, dört yolun kesiştiği noktadaydı. Babam dört yola yaklaşınca Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, mescidin kapısı önünde olduğunu gördü. 
Babam iyice yaklaştı, atından indi, Hace Hazretlerine teşekkür etti. Hace Hazretleri, benden babamı tekrar bineğine bindirmemi istedi. Atına bindirmek için, atın üzengisini tutmaya çalışırken babam bana: 


- Hayır her ne kadar oğlum olsan da sen, Hace Hazretlerinin müridisin ve onu seviyorsun. Oysa ben, çok günahkâr biriyim. Bu yüzden, senin atımın üzengisini tutman doğru olmaz, dedi. 


Hace Hazretleri ısrar etti. Onu, bineğine bindirmemin en doğru davranış olduğunu söyledi. Babam, 'Efendim, oğlum size yakın ve sizin müritlerinizden biri. Ancak ben değilim. 
Neden böyle davranıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine Hace Hazretleri: 


- Oğlunun, bizi seviyor olması sebebiyle biz de sana, böyle yakınlık gösterdik. Sen bu dünyadan iman ile göçtükten sonra, gurbette sıkıntı içerisinde ölmenin hiçbir önemi yoktur! 


Allah Teala'ya sonsuz şükürler olsun, babam son nefesini kelime-i tevhid söyleyerek verdi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gadyut'tan 'Arslan Bahçesi' denilen köye gidiyordu. Köye yaklaşırken yolda meczup birine rastladı. Bu kişi Hace Hazretlerine karşı edepsizlikte bulundu, kötü sözler sarf etti, hatta; Benim, sana da senin rabbine de ihtiyacım yok!” anlamında küfür dolu sözler söyledi. 
Hace Hazretleri, bu sözlerden dolayı son derece üzüldü. Ancak o meczup kişi, bu sözleri söylerken Hace Hazretlerini takip ediyordu. Bir müddet sonra, Hace Hazretlerinden izin istedi. Kendisine izin verildi. Bu durum birkaç kez devam etti. 
Derken bir anda bu kişi yürüyemez oldu, tâkati kesildi, mecâli kalmadı, Hace Hazretlerine şöyle dedi: 


- Müritlerinizden birisine söyleyin. Beni sırtına alsın. Gitmek istediğim yere götürsün. 

Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Hüseyin'e işaret etti. 
Emir Hüseyin geldi, onu sırtına aldı. Ancak bir adım bile ata- 


260 ŞAH-I NAKŞİBEND 


madı, olduğu yere âdeta cansız yığıldı, kaldı. Bu hâli gören meczup, hayretler içinde kaldı. Hace Hazretleri arkasını dönüp giderken, meczuba derman geldi ve başladı Hace Hazretlerinin ardından koşmaya... 


O Hace Hazretlerine, Emir Hüseyin'in öldüğünü anlatmaya çalışırken, Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendisine: 


- Maşallah, ne güzel vefat etmiş!.. O hâlde git, bir çukur kaz, onu kefenle ve defnet' diyordu. Ancak meczup, 'Efendim, yardımınıza ihtiyacım var!..' dedi. 


Her ne kadar acziyet ve güçsüzlüğünü anlatmaya çalışsa da Hace Hazretleri, ona hiç iltifat etmedi. Ancak orada bulunan sufilerden biri araya girdi, meczubun bağışlanması için çokça yalvardı. Bu kez Hace Hazretleri meczuba döndü: 


- Yüce Rabbimize ihtiyacının olmadığını söyleyen o densiz kimse, şimdi bu işin içinden çıksın!..buyurdu. 

Nihayet meczup, tövbe ve istiğfarın kaçınılmaz olduğuna inanmıştı. Allah Teâla'dan bağışlanma diledi. O sırada müritler bu kişinin, tüm densizliklerine rağmen yanlışlıklarının farkına varıp tövbe ettiğini, bu yüzden onu bağışlamasını Hace Hazretlerinden istirham ettiler. 

Hace Hazretleri çarığını çıkardı, ayaklarını Emir Hüseyin'in göğsüne koydu. Emir Hüseyin'in bedenine yeniden can geldi ve ayağa kalktı. Hace Hazretleri şöyle buyurdu: 

- Emir Hüseyin'in yanına gittiğimde, ruhunun göğün dördüncü katına çıkmış olduğunu gördüm. Allah Teala'nın takdiriyle, onun ruhu yeniden bedenine geri gönderildi. 

Bu hâlleri gören müritlerin, Hace Hazretlerinin velâyeti hakkındaki inançları bir kat daha artmıştı. 
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Bir Kaşık Suda Boğulanlar... 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bir gün Şeyh Şâdi'den bir sığır satın almasını istedi. Şeyh Şadi, alaca bir inek satın aldı. 
Aradan birkaç gün geçti, Hace Hazretleri Gadyut'a geldi. Ancak Şeyh Şâdi'ye hiç iltifat etmiyordu. Sohbette Gadyutlu çok sayıda mürit vardı. Bu sırada Şeyh Şâdi'ye bir hâller oldu. 
Şeyh Şâdi'den, sanki biri içinde ceviz kırıyormuş gibi şiddetli sesler gelmeye başladı. Hace Hazretleri Şeyh Şâdi'ye döndü, şöyle dedi: 


- Biz, sana eziyet etmiş değiliz. Bu sesler o alaca ineğin, kafa darbelerinden kaynaklanıyor! buyurdu. 


Bu söz üzerine müritler sese, biraz daha dikkat kesildiler. 
Gerçekten ses, süsme sesine benziyordu! Nihayet müritler Hace Hazretlerinin, Şeyh Şâdi'yi affetmesi için devreye girdiler. Böylece Şeyh Şâdi affedildi. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Gadyut'a gelmişti. O sırada tanıdığım bir arkadaşım, tasavvufi terbiye almak için Şah-ı Nakşibend Hazretlerini, kendisine mürşit kabul etmek istiyordu. Sevgisini anlatmak için olsa gerek, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine sunmak üzere bir miktar kır çiçeği toplamıştı. Bunları, Hace Hazretlerine ulaştırmamı istiyordu. Ben de çiçekleri alıp Hace Hazretlerine takdim ettim. Ancak Hace Hazretleri kabul etmedi. Bunun üzerine çiçekleri alıp sahibine geri verdim, olanları anlattım. Bu olanlardan sonra arkadaşım: 'Artık 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ben, Hace Hazretlerinin velâyetine hiç inanmıyorum zaten çiçekleri verirken, 'Hace Hazretleri gerçek bir veli ise, bunları kabul eder! diyordum, demeye başladı. 


Kendisinden bu sözleri işitir işitmez, elinden kır çiçeklerini alarak tekrar Hace Hazretlerine gittim ve bir kez daha onları takdim ettim. Bu kez Hace Hazretleri, çiçekleri kabul etti, bana şöyle dedi: 


- Bu çiçekleri korumalısın! 


Daha sonra Hace Hazretleri başka bir yere gitmek üzere yola çıktı. Yolda önüne bir sufi çıktı, elinde nar dolu bir sepet vardı. Sufi, Hace Hazretlerine narları ikram etti. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ise nar sepetini bana verdi. Ardından 'Bunları o kişiye ver, bu narlarda bir sır olduğunu söyle.’ dedi. 


Narları kendisine verdiğimde, arkadaşımda müthiş bir değişiklik oldu. Bana şöyle dedi: 


- Kır çiçeklerini ikinci kez sana teslim ettiğimde, ‘Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu kez çiçekleri kabul edip karşılığında nar gönderse...'diye düşünmüştüm! 


Ve...Arkadaşım, Hace Hazretlerinin büyük bir veli olduğuna artık kesinlikle inanmıştı. Hace Hazretlerinin teveccühlerinin bereketiyle bu yola girdi. 


Bir gün Buhara zalimlerinin, yardakçılarından biri kaçıp Kasr-ı Ârifan'a gelmişti. Yolda Hace Hazretleriyle karşılaşmış, durumunu anlatmış, Hace Hazretleri kendisine köye gitmesini söylemişti. Ancak bu zalim kişi, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine karşı edepsizlikte bulunarak onu tekmeledi, ardından Hace Hazretlerinin sırtında bulunan eski kürkünü alıp Gadyut'a kaçarak kayıplara karıştı. 


Sonradan işittiğime göre, bu zalim kişi, o gece giderken köy halkından birinin namusuna göz dikmiş. Çıkan arbede esnasında kafası kesilmişti. Böylece insanlar da artık bu kimsenin şerrinden kurtulmuş oldular. Bu zalimin helâk olması, ihtimal onun Hace Hazretlerine karşı göstermiş olduğu edepsizliğinden kaynaklanıyordu. Bu hâdise, bazı kimselerin kurtuluşuna sebep olmuştu. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gadyut'taki nehir kıyısındaydı. O civarda turfa ağaçları olur, bu ağacın dalından çok güzel kaşık yapılırdı. Hace Hazretlerini nehrin kıyısında gören 

-bir mürit kendisine yaklaştı. Elinde turfa ağacından kestiği bir 

dal vardı. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden kendisi için bir kaşık yapmasını istedi. Derken o esnada Gadyut'un meşhur zorbası oraya geldi. Başladı bu müridi tartaklamaya. Hace Hazretleri, 'Bu müridin bir suçu yok. Eğer ortada bir suç varsa, onu ben işledim. Beni döv! dedi. Ancak o zorba, müride vurdukça vuruyordu. Bir ara, Hace Hazretlerine de sol ayağıyla bir tekme attı. 


Bu nehir kenarında av kuşları çok olurdu. Aynı zamanda burası çok güzel bir mesire yeriydi. Aradan günler geçti. İşte bu zorba kişi, bir gün kuş avlamak amacıyla yine nehir kenarına geldi. Karşıdan karşıya geçerken atından düştü. Sol ayağı üzengiye takılı kalmıştı. At, bu zalimi üzengide bulunan ayağı kırılıncaya kadar yerlerde sürükledi. Nihayet götürüp nehrin sularına attı. Zorba, nehrin sularında boğulup helâk oldu. 
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Sır... 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Gülâbâd'da bir dervişin evine misafir olmuştu. Bu sırada Fethâbâd yönünden gelen, at sesleri duyuluyordu. Atlı, atından indi. Hace Hazretlerinin odasının kapısını çaldı. Hace Hazretleri odanın içinden gelene seslendi: 


- Ey Niki Şah!.. İçeri gir, aradığın huzur burada, gel maksadına ulaş... 


Niki Şah içeri girince Hace Hazretleri, ona: 


- Seni yolundan alıkoyup geri çevirdim. Sen hak yolunu bulmak için Tirmiz yönüne doğru gidiyordun. Bu hâli görünce hakikat yolcusunu, buradan Tirmiz'e göndermek himmetsizlik olur diye düşündük, dedi. 


Bunun üzerine Niki Şah, Hace Hazretlerine: 


- Hâdise, gerçekten sizin söylediğiniz gibi. Tam Tirmiz yoluna inmişken bineğim aniden durdu. Hayvanı yürütmek için, her ne kadar gayret gösterdiysem başarılı olamadım. Hayvancağız, Tirmiz yönüne doğru tek adım bile atmadı. Nihayet hayvanın o yöne doğru yürümeyeceğini anladım. Dizginlerini gevşetip bineğimi kendi hâline bırakmanın, bu durumda yapılacak en doğru iş olduğuna karar verdim. Hayvan istediği yöne doğru gitsin diye dizginlerini gevşetince, at gerisin geriye döndü. Evimize bile uğramadan hızla bulunduğunuz odanın önüne geldi, durdu!.. dedi. 
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Bu sırada mecliste bulunanlar bir kez daha gönülden Hace Hazretlerine bağlanmışlardı. O kişi bu yolda makbul kimselerden oldu. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Emir Hüseyin'i 'Ben sana sular çekilmeden önce filan yerdeki toprağı, ıslah etmen gerekir demiştim oysa sen yapmadın.’ diyerek, şefkat yollu azarladı. O mecliste Mevlana Hace Hüsameddin ve cemaati ile Kasr-ı Arifân müritleri bir arada idi. Bu sırada Kasr-ı Arifan'lı müritlerden Hasan, Hace Hazretlerinden Emir Hüseyin'in affedilmesi için rica etti. Hace Hazretleri ona, 'Hayır, sen Emir Hüseyin'e benden daha çok şefkat duyamazsın, ben onu senden daha çok seviyorum! dedi. 


Ama bu mürit, Emir Hüseyin'in affedilmesi için Hace Hazretlerine ısrar etmeye başladı. Nihayet Hace Hazretleri ona döndü ve ‘Peki, o hâlde biz Emir Hüseyin'i terk ediyoruz! dedi. Bunun üzerine Emir Hüseyin'in hâli değişti. Başını kaldırıp, kaldırıp yere şiddetle vurmaya başladı. Bu hâl bir müddet böylece devam etti. O mecliste bulunanlar, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin üzerindeki heybetten dolayı tedirgin olmuşlardı. 
Artık bağışlaması için kimse af ricasında bulunamıyordu. 


İşte o an Hace Alâüddin, Mevlana Hace Hüsameddin ve orada bulunan tüm müritler hep birlikte, Hace Hazretlerine rica ettiler. Nihayet Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Mevlana Hace Hüsameddin ve o mecliste bulunanlara döndü: 

- Sizin hatırınız için, Emir Hüseyin'i affettim, buyurdu. 

Bunun üzerine Emir Hüseyin eski muhabbetli hâline döndü. 

Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretlerini görmek üzere yanına gittim. Kendisine çok yakın bir yerde oturmuştum. Hace Hazretleri, 'Bu kadar yaklaşmana gerek yok, yoksa sana bir 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belâ ulaşır.' buyurdu. Bir müddet sonra Hace Hazretlerinin evinden çıktım. Yolda ilerlerken, hırsızlar önümü kesti, başıma üşüştüler, bin dinarımı gasp ettiler. Başıma gelen bu olayı düşünürken, sufilerin Hace Hazretlerinden sıkça naklettikleri şu sözler aklıma geldi: 


- Allah Teala'nın bana inâyetlerinden birisi de şudur: Hamdolsun, tasavvuf büyükleriyle buluşup-görüşmeye rabbim nasip etti. Kendilerinden uzak durulması lâzım gelen kimselerden uzak tuttu. Bu büyüklerin hâl ve vakitlerini bilen kimseler, onlardan faydalanabilirler. Bilinmesi gereken şudur: Allah'ın velileri ile arkadaşlık etmekteki fayda, söz konusu arkadaşlığın bazen kazanç bazen de belâya sebebiyet verebilmesidir. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün Kasr-ı Ârifan'da iken ‘Evde Buhara'ya götürmen gereken altmış menn (yaklaşık olarak 180 kg.) ağırlığında buğday var.'dedi. Ben bu buğday yükünden iki menn (yaklaşık 6 kg.) kadarını kendime ayırdım, başka bir yere koydum. Bir müddet sonra Hace Hazretleri geldi, Emir Hüseyin'e bu buğdayları çuvallara koymasını em- 

.retti. Hace Hazretleri, Emir Hüseyin'e buğdayların ağırlığının ne kadar olduğunu sordu. Altmış menn ağırlığında olduğunu söyledi. 


Hace Hazretleri: 
- Hayır, bunlar altmış menn ağırlığında değil! dedi. 


Ardından evine doğru yöneldi. Emir Hüseyin ise kendi işiyle meşgul oldu. Oysa ben, kalakalmıştım. Kendi kendime, Hace Hazretleri bu buğdayın altmış menn olmadığını bildiği gibi, eksik olan buğdayı da benim almış olduğumu anlayacak!.. diyordum. Hemen eve gittim, almış olduğum iki mennlik buğdayı çuvallara ekledim. Aradan bir süre geçti, Hace Hazretleri geldi. Emir Hüseyin'e yönelerek: 
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- Bu çuvalları eşeğe yükleyip Buhara'ya götürmen gerekiyor, dedi. 

Daha sonra Emir Hüseyin, Hace Hazretlerine buğdayın kaç menn ağırlığında olduğunu sordu. Hace Hazretleri altmış 


menn agırlığında olduğunu söyleyince Emir Hüseyin, bu kez durakladı: 


- Efendim, biraz önce altmış menn değildir, demiştiniz!..deyince Hace Hazretleri, o esnada olanları âdeta sır olarak sakladı ve şöyle dedi: 


- Evet, o zaman altmış menn değildi. Ancak şimdi altmış 


mennl.. 
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Kasr-ı Ârifân Mescidi... 


Müritlerinden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri şu an türbelerine dönüştürülmüş olan bostanda bulunuyordu. Bir sufiyle birlikte, Hace Hazretlerinin huzurundaydık. Bir müddet sonra, Hace Hazretlerinde heybetli bir hâl meydana geldi. Yanımda bulunan mürit, Hace Hazretlerinin bu hâlinden dolayı kendinden geçti, yere düştü. 


Ve...Hace Hazretleri oturduğu yerden kalkıp havuzun çevresinde dönmeye başladı. Ancak biz her tarafta Hace Hazretlerinin döndüğünü görmeye başlamıştık. Daha sonra onu göremez olduk, bu durum bizi çok şaşırtmıştı. Bir müddet sonra Hace Hazretlerine, bu hâlin hikmetini sorduk. Hace Hazretleri şöyle buyurdu: 


- Azizan Hazretlerinde buna benzer hâller olurdu!.. 
Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kasr-ı Ârifan'da mescitte idi. 
Ezan okunmuş, ikindi namazı vakti girmişti. Bu sırada Gadyut'tan acı bir haber geldi. Gelen kişi bana dayımın rahatsız olduğunu söylüyordu. Hace Hazretleri dayıma ayrı bir ilgi gösterirdi. Derken müezzin kamet okumaya başladı, cemaatle ikindi namazını kıldık. Namazdan sonraydı Hace Hazretleri seccadesini henüz terk etmemişti. Şöyle dedi: 

- İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciun (Biz, Alllah'tan geldik ve ona döneceğiz) 


KERÂMETLERİ VE ESERLERİ 269 


Yatsı namazı vakti girdiğinde Gadyut'tan başka bir şahıs geldi: 'Dayın vefat etti!..’ dedi. O kimseye dayımın ne zaman vefat ettiğini sorduğumda: “İkindi ezanı okununca ...'dedi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kasr-ı Ârifan'daydı. İbrahim adında bir derviş, Hace Hazretlerinin sohbetlerine katılmak amacıyla Gadyut'tan, Kasr-ı Arifan'a ziyarete gelmişti. Hace Hazretleri bu kişiye sordu: 


- Yaya mı yoksa atlı mı geldin? 


- Yolun bir kısmını yürüyerek diğer kısmını da atlı olarak geldim. 


- Madem ki bize muhabbet duyuyordun o hâlde neden yürüyerek gelmedin!.. 


............ 


Daha sonra Hace Hazretleri, Bostanarslan Köyü'ne gitti. 
Köyde büyük bir kalabalık vardı. Çevreden pek çok halk gelmişti. O gün Gadyutlu sufi İbrahim, Hace Hazretlerinin ardı sıra Bostanarslan'a geldi. Durmadan ağlayıp yakarıyordu. Bostanarslan dervişleri, onun bu hâline acıdılar, onu tutup getirdiler, Hace Hazretlerinin huzuruna. Bağışlanması için ricada bulundular. Hace Hazretleri, İbrahim sufiyi kabul edip iltifat etti. 


İbrahim de muhabbetten kendinden geçti, yere düştü, nefes alamaz oldu. Orada bulunan herkes, artık onun vefat etmiş olduğuna inanmıştı. Ancak Hace Hazretleri, mübarek ellerini onun göğsüne koydu, İbrahim kendine geldi. Ama kalkmaya dermanı yoktu. Hace Hazretleri onun, evine götürülmesini istedi. 

Bunun üzerine müritler onu, Gadyut'a götürdüler. İbrahim'in saliha bir akrabası vardı. Bu saliha kadın, İbrahim'in başından geçenleri öğrenince onun yanında kaldı. Ancak bu saliha hanım da kendisinden geçti, farklı bir hâle büründü. Bir sene boyunca kadında, bu güzel hâlin tesiri devam etmişti. 
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Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Buhara'daydı. Sohbet meclisinde aşk makamından bahsediyordu...Bu arada sohbette pek çok kişi kendinden geçiyor, cezbeye düşüyordu. Bir ara ben Kasr-ı Arifân'a gittim. Orada kendisine yakınlık duyduğum bir kadın vardı. Birbirimize yaklaştık. Ancak bizi ayıran bir elin aramıza girdiğini gördüm. Dikkatle bu ele baktığımda, bunun Hace Hazretlerinin eli olduğunu anladım. 


Hemen gözlerimi kapattım, doğruca evime doğru koşmaya başladım. Evin önünde Şeyh Şâdi vardı. O, kendisini Hace Hazretlerinin gönderdiğini ve benim için, ‘Seni sevenlerin, seni dikkatle korumaları gerekir! Yetişmeseydik o güç durumdan kurtulamayacaktın!..' buyurduğunu söyledi. 


Hâdisenin üzerinden bir hafta geçti, Hace Hazretlerinin huzuruna gittim, bana şunu söyledi: 


- Bizim elimizi görmeden gözlerini kapatamadın!.. 


Böylece Hace Hazretlerinin dualarının bereketiyle kötü davranışlarımdan yüz çevirmiş oldum. 
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Yardım Gelmeseydil!.. 


Bir gün, Buhara'da Hace Hazretlerinin dergâhındaydık. 
Sufilerle, mürşidin müridine gösterdiği şefkat hakkında sohbet ediyorduk. Dervişler arasında bulunan bir mürit şunları anlattı: 


- Benim bulunduğum yer, Buhara'ya on iki fersah uzaklıktaydı. Bir gün arkadaşımı ziyaret etmek amacıyla evine gittim, ancak evinde yoktu. Arkadaşımın ailesinden kirlenmiş olan gömleğimi yıkamasını rica ettim. O esnada şeytanın iğvâ ve kandırmaları sonucu evin hanımı ile aramızda sıcaklık oluştu. 
Derken kapıyı kapatmak üzere harekete geçtiğimde, dışarıdan hızla gelen bir atlının nal seslerini duydum. Atlının, ‘Filan sufi, yabancı bir kadının evinde” diye seslendiğini işittim. Bunun üzerine büyük bir korkuya kapıldım, korkuyla evden kaçtım. 
Ancak atlı peşimi bırakmadı, beni yakaladı. Hace Hazretlerinin beni istediğini, Buhara'dan bu sebeple geldiğini söyledi. 


Beraberinde getirmiş olduğu ata bindim. Tüm bu olanlar, beni hayrete düşürmüştü. Oysa aramızda o kadar uzak bir mesafe vardı ki eğer o sırada, Hace Hazretlerinin lütuf ve şefkati ulaşmasaydı, şeytana uyup zina edecektim. Gelişmeler, beni son derece büyük bir korkuya sevk etmişti. Ve şimdi bu korkuyla Hace Hazretlerinin huzuruna gidiyordum... 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin huzuruna vardığımda selâm verdim. Hace Hazretleri benim hatamı insanlar arasında yüzüme vurmadı. Ben de bu arada, sanki olanları ben yaşamamış gibi mutfaktaki hizmet işine koştum. Yemekten sonra herkes bir tarafa dağılmış, işinin başına dönmüştü. Hace Hazretleri yalnız kalmıştı. Bana döndü, şunu söyledi: 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- Eğer sana ulaşmasaydım, ne kötü bir duruma düşecektin değil mi? Allah Teâla'ya sonsuz şükürler olsun, o işi işlemeye fırsat bulamadın! 


Davranışımdan dolayı çok utanmıştım ama Hace Hazretlerinin beni, tekrar kabul etmesine çok sevinmiştim. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Bir bostandaydım. Orada gördüğüm bir kadına ilgi göstermeye başladım, bir türlü nefsime engel olamıyordum. O sırada karşıdan Hace Hazretlerinin, elinde bulunan bir asayı bana vurmak üzere kaldırdığını gördüm. Sanki koskoca dağlar üzerime yıkılmıştı, gözlerimi yumdum, ellerimi yüzüme kapadım, hızla evime doğru koşmaya başladım. Bir müddet sonra artık hiçbir şeye bakamaz hâldeydim. Oysa Hace Hazretleri hakikatte, Buhara'daydı. Benim ikâmet ettiğim yer ile arasında on günlük mesafe vardı!.. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin müritleri, Kasr-ı Ârifan'daki dergâhta karpuz tarlasında çalışıyorlardı. Karpuzun yetiştirilmesi için bol suya ihtiyaç vardır. Ama o günlerde Buhara'da kuraklık oldu. Bir gün Hace Hazretleri, karpuz yetiştirdiğimiz tarlaya geldi: 


- Bu karpuzların sulanma vakti gelmiş!..dedi. Ben: - Efendim, ne yazık ki su yok, dedim. Hace Hazretleri: 


- Allah Teala her zaman için su göndermeye güç yetirir. 
Bu sebeple sen, suların geçeçeği ark ve evlekleri hazır bulundur, düzgün olsun, dedi. 


Ben de bana denileni yerine getirdim. Bütün gece suların, arkları doldurmasını bekledim, sabaha yakındı. Evlekler suyla doldu. Hemen karpuzları, sarmısak ve soğanları suladım. 
Sulamayı bitirince arktaki sular kesildi. Ben suların yukarıdaki kanaldan geldiğini düşünüyordum. Ancak ne kanalda ne de kanalın bağlı olduğu dere yatağında, sudan eser yoktu. Derken Hace Hazretlerinin yanına gittim. Bana şunu sordu: 


- Bostanı suladın mı? 

- Evet, efendim. 

- Oysa nehirde su kalmamıştı, değil mi? 

- Nehre gittim, orada bir damla su yoktu. 

- Şu hâlde işin gerçeğini öğrendin, o hâlde sus ve bu sırrı şimdilik kimseye anlatma!..dedi. 
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Buharalı Zat... 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Yine bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bazı müritleri, Kasr-ı Ârifan'daki karpuz bostanının kanal ve su evleklerini düzeltiyorlardı. Bu sırada ben, bu yolun büyükleri ve müritlerinin hâlleri hakkında duymuş olduğum sohbetlerden arkadaşlara anlatıyordum. O sırada bir derviş, “Şimdi güzel bir karpuz, iyi gider!.."diyerek bir karpuz getirdi. Müritlerin önüne koydu. Derken Hace Hazretleri yanımıza geldi. Aramızda neler konuşmakta olduğumuzu sordu. Dervişler olanları anlattı, Hace Hazretleri tebessüm etti. Daha sonra o bostandan güzel bir karpuz seçti. Evine doğru yöneldi. Ardından biz de yürüdük. Zira yemek vakti gelmişti, eve yaklaştıkça dervişler, 'Burnumuza çok özel bir karpuz kokusu geliyor!' diyorlardı. 
Hace Hazretleri, sufilere sadece 'Bu özel karpuzu, Buharalı bir şahıs getirmiş!..' dedi. 


Hace Hazretleri bilindiği üzere Buhara'dan gelmişti. Bütün bu yaşananlar Allah Teala'nın sevgili kulları için aslında gerçekleşmesi güç hâdiseler değildi. 


Müritlerden biri anlatır: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün Bostanarslan Köyü'ne gidiyordu. Giderken yolda tarlada çalışmakta olan bir çiftçi gördü. Çiftçi Hace Hazretlerini görünce işini bıraktı, yanına gitti, selâm verdi. Hace Hazretleri ona sordu: 


- Bostanında ne ile uğraşıyorsun? 


- Efendim, karpuz yetiştiriyorum. Allah Teala'nın tatlı ve güzel karpuzlar vermesi için, duanızı istirham ediyorum. Hace Hazretleri: 
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- Tatlı ve bereketli olur inşaallah!.. dedi. 


Ve oradan ayrıldı. Yoluna devam ederken Hace Hazretleri, darı eken bir çiftçiye rastladı, selâmlaştılar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ona da ne ile uğraştığını sordu. Çiftçi darı ektiğini söyledi. Ancak toprağın verimli olmamasından yakındı. 
Bunun üzerine Hace Hazretleri, “İnşaallah, bostanınız güzel ve bereketli darı verir.' diye dua etti. Gerçekten o sene, Hace Hazretlerinin dualarının bereketiyle bu çiftçilerin karpuzları, darıları bol ve bereketli oldu. Bu durum o bölge insanının arasında şöhret buldu. 


Müritlerden biri anlatmıştı: 


- Bir gün Suhar bölgesinden Nikruz adındaki müridi, Hace Hazretlerini ziyarete gelmişti. Gönlü kırıktı bu müridin. Hace Hazretleri bu hâlinin sebebini sordu. Nikruz, “Hasan adında biri terbiyesizce sözler söyledi. Ancak ben onun bana söylediklerinden çok, hakkınızdaki densiz sözlerine üzüldüm. dedi. Hace Hazretleri ona, 'Üzülüp merak etme! Biz Allah Teâla'nın izniyle dünyada ve ahirette ondan hakkımız! alırız.’ 
dedi. Bundan sonra olanları, Nikruz şöyle anlattı: 


- Hace Hazretleriyle konuştuğumuzda ikindi vaktiydi. 
Onun yanından ayrılıp Suhar'a ulaştığımda vakit akşamı bulmuştu. Hasan'ı tarlasında çalışan işçisine yemek götürürken buldum. İşçisi yemek yerken bir kurt gelip Hasan'ın üstüne saldırmış, yüzünü gözünü parçalamıştı. Hasan'ın yüzü tanınmayacak bir durumdaydı. Olay halk arasında yayıldı ve her- 


kes ona Kurdun Kaptığı Hasan' diyordu. 
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Komulan... 


Emir Hüseyin anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin babası, Emir Beyanku-Inin ordugâhındaydı. Beni onun yanına göndermek istiyordu. 
Kış mevsimindeydik. Hava çok soğuktu, etrafı kar kaplamıştı. 
Neredeyse öğle vakti olmak üzereydi. Hace Hazretleri beni uğurlamak üzere, yanında bir grup müritle yol ayrımına kadar geldi, şu tavsiyede bulundu: 


- Unutma, sen her ne kadar yalnız başına gidiyorsan da her hâlükârda ben seninle birlikteyim, gönlünü hoş tut. 


Bu şekilde beni azıksız, bineksiz ve arkadaşsız bir hâlde yapayalnız yolcu etti. Ancak Hace Hazretlerinden ayrılıp biraz yol alınca, bende güzel bir hâl meydana geldi. İki kubbeli olan bir yerde akşama doğru konakladım. Bu arada kar yağışı devam ediyordu. Derken asker elbiseleri giymiş üç atlı peşime düştü. Kısa sürede bana yetişmişlerdi. 


Üzerinde komutan üniformasına benzer elbisesi olanla selâmlaştık, beni yanına aldı. Diğer arkadaşlarının bulunduğu buluşma yerine götürdü. Orada bulunanlar, kendisine benim kim olduğumu sorduğunda, bazıları “Hırsızdır.' diye tarif ediyordu. Ben ise hiç bir şey söylemiyor, sadece tebessüm ediyordum. Askerlerin başında bulunan komutan, ne amaçla orada bulunduğumu sordu. Buhara'dan, Emir Beyankuli'nin ordugâhına, Hace Hazretlerinin ordugâhta bulunan muhterem babasını görmek üzere gönderilmiş olduğumu söyledim. 
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O kalabalıkta bulunan kimseler, “Söylediklerin doğru olsaydı yanında azık taşıman gerekirdi. Ayrıca yanında bineğin de yok hem de yalnızsın!..'diyerek söze karıştılar. Kendilerine 'Şah-ı Nakşibend Hazretleri beni bu hâlimle gönderdi' dedim. Aralarından birisi, ‘Bunun bahsettiği zat, Allah Teâla'nın sevgili dostlarındandır. Şüphesiz, bu kimsenin yolda bizimle karşılaşacağını bilip, anladığı için onu, bu hâlde göndermiştir. dedi. Bu konuşmaların neticesinde komutanın, yanında bulunan çok sayıda değerli malları, Sultan Beyankuli'ye götürdüğü anlaşıldı. Nihayet ertesi sabah birlikte yola koyulduk. 
Yola çıkmak üzereyken hizmetçilerden biri kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. Bunun üzerine ben, kendilerine hizmetçilik edebileceğimi söyledim. Sadece birini ancak dört kişinin kaldırabileceği ağırlıkta çuvallar vardı. Bunlar dinar yüklüydü, bu çuvallardan birini tek başıma kaldırdım. Kafiledekiler bundan çok hoşnut olmuşlardı. Yolculuğumuz kırk beş gün sürdü. 


Nihayet Beyankuli'nin ordugâhına ulaştık. Ancak ordugâhın bir başka yere taşınmış olduğunu öğrendik. Denilen yere gittiğimizde Beyankuli'nin ava gitmiş olduğunu söylediler. Kafiledekilerle birlikte av yerine doğru gittik. Ben onlara vazifemi hatırlatarak ordugâha gitmem gerektiğini söyledim. Ancak ordugâh ile aramda iki büyük dağ ve nehir vardı. 


O sırada iki kişi, kendilerinin ordugâha gideceklerini söyleyerek beni de yanlarına aldılar. Beni bir bineğe bindirdiler, beraberce dağları aştık, evlerine vardığımızda çokça izzet ikramda bulundular. Ertesi sabah beni bir ata bindirerek nehirden geçirdiler. Nihayet, ordugâha ulaşmıştık. Hace Hazretlerinin babasının kaldığı evi sordum, gösterdiler. Babası ava gitmişti. 


Bu sırada Tirmiz'e giden bir kafile gördüm. Onlara katılarak Tirmiz'e gitmek üzere yola çıktım. Cefâiyan nehrine ulaştığımızda, sudan geçmeye çalışırken kafiledekilerden bazıla- 


278 ŞAH-I NAKŞİBEND 


rı suya düştü. Tüm gayretlere rağmen boğulanlar oldu. Tabii, ben de suya düşmüştüm. Daha sonradan öğrendiğime göre; kafilede bulunan bazı Buharalı kimseler, benim o sırada boğulmuş olduğumu zannedip Buhara'ya gittiklerinde, bu olayı Şah-ı Nakşibend Hazretlerine anlatmışlar ancak Hace Hazretleri onlara şöyle demiş: 


- Emir Hüseyin suya da ateşe de düşse; inşaallah, sağ ve selâmetle geriye gelir. 


Nihayet Tirmiz'e ulaştık, kafilede bulunan herkes bir yöne dağıldı. Tirmiz çarşısında üç yol mevkiine gidip oturdum. Hava oldukça soğuktu. Sıkıntı içimi âdeta kemiriyordu. Tanıdığım hiç kimse yok diye düşünürken o an, yanıma bir derviş geldi, elimden tuttu: ‘Eve gidelim!’ dedi. Evde başka kişiler de vardı. Herkes bana izzet ikram etmeye çalışıyordu. Yemeklerimizi yedikten sonra bana, ‘Bize yatsı namazını kıldırır mısın?'dediler. Her ne kadar beni mazur görmelerini istediysem de kendilerine kabul ettiremedim. Abdest aldım. Daha sonra yatsı namazını kıldık. 


Ve...Sohbete başladık, neyle meşgul olduğumu sordular. 
Onlara başımdan geçen olayları anlattım. Çok hayret etmişlerdi. Sabah namazından sonra o dervişten, geri dönmek üzere Tirmiz çarşısına gitmek niyetiyle izin istedim. Tirmiz çarşısında uzun boylu, kürk giymiş bir Türk gördüm. Bu Türk, kürkünün iç cebinden üstünü örtmüş olduğu bir tandır ekmeği çıkarıp bana verdi. Teşekkür edip, yine ekmeğin üstünü örterek aldım. Yakında bulunan mescide gidip rabbime çokça niyaz edip ağladım. Daha sonra o ekmekten biraz yedim, dışarı çıktım, atına binmiş bir adam gördüm. Hemen aklıma bu kimseden Hace Hazretlerinin babasının yanında bulunduğu Sultan Beyankuli'yi sormak geldi. Yanına yaklaştım, selâmlaştık, bana: 
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- Seninle birlikte seyahat etmiş olanlar, senin ulaştırmak istediğin haberi, Hace Hazretlerinin babasına ulaştırdılar. 
Ama yine de senden haber bekliyorlar. Ben Sultan Beyanku-Inin hizmetçilerinden biriyim. İki gün sonra yanına gideceğim. Evim Tirmiz'de filan mahallede, dedi. 

Bunları işitir işitmez, akşam yanında kaldığım dervişin evine gidip, duyduklarımı ona da anlattım. O olanlara çok hayret etmişti: ‘Demek ki, çarşıya gitmende bir hayır varmış!” dedi. 
İki gün sonra, Sultan Beyankuli'nin o hizmetçisiyle birlikte Hace Hazretlerinin babasına ulaştım. Ona Hace Hazretlerinin selâmlarını ilettim. Oğlu, Hace Bahâüddin Hazretlerinin ellerinde ne varsa toplayıp hemen kendi yanına gelmesini istediğini, gelmezse ordugâhın yok olacağını belirttiğini, söyledim. 
Ancak Hace Hazretlerinin babası bu daveti kabul etmedi. 


Ve...Daha sonra beni alıp Sultan Beyankuli'nin yanına götürdüler. Hace Hazretlerinin selâmlarını ilettim. Bir müddet orada kaldım. Sultan Beyankuli ve yanında bulunan kimseler namaz kılmıyorlardı. Onlara nasihatta bulundum, namaz kılmaya başladılar. Yaklaşık olarak yüz kişiydiler. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yolunda, yiyecek ve giyeceklerin helâl yoldan elde edilmesine çok önem verildiğinden ben, sultanın ve onunla birlikte bulunan komutanlarının yemeğini yemedim. O sırada odun toplayarak rızkımı temin ediyordum. Hace Hazretlerinin babasını her gördüğümde, Hace Hazretlerinin kendisini acele beklemekte olduğunu söylüyordum. Ancak o, benim bu sözlerime hiç iltifat etmiyordu. Bu sırada Hace Hazretlerinden ayrılalı beş ay on bir gün olmuştu. Hace Hazretlerini öylesine çok özlemiştim ki... 

Bir gün böylesi büyük bir hüzün içerisinde otururken sultanın yakın adamlarından biri yanıma geldi: 

- Buhara yöneticisinin birlik olduğu sultana karşı çıkan bir düşmanı var. Ne dersin; burada mı kalalım yoksa fitne büyümeden gidelim mi? diye sordu. 
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Çok ısrar ettiler. Hace Hazretlerinin bir elçisi olmam hasebiyle bana güvendiklerini söylediler. Bunun üzerine ben kendilerine düşüncemi söyledim: 


- O düşman, sultanı yenecek!..dedim. 


İnanmadılar, sultanın altmış bin atlı askeri olduğunu oysa düşman atlılarının on binden az olduğunu söylediler. Ben, Allah Teala takdir ederse nice az toplulukların, kalabalık orduları yenebileceklerini söyledim. Daha sonra, gidip bu durumu Buhara yöneticisine anlatmışlar. Yönetici bir müddet sustuk- tan sonra, ‘Onun yaşı küçük, bu konuda bilgisi de yok!..' demiş. Nihayet o az sayıdaki düşman ordusu yaklaştı. Sürekli ben Hace Hazretlerinin babasına, buradan uzaklaşmamız gerektiğini söylüyordum ama o dinlemiyordu. İki ordu karşılaştı. 
Çarpışma sonunda az sayıdaki düşman ordusu galip geldi. 
Yenilen Buhara yöneticisinin, eski bir keçeye bürünmüş olarak kaçtığını gördüm. Askerler bana ‘Senin nasihatini dinlemedik, böyle oldu! diyorlardı. 
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Semerkand Yolunda... 


Hace Hazretlerinin babası, yanında bulunan bir grup ile beraber Kabil'e gideceklerini, orada üç bin dinar alacakları olduğunu söylemişti. Ben kendisine, oraya gitmemesi gerektiğini, düşman ordugâhının o taraflarda kurulduğunu, Hace Hazretlerinin ise kendisini biran önce beklediğini artık Buhara'ya gitmemiz gerektiğini; aksi takdirde başımıza başka bir felaketin gelebileceğini söyledim. Ancak Hace Hazretlerinin babası, yine benim bu sözlerime iltifat etmedi. Kabil'e doğru yola çıktı. Ertesi gün, düşman askerleri geldi. Bu yolcuların binek ve eşyalarına el koydu. Tekrar Hace Hazretlerinin babası ve beraberindekilere, bu kez: 


- Eşyalarınızı sağ salim geri getirirsem Buhara'ya doğru yola çıkar mısınız? dedim. 


Teklifimi kabul ettiler. Ben de savaşta galip gelen emirin yanına gittim: “Filan yerdeki komutanınız, zorbalıkla bazı kimselerin eşya ve bineklerine el koydu.'dedim. Emir, komutanına söz konusu malların, sahiplerine geri verilmesini emretti. 
Gasp edilen eşya ve binekler bir görevli vasıtasıyla Hace Hazretlerinin babasına teslim edildi. Emir, Hace Hazretlerinin babasına, ‘burada iki-üç gün bekleyin, yarın Hindistan'dan bir kervan gelecek onlara; sizi, Buhara'ya götürmelerini emredeceğim.' dedi. 

Derken kervanla birlikte yola çıktık. Gün ortasında Dar-ı Huneyn denilen yere ulaşmıştık. Burada bir süre dinlendik. 
Su kıyısında, hayvanlar için yonca türünden otlar arıyordum. 
O sırada kervana haydutlar saldırdı. Başımızdan türlü türlü 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maceralar geçti. Nihayet Hace Hazretlerinin babasıyla birlikte bir köye vardık. Bu sırada, Hace Hazretlerinin validesi Karaşi'deydi. Bu yüzden Hace Hazretlerinin babası Karaşi'de kaldı. Ben kendisinden izin istedim. Buhara'ya doğru yola çıktım. 
Hava son derece sıcaktı. Dut ve kayısı ağaçları meyvelerini vermişti. En çok istediğim, Hace Hazretlerini bir an önce görebilmekti... 


Nihayet...Şah-ı Nakşibend Hazretlerini uzun bir aradan sonra tekrar görme mutluluğuna ulaştım. Tarif edemeyeceğim bir huzur duyuyordum. Benden anne babasının durumunu sorduktan sonra şöyle dedi: 


- Yol boyunca başından geçenleri sen mi anlatırsın, yoksa ben mi anlatayım!? 


r.a. 


- Giderken, akşam üzeri iki kubbeli yerde, siyah kubbeli mekanda oturdun, arkandan askerler yetişti, komutanlarıyla birlikte bir kubbeye girdiniz, orada bulunan kimseler seni hırsızlıkla suçladı, sen tebessüm ettin. Onlar hâlini sordular, şu cevabı verdin. Nihayet sabahleyin hizmetçileri kaçtığında sen dinar dolu bir çuvalı yüklendin. Aslında o zaman bu işleri sen değil, ben yapıyordum! 


Daha sonra karşına çıkan iki dağ ve nehri aşarken ben senin yanındaydım. Kervanla bir nehirden geçtiğinizde bazı kişiler suya düşüp boğuldular. Sen de suya düşmüştün, kervanda bulunan Buharalı bazı kimseler senin boğulduğunu zannettiler. Daha sonra bana gelip senin boğulduğunu söylemişlerdi. Ben, İnşaallah suda veya ateşte bile olsa; Emir Hüseyin geriye gelir.” demiştim. Hatta kardeşin, bu haberler üzerine bana gelip, ‘Kardeşimi siz gönderdiniz, suda boğuldu, diyetini isterim.' demişti. Ben ona; 'Emir Hüseyin gelmezse, sana istediğin diyeti veririz.” demiştim. 
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O sıralarda sen Tirmiz'e ulaşarak üç yol ağzında oturup bu şehirde tanıdığın hiç kimsenin olmadığını düşünüyordun, değil mi? Allah Teâla yüce keremiyle sana, o dervişi gönderdi. Ertesi sabah tekrar Tirmiz çarşısına gittiğinde sana biri ekmek verdi. Tanımadığın o kimse aslında Hızır (a.s) idi. Daha sonra dışarıda, Buhara yöneticisinin hizmetçilerinden birine sorular sordun. Babamı görünce, kendisine benim sözlerimi aktardığında babam, seninle gelmeyi kabul etmedi. Yenilgiden sonra babam, ikinci kez senin sözünü dinlemeyip Kabil'e doğru yola çıktığında, o bölgenin komutanı onların eşya ve bineklerini aldı. Sen bu eşyaların geri alınmasına sebep oldun. 
Bundan sonraki tüm hâllerinde de ben seninle beraberdim. 
Seninle birlikte yürüyordum! 


Müritlerinden biri anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri Taşkent'teydi. Ben müritlerin arasında elimden geldiğince çalışıp, bir yandan hizmet ediyor öte yandan müritlerin, Hace Hazretlerinin fazilet ve güzel ahlâkları hakkında söylediklerini dinliyordum. Dinlediklerim, bir an önce Hace Hazretlerinin sohbetlerinden istifade etme arzusuyla yanıp tutuşmamı hızlandırıyordu. Hace Hazretlerinin sohbetlerinin bereketiyle, müritlerin üzerinde çok güzel sıfatlar görüyordum. 


Bir gün, bir iş için müritlerden birinin evine gittim. O sırada Hace Hazretleri gözlerimin önünde canlanıverdi. Beni Horasan'a davet eden sesini işittim. Bende bir güzellik meydana geldi. Hemen Horasan'a gitmek üzere Semerkand'a doğru yola çıktım. Niyetim, oradan da Mevlana Celaleddin Halidi'nin hizmetinde bulunmak üzere Kiş'e gitmekti. Çünkü müritlerden işittiğime göre; Mevlana Celaleddin, Hace Hazretlerinin çok yakın dostlarından birisiydi. 


Mevlana Celaleddin Hazretlerinin Kiş'teki evine ulaştım. 
Beni kabul etmesini bekledim. O sırada ben beklerken, onun 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evinden bazı imam ve seçkin zatlar çıkıyordu. Mevlana Celaleddin beni kabul ettiğinde; “Geldiğini duydum. Ancak seninle yalnız görüşmek için biraz beklettim.' dedi. Kendisine başımdan geçenleri anlatınca: 


- Sen, maksadına benimle ulaşacağını düşünüyorsun. Ancak ben bu konuda yeterli değilim. Senin arzuladığın maksat, ancak Şah-ı Nakşibend Hazretlerini elini tutmakla olur, dedi. 


Daha sonra bana Hace Hazretlerinin faziletlerini, onun ne kadar kamil bir mürşit olduğunu anlatarak, şunu vurguladı: 


- İnsanlar hâllere, kerametlere bakar. Ancak hâller ise Şah-ı Nakşibend Hazretlerine bakar! 


O, bu sözüyle beni, Hace Hazretlerinin sohbetlerinden bereketlenmeye, onun hizmetinde bulunmak için acele etmeye teşvik etmiş oldu. Daha sonra bana, Horasan yolunda karşılaşabileceğim olası olaylardan bahsetti. Kendisinden izin isteyip hemen Nesef'e doğru yola koyuldum. 
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Meşakkat Ama Niyel.. 


Tekneye bindik, biraz yol aldık, öğle vakti girmişti, ezan okudum. Ancak teknede bulunan kimseler namaz hazırlıklarına girişmediler. İbadet konusundaki bu gevşekliklerinden dolayı kendilerinden ve sohbetlerinden soğudum, doğrusu çok sıkılmıştım. Kendimi suya atıp oradan uzaklaşmak istedim ancak suda yürümeye başladım. Teknede bulunanlar benim bu hâlimi görünce, bana yakınlık göstermeye başladılar: 'Biz yanlış yaptık, bundan sonra söylediklerini yapacağız, tekneye geri gel' diyorlardı. Artık namazlar kılınmaya başlanmıştı. 


Derken Amuderya nehrine ulaşmıştık. Orada bazı garip olaylarla karşılaştık. Rabat'ta bir kafileyle karşılaştım, kafilede bulunanlar bana 'Şu taşlık bölgeden gitme, tehlikelidir. Sol taraftan yoluna devam et, aksi hâlde ölüm seni bekliyor” dediler. Onlar böyle derken kendi kendime, 'Ben Hace Hazretlerinin yanına Allah rızası için gidiyorum. Maksadım Allah ve Rasulü'dür. O hâlde Allah'tan başkasından korkmama ne gerek var!” diye düşünüyordum. Kafiledekilerin söylediklerinin aksi- ne, o taşlık bölgede yol almaya başladım. Bu sırada çok acıkmıştım, içimden ‘Keşke şurada kurulu bir sofrada yemek olsaydı...” diye düşündüm. Biraz sonra düşündüğüm özelliklerde bir sofrayla karşılaşınca başladım ağlamaya... Hem ağlıyor, hem de rabbime şükrediyor, 'Ey Kerim Rabbim!..Senin cömertliğin sonsuzdur, her şey senin takdirinle oluverir... O hâlde ben, senden başkasından bir şey istemem...'diyordum. Artık kendimi tutamıyordum. Öylesine çok ağlıyordum ki oradaki yemeği öylece bırakıp, o taşlık sahrada yol almaya başladım. 
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Biraz daha yol aldıktan sonra bir ceylan sürüsü ile karşılaştım. Kendi kendime, ‘Allah ve Rasulünün rızası için, Şah-ı Nakşibend Hazretlerini ziyaret etmekte niyetim samimi ise bu hayvanların, benden kaçmamaları gerek.'diyordum. Bu sırada sürüdeki hayvanlar yaklaşıp bana dokunuyorlardı, ben bu durumu görünce yine kendimden geçtim, ağlamaya başladım... 


Nihayet Mâhan'a ulaştım. Hace Hazretlerine her yönelişimde, böylesi garip hâller yaşıyordum. Buradan Serahs istikametine doğru yol aldım. Serahs şehrine yaklaştığımda, “İnanıyorum ki, her yerde Allah Teâla'nın aşıkları bulunur...’ 
diye düşündüm. Yanımda Merv'de bana arkadaşlık etmiş olan iki sufi vardı, bir müddet sonra bu arkadaşlardan biri: 


- Bakın, Davud-u Mecnun şurada!..dedi. 


Gidip kendisine selâm verdim, selâmımı alıp bana, 'Hoşgeldin, ey Türkistanlı sufi” dedi. Beni kucakladı, yanında bulunan bir tandır ekmeğini ikiye bölerek yarısını bana verdi, ardından ‘Sana bu mülkün yarısını verdim! dedi. Serahs çarşısındaki dört yola gittiğimde orada çocukların kendisine taş attıkları birini gördüm, onlara ‘Kim bu kişi’ dedim. ‘Mecnun Ceharvad' dediler. Kendisiyle konuşmak istedim. Konuşmaya başlayınca bana Davud-u Mecnun'dan söz etti. Onun bana söylediği sözün aynısını söyledi. 


Bu sırada çok acıkmıştım. Hace Hazretlerinin müritlerinden biri olduğunu söyleyen biri gelip beni yemeğe davet etti. 
Yemek sırasında bana, Hace Hazretlerinin, Herat bölgesine gitmiş olduğunu söyledi. 'Hace Hazretleri gelinceye kadar evim sizindir' diyerek ikramda bulundu. Birkaç gün geçti. Hace Hazretlerinin geldiği haberini aldık. O müritle birlikte Hace Hazretlerini karşılamak üzere yola çıktık. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerini karşılamaya gelen çok sayıda insan vardı. Hace Hazretleri, bazı salih zatların kabirlerini ziyaret etmek istiyordu. Çok kalabalık olduğu için Hace Hazretleriyle konuşma şerefine ulaşamadım. Ama bu arada kendi kendime içli içli düşünüyor, ‘Ben buraya gelinceye kadar çok meşakkatler çektim. Ancak Hace Hazretleri bana hiç iltifat etmiyor ve başkalarıyla meşgul oluyor?!..' diyordum. O sırada Şah-ı Nakşibend Hazretleri bineğinden indi. Kalabalığın arasından çıkıp bana doğru yöneldi. İyice yaklaştı, şunu söyledi: 


- Ey Türkistanlı sufi... Gelmekle ne iyi ettin, biz seninle yalnız konuşmak istedik. Ancak aklına gelen o kötü düşünceler, çektiğin bunca meşakkatli salih amelinin yok olup-gitmesine sebep olmasın diye şimdi şu an yanına geldik!.. 


Hace Hazretleri, konakladığı eve geldi. Misafirlerin istirahate çekilmelerinden sonra beni yanına çağırdı: 


- Sen Taşkent'te, müridimiz olan filan kimsenin evinde bulunduğun zaman, sende meydana gelen o cezbe hâlinden bugüne kadar başından geçen olayları bize haber verdiler. 
Yine Mevlana Celaleddin'in sohbetinde bulunduğun sırada, o sana bizden bahsederken biz oradaydık, senin hâline bakıyorduk. Tekneden çıkıp suya atladığın vakit ve taşlı ovada sana hazırlanan sofrayı gördüğün zaman bir de yanına yaklaşan ceylan sürüleri sana dokunduklarında biz senin hâlini görüyor, ceylanları sana yönlendiriyorduk, dedi. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri başımdan geçen tüm olayları bana anlattı. Ardından ‘Şu anda sende meydana gelen bu güzellikler, bizim teveccühümüzden kaynaklanıyor, istersek onu senden alırız!..' dedi. 


O anda kendimde yaşadıklarımdan hiçbir eser kalmadığını anladım. Bunun üzerine Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ‘O önceki hâlini tekrar ister misin?' diye sordu. Ben de 'Evet isterim.’ dedim. Eski hâlime yeniden kavuştum. Ama Hace Hazretlerinin, bu hâlleri nasıl alıp, geri verdiklerine hayret ettiğimi görünce Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ‘Biz tasarrufta bulunarak bunları alır-veririz' buyurdu. Bunun üzerine bende büyük bir 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değişiklik oldu, gözlerim yaşlarla doldu. Ama nasıl ağlıyordum?!..Hace Hazretleri niçin ağladığımı sorunca: 


- Ömrümü boş yere harcamışım, karanlıklarda kalıp vaktimi hebâ etmişim?!..diyebildim. Şah-ı Nakşibend Hazretleri: 


- Hayır, böyle söyleme. Bundan önceki durumun da iyiydi. 
Ancak şimdi şahit olduğun şeyler, daha önceki hâllerinden çok daha üstün, buyurdu. Daha sonra bana şunu sordu: 


- Bu hâlini mi yoksa önceden sahip olduğun eski hâlini mi istersin? 
- Bu hâli isterim, dedim. 


- Ancak bu hâl teslimiyet olmaksızın gerçekleşmez!.. buyurdu. 


Ben de Hace Hazretlerinin bana söylediği amel ve ibadetleri hakkıyla yerine getirmeyi kabul ettim. Elini öptüm...Hace Hazretleri de bunun üzerine bana: 


- Yeni ölümün mübarek olsun!.. buyurdu. 
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Seven - Sevilen... 


Yine bir gün, Şah-ı Nakşibend Hazretleri Serahs'tan Mâhan'a gitmişti. Yanında bulunan müritlerinden her birine birer görev verdi. O civarda bulunan bir dericiye de; ‘Ücretsiz çalışmak üzere işçiye ihtiyacın var mı?’ dedi. Derici, “Soğutma işi için kullandığım bir yer var, oranın çöpten temizlenmesi gerekiyor' dedi. Bunun üzerine Hace Hazretleri, benimle birlikte İsmail adlı bir müridi, bu temizlik işiyle görevlendirdi. Hace Hazretleri dericiye, ‘Sen bu sufileri akşama kadar çalıştır, ancak onlara yemek verme!..' diye tembihledi. 


Biz emredildiği üzere büyük bir meşakkat çekerek çalıştık. 
Güçten düşmüştük, iş yeri sahibi, bu hâlimizi görünce bize acıyıp ağlamaya başladı: ‘Sizin aç olduğunuzu biliyorum. Ancak Hace Hazretlerinin emrine karşı gelmek de istemiyorum.' 
dedi. Dayanamadı, ardından “inşaallah beni affeder.' diyerek bana birkaç dinar verdi, yemek almak üzere çarşıya gönderdi. Bir fırına gittim ancak Hace Hazretlerinin müritlerinden biri, beni görür diye endişeleniyordum. Aslında o fırın ile Hace Hazretlerinin evi arasında uzun bir mesafe vardı. Fırından ekmek alıp korkuyla dışarı çıktım. Ancak o sırada bir şahıs geldi, gömleğimin yakasından tuttu, dönüp baktım: Şah-ı Nakşibend Hazretleriydi... Yüzüme şefkatle bir fiske attı: 'Sana benden başkası yemek vermemeli, şimdi yemek yemeden, çalışmana devam etmelisin’ dedi. Bunun üzerine geriye dönüp, başımdan geçenleri arkadaşlara anlattım. Bizi hüzün ve korku kaplamıştı, elden ayaktan kesildik. Bir müddet sonra, dayanamadık yine fırına beni gönderdiler. Yolda Hace Hazretleri beni gördü. Bu kez elimdeki ekmeği aldı: 'Bu tür davranışlarda bulunup plânlar kurmak doğru değil! Sana fayda vermez' buyurdu. Tekrar iş yerine geri dönüp olanları anlattım. 
Nihayet, birlikte çalıştığım arkadaşımla beraber oradan kaçmaya karar verdik. Ama bu olaydan sonra, Hace Hazretlerinin sohbetlerine katılma şerefine ulaşamadık. Hace Hazretlerinin babası aracı oldu, rica etti ancak o zaman, Hace Hazretlerinin sohbetlerine katılabildik. 


Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri, İsmail ile beraber beni Mâhan'a odun toplamaya göndermişti. Yanımızda Hace Hazretlerinin iki bineği vardı. Bu bineklere odunları yükleyip geri dönecektik. Bu sırada hayvanlardan biri, yükünün bir kısmını yere savurdu. Bunun üzerine İsmail, beddua ederek hayvanların sahibine küfretti. Ben kendisini “Ey miskin kişi!.. Bu nasıl söz! diyerek kınadım. Bunun üzerine ağlamaya başladı. Bir yandan da üstünü başını paralıyordu. Nihayet Mâhan'a ulaştık. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ile karşılaştık. 
Ama üzerinde bir heybet vardı, şöyle dedi: 


- Bu odunlar temiz değil. Onları, hayvanlarımızın sırtından alın. Öfkelenip de kötü sözler söyleyen kimsenin getirdiği odunlar, bizim dergâhımızda yakılmaya lâyık değildir! 


Bu sözlerinin ardından şunları anlatmaya başladı: 


- İlk dönemlerdeydi...Buhara'daydım. Seyyid Emir Külâl Hazretleri ise Nesef'te bulunuyordu. Gönlümde Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin hizmetine girmeye yönelik bir davet ve istek oluşmuştu. Hemen Nesef'e gitmek üzere yola koyuldum. 
Seyyid Emir Külâl Hazretlerinin hizmetine girdiğimde bana şöyle dedi: 


- Ey evlâdım Bahâüddin!.. Hoş geldin, bizim de mutfağımıza odun taşıyacak birine ihtiyacımız vardı! 


O civarda çok dikenli çalılar olurdu. Ben işte o dikenli çalı çırpı ve odunları, çıplak sırtımda taşıyarak uzak mesafelerden mutfağa getiriyordum ama bu hâlime hep şükrediyordum. Bugün ne yazık ki bazı sufiler, hemencecik öfkelenip kötü sözler söyleyebiliyorlar! 


Hace Hazretlerinin bu sözlerini duyan İsmail, yaptığından dolayı çok pişmanlık duymuştu. Günlerce gönül ızdırabı çekti. Sonunda Hace Hazretlerinin babası aracı oldu. Onun ricası üzerine, Hace Hazretleri kendisini bağışladı. 


Hace Alâüddin Hazretleri anlatmıştı: 


- Hace Hazretlerine bağlanmış olduğum ilk günlerdi... 
Onun beni kabul etmesiyle şereflenmiştim. Kendisine çok muhabbet duyuyor, sohbetlerinden bir an olsun ayrılmak istemiyordum. Ama bir gün, Hace Hazretleri bana şöyle dedi: 


- Sen mi beni seviyorsun, yoksa ben mi seni seviyorum? 
- Efendim, ben sizi çok seviyorum, dedim. 
Hace Hazretleri benim bu cevabım üzerine: 


- Peki bir süre bekle, kimin daha fazla muhabbet duyduğunu anlarsın, buyurdu. 


Bir müddet sonra, bende Hace Hazretlerine yönelik o eski muhabbetten hiç eser kalmamıştı. Bunun üzerine Hace Hazretleri, ‘Simdi muhabbet ve dostluğun kimden kaynaklandığını anladın mı?'dedi ve şu şiiri söyledi: 


Mâşuktan, âşıka bir meyl olmazsa 
Zavallı âşıkta, arzu meydana gelmez. 
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Ve... Kavuşma... 


Seyyid Emir Külal Hazretleri ölüm döşeğindeydi... 


Müritlerinden, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine bağlanmalarını istiyordu. Ancak müritlerinin bir kısmı, 'Efendim!.. O, açık (cehri) zikir konusunda size uymuyor' dediler. Seyyid Külal Hazretleri: 


- Ondan meydana gelen her amel, ilâhi hikmetten kaynaklanır. Bu konuda onun herhangi bir seçimi olamaz, buyurdu. 
Ardından da Şah-ı Nakşibend Hazretlerine: 


- Bunlar seni, arzun dışına çıkarırlarsa hiç korkma!..Ancak sen, kendi arzunla çıkarsan kork!.. demişti. 


Mevlana Muhammed Miskin anlattığına göre Şeyh Nureddin, Buhara'da vefat etmişti. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de onu taziyeye gitti. O sırada, baş sağlığı için gelmiş olanlardan bağrışıp- çağrışma sesleri yükseliyordu. Bazıları hiç hoş olmayan çığlıklar çıkartıyordu. Bu durum, taziyeye gelenlerce hoş karşılanmıyordu. Bir müddet sonra orada bulunanlar, öle- nin ardından bu şekilde ağlamanın doğru olmadığı hakkında aralarında konuşmaya başladılar. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin o gün orada söylediği, ‘Ömür vadem dolduğunda, ben fakirlerin nasıl öldüklerini bilirim'sözü beni çok etkilemişti. Bu sözü hiç unutamadım. Nihayet Hace Hazretleri, ölüm döşeğinde iken yanındaydım. Fakirler (dervişler-sufiler) de oradaydı. Hastalığı süresince, gelip gideni eksik olmadı. Gelenlerin her birine, tavsiyelerde bulunarak, onlara şefkat ve sevgi gösterdi. Son nefesinde ellerini kaldırıp bir müddet dua hâlinde öylece kaldı. 


Ve... Ellerini yüzüne sürerek bu hâldeyken ahiret yurduna göçtü... 


Müritlerden biri de şöyle anlatmıştı: 


- Bir gün, Şah-ı Nakşibend Hazretleriyle görüşme şerefine ulaşabilmek için, Nesef'ten Kasr-ı Ârifan'a gelmiştim. Hace Hazretleri, şu an türbesinin bulunduğu bahçedeydi. Allah dostlarının hayatlarından ve üstünlüklerinden bahsediyordu. 
Bir ara “İhtimal, buraya defnedileceğim!..” buyurdu ve şimdiki türbesinin yerini işaret etti. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu hâdiseden kısa bir süre sonra vefat etti. Gerçekten o işaret ettiği yere defnedildi. 


Hace Alâüddin Attar şunları anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ölüm döşeğinde iken yanına vardım. Son nefeslerini vermek üzereydi. Bana, 'Sofrayı kurup yemek yel..' buyurdu. Onun isteğini yerine getirmek için sofrayı kurup bir-iki lokma yedim. Ama lokmalar boğazımda düğümleniyordu. Hace Hazretleri o hâlde, ben ise... 


Bir ara gözlerini açtı. Sofranın kaldırılmış olduğunu görünce tekrar, 'Sofrayı kurup yemek ye!.” dedi. Birkaç lokma daha aldım, sofrayı kaldırdım. Bir ara yine sofranın kaldırılmış olduğunu görünce, bir kez daha bana, 'Sofrayı getir ve yemek ye.. Tatlı ve güzel yemekler yiyip güzel işlerle meşgul olmalısın!..” buyurdu. Bunu dört kez tekrarladı. Hace Hazretleri, ölüm döşeğinde iken Yasin Suresi'ni okumaya başlamıştık. 
Bu surenin daha yarısına bile gelmemiştik ki, nurlar açıkça görülmeye başladı. Bir müddet sonra Hace Hazretleri son nefeslerini verdi. 


O ölüm döşeğindeyken müritleri, dervişlerin irşat ve terbiyesini kimin üstleneceğini düşünüyorlardı. Bu sebeple aralarında konuşup birbirlerine soru soruyorlardı. Hace Hazretleri meseleyi öğrenince onlara şunu söyledi: 


- Benim elimde olmayan bir konuyu, niçin böyle bir zamanda söyleyip, dervişlerin kalplerini karıştırıyorsunuz? 


Ali Damad adındaki sufi, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin özel hizmetlerini görürdü. Vefatına yakın Hace Hazretleri, bu sufiden dışarıda bir çukur kazmasını istedi. Ali Damad, Hace Hazretlerinden sonra kendisinin yerine irşat makamına kimin geçeceğini düşünerek, bir müddet sonra içeri girdi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri mübarek başını kaldırdı ve ona: 


- Bu konuda beklentileri olan, Hace Muhammed Pârisâ'ya baksın!.. buyurdu. 


Şah-ı Nakşibend Hazretleri yetmiş dört yaşında vefat ettiğinde, hicretin 791. yılı, rebiulevvel ayının üçü, pazartesi günü, gece vaktiydi... 


Allah Teâla rahmet eylesin. 
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Gönüller Ona Müştak... 


Abdülvehhab Hazretleri uzlet ehlinin kutuplarındandı... 
Şunları anlatmıştı: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri defnedildiğinde, mübarek yüzünü çevirmiş olduğu tarafta, ‘Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur' 85 hadisinde de ifade edildiği gibi; Hace Hazretleri için cennetten bir pencere açıldığını gördüm. Bu pencereden iki huri belirdi, Hace Hazretlerine selâm verip, şöyle dediler: 


- Yaratıldığımız günden beri burada sizin gelişinizi bekliyoruz. 


Hace Hazretleri onlara şöyle dedi: 


- Benim Allah Teâla'ya verilmiş bir sözüm var. O da şudur: Allah'ın cemâlini görmedikçe ve benim yolumda bulunup, salih amel işleyenlere şefaat etmedikçe, hiç kimseye ve hiçbir şeye asla dönüp bakmayacağım!.. 


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, Fazıl adındaki dervişi şunları anlatır: 


- Hace Hazretleri vefat ettiğinde ben Kiş şehrindeydim. 
Onun vefat haberini alınca çok üzüldüm. Kendi kendime, 'Artık dergâhı terk edip bir medreseye gideceğim” dedim. Ancak Hace Hazretlerini bir gece rüyamda gördüm. “O ölür yahut öldürülürse siz yolunuzdan geri mi döneceksiniz ?97 meâlindeki 


“ Tirmizi, Kıyame, 26; Suyüti, Şerhu's-Sudür, s. 213 
87 Âl-i İmran, 144 
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ayet-i kerimeyi okuyarak, 'din birdir” diyordu. Bu rüyadan uyandıktan sonra şunu anladım: 


- Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ruhaniyet hasebiyle kendisini seven bütün sufilerine, önceden olduğu gibi yardım edecekti. Ancak Hace Hazretlerinin, 'Din birdir” sözündeki hikmet ve anlamı doğrusu anlayamamıştım. Bu yüzden sürekli olarak bunun manasını bulmaya çalışıyordum. 
Nihayet bu rüyadan kısa bir müddet sonra tekrar Hace Hazretlerini rüyamda gördüm. 


Bu ikinci rüyamda, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin hayatta iken ve vefatından sonra bizleri, Kur'an ve Sünnete, âlimlerin eserlerine yöneltmeye gayret gösterdiğine artık iyice inanmıştım. 

Allah Teâla'ya sonsuz şükürler olsun. 
Efendimiz Muhammed Mustafa'ya (s.a.v), 
Ehl-i beytine ve onun ashab-ı kiramına 
Salât ve selâmlar olsun. 
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